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EDİTÖRÜN NOTU 


Sinan Akkol 
Yazı işleri Müdürü 


D aha iyi olanı geçmek için birşeyleri değiştirmeye çalışmak, taktire değer bir harekettir Ama zaten bir numara olanın, mükemmele ulaşmak için risk alması liderlere özgüdür İşte biz bunu yaptık. Türkiye'de bilgisayar oyunları konusunda akla gelen ilk ve en güvenilir kaynak niteliğindeki LevcL kendim tamamen yemledi Prensip edindiğimiz "Değişmeyen tek şey, değişimdir" ilkesi çerçevesinde yeni yıla, iki senedir her ay görmeye atıştığınız değişikliklerin çok ötesinde, çok büyük bir yeniden yapılanma çalışması içinde giriyoruz 

Nereden başlasam bilemiyorum Hepinizin dergiyi aldığınızda farkettiğiniz müt his sayfa artışından mı gırsem acaba konuya? Ocak sayısında 108 olan sayfa sayımızın, bu ay için düşündüğümüz değişimi kaldırmayacağını anladığımızda, ani ve yerinde bir kararla 148 sayfaya çıktık. Bu da demek oluyor ki bundan boylQ çok daha dolu bir içerikle karşınızda olacağız Veya Türkiye'de bir bilgisayar dergisinin giriştiği en büyük yatırım olan Byzatine Sırlar Labirenti nin orijinal ve Türkçe versiyonunu sîzlere ulaştırabilmemizin nasıl mümkün olduğundan mı bahsetsem? Byzantine: Sırlar Labırenti'ni sîzlere sunabilmek için 40 bin dolarlık bir yatırım yaptık* Toplam 6 CD'den oluşan bu eseri 3 aylık bir sure içinde sîzlere sunacağız. Ve Byzantine tamamlandıktan sonra tam sürüm oyun geleneğimiz devam edecek Ama bu sefer 1998 ve 1 999 senelerinin en büyük hitlerini sunacağız sîzlere Vereceğimiz oyunların hepsinin isimlerini şu anda söylemem mümkün değil, ama şöyle bir tüyo verebilirim, bu oyunların arasında 98 ve 99 yıllarında butun dergilerden "Yılın Oyunu" ödülünü almış olan iki oyun bulunuyor 

içeriğimizin nasıl değiştiğine gelince Gördüğünüz gibi okuması daha kolay bir formata geçtik. Uzun zamandan beri planladığımız değişimleri, sayfa sayısının artışıyla birlikte daha kolay gerçekleştirme imkanı bulduk Mesela, donanım bölümü Yeni teknolojinin çığ gibi eskiyi yutarak ilerlediği şu donemde gerçek bir oyuncunun, oyunla ilgili donanımlardan habersiz kalmaması gerekiyor Bunu düşünerek, donanım bölümünü tam 1 6 sayfa yaptık, Haberleri, Teknik Servis köşesi ve urun incelemeleri iie artık çok daha doyurucu bıı formata sahip olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim 

Strateji Ustası da gelişimden nasibini aldı tabii Artık sadece en son oyunların, çok detaylı ve gerçekten TAM çözümlerini bulacaksınız Strateji Ustası sayfalarında Bu ay, Gabriel Knıght 3 ve Tomb Raider The Last Revelation ustalarımızın ellerindeydı Takıldığınız bir yer olursa kendilerine mail atmaktan çekinmeyin Tabii bunca değişikliği editör kadrosunda değişiklik yapmadan sırtlamamız mümkün olamazdı. Bir çoğunuzun tanıdığını zannettiğim Tuğbek Olek, Serpil Ulutürk, gerçek bir Strateji Ustası olan Eser Güven bu sayıyla birlikte aramıza katılıyorlar Hepsine sizin adınıza Level ailesine hoşgeldiniz diyorum Aslında hiç bahsetmek istemiyorum ama, böyle koklu bir gelişimin ardından dergimizin fiyatında bir miktar artış yapmamızın, mantıklı bütün okuyucuların kabul edeceği bir gerçek olduğuna inanıyorum Basit bir maliyet hesabı yapalım Yüzde 40 oranında bir sayfa artışı, üçüncü bir CD, ve durmadan artan rutin maliyetlere karşılayabilecek kadar ufak bir fiyat artışı yaptık,; Umarım bizi anlayışla karsılarsınız 

Ve bunca yenilikten sonra göreceksiniz ki; Level'da değişmeyen bir tek şey var: Biz Samimiyet Sıcak kanlılık Profesyonel azim ve amatör ruhun birleşimi Level ın görünüşü değişebilir, ama ruhu hep aynı kalacak,; 

Geçen ay giriş yazımda belirttiğim gibi, yeniden yapılanma sureci içinde hepimiz çok yorulduk Resmen iki ay içinde üç dergi hazırlamak zorundaydık, her ay ortaya çıkan ve size geç ulaşmamıza neden olan aksilikleri göz önüne alınca bunun ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz. Vc şu an, inanın klavyenin üzerine yığılmamak için kendimi zor tutuyorum Ama mutluyum, çunku artık sadece Türkiye'nin en yüksek tirajlı dergisi değil, aynı zamanda en iyi dergisi olan Level’ı sizlere yüzümüzün akıyla ulaştırabildik Az daha unutuyordum, bunca hengamenin arasında, dördüncü yaşımıza da girmişiz çaktırmadan Kutlu olsun bize Şimdi, Gokhun'un eğer Şubat sayısı vaktinde yetişirse bizi Uludağ'a götüreceği yönünde bir söylemi vardı Unutmamıştır umarım, çünkü artık daha kalabalığız [yoo, ne tehtıdi ?]) 

Sevgi, daima umduğunuz yerde olsun . 
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undan 1 4 yıl önce Commodore 64'Ierle birlikte Deten d er ot the Crovvn diye bir oyun girmişti hayatımıza Aynı oyun kısa süre sonra Amiga sahibi şanslı çocukların da hastalığı haline gelmişti Bu, oynayanların aklından bir daha çıkmayacak türden, zamanın koşullarına göre duş gibi bir oyundu. Grafikleri, oynanışı, mantığıyla oyun dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştı. Defender of the Crovvn'da parçalanmış Britanya'nın ıç savaş ortamında Norman'lara karsı Saxon şövalyelerini yönetiyordunuz Hem de bir krala yakışır şekilde tüm maharetlerinizi göstererek Ülke çapın¬ da stratejiler geliştirmek, turnuvalarda düşmanlarınızın zırhını mızrağınızla süslemek ve gerektiğinde hayatınızın aşkını hain Normanların zindanlarından kurtarmak için göğüs göğüse çarpışmak . Evet tüm bu heyecanları Defon der of the Crovvn'da yaşamıştık 

Bu buyuk girişimin arkasında kendilerine Cinemavvare adını veren bir grup tasarımcı vardı. Bu hızlı girişin ardından onların ismini çok sık duyar olduk Aah, ah 


ne güzel günlerdi o günler Sonra zaman geçti Takvimden yapraklar düştükçe her şey gibi oyun dünyası da değişmeye, yeni bir şekil almaya başladı 90'ların başı na geldiğimizde oyun endüstrisinde yaşanan hızlı değişim birçok firma gibi Cınemavvare'ın de so¬ 


nu oldu. Bir donem insanların hayatını değiştirmiş olan bu isimler sessizce geri çekildi O dönemin bas döndürücü hızı içinde onları hatırlayan da pek olmadı. 
Tabu bu kadar dramatik değil ama biraz Can Dündar romantizminin kimseye zararı dokunmaz sanırım 

Bugün, 2000 yılına geldiğimizde, yani son oyunu U/ings'i yayınlamasının üstünden dokuz yıl geçtikten sonra Cinemavvare tekrar aramızda Bundan sonraki amaçları Cinemavvare ruhunu diriltmek, oyunculara basit ama derinliği olan oyunlar sunarak unuttukları tatları hatırlatmak ve oyun dünyası için bitti sanılan bir dönemi yaşatmak. 

Bütün bunlar Amiga çocukları için çok sevindirici Çünkü çocukluğunu Amiga oyunlarıyla geçirenler bugünün ışıltılı oyunlarına rağmen 8Q'li yılların tadını bir türlü yakalayamadıklarından yakınıyorlar sürekli. Ama oyunlarla PC'ye geçişten sonra tanışanlar için Cinemavvarc'in geri dönüşü pek bir şey ifade etmiyor olmalı. 
Halbuki devasa karıncalar tarafından istila edilen bir kasabada huzuru sağlamaya çalıştığınız roleplaying ve strateji karışımı İt Cam e 



from the Desert'ı, TV Sports serisini, korsanlara ve azılı düşmanlarınıza karsı savaşırken bir taraftan da sevgili prensesinizi korumaya çalıştığınız Sinbad'ı ve Cinemavvare'le birlikte hayatımıza giren daha pek çok oyunu unutmak mümkün değil. 

Tabii aradan bunca zaman geçtikten sonra Cinemavvare eski kadrosunu toparlama şansına sahip değil, onun yerine çocukluğu bu oyunlarla geçmiş Cinemavvare fanatiklerinden oluşan azimli ve yetenekli bir grup gençle başlıyorlar işe Açıkladıklarına göre ilk planları arasında eski oyunlarının devamlarını yapmak var Bu devam oyunları arasında muhtemelen İt Came from the Desert, Defender of the Crovvn ve Wings gibi popüler oyunlar da olacak 

Butun firmaların teknolojilerini yarıştırarak oyun ürettiği bir zamanda Cinemavvare gibi önemli olanın oyunun içindeki ruh olduğunu söyleyen bir girişimin ne kadar yaşayacağı ya da başarılı olacağı şimdilik bilinmez Ama bu başlangıcın en azından heyecan verici olduğu bir gerçek 
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-COM severler serinin yeni oyunu için beklemeye devam ededursun, takrık kombal oyunları turu adı X-COM olmayan yeni bir oyuna kavuşuyor İsimlerim Magıc & Mayhem'den de hatırladığımız X COM'un geliştirıttsî Mythos Gam es ekibi ve yayıncı Bethçsda firması şimdilik ad; Dreamland olarak açıklanan yeni bir Slrafiejkakttk kombat oyunu için kolları sıvadı. 

Hikayeye göre, insan ırkının, 


* ,4 



ed Stor m bu ay gayet sıkı çalıştı ve I evel haber sayfalarının en sko rer oyun tasarım ekıb: olmayı başardı (bir dergi ofisinin mutfağındaki kahve kavanozu içinde tek gram kafein kalmazsa, yaklaşan sabah saatlerinin etkisiyle, editör de böyle NBA anonslarından bozma haber girişleri yazar İtiraz etmeyin) Demek istediğim, Red -Storm bir adet Rogue Spear ek görev paketi çıkaracağını açıklayarak Rogue Spear oyuncularını ellerindeki görevleri bir an öne» bıhrmelerı konusunda uyardı (demek istediğim, kahvıg bitti!) Paket Nisan ayında çıkacak ve Raınbovv ekibi Urban Operations başlığı altında bugurıe dek üstesinden geldiklerinden çok daha zor ve tehli keli görevlere soyunacak Çünkü bu kez olaylar şehrin içinde geçiyor, yanı her an serseri bir kurşun masum bir İnsana isabet edebilir 






Masum bir şehir insanının ölmesinden dahi korkunç olansa bu ölümün "mıssıon faılured" ibaresiyle görevi baştan oynamanız; gerektirecek olması [nasıl biter yaa, kahve oimadan nasıl ayakla durur insan bulun gece]. 

Rogue Spear kendim kanıtlamış bir oyun, biliyorsunuz. Dolayısıyla Urban Opçratıons'ın da hayal kırıklığı yariffnayar ağı ke- 


mışM 

EKri üt3 


\ on 


bir yaratık saldırısı sonucu yok olma tehdidi altında olduğu yakın gelecekteyiz Tum insanlık için butun umutların tükenmek üzere olduğu bir sırada Teman Liberation Army adında bir savunma birliği kurulur ve insanlığın kade rı bu birliğin ellerine bırakılır, Çok similı miktarda silahla ve yeterin ce gelişmemiş bir teknolojiyle oyuna başlayan oyuncunun görevi bıı yandan kendi savaş tek-I fiolojisîrıı iyileştirirken bir yandan da tüm dünyayı sarmış olan yaratık istilasını sona erdirmek 


Amş daha önce o kgdar çok oyunda bunun üstesinden geldik ki yem bir yaratık istilası heyecan bile vermiyor. Mythos keşke d a h a ye n ı pir ş ey s a r s: py( 1 1 başı - rrıı/gL 

Oyun sırasında dünyanın bısl çQk yerinde üsler kurup yaratıklara karşı savaşacaksınız ve yürüttüğünüz savaş boyunca kullanabileceğiniz çok sayıda silah vc araç çeşidi olacak. Ancak yaratıklara karsı uslun olabilmek için sürekli a rastımda la ı yapmak ve yehî teknolojilere ulaşmak zorun İhsınız 3D grafiklerle vc günü bir motorla desteklenen Dream-ÖntJ şimdilik son derecele açıcı 
.görünüyor Oyunun 2000 
sonunda tamamlanması bekleniyor Dernek kı Mylhoşun bizi yok etmek için yanıp tutuşan yaratıklarından uzak, huzurla geçirebileceğimiz tcfpbir yılımız Şiirli 


sın Üstelik zorlu konusuyla, dün | yanın en büyüfcve bilindik şehir lerınde alacağınız birbirinden farklı görevleriyle, yeni muitı-player senaryolarıyla, yeni silah çeşitleriyle oyuncular için yepyeni heyecanların kapısını aralayacak gibi görünüyor jfcok uzun ve içinde çok fazla "yeni" geçen bir cümle oldu ama biliyorsunuz iş- ' te, kahve bitmiş) 


fi? ASC Games yönelıcılerı sürekli aksim söylüyor ama söylentiler de dinmek bilmiyor Artık konuyla ilgisi olmayanlar bile merak etmeye başladı, ASC kapanacak rrıı kapanmayacak mı? Bu gidişle bu soru borsadaki trendleri etkileyecek güçte bir spekülasyona dönüşecek Son olarak şirketin CEO'su Steve Grossman konuştu ve "valia nerden çıkarıyorlar böyle şeyleri, anlamıyorum" anlamına gelen birkaç cümle söyledi Grossman'ın söylediğine göre sadece ekipten bazı insanlar ayrılmış ancak ASC 3 D aksiyon oyunu Werewolf: The Apo calypse'in yapımına aynı kadroyla devam ediliyor Bunun dışında Jeff Gordon ve TNN Motorsports'un prosedüründe de bir değişiklik yok Ama nedense hala sürüp giden bir takım söylentiler var, 


^ A 


H Çıktığı günden itibaren onlrne RPG oyuncularının hayranlığını kazanan EverOuest film oluyor Gerçi bu bilgi EverOuesH yaratjn ekip Ve ran t Interactive tarafından henüz doğrulanmadı ama bilirsiniz, ateş olmayan yerden duman çıkmaz (sonuçta bu da bir tesit habercilik anlayışı) Eve rOues Eten tîgırîç bir film çıkarılabileceği kesin ama oynamayı izlemeye tercih edenleri ne kadar memnun edeceği tartış maya açık. ÖzefİJkle de filmden oyuna ya da oyundan filme dönüştürülen hikayelerin genellikle başa rısızlığa uğradığı düşünülürse Ever Ûuest dahil bu tip projelerin tamamına soğuk bakmamız anlayışla karşılanmalı 
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1 Ovun Dünyası 





Need for Speed 5 Hızla Geliyor! 


ir süredir beMedijğlmEz üzere, yeni hır Need for Sp«fîn tozu dumana katarak üzerimi» doğru yanaşmakta olduğu haberini aldık sevgili okuyucular Elearonn: fittim çok deviten bu inende yan'; serisi nin son oyununun adı Need for Speed Pottche Unleaıned olacak, ve ı iminden de Ulayabileceğiniz gibi oynananlara bir Porsche çil gıcığı yasatacak Hde de bu efsanevi spor ar?ibş3ara özel bir iJgf-M olanlar İçin kar. uıfrTi-ıVr-ıı «k I w 



guîeHHı Çünkü oyunda Pürse Melerin 1*1 mh modcHlöiinden en yen il» m r kadm :um İnini buiunuyur iste I^Blı Roadstonnl ister en y^ıi PnrschL?-olan ZOCÜ l J uru he luıL.'i iVu kı jilRnanilirslnlz İTınrint' Unsnashed'i iki yeni modcla iTyrkTyaliilen’kslntz Bun-Ardan 1?uı arabanı/ı vıîın alıp /H manla yeni f>m;AUıi rk'Leyc'fnk adam prmeyr : alışlıip w ►.rinye-r mıodu Diğer yeni frıodçla ise su rus feab%etjnlzı sınayan görevler tamamladıkça ûduElendjriîecdcsf n\v Ve u\h\* oyunda 'ben böyle şçylerte uğraşamam. .yanşttlu yapar giderim" mudu da mevcut Oyunun PC './eray. nu 3 Hayliratmn versiyonu İse -I kimilik mut tinlayö desteğine sahip PStiyuı ı Olları beş ayrı l ilkede ve daha fazla detaylandınlrm;, gerçekçi jeftlr lerde yarışabilecek. Avrıca kullana- 


bilecekleri üü'den t#ı\3 Porsche modeli Dtecafc, Buna kacplık FC UjjLanıç&ıiına sunulan model sa y:3i 8ü d var. Hem PC hem Fü sanltrı damlar için umuluyorum Oyunun hangi versiyonunu fiti caPdarina nasıl karar verecekler? 
Zor tabii 

Günün değişik zamanlarında, farklı havzı koşullarında yapılacak yanşarım yanı sıra çarpışmalar da 


eskisine göre etarv fiddeılı gĞru nece*. Tabii bu görüntü asla ger cok o>r Porsche sahihinin arabası m çarptığı zaman hissettiği şiddeti yakalayamayacak Sürücüleri bek ıeyen bar başka şeyse Porscheün yende kalan Sû yılının tanıtıldığı vjık'Oİaı, slaytlar. hikayeler ve İsrarı dikin ulrH ak Unutmadan, s- h ury hk L j rıitvısh r:d r: nüm uzdc^ı c ıy ufcıynM 




Hırsızlığın İncelikleri 


H avverDoar Jiatlng ve ya kında cıkacak olan Rmegado Ra'reu. üyunHnnfl ı gelişi im-un ık ın Pmmel hecin i >- sıyr.s yeni tur Reaf-Tiıtıe JD advönture oyunu üzerinde çalılığım • Iuyurdu Gerçi Piu att-c. adlı bu oyuna şimdilik bir yayıntı bulunabilmiş değil ama İçeriğine bakınca insanın i- ıı tderı yayınei uiup bu ■ , -vı mı ı lürrı lı jnyvıyn HînıH j .-hyor ITötetyjsıyla Pramethean ın bu konutla sıkımı yaşayacağını sanmıyoruz 

Oyuna İsmini veren kahramanı ttiiz Hcassıg sanat a$;ğı pir hırsız 



Yanı müzeleri dolaşmak yerine soyan bir sanal aşığı Oyunda go reylerinizi yerine getirirken ne k,v clar kurnaz davrandığınız çok □ocnılı Ancak stratejinı /: rıası kurduğunla k-h r f tr aksiyon şinde rv- kdddi başanlı r.n.ı.jgunuz da □nemfi Yanı sizden istenen. tam . iı m vıntrr'l Lkr I ıırjF/ ulrnar ı. I lerrr 
1 ııiUı ı n-n l akuimem de lehlfoHı 
ulmak /urundasıı ız Zîm gor çerleri r uz son derece profesyonel clavranmaruzı gerektiren zor işim MesiİH Vlnnch'ırı 'Çiğlik' tablosu, ya da Leonardtı da Vınrı rım "Mana ühCsi 

GûrtMerl gere t kektir irken belli Hi sırayı takip atme?: durumunda ıTeğFİsfbiz, y-.inr çok değişik yollar ykyc^uleceksınız. Bir mekandan diğerine geçerken kendi stratejini i kurmalı ve btrtfi gr-r^ hareke: nmelısİnız Ayrıca zamanlama kr. 
nusunda da zeki davranmanız ger ekiyor, bir sis bombasını nereye ne zaman atacağınızı Dilemez sene çbvallaman=z ^.-nmılm,!/ 


Oyun ık -iı dıh < ,-ışıtıaniv y n - ken güvenlik görevlileri de dfiha zeki olacak. Aynen bir de rakiple baş etmek zorunda kalacaksınız. 
Her şeyi hallettikten sonra şıra pm tabloyu ok* geçfnneyr 1 jı IcJijındc bos biı corçevn-vit karşıla ir mak rnrhalUü İm h ıhı,-ıh ; uşiiih 


cjcIH jIIm; ı*. r c rı l:n jyuk fek-ıkenır Dolayısıyla Pı*rassio‘nurı elini dıgı-derinden çabuk ı utması ger eki yor Sonuç olarak 2GQI de bizi ad n-ı 1 ,-iliı \ w eğ k'r 11 < clu/i j yi jksek î w - ıltsiyt>rı-acivin nuıe 13t?hlıyoı D- ; ı J lö rJt mji um j I ıı/ bu ÜyL uıu î^'MıyiKN/ 









































Icvei-comi 



aklik kombat oyunlarının buğun geldiği noktanın ne kadar parlak olduğundan bahsetmeye gerek yok Ancak bu turun kökenleri sanılanın aksine Raınbow Six'den çok daha öncesine dayanıyor Yani Prıvate Wars'ın ilk çıktığı zamanlara Şim¬ 


di, aradan bunca zaman geçtikten sonra TS Groups un Private Wars'ı yenilenerek ikiye bölünüyor Private Wars: Countdovvn ve bildiğimiz Private Wars 

Countdovvn'ı Prıvite Warsun kapsamı daraltılmış ve her türden oyuncunun oynayabileceği bir 




versiyonu olarak tanımlamak mümkün. Yanı hır anlamda Private Wars a giriş niteliği taşıyor. Gerçek Private Wars oyuncularının ilgisini çekecek olansa diğer versiyon 

Yem Private Wars, yapılacak olan eklemelerle birlikte bambaş¬ ka ve çok iddialı bir oyun haline gelecek Yani bu kez isteseniz de gözünüzden kaçmayacak kadar parlak bir Private Wars var karşınızda, Oyunun tasarımcısı TS Gro ups yem bir Private Wars web sayfası için hazırlıklarını sürdürüyor Bu sayfada oyundan görüntüler ve içerikle ilgili bilgiler yer alacak Boylece yakında oyunun neye benzediği hakkında daha çok fikrimiz olacak Tabii şimdiden de birkaç şey biliyoruz İnanmıyorsanız anlatalım: Oyunda eski bir gizli servis ajanını oynuyorsunuz Geçimini karanlık müşteriler için karanlık işler yaparak sağla- 



Might & Magic VIII 


ılıyor sunuz dünya nüfusu hızla artıyor, Türk Lirasının sonundaki sıfır sayısı da öyle. Yerküreyi kaplayan su miktarındaki artış, cinayetler, in ti 


harlar ve açlık yüzünden ölen insanlar. tüm bu artışlar dünyayı olumsuz etkileyen ve her nedense bir türlü önüne geçilemeyen şeyler Bu istenmeyen artışlar arasına 


bir de bilgisayar oyunu eklemek zaten ancak 3DO'dan beklenebilecek bir hareketti ve oldu. Henüz 
6 ve 7 numaralı Might & Magıc'ler arasındaki farkı bile çözememişken sekızincinin haberim almak ve tabii sîzlere iletmek durumunda olmak çok istediğimiz bir şey sayılmaz ama öyle 3DO giderek daha sık periyotlarla önümüze surduğu Might & Magic serisi devam oyunlarının sekızıncısinin duyurusunu da yaptı Gördüğümüz screenshot'lara göre ne arayuzde, ne mekanlarda, ne karakterlerde bir değişiklik yok Ancak 3DO‘nun söylediğine göre yine eşsiz bir M&Mle karşı karşıyayız Onların söylediği her şeyin sonuna "mis" eklememek için doğrudan, madde madde neler dediklerim aktaralım elçiye zeval olmasın: 

1 Enroth, Erathia ve J adam e top¬ 




yan karanlık bir adamcağızsınız. 
Bütün amacınız iş bitirip para kazanmak _ 

Dünyayı kurtarmak gıbf buyuk misyonları olmayan böyle birada^ mı bir oyun kahramanı haline getiren şey Private Wars'un yaratıcılarından Sergey Tıtoy'un paralı askerler hakkında okuduğu bir yazı olmuş. Ve bu oyunun konusunu gerçek hayatta olmayan yaratıklardan ya da mistik güçlerden değil, gerçekten yaşayan insanlar dan almasına karar vermiş Bunun üzerine mekanlarıyla, olaylarıyla, karakterleriyle ve en ince detaylarına kadar her şeyiyle gerçeği yansıtan bir oyun yapmaya başlamışlar. Grafikleri de hikayesi kadar iddialı olan oyunun multiplayer desteği de olacak ve oyuncular Private Wars J un kendi seven üzerinden birbirlerine karşı ya da ekip olarak oyunu oynayabilecekler 


rakları boyunca süren yepyeni bir hikaye 

2 Ekip üyeleriniz guç ve deneyim 
kazandıkça yem skıller, büyüler ve özel yetenekler elde edecekler 

3 A ışık olduğunuz arayüz ve tasarım bu sefer genişletilebilen harita gibi yeni özelliklerle birlikte 

4 Sizi saatlerce monitöre bağlayacak düzinelerce quest ve yan quest 

5 Karakterlerinizin her bîri için bir 
düzineden fazla yeni yetenek ve yeni büyüler 

6. Oyun sırasında real-timc ile turn-based arasında geçiş Bu 6 maddede de gördüğünüz gibi 3DO ve dolayısıyla M&M cephesinde değişen bir şey yok Ama yine oyuncu cephesinde de değişen bir şey olmayacak ve oyun çıktığı andan itibaren herkes M&M VIII oynamaya başlayacak 






























Oyun Dünyası 



HABERCİ»! 




Gölgenin Peşinde 


una inanıyoruz ki, Red 
^1 Storm Entertaınmeni 
N oyun piyasasına yem girecek olan firmalar için çok iyi bir 


örnek teşkil ediyor Daha ilk oyunları olan Rainbovv Six ile First Person Shooter'lara yeni bir bakış açısı getiren Red Storm, 


devam oyunu olan Rogue Spear ile hala listelen sallıyor Ve arada çıkarttıkları hemen hemen bütün oyunlar kendi alanlarında saygıy¬ la anılmaya başlandı bile. Arada Dominant Species ile patlayan (kötü anlamda) Red Storm, şu an üzerinde çalıştıkları yeni oyunları olan Shadow Watch sayesinde, listelerdeki yerini daha da sağlamlaştıracakmış gibi görünüyor. 

Red Storm'un yeni bebeği Shadovv Watch'da oyuncular, işlerinde usta olan altı komandoyu yöneterek, insanlık düşmanı bir grup başka insanın kötü emellerine ulaşmalarını engellemeye çalışacaklar Konu Rainbow Sıx'e benziyor gibi geldi mi sîze de? Olabilir, ama konunun haricinde iki oyun arasında, fare ile dağ arasındaki kadar büyük 


bir fark söz konusu İlk olarak Shadovv Watch sıra tabanlı bir strateji, role-playing oyunu. Açıkçası, X-Com ve Jagged Alliance gibi turun liderlerinden oldukça fazla şey ödünç almışlar Yukarıda bahsettiğimiz altı kişilik timi, izometrık bir bakış açısından görerek, çeşitli gizli harekatlara çıkacağız Ve işte en büyük ilginçliğe geldi sıra: Oyunun grafikleri tamamen el çizimi ve bir çizgi film havasında, Yani Rogue Speaödakî ultra-gerçekçi üç boyutlu grafiklere aşıksanız ve daha aşağısı beni kurtarmaz diyorsanız, kendinizi pek fazla kasmayın. Ama grafikler sizi yanıltmasın, çünkü Shadovv Watch da tıpkı ağabeyleri gibi çok gerçekçi bir oynanışa sahip olacak, 2000 yılının ortalarında gelmesini bekliyoruz, Bize sorarsanız, siz de bekleyin. 





Genel olarak Beetle Buggin 1 
bir arcade yarış oyunu. Menülerden müziğine kadar bunu oyunun her yerinde göreceksiniz. 
Oyun beş farklı oyun modunda oynanıyor Speed: klasik yarış, Jump: tosbağaları havaya zıplatmanız gerekiyor, Monster: kocaman tekerlekli Volksvvagen'larla 


diğer arabaları eziyorsunuz, 

Cross: kum tosbağaları ve dört çeker VW'lerle yarışıyorsunuz, ve Buggy: genel olarak kum pistler¬ de geçen bir yarış türü Bu sıralar tek tür araba üzerine yoğunlaşılan yarış oyunları popüler oldu. 
Sanıyoruz Beetle Buggin'de başarılı olacak. 


960'lardan beri piyasada olan Volkswagen Beetle, bir kültürün odak noktası haline geldiği gerçek, Özellikle arabalarını ayaklarını yerden kesmek ıcın kullandıkları metal kutular olarak görenlere karşın, Beetle sürücüleri tam anlamıyla arabalarına tutkun olur Ve bu kadar popüler bir arabanın şimdiye kadar neden yarış oyunu yapılmadı diye kendimize sorardık Binleri da¬ 


ha aynı şeyi kendilerine dert edinmiş ki, 2000 yazında, üzerinde VW amblemi olan bütün araçların dahil olduğu bir yarış oyunu karşımıza çıkacak. 

Infogrames tarafından üstlenilen Beetle Buggin' projesinde, sadece "tosbağa "yı değil, Volksvvagen otobüsten Karmann Ghıa'ya kadar bütün VW modelleri var. 
Evet, buna yeni "tosbağa" da dahil. 
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Soldİer of Fortune 


İLK BAKIŞ 


Sofdier of Fortune 


Para kazanmak kolay İş değil. Ama bir meslek grubu var ki, onların ne SSK primleri ödenir, ne bordroları vardır. Tek güvenceleri, kıyafetlerinin altına giydikleri çelik yeleklerdir. 







f'ır ı ir 1/ t.-r arL Kİı^ırı r/y sı*- kfldlğrrırli vey?ı biri («(genizde yüzüp suyu bulandırdığında, onu ortadan kaldırması içm feitatadığırıiz Irısan- r.ı , -ı kimili. k { t|ı| veya Tı irkı'öl Ur tetikçi denir 

Ancak adam öldürmek rçın para cilan tek meslek grubu îetiipar de değildir Çoğu kez tetikçilikle 


Amerikan dergisi Şokjier Ol Fortune gıbr 

Tarihleri çok «kilere, derebey ilkler veya Ûneetefîne Uyanan paralı askerle tam olarak bildiği rnlz tur askeri birliğin yaptığı her ışı yapan a mu hayatlarını askerlik yaparak geçirdikleri ıçm son dere oe deneyimli w karşılarındaki düş man için ölümcül olan askerler 


nuz ve biz dzin için olayı çözüyoruz Elbette bize istediğimiz ücreti ve yem olarak kullandığımız Banu nun cenaze masraflarını da ödtıyorsu nuz. İşte size küçük bir paralı askerlik olayı örneği 

Körtdisine meslek alarak paralı askerliği secmis gerçek bir insanın. John 
Mulfe'ln danışmanlığında ve aslında John Muiİins'in gerçek anıta- 
■ ı ile yaraşılmış hlr cyun öten SrtF dıer üt Fortune un konusu da tahmin edebileceğiniz gibi Paralı Askerken İşliyor 

Para & Kan 

Oldukça edklfey|c= görünen bu FPS otarak tasarlanan Sotdfef Of Foıtune"üe bir paralı asker grubu nu yönelerek. dünya için son derece kotu planları olan kötü kalptı teröristleri hakları aya taoı du ara di patrontanmıa memnun edip daha çok para kazanmaya çalışacağız. 

İlk bakışla Solüler Ol Fortune'nu diğer FPS lerrJen aynan faz la bir özelliği varmış gibi görün müyof ancak diğer etkileyici FPSlerden fmklı olan ve birieri heyecanLıhdıran Dazı uzEİlıkler v,-w ki, Du oyunu oyrıa- 


hepimizi sabırsızlandırıyor. 

Bir oyunun belki de en onemfi özelliğinin konusunun çekiciliği cıF doğunu kabul ermek lazım. 
Bir anlnTiırİH, hiç bir mav rafa gerek bırakmayan, tanınmamış oyuncularla çevrilen sırattan hur aşk Iilminin hasılat rekor¬ la n kırmasına veya 
Blarr Wrtch gibi sinema öğrencilerinin bitirme ödeviymiş gibi görünen lllmlenrı yuzmılyontarca dolar kazandırmasına neden otan "sürüfcleyidNfc" faktörünün bir oyun için de son demce önemli olduğunu daha önce de gördük Soldıer Of Fortune da her şeyden önce, ekran karşısındaki oyuncuyu lıızll bir aksiyon filminin içindeymiş gibi hissettirmek ve oyuncuyu oyunun sonuna kadar sürüklemek iddiasında 
Bu iddianın gerçekleşmesi için gerçek hFiyatraki silahlar ve paralı askerlikle ilgili her şey hakkında detaylı bir araştırma yapılmış. Hayatım paralı asker olarak kazanmış yaşlı bir kurt olan John Muinsin de ekipte danışman olarak görev alması şimdiden pek çok kısmin IF güJnf Du oyuna yöneltmesine ne- 


ularak bilinirler 
Hate yazdıklarımı anlamamış olanlar ıçm kısa br paragrafta kısa bir açıklama daha yapacağım. DF yelini Fj bu aralar asken bu operasyon yapmanız gerekiyor Bu işi tek basınıza yapamazsınız harta ou işten anlamazsınız Dile be iki Hemen ben.. Sinan, Mad Dog, Ozan, T uğbek ve Ea nı/dan oluşan grubumuzu anyuırsu- 


kanstinlsa da bir d> g^utlslantar- a Mercenary olarak tanımlanan parafı askerler vardır. Bu adamların bazıları kiralık, katil olarak çalış da Npikestn bildiği gibi ordu kur^nıayaf :al: kadar takır Afrika t rl kelen veya petrol zengini Arap ul keleri veya zengin işadamları n ko runnvi'.-ııı n m profesyonel güven tık ı-ifTi. anlan kiralayan s-lrkerlet vardır kı bu şirketlerin kiraladıkları askerler de genellikle Soldİer üf ı örtüne denir, aynı paralı askerlik camsam için yayın yapan unlu 











































İLK BAKIŞ 



duğunu savunuyorlar 
Aslında hakları da yok değil Gerçek hayatta yapabildiğimiz pek çok şeyi, bilgisayarın klavye ve mouse unun yardımıyla yapa madiğimizi düşünürseniz bilgisayarın yönettiği askerlerin de yeteneklerinin biraz kısılması son derece adil ve oynanabilırlık açısından zorunlu bir davranış 




den olmuş durumda 
Ancak bir aksiyon oyunu olması, Soldier of Fortune'u Doom veya türevleri gibi "salla mermiyi gerisim unut" turu bir oyun yapmıyor Aksine, oyunun içeriği ve teknik özellikleri gereği, bazen Thiefdekı gibi gölgeler içine saklanıp, kalabalık bir terörist grubun arasından sızarak kaçırılan rehineleri kurtaracak, toplamanız gereken bilgilere ulaşacaksınız veya Duke Nuke'm deki gibi elinize silahı alıp Allah ne verdiyse dalacaksınız şerrretsizlerin arasına Ama nereye ateş açtığınıza dikkat etmeniz gerekecek Raven'ın geliştirdiği GHOUL isimli teknoloji sayesinde düşman birimleri tam 26 
ayrı "kanayabilir" bölgeye ayrılmış durumda Sakıdınızı önce elinden vurarak ateş edemez hale getir dikten sonra, bacaklarından vurarak kaçamaz hale getirebilir, son ra da öldürmeyecek ama surun- 


derecek bılımum yerinden buyıık bir zevkle, tadını çıkarta çıkarta vurabileceksiniz Bu da eşittir, Amerika ve Avrupadakı şiddet karşıtı kuruluşların tepkisi ile bütün teröristlerin yeşil zombilerc dönüş türüldüğü ikinci bir versiyonun çıkması bekleyebiliriz (bakınız Carmageddon 2) 

Yapay Zeka 

Tek kişilik her oyun ıtTn geçerli en önemli basarı kriterlerinden birisi de yapay zekadır Karşımızdaki düşmanın hareketlerimize insan gibi repki vermesi, gerçek bir insan gibi düşünüp hareket etmesi hepimizi heyecanlandırır Ancak oyunun yapımcılarının yapay ze ka konusunda ilginç teorileri var. 
Bir düşman askerine insanınkine benzer bir zeka yüklemenin çok da zor olmadığını ama bilgisayarın klavyesi ve mouse gibi sınırlı imkanları olan oyuncunun bu 

düşmanla basa çıkabilme sinin imkansız olduğunu savunan yapımcılar, oyunlarda önemli olanın oynanabil ırlık ile yapay zekanın iyi dengele- 


Delirıen Duvarlar, 

Havaya Uçan Araçlar 

Oyun için yapılan silah araştırmaları sonuç un da programcılar, silahların etrafa etkilerini de oyuna eklemeyi başarabilmişler Hangi silahla kapının arkasında saklanan bir teröristi vurabileceğinizi veya Hollyvvood filmlerindeki gibi bir aracı hangi silahla havaya uçurabilececjinızı düşünmek veya öğrenmek size kalıyor Ama benim tavsiyemi sorarsanız, 22 kalıt> Mft bir Desert Fagle buldunuz mu oyunun tadını çıkartmak için sağa sola ateş etmeye başlayın önce, sonra Save ettiğiniz yerden oyuna devam edersiniz (Sakın bunları gerçek hayatta, okullarınızda falan denemeye kalkmayın . Zaten kızlar mail atıp duruyoı, kütük kardeşlerimizi şiddete yöneltiyorsunuz. diye Aman! Barışçı olun, sevin, sayın, kardeşlik, aşk, çiçek, böcek, bort, burt \ 


Bekliyoruz 

Ouake II motorunun inanılmaz hır şekilde değiştirilip geliştirildiği ve FPS hayranlarının merakla bek ledığı Soldier Of Fortunt, uzaylıları ve canavarları vurmaktan bıkmış ama SWAT 3 veyb Raınbovv Sıx gibi ayır oyunlarla da uğraşmak istemeyenler de dahil herkesin kalbını çalacak gibi görünü yor Multıplay arenalarda pek çok kışının arkadaşları ile ava çıkacağını veya Internet üzerinden oyun lara katılmak için kendilerim pazarlayacağını (gerçek bir paralı asker gibi) şimdiden tahmin edebili 



Oyunu heyecanla bekleyin, bu arada yüzdüğünüz suyu bulandıranlar olursa cücüklerini dürebilmenız için profesyonel "yardım" hizmeti verdiğimizi de unutmayın. 
Menejerımiz YIM'c bir telefon edin ve şartları konuşalım Ama uyarmadı da demeyin Ucuz değiliz [Ranu için bir mezar yeri satın almak ne kadara patlar haberiniz var mı?) 



Cem Şancı 


FİRMA KARNESİ 


1 Soldier uf Fortune 


Yapmu Ruvrn StifjvAfr 
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Çıkış Tarihi: îm Ruh.iri 




tahmini State ra İhtiyarlan: 

r~ 

m 

tanllıun -IS MR Knm. 31) ekran kartı 

m 

İlk izienimi KafiIi 





B Îâv Göre: SnIiIeit tıf Funısrir'un Hn(f Ufr’ı tahiımlmı eimeıİ bek fc nryuf* Oyun içiiKkı hikayeyi itrHı: (en İMf LfcJr-vArJ Jinj tsafıruleryer ritmik, Hüşrfıjın birimlerinin 26 ayrı yeni ttltm yu nM İtmelim iti ise oyûöa Üuffltoı kackr yiirülmrral* bir .itamfer kaNiiügım düşün iiyn IU2. Oyunun gerçek hır taralı ftüke* rîıij takılı ’MıılliıiA İr» dûJH&JtL&iiligtrt 

ila geliştirilmiş ulmmı I» flerçeb 

filik fcftmJSüfldaki suptu ilerini iri dnygıtnuya yetiyor* 



bûisz ıs 

















































İLK BAKIŞ 


ALONE IN THE DARK 4 


ALONE İN THE DARK 4 


Biliyorum şok olacaksınız ama Resident Evil bu dünyada ilk ve tek değil. 


ALONE İN THE DARK 4 


Hard disklerin 25 MB büyüklüğünde olduğu, 3D ekran kartı fikrinin henüz keşfed ilmediği (ve senin henüz basımıza musallat olmadığın - BLX) bu dönemde Darkvvorks isimli bir geliştirici grup, altı sene sonrasının Resident EviNeri ile boy ölçüşecek kalite ve sürukleyıcılikte 3 boyutlu bir korku oyunu hazırlamıslardı. 
Bilmeyenler için söylemek istiyorum, oyun Resident Evil l'e o kadar benziyor ki, Alone in the Dark'ı oynamış olanlar, Resident Evil'i oynarken hiç yabancılık çekmemişlerdir 

Bir dönem bütün oyunseverle- 


fİRtoA KARNESİ 


gelen haberler arasında Gerçi şu halı ile Resident Evil gibi rakiplerinden pek farklı bir şey vaad edemese de, Alone in the Dark serilerinin deneyimlisi olarak, ses, müzik, kurgu ve sunumun harika bir birleşiminden oluşacak oyunu oynamak için değil, seyretmek için bile alanlar olacaktır diyorum Çünkü bu serinin arkasındaki ekip daha önceki işlerinde oyunları sinema filmi tadında oyuncuya sunmuş ve herkesin kalbini kazanmıştı Tekrar aynı hileye başvuracaklarından emin olduğum Darkvvorks'un bu planlarından elbette şikayetçi değilim. 

Bu kez Edvvard Carnib/den başka karakterleri de yönetebıleceğımiz oyunda, senaryonun her karaktere göre farklılıklar gösterecek olması oyuncunun oyundan sıkılmasını da önleyecek gibi görünüyor 


Bekliyoruz 

Bir zamanların mucizevi oyunu Alone in the Dark'ın yeni oyununu merakla bekleyîn. Çünkü bu seri en azından son bir şansı hakediyor, ama bana soracak olursanız karşımıza çıkacak oyun ra¬ 


PI1400,32 MB Ram, 3D Ekran kartı 


rin çenelerini yere düşüren Alone İn the Dark'ın gördüğü ilgi üzerine, serinin ikinci ve üçüncü oyunları da çıktı ama 1995 ve 1996'da insanlar RTS gibi yıldızı yeni parlayan oyunlara rağbet etmeye başlayınca, Alone İn The Dark serisi kendisini daha fazla geliştiremedi ve olayın cıvığını çıkartmadan, efendiliğimizle çekilelim ortamdan gibi saygıya layık bir hareketle ortadamdan uzaklaştı 

Ancak 3D aksiyon oyunlarının altın günlerini yaşadığı bu dönemde hep bir eksiklik hissettiğimi düşünüyordum. İn the Dark serisinin 4. oyununun haberini alınca bu eksikliğin unutmuş olduğum efsanevi oyundan kaynaklandığını hatırladım. 

Eski dost Edvvard Carnby isimli dedektifin, eski bir evde ruhlarla, zombilelerle ve bin bir türlü şeytanla kapalı kalmasından sonra hepimizin kalbine yerleşen Alone in The Dark tekrar oyun dünyasında dönerken, ilk oyunda yakaladığı atmosferi ekranlara tekrar taşıyacağını iddia ediyor 

3 boyutlu arka planlar ve karakterlerle donanmış olarak geri dönecek oyunda, bol bol kesif imkanı ve bilmece bulunacağı ilk 


Çıluş îâfÜiE: 21)01 ff;nı 


Tahmini Sistem İhtiyaçları; 


tu» İEkaimÇoltly)? 

B ifv (i üre: Atçına bı The Uatk euiü bilgi saynr jrwıııd4 Tur Lulldû 

filine l KTmer iç m ney w. VtoEfeuah-M 'HUey* llöom fT^Ter İçin neyse, War« İli Hır Ihrfc ile , 1 | t Ak-ıEyunlar için odtır Iİzud süredir ıntuinkıun hu ftynntm pul Tekne 

il^LlÜEL tJeilfcfll ifa pJİ ıtüjji rrll rîilipkrini fnırkutui), n^unt ajverîejH canJaiRftmok fltllİ Rûfiimipı - çünkü Âfetu; serisiıtfl» üMiUlfk ocunun tıTuiık yjijjtiinâüki nıEikemmeUlh fleflll, knnıı. hlkıye, anintüfl w ^md-JjsilArf flfckflurin m far \na U'.'HJîh' hiıJliüJLİıiLB;Li.vüj. Uf urı lafın kıflbıynni (rt’inı, t’&kı ıjvLiıiüiJ rııübeıiurıd insanımın lüferar etfebıljnc uyutı dünyoij tfeıtt hır nltaûtı ^.İrip hsenüjDt gefcttk 

j.ıinıınirv İLLİcıiıilıhr. IlerAnrtuln «IrluıİLı &Lİ 

LrL Lfckfejrip RüreLi^L.. 


993'de bir bilgisayarcıya oyun almak için girdiğim- 
| de benimle hiç ilgilenilmemesine sinir olmuştum. "Acelem var şu oyunu almak istiyorum!" 
türünden bütün ısrarlarımı, ‘Tamam abi, bir saniye, şimdi geliyorum!" diye geçiştiren bilgisayarcının oturduğu ekran karşısında neyle uğraştığını merak edip başımı ekranla bilgisayarcının kafası arasına soktuğumda iki şey oldu. 
İlki bilgisayarcı, "Abi çekil göremiyorum!" diye bağırmaya başladı, İkincisi ise "Ben de bu oyunu istiyorum" demeye başladım. 


Efsane Geri Dönüyor 

O tarihlerde herkesi bu kadar etkileyen oyunun adı Alone ın the Dark idi, ve bu günkü Tomb Raıder'larin, Resident Evıl'larin atası olan oyundu Bilgisayarların henüz 386 işlemci. Ramların 2 MB, 


Flnvuu D&rkwurkâ 


kiplerini piyasadan silinme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacaktır 


Cem Şancı 
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PIR Yİ LLIf BİRİKİMİN ÖZETİNİ YAPMAK nAdAR ZORDUR BİLİR MİSİNİZ? TAM ÖN |KI 

M • 

AY BOWCA İNCELENEN YÜZLERCE OYUN, BECENILENLER, ELİN TERSİYLE İTİLENLER., AMA HEPİMİZİN, EN AZINDA BİR ÇOĞUMuAn ZİHNİNDE YER ETMİŞ BAZI OYUNLAR 


OLDU 99 YILINDA OTURDUĞUMUZ YERDEN DÜŞMEMİZE NEDEN OLAN BİZİ HEYECAN¬ 


LANDIRAN. HATTA BAZIN ÇÖZLERİMİZİ YAŞARTAN EN GÜZEL OYUN ANLARIMIZI BİZE 



YAŞATAN »AZI OYUNLAR OLDU- vf SÎZLER DE BU OYUNLARLA GEÇİRDİNİZ KOCA BİR YILI 


BEĞENDİKLERİNİZE OY . VEREREK SEVGİNİZİ GÖSTERDİNİZ. İYİNİN KÖTÜDEN 

I BİR YILIN KAPISINDA N HENÜZ A DIMIMIZI EÇT\Cİr*tiîY1tÂ BİR 


Z ŞİMDİ. Yİ 


SIYRILMASINDA ROL OYN 


ATMIŞKEN. İSTERSENİZ S^Lİ BAKIŞ ATALIM BİZİ EĞLENDİREN. ÇOSTURAN. HEYECANLANDIRAN O OYUNLARA SON BİR 


■MİZA 


KEZ DAHA BAKALIM. VE BÜYlCCE ORTAYA ÇIKSIN GERÇEK. ON I Kİ AYDAN BERİ V OYLARIN, BİZİM KANAATİMİZLE BİRLEŞMESİNİN İSONUCUNDA H^NÜI O Yuğft BİRİNCİ LİRLE BİTİRMİŞ, HANGİLERİ KALMIŞ... / , 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age of 


EMPIRES 2 


The Age of Kings 


, erteM-p. i 99 9 Um trn jflyZ «yi t >yu r 11 j ı ıeİr iler ker i. 

1 ü ^mdıye kadar hiç 
.almadığı kadar zortendık. H ,aif Life. Ufirçşıl Tnurnarrterır. ve: Baldur's Gate gibi kendi turlennde bir numara otan oyunlardan sâdece biri vı!,n En Büyük Hu i odûlunu alabılecekii Ve nna kadar başa feî giden ey la malardan rakiplerine nazaran > ,H .Tn aiTM aslında kökten ç-ofc d.ıfva edicilere uzanan W * 1 oyun güneş gptri ooğdu Ve işte, hep Jrftöfcln ayiar d-r birlediği an geldi, Atı.gıni/ oyların, bztm gecele r Doyu suren ıam5ma;anmızın sonucunda o rüya Okan sonuç; 

1999 un en İyi oyunu 
Microsoft tan Age of Empircs 2: The Agt of Kings 

i 999 un eti iyi oyupörtun Jtoiil Time strateji türünden çıkması açıkçası öt ı\ çok sasımı ÇÎnki'ı ou türdeki hemen hemen bulun r?yunların hala alt.ı sene öncesinin Cam manii b Corıguer'inı taklit etmeye çaktığı bir seni? geçirmiştik jöuniartfl arasında ne yazı* y,- noerian 5un da varı, Age of Empıreı 2 ise kendi Iurunu yenftcn iammla- y.-trak. ! Wcto RTS r (e-rtn kanini kurtar dı foır reai time stratejinin gerçekçi olmasınm oyun zevkini 


ve fcarp konulamaz bir raktik H oluşturul rrwsına oa asla izin ver rrıeyen »ç yapısından bahseimeden geçmek olmaz Açıkça ilk oyunu da beğenrnjjiük anın yapın n ı firma En semble Stuçilos u bu oyuna harcadıkları emek nedeniyle gerçekten tehrıi edilmeyi hafcediyor 

Tabu Age of Empires 2'nın ufak iU 0^ bir riır> ? artist, m SOnLİftöa tarihi tır oyunsa Turklenn fasulyeden o e gır karşın bakileri titreten öfr guç olarak yfin$nılrrnş Olfftaa Ah bir de yeniçeriler sanki şaşırma (j : bı ‘Allah Ajtah" demese 


!U.i* 




î. UNREAL TOURNAMENT 

î. HALF life 

4. 6ABRIEİ KNİGHT İ 

5, RAİNBOVV SIX: ftOâUE ÎPE AR 

En İyİ Oyun 


ve oynan^billrligi bozmak İçin tır nıazerei almadığın^. rn mükemmel şekilde bize gösterdi Birçok ırk arasırıdaic. denge korunurken, lıepvnln birbirinden t^fklı n imaları taşflte cjkluğu hâilde uzennde uzun uzı.ııı duşun ne enizi gereköfen Mynak yönetimi, ııra tabanlı Dlr strateji altoda bile zor bulunan genişlikte bit teknoloji ve gelişim ağacı Age of Empirts 2'nın benze rtef in İn arasıncfeın bîr anda sıyıı İmasını sağtadı Tabu oyunun mukem mele yak taşan Mutcpay delmeğinden ve diğer oyuncu Fara karşı bir satranç uy ununa yakışır düzeyde kt'ikin stratejiler geliştirmenize olanak sağlayan ^m r ı "Her zaman çalışan mutiai 






c-urjrf ıvanfi 
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HALF LIFE: DAY ONE 







HUF-L' FE 


A nıon türünde bıı ncıinn v \ ı.'ıhı ti r;ok ztjrlflndh 

ğım?i itiraf etmeliyim 
Geçen yıl haztfladrğırj’uz Gest 20 
af 1993 Rstösnc 1 . mt-, ıiv.i'ft- lİoi.i 

Şcll T SiL l \ ı ; İ VCT Siyi J3 il I V fyl "-.ıı ı< Sp v ir ı 

2 ü mmi Jan giren M. ıl ı t i i l 
kt'nrji tülünde bir numjıa Dlmfiyı fazlasıyla r t ıkedtyor 

Hafif kar çiselcYi-n bir Ocakafc-PFTİI geldi l4w üFn I urluyı'yı' t tylt? palııtı rH.iril tı reklam kampanyası falan da yapılmamıştı aslına a, ama butun oy*mahirin bir kulak .iMndfıyı varlı V<? geldi ğinde hetkes 'yeni bir gün, yen’ bir Frrtf Prrson Shontı ı" ıtıye du sunenefc kt ırcruı bıkjtsayanna Ve o 


■andan lltbşfen, .*yun dünyasında hiçbir şey uyn ücnmadı Firmalar; proje ilindeki oyun larını tekrar gözden geçirmek morunda kaldı Oyuncular. anık, “her önünüze o kanı 'vur' turu Ferlere l .mm kivi ıır olUtı W 1 İnsanların kalcısındaki "beyi' ısfez sf tocuen " maı Ilığın I- okündetı değiştirdi Halt' Life Herşeycten once r sct-iufv-ci \K uy f$efR^M|qır!iı ıdriı tohffligı (ur iT'S değildi i talt Lift: Arnte^ahljn yûfcl ii, kas yıgıı n pır esteri değİ günlük Işını yaptuterı frjyuk blı r-aEtyvr yt -ı h-il. -ir Mi fidir* 11 ılı fizik aşısteınni yı> 

Tiunıyorduk Ve îx ı sayede. daha oncr hiç olmadığı kadar Gondffjn T reemarı ık ı osttesteştik Oyı jn bo¬ 


yunca tom akan oncodcn ha artanmış aniRVftyijnör yurogımtzt âğzmofi getirdi Black Mcsa'ya yanl^lılda Sadığımı* yr-a.-ılMırd, ıı ı ycfinpzmK gil.il Lmzi kurtarması g& 'ekon özci askeıl birlikle* ek? pejirri ze dLiyru w ya^ay zeka CMIkie Li-:h:rlûiırı davranışlar?. İM an arkamm kultıın.-iFnif- gtTi'ktiğııii ögmttr tize i Vırat tü^'rıın tam di ıldrnıyJd he denıek olduğunu Haif Lıfp.-'t. ı öğrendik 

Kıvu a H-ıiı ı üt* vtt im s s bu yıfırt rleğ»L cjdmrs germiş en iyi Aiiirn i oyunumdan biris fiğer tiaJa .gör medyanız, sizi ayıplar ve son bir yıltflr hangi dağdörysrnız diye merak ederim 


1. THIEF: THE PARK PROJECT î. ALI EN Vî PREDATOR 4. SHOCO 


S. SIN 


ÜNREAL TOURNAMENT 


2- OUAKE l 

I HAIF LIFE 

4 STARDI ECE TRIBES 


I m sie yıirn surfTOi Hepimiz nefeslerimizi tutmuş, ay 1 ar dır aıpna ciemcısuyla kei"tdlnıızi ■■ıvutkıgumıı,' Oı^ıkı B'umm yetmesini beki ıynı dut Getmelıycü. çunktı çak önceden sürJc^fniştiit Ou. ıtı 'ı. j yiün Mu i rıpiayeı First Persan Snooie^ ı seçmeye Ama Ounke l'un bir hafta ardından öyle bil oyun 



geldi tj amıJıkta n t Ou^ke 3 
rn? İD So»rwuıe. ne ■ k j Çarrmach kaldı Deyim yerindeyse Humar Tdumameru. Ouatte Jû üsfbfrag ettrl 

N '.-ye 11 ünteal Tcıur namen t j hu ListLin kılan? Avlardır King üf tbr ■ i ıir alan Ouakc 1 : J u na^ı olup da tek tanıta rrag manya < V y-n v ı ir sı ı flır kpm i J nı ea| I r> umammt Ûüakcı .1 gibi “basit bir atarl uyunı.r haline ye^ır kadar SLilııı »tirilmarnımı AlaLnı Irn jçm nt?ıed^se yeni hır İşletim tikemi yazıirtııyfj Ve Ouatee 3!tpJü ı ok fcrvıriı Sı ençkferrn yerine 

Unn m r-j ırnamefıfda İvrt İsiıV dıgınm yapmanıza izin veren ita ırsık ama cok kulianışJı blı sistem var Arablrfmlrı ntesirv.le. ıyna rrı> açısından da Unrea) T onma meni OuaKe 3 J û havada tutup yem çatıyordu üö"den fazla h* : ı rica, klasik Deaîhmatch oyun tû runün hariûnde, tfikım calıjmasa gerektiren Damrnouon. AsmM Last Man Standlnğ gibi yeni ve yar dtrc ı oyul t ruri er ı gel ı s tin I misti ı kı İD îsOİtwofe'3r- yaptıui en bu 


yük hara tearTi-play'i tamamen boyvemirtl olrltıj Üstelik re Hthmatch oyuni.ınnde bile üu ake 3 li birçok yönden geçiyor s. Jnı 1 a\ Tui ıırıamuı rt YıUrinJu kııF ■artılan w attık oldukça ufean Shorgun Pocket Layncher BFG üt, lemsinin yerine k'azor Glodes. 
Redeemcı , Bici Slucîğr çok daha yaratırı olan, cin ırjı'lı sıkınlar var. Her zaman için oynayacak uyun bulmaK ve gimıı,-k enk km Içiy Cî ı aflklc v I [her r ı l - k««d h r Ot - ake 3 kadar almasa da| çok karılı ı rsma nıı uiklm Em harika Ve 

: 3t c in i.d m n li 3 n ı+ j y eceğim 

îîpl laı m ya[ızıy n r \ a:v FFS t ırıl un du ıgğır acacait duzeyüc Birçok deruı Uirafından yapılan hura sutlur ki. oyunun' yap.'^y zeka kodu, tize kBr>ı "nc k^dar İyi" oynadığına göre belirlenir v^n iı s. Yapay zeka. "İnsan dav ram tına ne kadar yakın" davran dığına göre helırfenmelidn eliy ofuz biz. Hnrear Toumament oy narken birçok durumda kimin bot. kimin oyuncu olduğunu a n lar ti akta zorlan acaksıniz. 





HOMEVVORLD 


tfttbsra wwas'ı vonı ı alan Hofifc 

vüdd. fti .il time ... i* 

yeniden tanîmtodı H^rşsyden ını:t ‘M'iJ x t : ı skinde ukmi RTSIt'irc, Z îx>yututiu daekHoı .Ama iTKinı-tûft^r ıhı boyutlu ğO - untulcr üreten ctnaziar w«n| 1$m 
11 r i* . laınc u boyu t q\t dığ> n de 
fcuntflofc «trap sacına dönebilir Hor«wüdO rı v .Jkemmol arabirimi vayes&bu kaı 111 aşayı ortadan 
Mdwmayı bateinyı ır Hcııtn 1 
•. rtd'Lin l.'-i ^ mL, i -tırılı oimasının tefe sebebi hu ar; yi; Mu* ksifimel biı hikaye- e ok ly. İm çıratik vdı • MM '.Hhıı,ı plcIüğu 1 -+>- :iı: en rtuşüh kaıfîçıuM>yrjfili-ırdii bık 1 c5iı^ıb'inı^j vt döBoei: bu IIIJJ'.'I! . LVrf Mh xWğl Hı I 'i .YOrld'u I W- un en r,-ı İVf! fh me Stratejisi sepTamrçrçtefö en büyük rufeıler 

Not Yitin oyun uru ayrı i-ss manda.tendr turuncit* efe d: 0 ( T_ lendİnitçye almanınl taksir 1=1: uU ı- 
■ağma I arar verrtııjlmtoen A j* a? Fmpıres ?yt RTS değerlendir m teinden ıMıitık 


eritti hlrrnk TOtej» oyunu tjgrmuşcuk w n'py şimdi ‘nyn.-ına-DiUtlfgt saPir-in altında $ey îl üenlcr nitid 1 1 ıgın dalı ı yen I i;jİ ni atın i$ :İlirumdalat 

)tk dete gerçekten uç boyu t ki olmayı başaran bir savaş tutamı, tek kişilik oyunda ejeştanu hır uı- 
*..*yc Mı ı tıpMyV.ri:? nar İL ı rm denge-. muhteşem grafikler RTS terde daha önce kullanmayı hayal hile eöeıtıe^r r-0nw yen f^3? taktikleri ve beceriksiz bitin mn hiç zorlanmadan berbat edeblkH)ı karışıklıkla bir oyunun 'daha ünce îîijnu nasıl duşum: ınenıışfıjr dedirten bant yorttu ı> Jerfe oyuncu dostu haline geffrtk mesl Evet danaonoe birçok ayı in hur'lan yâact etmişi: v;e m.mi ııi'.nı. i-, im ■■.. s; ı mıı? Harııi: ■■* <-irrı:l. s. ı -m Öpji rbulunan I * > Saygıdeğer ün Oyuıvun bulunduğu CD i-ütu sı inrlrrk* yetim aimrç dutumda 

Ly en 111 sgn 5 11/Itiği tı 11 la k.ıyhoımus bir «Itırı vr öldufcfan ge> zegcne ulaşmak rçln verdikleri 


D evimi yüratıcai- derect’dö yenilik içeren ı jyuniann gönlürnûzoe- w yt-n lybclH NumI nlm.ı tıllniiyc- m/ ama 1WJ yıforutei birçok 

ı jyu 11 tür ûrı dia ît 'v j ıı 11 yaratacak nitelikte yı 1 ıtliKTO vıiııp oyunlar ■ Hı pıyavıya HoorevvorlCt de lalı ı vitre uk tıyunun ynad ItlLjı Vr'nrlIkİHflı | ı r xı kı. 11 d iril UOk k-mr y 1 mahkiifiı eli» anVHkıh^ ork 11 1e .İti olduğumı iddia 


2 OUNCEON KÎEPtft 2 


3. CAESAR 3 


4. TOTAL ANNIHILATION 


KIN^DOMS 


5. COMMA ND & £ONQUER 


TJBEIUAN 5LfN 


Sı d Meier’s Alpha Centauri 


lanması He sona erıvordu Ve 
dünya üzerin Odu on milyonunu 1 
CIv fanatiği, tam dçbuvuk serilik bekleydin ardından bu kıbnrsr* terin başma nc geldiğini Alpha C^nraurl acrh öğrendi 

in ûurendîkk-ı ı bir başka .şey m l iâol- ora tabanlı stratej Icnn oiıiniPiiığfj Sili Melerin bilgisayar c^unUğ cÎLinyaMnüakl bîr numafrHp rlehrt olduğu ve Afpha'&rvtrtunnın rı -ra »; *ta-ıi( jı uuridlau m. iıı İni t. Iıa bLÜı.ın.ırn. iv. ı ık tısı 

nimet olfJuğuydu ıpardon. \x \ty hli’! , J;-r rıcjıannu'if ı i 

INs t'ak'Ştr 1 fji.m.nı jsu î r k<iciW Cit ıleareiıirifM t ıı fıtık vnkjiiuk gı hı ı |i '• ıı um Alplim i arıuı.ır yı bir kı-fl saat vıat nynLuitncı^n sfirjö Meıeş- m oyıuna harcadırıı emek, hayJ gücü w? rnutujmmuN^LH 


yvtiKiasrnıa hayran kalmamak » tctl j df.'-İlleti Sekiz L-htU i cJunya gör ucu hfi Bifiîp uı-Lirvı -‘VI ita < ka-inmNtif m Alpha fV'itaun Lizf^ıinde ı lakı mtyet kurmaya çalıştığı oyunda modüle* birimler. ÖÇjtor?vibı, fo 

ğa ! hi kT 1 ler gezHğeıııı ı dog A l w* vurırna rnekaniîma$ı gibi etkenter, o zamana tartar gun ışkğı görmüş olan îtraîej'lerden çok uaHj yİ r nınişti .At'lT Alpha L- "-rauil'nm hctL üc en <lgr çekı.q ozol m 1 . n« _ zor w uza’,- otiımciierft! ortak -_ai uvrt. eki. auıh. n 'geicı-ogin tok fioJoJı agac*" hH Btıturı bunlar atier boyunca oto m ba^noe kj hL:-c?nip tafmanıza neden olan es > oyn*ınrt O-ı ok'enlnı;. Alpha Vt j Hm if ıy u.'4m.s onim an \ 

:M j 1 ... .ne ^okmavı 

L vı virdi 


K . rkiKıne .c-fygın oteh 

■ l 1 1 1 1 1 f lir nyLUkuyu . h.ırekjztc geçımıek için, ona tek biı kelime söylemeniz ye I iv oH il Gvı I ıı ıl i mİ Bllg&ğly a' oyuniı-iMiTin t^tun cayılan vc biri iyim iurunun ilk ıvc on iyi) örneklen ne 

f ^ır - - jp,, m rı smn ı amn ş 

.-I -rı Slıl Mi'- 
(it . » ı ırı n hı j 

yuk lıaiSriirM vıyiMh Cıvılı 

I ıki| ı ı nyuıuırı 
I vorıuncfa t u 
~ " ı;ı: k;-luı il Ljrıni^fntnd(ıiıy« ’ 

yt ır ı n ı rj-:.ş ıruj e t= ıı ı ı.'irı ilanı f ı dh ı ılâ^vî yitl- 


2. HEROES OF MICHT& MAGİC 3 


4. PISaPLES THE 


-V- ' 

»İl«—^ *\ hZt¥WŞ SZ’+r 

S. WORMS.AflMACEOPaH 






OCKÎif ftfŞM 



, j'j ^ Role Playing Gam e 

Baldur’s Gate 


Troübled Times 


niye tfsdıar W FRP severin p«igEş^ yarda daha gerçekçi erir Eerrube yamadı modan eminim Eır "rrrı^rıa girdiğinizde ^tr^rınızı Earan sestenn zenginliği riurrüund 5*> ur. d teknolojisi vağmsunj sizJ u firmanda olduğunum neî*d-w ikna ediyordu ‘Tabii her tğulun difterileri olduğu glOL Baidur's C^jre in de has mık jönlen yârdı kî, bunlum en SftenıHıâ 3&ÛÛ0 ile? şifimi otan ve eti faita 7 : seviyeye kader yjkyî-lmöilzç ian ■wt!n etiperiğnce sistem lydp 3u. 
—■ - den ay kadar sonra 

VŞ ' piyasaya sünjleh 

, j^V, =4|H-~ -;| LhçSvVtftÖ 

7 ; ColSI eklenti paketi 
J ? duzemı a Ve ısır 
' Tl sene Jçind e toplam 

'' ’■ 100 saatini Fargnrn 

«I ^ŞŞİ JSeaüms ırı tvvprd 

Z jn Csast Jûtelmincte 

F &*\ geçiren oyuncular. 

Ş 1Û 00 ortasında 

! f* ' ı;ıleatak r hlan Balflur , 

“V J - T -- şnmNwŞ;oF 

£>* [Jj Amn ı bddemeye 

îiS : koyuldular. 


hakimiyet kurmanda ı/n veriyordu Grubunuza dahil eliksiniz 

Mkî-ri-niı - ı ;,ı Jr -r-^ pirülfiyi t 1 ' pyuşmacîrğ' taktirde, bu Ka rakfenenn arasında önce tam* ma. rj-ıivt vonra de OFöJye bir gtfijifla çıkışılıyordu ki. hu oyuna tjı^kv.ı htçbfr uf&Yide gorcmeyecfüfjrniz bir gefçekgîii: katk yurdu Grafik yapıtı utarak ih> m- l-ır i,u al’STi'"ir u jİI-ü ı.irm-h OzrlIiMe t» ayaş arasında yapılan tlLK/lJİr.rU ! f.4tttteri ğttf duldur u 

f'"kı Viî. Mtel utarak ise sim- 


G r ttiıijlmu İki ^-nı-d' kc , iım h ıı m lam rintamtyta ! "İn -NL-r/ır " r.MI'rı tun ı nt»n gtrçnn wmc- içindeki Tartış 

ıtı.-ıvz bnrii iti Boldurs Gaiv idi 

f riui'iirk+^M, yTmrr'k- mjrwvl- Uı 

l> ırm/nn mtl^mını almak »gn 

ı>:iM-xiırjırriit macera Olu bir ran 

lıylrt yı jrinl I J.M1-iryk llğj|j n> f'ıük! IH bfjyuTfl Mv.r.'l îuptoM ^ıllrnıu vıal.lı n Wta ı .yııarîv r .urı ■ un- vi njj ulan Eüaidur's üate, SiuHjryı.- kadar ADM > kuraîlâs-ırm ı rnn -Jfı bigmûr- kul İHnHıJnjı CfîPG İdi f^L.^ 

HuykM-, |i-n >:kn l'jffi'l 

h r id J f, nırı ay m \Tf r 

/dittârıciü milyonla r Egfb ftpivSlrtd»-ıı su- jk- .jpfeİL ■r yen / M l il J 

uyur ru-tı r ır- un çjr ^ 

lı-bık t- r ı i. ■ aurı 

rrir^ u»du 

luf'TÇttk /airirfflll rjı 
I i go/ı ikt-n arrv.» i> 

c*-rı ı<k* bir ura la tjMT |b olan teteeft sistemi. ^v^rJanrt 
HHini'k rai ti hır 


2 SYSTEM 


î FAUOUT3 


4 DARKSTONt 


S CORKY 17 


: «İH V X 


i I ADVENTURE 

Gabriel Knight 


xlvermjr- oyunlarının korumaya alınma kelaynak muamelesi yrjrduğu tj|f dönemdi? turun ^'. , - yeniettnm yûzunu güldürmeyi l>a>ara'n Ir-k oyun oldu Kduli, ıj'-Hİk -uyrta nam liri lk Gabi n! Kruğhr aklınıza'.getetıteasfo her kUTiuaa d^ğçf -id ! Jentufe 

oyun... ^ bir '-rrk 

artı 

Ahir* kuskusuz GabrıeJ Knight in tm gu- lu r,ı-Mgu kof^jı hikayesiydi ınamlrnü 2 derecede öf “in v. kapvtmlj iıjkayr- p;t Jant Jenuirun çü^ u/rjn vur e araştırma yaprıoı muiı oluyui 


V e yum en ystajAlı %;ahra marn ndul.ı tvıbu- J 
Knight A yidlyor Uaf 
Kal pamntonu ve tin.u lamarniayan Ih^mz t-vrmıt |fr r Gabe enjs bur j> j^fa^rr>rtnr1r- nniHr uyun duı ı/.v .r.ıİH r^vrm-U h,iriı /i 

•Sıtiı K u J)er diyorum ben* Varır yarıtı> r-nlaıriayıi'i oyunda hızı daha g.ı k ı-k^n L-lhetı-v ki G'rsu:^ 

:J|âfcamu ra 

fillKirte Gatırıö Knight ürnod a > ,-^.reu (llüo-d oF th. 

Lt-ii - r ı- f J'ıT- yılın adVf-rıMJfe 'jyı> nu olmasam vetiebl Gztoe Mi- dı r ıM< j* r Ktııghî 


î, DlS<WORLP NOIR 


i. OU TC AST 


4 KlF^pUESTg, 






1 ggnjy.1 

| 

i • » 




Fi FA 2000 

D * vr A i i aksları™ 

ıger Adaylar D 


2. NSA 2000 


î. CH AAAPlONSH tP AAANACER J 


4- NFL 2000 


S. MİCOROSOFt tNTERNATtpNAL . 
VoCCE R 2000 v 


iyi w”i 


m,r 

^ ’ A* *■('.» ! Wt > _ 

^-1 




B afesiarınadan hiç saşlpnaetH 
Q\m anırtı yor Eyr-t, farımın etti giril / ğıh. yılın en ıyj sfiur oyunu yırv I : A 

SpOMyridfi flrlfli 

vıyar uyun r^rırnr iri- 1 

L'jıf Dyur, fllYrinMr ntl 

la? ka:bir fttık'fadı İm Silide Taamın. m j r 

dürdüğü daha ürar 

qûrülm' ; miv'f *> f 

çf-kicn, Rfcı scdti bir kenara IW on m iyi Vpijf oyunu ada yulafına bakarak 'jKp'.hrwı. er ryı be> oyu nur üçünün EA 
Sprjrh yadım- - 11uQu ı -s, fjofKf-k'.ırur • rn 


Vjr I !>I i O . k r -r 11 J ı rı ı f jf J t r : t o - t l 1 n il duyu J y 4 ‘JO yılından mit* Mi qc.l r Hf ■ V |v- or 11 irıja ayril cif >o ■ da Top kavurma gstfaındr bu onan rakiplerini c/eıekl I h-r yıl hlra/ daha cjf'm. “ğp yakın. hıw ■laf ı.ı - lyririrı --. /r -m n-lı ■ ,■■ dı Ama son jcner&vyron i" ifa gerçekten de tarifi m mNınaz bir dp j nf?ylm 

firafık olarak Fıtet <|q rrûiraz. ddba zayıf olan Fi fa /fKjri 

bu akiğini avın d 

rrIsıyla Çalıyor ’ ; klımu tnH*î( tSı en buytJk yet ııih ^prorularır. \\/e w diğer ';oor oJara verdiği gerçekli iı;phlet fada. EA Spofttfun buftfggu ■ i j k J i_ j ı far 1 1 yîı T. yİr Ali ılı'Ilı 
b-kbîj'ı.jıvl tiûr hır rrJÛradMrlr 3 
■do, bu K-kr rjnjırun ne* demek 


okluğunu lam artartıyte hıvvdıyorm* m/ Fulbnlr uların rat 
pıjma ve- dokunma -iMiihihM .- 1 
vfP'JıkU rı iti ar mpfcUer Ur ıh ri:k !>/k: ou haiü ğeiıyür h. ktn dirılfl kakplf^iıo ■ ı h j> ^rıtıı ı-*t-pr «ı■ 

'■ kland.- /faya bur- 1 ya hrireh ı 'Utiftl ıgı ı t f I jnyı j 1 1ı ı h mirde r fc- r ı yönlendiriyor r|ibı r.l- *jn, cjcfçı k 

bu 1 1 jIL e hır .ıl,'Vta ( .> la'lı/*'... 

rjılj* lııv.' • Jiytır.- ıfn.ı/' ıj/on latırı Kimsl f ita utiu 20CJİJ yrlırıd.4 rj ı bit ı ,ı trnaı 

Uttur 1 hır yit' fi»*' ,ylı- Val.r .n r1 

l-^riA/or 

Bu ararjci ıırujırnanarı bu ata 

rjı rfjiys atayıp t ınM ıuu. Jıır d a 1 
•.rf f jfüktnin’a I dada "t buyuğun kim oktüğunu m 

'/JİİJİ I bakalı-n r ı* f - V-L| j j \-'f f f ’-Hı-j m» Mİ 1 - ■Ilım 


driving 


re-volt 



1. MIDTÜWN MADMESS 
1. PRtVER 

4. CP 500 

5, NEED FOR SP££D- HI6H STAKES 


S ltr.ır nyiınîarınrJa her yu aralar de/ıfj T '/'iri-- ri-k I ur tu ûlmaurirl alıui- Rn Voli ti. ?'. jl'ıkij r i >■ M* I-1 

1 rjırnl/ I A, aynı ]>harryı .yu« .»k r -r.*LUa t-h-iar lıM u . 

vffft ı. ra dH İrem fUındn inim -ıLlr>rı uyrıriı -ı 1 , «/*•• rde 1 1 yı il- bir 

y j yar u nyı ıfarir : v ı irdi w t rrır rk yf :- ıh ıpn /riw ı hır . 1 tf ır. y ır ı 

dı Buriııfı ı r-ileni I lelJîi dr. yarr, Iarfrireniruru I larkrjı • Hnrk yi ıvır . 

r >yıinlarif la * »rPT-f.JK--’ I k tv-t Î| If - ğifdü}ı -m , iUm | t y . j/ı -ur r J- k- ı r 

lu y^-fnlırjırı f^-r rnr-, r.ıIrTi.mrtr yr- r /I. ırn m î *-HkUr/r ,run ji .« .r ■ 

aınk. rıep aynı ’ydlüKîa aynı ara r ı ıda-ı /r- f f 1^ p ııı ►' U' ■■■ f '. s nn 

IjalarPa avfall c'Jütmf'k ry ur ir ula ijîaflfclHihiN ciltli sfia, m . kr. il ■■. ıL jI 

rın canına lak fan fenI rtf ^i‘,|k im ■nfMurı! /o ^aita*. 7 I u 

ÎjlrfınyKaî ardrrmy-ı tiKsÇJaCl 1 -^ *rmirr»l r^-^ırny /. ii.it. -^ A.r 

sağoter. DiıtclMiar-oa arr 1 ık kaıip.hır l>lyınmıırk 1 1 ir 

fiadyö kürvtrJu ifarjk r .r.a .ah* 1?.-| Jtr ip n hı/lı n k-* i .rme .ı r ık 1 İn 

s l ki Jf ı'fif'jl ' -11 Ik to-■ -i .11 Ta ■ J h* r ık I -■ 1 ' h k ■ ■ jr *m t/l n - r 11 > 1 1- • j ,!■ 1 / 

İKiylan. mmı mit» .^Itıılnr ıJe. ko v -n ■ Jarmr.ar. flr - r.yakır rK.Ua 

e:am?ın aratosaria qifmeyt hinysHÎ Me ^«;ırTwM rriNran 1 Jtrtcfff * ı 

bili ■ edi'dınyeteğiniz r;» ■kanJL=ırtJa I >tv. 1 I M-'Srf" i 1 . 1 / ^r--. auU 1 jkUı k 

yarılık Hy Haı^-tii/ae/riır î m m ı r ,ı i. Imj yi ^ ■ /uad- 111 ■ ı.y y-tr» if ır ılı 

anîrk t ıo1r*r rrıutteh balta hır Vu irrf tf Jr l-Y- -/mr 1 m Hır^ . 1 . Un le 

pcfmartoettrı tjuttfwws$Dıîe yan^ rr-rtm^ Mtar bu/ır ya.df rı. 

r rw. har n 1 r .1/ utrj^ A.- r ıs... ■- m jf. v ık I jf >yı ır 1 I' j «'' 11 Jau m-/f I. 
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.ESAT ’flM 


ŞUÜAT 2000 



DESCENT FREESPACE 2 



l r XWINCj AILİANCE 
1. HEAVY GtAR 2 
4. MECM VVARRIOR * 

S ROCUEİOUAPRON 


Y oo, hayır. güzlerini/ yanıiS gormuypr. Hayır "gtfcdıa veçjrfFfon simUssyonu" tfly» yeni tılr ay un tüm de «Laf eckımedı Slmufföyonud ; î^ tundaki Tanı^" kt j iljn(?îinin lay drğs anlam, günümüse kadar icat vlıtı m | i |, | i ti arın dışında kalan hel türlü donanım uçutfı. jOlj nuî, siilfSü^nuz w *ullaı*dw|piî nyunbrı ıtotte etme* kızar e orada 


Hı."ı turlu uzay ye mr^h uniLtl.Hv yonupiu bundan - «firdkl yıll.ıîı: . 
Du feaesçcM'i atanda değerlendir^ ediğiz Eki kârwa T uzun bir sün - gerçek "gerçek" sı mulajı, mU la henüz yapılmamış araçlın simu lasyontannı aynı kategori atanda İncelemenin büyük bir tekinlik ok |ı ji il mu duşundüötmtLlZ Un kamı verdik. 

Bu yıl lııı incisini verilirimiz gele ıeky. , l|l) Yılın Hn Erinlik SîmuJasyorvfiî odülunu -ıçık af a fark ılı Destem Freespace 3 alıyor 
I 99S-de de'yılın 'en iyi yirm* uyuru ı rU,iwnda dokuzuncu olarak gosrermısiınız Desumr FrecftVT-Cifi PpM bu gerisiyi lau kadar Jyt yapan no 1 ' diye sormak aluffahız ben de urunuza 'İlk oyunda kİ bütün,. im i,-i J.m.ılı ı> ı eksiklerin gi d ei . İmi f. olması. atmosferin bıı t> çakla kesilebilecek kadar yoğun «:hC ınciSk ona gemilerin üstünden LM.drüen kendini,-:' "filini 1 ,:ık hissetmenize y -i açan u müthiş bgyı.n nıssi kantrttzdakl adrenalin oranı¬ nın ''oCTyl geçmesine yol açm yTXil,jn whş '»'ibneleri Lur uzay si- 


mufatyt inandı Hk dola tfarak M ı «r . Mi hınriıtr ırıih H sahmılı.:! ın kıl- 
• .ırıfrn.iM, rJv tam Ih y. Hkirl.ı vı J 

urkutuaı ix strayp kainata bur- 
«>f ı. en kurkuı ı*. olayla sol üui^ı l'tlMye ahlatımı ilimdi n-oldnyu nu söyteyrp r naci.ii t heyet arnni/ıi ı Bpne etmek vardı yaa dur bakalım} oyunu tstifdigtn^L'Je r.ıvi bu ■. yi ıi iLJiı ı i\ unt. usu f e zurnan M (, -iıiLr diye imm inim inleten su . ııkîeyjı ıllğır ılı 1 1 u-ıı ı c ır ide mı? diye aVıjyla .; vap vl.ti rirıı Ve IH jy |<h l■ l!Hr-r rMe-T'iLİe ki rulmuk en uzun cümle" ûdulunu aHmann yaı usuvı. ufkciT^ld i^akte buyii ol 

«iLKİr yerifcn l'ıv sp.h , 1 serisini 

hakeffigı yere* gdmesr w u s u/erı- me düşeri y.HZifeyi yerine gırttun* 

■. .iı m mı Ve ayrıca txj yiı vh i i .gığıı nnz "Ln İyi wç Dumur fdid BcyutlHrcLıkJ Bitli, ÜL j mı->-iu" ‘Cntulı ınû do ı lUZiirİLir’tı îı^cki FlCos| s-ır.c ^'yr veiıyerum. f-Ln=ü bu cwnu t flfi\ı cfıysrino. hfeıy ( ılırım Bor^-u Köprüsü tiiilığnvk 1 kisıı döngüye gpıvn (Bı dafekal .VLin'sdjn I lirişı DU - duayı daha önce hic «etti me' Sil meV hîıynı ı ımlj 




2 FUCHT ^İMULATOR 2000 


î FLAN Kî R 2 


4 MIC, ALİEY 


USAF 


J -me ■ VI ı e yapa-. r .uju n ye| ■ \\ ve ' îV'u J iarfkri İ jji slmu^ icisyı ‘11 «le kapattı uVV , hır jtK-ava siminde gormefe jsafdığıntz her soy i bastan soru eküksizce size sunuyor, Bir kereMigzmihF-l &o. AlITdanri I ^ rnrîenyunı ijeknolojiîf F-2^'den en ıok Lhf r J ü I Joği> lk amaçlar 

iiftn i.fı.'ijJsı* za mantar da Lirutıımı> 

f:u>.l, v ı ,ı u çma '.'I,-ısa gır,., ; ah i| s u 

mz. I uçağın uçuş cîınamıkfen -e . «k karakîeflsilk özeittkfer l^şiy »i ve fin.]erlerindir 1 larklı AyrKie geçmişteki Vietnam» «jLir ı._smüzt: 


nepeten yakın t; r konu 

alan Körfez Ssyîtfi w Ol^ı l ur ye f in gelecekte geçen düş ürurru Avrupa savaşı gibi faruı donemle ri keren. şmarVöbır >dyeî>rıfTt c-viır-dan Sıkılmanız iyice guıjeşı yor v ine de kendr görevlerinizi yarafahı ince diniz oldükçzr iy bir guov edıloru de UWıp m, inde m« v: ı ır Bi,ı cl.ı yermez^- şarışınız minııer uzrrıntlerı ungal zcMlr 
1 1. JuruiMİ, ır.ı h»-ı, : ,ı dOrınnıe fır sair 
m d, ı v hf Zuı luk ı ‘«e profe-syuı hvI tur lIo t;c^L:V (JuzoyLniie, rkişfhfn çjrTriMncSrl ı k-.'i KjOLİn îl ıruyor. yan çok fazizı kriüıın dcçm Ucabılcceğ. 
ni/ LM;akHnn ve uynayabihxcgıhız -.eıvıry. ıİMlıı ı «ı'u İlil içil, sanki i ek bu >ıı nuVrsyuı ı parasına 1 ‘kkIl n tok srfrıuc, ı-.y-ıon samn armanızı 


satıyor Gfariklef. cızailikıe m n> ketlerin deakiığı dumun 

ciıfu efekıier - ok iyi Ve^tızöylnrf^ kı dokular aşırı ayrmtılı w- oyun bLi açıdan nenfdeyşio HSghr Sinuı-Lıt'"«r 2CÜ0 lk VtU'Şiy «I Yük'.‘.'klor de uçarken a^agıu muhlosem gtrûnuy«:ır I lor güzelin cjlduğu gibi iM'ın da bıı kac gürrmîZdcrnnlıf^bik J cek kusuru vur tabii, Ye r. Vnklf ı ıi-.nil . r. . Iı l r r/lr k.-lpbınir.ıpını ı bi'i Jelını hum tur anıda duşrn^.ıyre oduyıorsu iuz Lir öe t lazer - dt^yfflfda bozulmafâf ukt bılıyLU Yine avııı nokmüeu utuıı.ı ı'jyı ıruVı MÖ r\ Pile hu «az bunun ı vırıyoı. Biraz sıkı biı PC İstemesi Jısn n İn kizir tu eknğı y<jk gibi. 

irSAJ- «jı . 11oııı ıız ... 

en batın uyı ınTanndan bin 




RAINBOVV SIX 


Rogue Spear 



2 . SWATJ 

3. PELTA FÖRCE2 

4. HUDDEM t !>AN6EftÛUî 


997'de> bir yazar Red 
STorm LntcrEalnmont isimli bir oyun geliştirme firması kurdu sessiz sedası:. Bir seneden biraz daha uznrı bu -Lire sonra bu şirket yine sodasız. Rainbow Si a w mJı nır oyunu piyasaya surdu in terk ıs¬ ta Firsi Peru'm Shurneı h benze¬ 



yen hu oyun ashnda tamamen yeni bir türün başlangıç İdi: faktık Savaş Simulasyonu Ram no w Six birçok oyuncu taralından Simidi Klasik -1 - 1 ünl er man tığından uzaklaşıp. Un lafcııgc uyarak ve Lakım halinde tereket etmeyi on plana çıkartan, ve bunu yaparken t-ir Acı iun oyununun heyecanını da içinde ûa nndımiriyı teindi Ama yeni b.r tür yaratmanın en büyük zorlu ğu ülan daha önce denenmermş olmanın getirdiği bazı naralar yüzünden yılın oyunu o-lamadı ıcesitli bugfar, yapay zoka¬ nın sallantıda olması grafitoin yeterslzliğıı 

1 Wun ortalanndu Tnm 
□anty'nifi aynı acili romanından uyarlar um ıkın -1 oyun olan Ro-jı.r Spear da. trpkj İlk uyun grbl, uiudaFdTinı bir antHçrörrst 


tırn ı '-ı n v oncîf m ıı w ■: ■ I ur 11111 . -a-m bf Hor an tek kurşunla Öhrsr ris¬ ki, takrm haîınde düşün mok zo (unda olmak, gür-<v öncesinde yapılan detaylı plan aşamasının uyuııu kattığı strateji derinlik sayı ur idi Rngıjı S-m-.-.i , «rk oyir nuh cok ötesine ıasidi. Üşteiık «Ik oyundaki bemun hemen buttun hatalar da düzeli i imrşrı Muı tıplay yönündün de ımıkcrsımr lıi- yaklaşan Rûcjljo Spıvrm Irk eKşiSİ. ilk oyundaki ıjH m takım h.,-* vaşı sır nuizısy< )nur i c ı m " Jîe 1 1 u il j 

Kuriamta Sirrurla^ycırTüna’' öov muş olması ve Uu Migrenle yuk lendiğl asm /miukm 
Her şey e rjjjmen Ruue Spw taktık say$> sın lulasynrilan arasında her yünüyle IfderU^» teke den tek ayı jr ı I- Ml, > ur ıı >mut: laysanız çok şey kes ırıyorsun uz dşmekllr, 



ACTION 


Adventure 


Omikron 


The Nomad Soul 



B u yjf un kalay verdiği mv ödüllerden bn> de Aksiyon-Advmcure da 
; ında oldu İClimiz çok rahat Çünkü Omikron The Nom.rd SuuJ hem aksiyon olarak ı tem r> advenrure olarak rum rakiplerin den tok daha ryidL Sunun en önemli sebeplerinden im aksıyon ile adve-ıtuir'ııt hır t sır inden t □rn.arnon ayrıI m ı s ol r ı m siydi \ îar-L'a aksiyon öğesi FPS ve ı Jüğüş oıarnk kendi irinde Ov Myr .ıyu mşa Bu uç uğenln mi llik, <lmçeleri kendi İçinde ayrı uyu ayar-Ianabilcllğirİ l](* rı nyııı\r.in n j ;ı hangisin». ağn İlık vı receyınr ı> ■ secme şanif git^urdu C Imıkron 


vehrinin geniş yapış güdü hıka ye ordusu iyi grafikle? Omıkron hemen hor ten urla bızdtm fazlasıyla takdir InpLımyı bahttı Zacen bu ödül onun rildıyı ir* Ödül değil Wnıu/ık gnılrk dizayn dallarında da Omikron bizden örtül almayı başardı l IMOCTURME 

l. RESIDENT EVIL 2 

4 HERETIC 1 


.şübai mm 



1 




9 

'İl 

1 PLAYS" 

T/ 


rı 


>0 


Uve! Dergisi olarak, sanal ortamda gerçekleştirmiş bulunduğunuz güzellik 


yarışmasının sonuçlarını sîzlere sunuyoruz; işte bests of the last millenium 



1- Gran Turismo 2 
"The Real Driving 

Slmulator" 

t*)*?*) yılırım sonuna ypöşen bu yarış d/unu. ju an/ı k^taar feystaüon da çıkan gerçeği? en yaton arata ömûlaEŞfü Oyunda 3& fandı firmanın 594 adeî arabam «Fe 3^ parkur^ yarılıyor* Mercedes Ben/. Gptf. Renault Sunara. Font Fiat 3 euqeot Aston Martin, Ghrysîer ve Doage gibi. yafandan taniû^me; markaların oa jçınat bulunduğu brr pK Amerikan. lapan, Italyan İnanı. Fransız ve Alman arana? ı /ar Sairi arana lan. mini arabalar Iüks model ler, serfrr arataiarf jıp- 

1- :r. GT ofomotNİleıı spor modelic-r. iki ki^.Ut rrrodd'^r /e ?0' fi yi lafın Arn-rık^ı ynır. "Muscîe Câr'Un ve dahası bu oyunda Oldukça zengin bir içeriğe sahip □lan oyunda arcativ yaya simulaüon tarziannda yanşabiJJyorş'jnaz Araba Aynının çokluğu ya 

r unda çok da föztö yartş -.e turnuvalar sahip olması nederüyte 

■J v JI î CUİ 5! r v uzu r ■ 1 j*t fendiline bağlayabil^ bîr -oyun 
Sony don 

2- Resident Evil 3 
"Nemesîs" 

Saccoon Oty on başı, bir turlu zornb» bejimden kuriutafTlı» ,-or ümordla Adı .enlen şfljteî. 
henüz etene, aşamasında olan pır formülü çaımaı- -;:çyıncc t> yofojik düzen tekrar bgztâu yor ve oru insanlar şehri EStia ediyor H' -r zaman olduğu gifcrî Du seter de kendimizi oteyiann tam artı? 
yerinde buluyum?' <ara!töertfllk- 

I I jif Timin menşuE u olan İHI 

Valenurıe Olaylar bir ancefcv oyundan-turkâç saa: orXe EaşJr yo* Amacımız şehirden tek par- 
- - kunuteraiJmek . t zombıler te miîJemelf Reçetem EvH merisinin dünya-'te haia mHydrttarca farktı ğ> var MÜteıvtıçi grafik ve ses v-h-kîl- vy' • g^fLİiTn-TTia-Cpra îu t jnc- slabıgaîifiı vuran uyun *Iap-Com ri^n geUyur 

3- Final Fantasy 8 

fiu kanlar ı raa rm^N bir sarinin her ıüü?r,ndi- daha zia iyileşmesi ötfı şaşırtıyor doğrusu EveL Gfî-31 Fantasy 5. serînin bfr önceki oyunundan ive Playstaîicın'tiafa 


herhöng bir başka RPG oyunun d anı çok unun, Karmakarışık görünen, içinden çıkamayacağında ?an n ettiğimz ^vaş-buyu y elişi m □Menüm uzduğufvuz-de. oifçi-a- 



var tarınınin en yaratıcı oyunuyfa ferşj karşıya baîdiğımz gorecekslnt/ Senaryonun orijinalliği, büyü eh*lı«in*r got v ema 5 tm.:ılığı ■■■■-- Guardian Forte lann dudak L-çukj£Ftiin animaı : ,onıarı da işin içine girdiğin dr Pteysîattür, da şimdiye tedflf yâpHİrnıj en j§-rıgsr% cyun -olduğunu Mbuİ edeceksiniz Tabii kı Vjudir-u.fr Tan 

4- Metal Gear Solid İntegral "The VR 

Missions" 

Ha&a ehilleri chmmöa bir adada yizienm.ş öir grup tere- r=3t, dunyav 1 hüJdeef silâhlar tuk lanmakM tehdit etmektedir, Efş 2 ! 
nevi Sel id Sn?ke olarak bfrakfğimz aj,?nııi me5'egine D*ca 

tekrar to^uluyorîUnu? Gc-r^ıniz ki onerhll rehineyi kjrt^mn ^ te r-jriutenn tendi t ter inin cddiyeî büyutunu a^r,rmçi: ve mum- j unie onlaın çhgöîirmet. Zamanmıî ■:■:■> - nıf. ve ,'sntnıîd-* lı< SHah yok İsiniz zor. Jenerik ve o zelil: İp de bıtu mijjiklerl mû-I-’Ti'niı--- KonuS-ü invanı feytı'en içine çekiyor BiuMyH rlijılçF] -gibi kareFk ve merak uyandırıcı Serıaryosuyla olduğu kadar yapay 

kasıyla d-3 oldükça tasan h oran oyun Konamı aer. 



S- Tomb Ratder 4 Iht Last ReveJatlon" 



Gıizeller qüîeli Uırs' mn heyecanlı maceraları, yazık kİ çok yÖlünü 45fcWİr. 


S- fİfa 2000 

Hala tahcı ele geçtnteme^ffi ' hj- n - r j r iar.'hinin en ıaygm futîsai oyunu, 



7* The Necd For Spced 4 
“HI 5 J 1 Siakes” 

Hız tutkLfföacı Içm vazgeçemez cır eğlence kaynağı 



8 - Syphün Filler 

Buı iri faırv.^^ w-r ; ıi Be-nf Sol id ı- y- iıdı ama üocta n kalır yanı ym 



9- Sileni HIİI 

Gerilim macera arımda çır an • e o^ezitH ülabHen rı=ıd j f üyurtârdar hır m 



10- Dİ ııo Crisîs 

Ve- işte Gapcom d^rr Drr diğer tvtjyaipwr Kork>j'", ın uşra^ıündan bu seter dinaiGriarü» kaıpbiyoı'uz. 





M pf.Ek Görev Paketi 

1. STARtltAFT [HROOP WAR 

i. HAIF tİFE. OPPOİİNC FGIICE 


). CÛMMANDOS BE YON D THE ÇAU Of DUTY 


En İyi Ses & Müzik 


1 THl£f:TM£ PARK PRÜJtCT 

2 . OMİKttON: THE NOMAD SQUL 


3 HOMtVVORLP 


Î.QUAKi I 


1 M ÖPTÜRME 

î ümİkrön The nomapsoul 


Eti Etkileyici Hikaye 


t ÛAttPIEL KNICHT î 


1 HOMEWORLE> 


3. THIIF: THf PARK PROFEÇT 


En İyi Arabirim 

1 . homcworld 

2. UNRfAl TOUftNAMENT 


En Kötü Düşman 

1 mTEMÎHOCK ı 

2 D ÜNCE ON KIEPER l 


1, THIEF THE DARK PRO/ECT 


1 UNREAL TOURNAMENT 


2 . 1WAT 2 


T. STARCRAFT; BROOD W Afi 


3. URBAN C HAOt 


i : n İyi Atmosfer 

1. İVİTEM IHOCK 1 
1 THİEF: THI PARK PRCJJEÇT 
3. HOMEWOR(.P 


En iyi Devam Oyunu 

I A Ct OF EmPERE» 2 
2. DEJCENT FREEÎPACE 2 


J- GAİN80W SlK: ROGUE İPE AR 









DONANIM 


GRAFİK TEKNOLOJİSİ 



ZXl *> M 


B aşka bir aday düşünmek mümkün nlü? NVidia son grafik çıpı GaForcf 
25â ile tNTlCT İle yarattığı devri 
mi bile ünuliumıayı başardı 30 
oyunlarda CPU feföğimLtllğını ı ucadan kaldıran GeFürre ÜPU ibaresini alan İlk grafik cipi olmayı da başardı. GeForce’u diğerlerin don farklı kılan daha önce telem a israfından yapılan dönüşüm ve aydınlatma hesaplamalarının da artık ekran kartı tarafından ya pıiryur ojrrtcteı GeFurcc'un tek 


kütü yanı ge-rı.ek pı^ror marnının ortaya çıkabilmesi için oyunlarında ora uygun olmasının gerek ■nesi. Ancak kı$a süre İçinde piyasanın bu oyunlarla dolacağın dan emjnız 

Oyunlar desteklediği zaman GeFoice 256'nın performansı Pil 
233 gitar düşük hı/da b^k’rnciytr 
sanıp mavnalarda T NT2 Ulıraların birkaç mteNne çskabifiyuı DDR-lWM1ı veri iyonlarla GeForce'un gücünü çok daha iy> görmc şansım yakaladık 


SES TEKNOLOJİSİ 



S es kartlan konusunda Cr e 

. 

aıive'ın üstünlüğü tartışıl - 
1 ma/. Dünya da Lreamvel 
zoriayabılen iek Firma cilan Aum afin d# Türkiye'de olmadığını düşününce ödülün Creatıve'e qıcıe i fL.jı /men k-sindi. Ama SoundB bıster Llvei iar içinden bu udulu hangisine vereceğimize karar ver inek hk; do kolay olmadı. Uzun suren taiiışrmirir sununda Hatinlum daha hazla özelliğe sahip dfctf da i'layer’irr fiyat performans ora 


nı ile birlikte oyunculara çok üa- ha (pö yararlı olduğuna karar verdik. 

EM Hesaplamalarını hiç zorlanmadan yapabilen ve aynı an da \v& ■: ok program isafından hiç zorjanrmdan kıllar atabilen L-MflJ I OKI istem t Lsı şu arı için piyasadaki en güçlü ses işlemcisi ol duğunu cfetetııca I muladı Öyfe götülûyür kİ LMUIUKI bir kaç sene daha biz: oyunculum ihtiyaçt¬ ın kolayca karşılnyabtar-k. 


İŞLEMCİ TEKNOLOJİSİ 




B l Igssaya r dünyamnda uzun suredir beklenen tur gelişmeydi Alt ı iı-ın'lar Intel'in çok uzun zaman 


dır süren egemenliği hem işlem- 


çilerdeki gelişmelerin hıkını keîiyurriu. hrrn de fiyatlann yükse* 


olrnasına yi ?i aç iyi ?r di ı Aı ıc ak 


Arhtanün piyasaya ıjırr nesiyle tum taunlar değişi ive bit anda Işlernöierlrı gelişmesindeki İvme artn, Belki bunlar befcientîtattecçi; 


sonuçlardı. Ama kimse Aihianların bu kadar çabuk nh numara olacağını rahmin etmemişti Performans söz konusu olduğunda 


B li yılın donanım Ğdüilerv nı belirlerken günlerimizi ger. elerimizi ıeı ilendiren bıı a! t az vardı kı ne yapıp ne edip ona Odul vermemiz gerekrığıne karar verdik. Ancak, mevcut ve kısıtlı kategorilerimizin hlc biline uymuyordu. Buna rağmen utiu yılır t ekran kartı ve hatıa yılın işlemcisi seçmek 


PC Tarihinde? hiç geçi İnlemiş otan Irıtfjl tan ar ırkı karşısında daha hızlı l.iiF r ekip bulum a ne yap. ı cağım şaşırdı VlA'rıın ariakşrtlar konusundaki desteği ve Intel m ljU ustu yaptığı haralar bir anda AMl/yı lıdı,-ı Uk kul t uğur m ulur 11u E3u yuzderı AMD yılın ht başarılı firması olarak anılmayı da hak ediyor. ^ınıdi başlangıcıyla nVidia vs Jdfx pekişmesini hatırlatan lxı hikayeden sonuçta da AMD'nrn nVıdra’nm başarısını an -liran büyük bir Ailere çıkıp çıkılmayacağını hop birlikte göreceği? 


İsteyen .ırfcadaşUnrnız bile çıktı Sonunda C re iTJve Nomad e oz»;> bîr ödül vermeyi uygun bulduk. 
Nomad bilgisayarım ızclrıkJ MFB'lcri yanımızda taşıyabilmem izin yanı sıra ses kaydedebllmem izi ve radyo dinleyebilmeniz! de sağlıyor MMB'lık flash bellek saye -sinde bl? albümden faziasmr yanınız da taşryvı bitiyorsunuz. 
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?*W jenssm 4ÜÜ icr nt ydumu^ırı crener 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Anîmi? demişken, d^v îühoîlarm kapfJhtonı 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muhteşem grajlkiCTi ife bun mest edeni erden 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Binlerce insanı adeta esir atan bu oyunun sizi de hakimiyeti altına almasına sakın izin vermeyin.,.. 


t Yapım: İD Software uağıtım: Actlvision Türkiye Distribütörü: Ersan Games Tür: Multiplayer FPS Web: www.quake3arena.com 



İşini bilen birisi için karakterlerin görünüşlerini istediği gibi değiştirmek çocuk oyuncağı. Soldaki resimde Qu- 


"Höt! Ne oluyor?" demeye başladılar Neyse, millet birbirini gebertedursun daha ne olduğunu anlayamadan bu programcı çocuklar biraz daha programcılık öğrenip bir oyun daha çıkarttılar (Quake II) Aman bu oyun da ne öyle, hazır o zamanlarda 3DFx diye tuhaf kartlar çıkmış millet nedir bu diye soruyor, oyun bu özel grafik kartları için çıkmaz mı? Teknoloji¬ ye bakın, bir iki sene önce kuçuk Nazi askerlerini kovalattıran cocuk ne oyun yapmış Bu da başımıza daha kötü bela oldu ve hala kurtulamadık açıkçası Su an bile binlerce insan daha acımasız silahlarla önüne gelenin suratında roketler patlatıyor 
Uzun sözün kısası bu programcı tayfası, özellikle John Carmack denen basbelası herif basımıza çok yem bir dert açmak üzere arkadaşlar Hatta açtı bile İşte uzun zamandır beklenen Guake III Arena ve gerçekler ; 


Bence çoluk çocuk uzak dursun 

G3 herşeyden önce şu an üç boyutlu bilgisayarlı grafik teknolojisinin sınırlarında yapılmış bir oyun diyebiliriz, belkide Q1 ve 
02 oyuncularının alışamayacağı 
ve "abartılmış" olarak nitelendireceği bir sınırda. Şuna inanıyorum 


undan birkaç sene önce bir programlama grubu tarafından Sharevvare olarak yapılan ve öyle sanıyorum kı işin bu boyutlara geleceğinin tahmin edilemediği bir oyun piyasaya sürüldü: Wolfesteın Sözümüz meclisten dışarı uzun süredir bilgisayar oyunları ile haşır neşir olanlar bu ismi zaten biliyorlar Zamanla çok tuttu vc çok oynandı, vc ondan kazandığı parayla aynı takım yeni bir oyun yaptı Doom adındaki bu oyunu ilk kez Amerika'daki bir BBS'te dolaşırken görmüştüm, oyun dünyada birkaç saat önce çıkmış ve birkaç dakika önce de Upioad edilmişti (kopya tabii o zamanlar) vc Upload açıklamasında adamın oyunu anlatırken ağzı, dili tutulduğu belliydi ben de hemen indirdim Neyse yükledim ve oyun açıldığında benim de uçuklarım çıkmaya başladı Olamazdı böyle oyun, yapılamazdı ama yapmışlardı işte. . Neyse gerisini anlatmıyorum, oyun kısa bir süre sonra Türkiye'ye geldi ve böylece kriz başlamış oldu Oyunun tam olarak 


patlaması ile birlikte, bir sure sonra da ikinci versiyonu çıktı ve çok fazla değişiklik olmadan bu oyun, yeni bölümlen ve daha güçlü Multiplayer desteği ile krizi on katına çıkarttı. Bu ruh hastası oyun yüzünden Amerika'daki işyerlerin¬ de iş aksatmanın götürüşü sene sonunda milyon dolarlara ulaştı ve nedense bu paralar birden programın yapımcısı çocukların ceplerine giriverdi (İD Softvvare] Neyse, bu çocuklar Doom'dan kazandıkları parayı cukka edip, biraz daha programlama çalıştılar [özellikle bir tanesi) ve tabu med¬ ya ile bütün oyun dünyası onlara bakar oldu Yem oyunları Ouake I hakkında duyurular yapıldı, şöyle olacak böyle olacak diye Biz sabırsızlıkla beklerken oyun çıkıverdi ve biz bugün bunun ceremesini çekiyoruz maalesef 

İD Soltvvare'in kullandığı tekno lojinin gelişimi her oyunda inanılmaz artıyordu Daha insanlar sanal sunucularda birbirlerini balta ile parçalama işlerini düzenli olarak yaparlarken tehlikeli bir hal alan duruma karşı psikologlar 



























İNCELEME 



ki Guake serisine yeni başlamış bir oyuncu için biçilmiş kaftan olacak, ama Q1 veya Q2'de profesyonelleşmiş bir multıplayer oyuncusu için çok farklı bir oyun Tıpkı senelerce Porsche kullanmış birinin ondan çok daha güçlü ve hızlı Ferrari'ye alışamaması ve eski Porsche'undaki manevraları yapamaması ve eski arabasına dönmesi gibi 

İD Softvvare G1 'den çok şey öğrendi ve bunları G2 de kullandı, esas öğrendikleri ise G2 de oldu ve dediğim gibi oyuncuları çok iyi dinleyip analiz ederek, oyuncu hangi noktalarla ilgileniyora yönelip bu tecrübelerin hepsini G3 de birleştirdiler, gerek grafik motoru olsun gerekse multıplayer altyapısı veya komut setleri olsun G3 öncelikle tamamen Multiplayer olarak hazırlanmış bir oyun dolayısı ile Single Player modunda dahi çeşitli yaratıklar öldürüp ilerlemek yerine Bot demlen bilgisayar tarafından yönlendirilen oyuncularla müsabakalar yapıyorsunuz Şimdi Ol ve G2 oyunlarını bildiğinizi varsayarak G3 u anlatmaya çalışacağım yoksa altından kalkmak çok zor 

At, rakı, silah, Quake... 

Q3 çok sıkı bir konfigurasyon istiyor özellikle ekran kartı ve belleğiniz yeterli olmalı, zaten oyun TNT2 ekran kartları için optımize edilmiş Voodoo 3 kartlarda yaklaşık aynı performansı vermekteler, Voodoo 2 ferin ise pek işe ya¬ 


radığını söyleyemiyeceğim. Fakat oyun talep ettiği yüksek donanım gücünün hakkını fazlası ile veriyor Kullanılan üstün grafik teknolojisi ve ses kalitesi bunun göstergesi, İD eğlenceli bir oyun olması için elinden gelem yapmış {siz de teşekkür için orjinal alıyorsunuz oyunları değil mi?) 

Teknik olarak baktığımızda, G3 TNT2 kartlarda 32 bit renk desteği veriyor (1 milyar renk) Curved Surfaces ve Nurbs dediğimiz tam yuvarlak formasyona sahip bir obje teknolojisi kullanılmış Bunun neticesinde konserve kutusu gibi köşeli yüzeylere elveda diyoruz, yeni haritalarda bu farkı rahatlıkla göreceksiniz Fogging yani sis ortamları ise gerçekten büyüleyici, haritalarda gerekli yerlere bu sis efektleri yerleştirilmiş ve çok hoş ortamlarda oyun oynamanız sağlanmış, mistik ortamlar şimdi çok daha gerçekçi. Bazı teleportlarda Reflection Mirror'lar var yani teleport edileceğiniz yeri aynadan görüyorsunuz, bununla ilgili olarak Reflected Surfaces yani genellikle kaygan ve parlak yüzeylere yansıyan diğer görüntüler çok kaliteli bir görüntü çıktısı veriyor [3D Max açıklıyorum sanki). Silah patlamalarının duvarlar ve zemin üzerindeki izleri bir süre kalıyor, adamınızın gölgesi mevcut, çok daha kaliteli dinamik ışık efektleri kullanılmış. Skin, yani kılık kıyafet teknolojiside çok ilerletilmiş, oyuncuların yüzlerine kendi resimlerinizi koyabiliyorsunuz Askerde, sün¬ 


nette, düğünde, çayırda çimende çektirdiğiniz resimlerinizi kravatlı kravatsız kabul ediyoruz Hatta Mahir resmini en aptal düşmana giydirip, üzerine de üşümesin diye roketleri giydirmek eminimkı sizi bayağı bir mutlu edecektir 

Ama özellikle haritalar tam bir sanat eseri, gerçekten çok iyi tasarlanmış ve çizilmiş, zaten gerçek mimarlar tarafından çizilmiş haritaların büyük bölümü 

Console ve Menü Farkları 

G3 tüm ayar ve komutların maksimum kolay yapılabilmesi için tasarlanmış dolayısı ile açılışta karşınıza gelen menü çok basit ve anlaşılır. Multiplayer oynamak istiyorsanız ona tıklıyorsunuz, singie istiyorsanız ona, Settings kısmında tüm grafik kartı, ses, kontrol ayarlarını kolaylıkla yapabilirsiniz, 

Tecrübeli Q1 ve 
02 oyuncularının yakından bildiği Console komutları Q3'de çok daha gelişmiş, ileride bunların en önemlilerine değineceğiz Bu arada eğer bir oyuncu oyun sırasında Console indirirse veya T ile yazı yazıyorsa kafasının üzerinde bir işaret beliriyor dolayısı ile diğer oyuncular bunu görerek yazı yazdığı nr anlıyor ve boş- yere vurulması sonu¬ 


cunda çıkan tartışmalar da önlenmiş oluyor 

Ve oyunnn... 

Şunu söylemek zorundayım kı dikkatimi çeken bir nokta var, İlk gördüğünüzde bu oyun Ouake serisinin en son çıkan versiyonu değil de, sanki yeni yapılmış Mortal Kombat 3D gibi geliyor insana Sadece dövüşler yerine silahla savaş var. Onun haricinde grafiklerdeki pürüzsüzlük, netlik, çizgi film gibi oluşu, hatta oyuna başkarken oyun içi sesleri ve biterken bile MK'daki "Excellent, Finısh Him, Fight" diyen meşhur sesin aynı tonla aynı kelimeleri aynı yerlerde söylemesi, hatta skinlerin de MK skinlerıne benzetilmesi (ben bir tanesini Sub Zero sandım] insana hoppala dedirtiyor Onu bırakın yani bazı modellerde adam geri hareket ederken bile ters tak¬ la atıyor ki bu kadar da olmaz yani, Carmack sanırım fazla MK oynamış, içine ukte olmuş çocuğun, ben de yazamazmıyım diye.. 

Q3 tahmin edileceği gibi grafik, ses, modeller, haritalar, navıgasyon, kolay ayarlanabilen geliştirilmiş Setup ve Console komut setleri ile geliştirilmiş modlar ve bu modlarda kendiliğinden oynayabilen ileri seviyedeki botlar ile 
her yönden çok zengin bir 2000 
yılı oyunu fakat bu kadar zenginlik oyunu çok fazla ilerlettiğinden insana biraz karışık gelebiliyor G3 ün navigasyonunu yani idari yönetimini :) zayıf buldum, zıplattığında adamın nereye düşeceği belli değil zıplarken, giderken saçma sapan sesler çıkarıyor (seçtiğiniz modele göre) Adamları karşınızda görünce ilk önce örümcek sanıyorsunuz, bir tuhaf hareket ediyorlar. Bunun sebebi modellerin herbir ekleminin ayrı ayrı hareket etmesi Rakibinizi vurmak alışana kadar zor r vurduğunuzda ise ne zaman vurduğunuzu bile anlamıyorsunuz bazen Gl ve 02'de bir şey vardır, zaten oyunun motoru artık demode olmasına rağmen onca yem oyun arasından hala en çok oynanmaları¬ nın sebebide budur; oynanabilirliği maksimum düzeydedir yani ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı harfiyen bilirsiniz ve doğru yaparsanız da aynısı olur Ama ne yazık kı Q3'ün fiziği Gl ve Q2'ye göre bence belki daha gerçekçi olarak yapılmak istendi ama onların zevkini veremiyor kesinlikle 

Quake III Arena’nın ne kadar şansı var? 

Şurası kesin kı [fikrim aldığım oyuncular da aynı kanıdalar) G3 daha önceden Guake serisini hiç oynamamış veya öyle ciddi anlamda oynamayan yem 3D FPS oyuncuları için senenin hit oyunlarından biri olacak ve eminim kı çok sevecekler Onların gözüyle baktığımda oyunun sevilmeyecek bir yanı yok herşey en güzel şekilde yapılmış Ama profesyonel anlamda Gl ve 02 oyuncusu [belki fanatiği} gözüyle baktığımda ve araştırdığımda oyunun mekanla rındaki kapalı ortamlar ve daha çok gotik tarzı haritalar ile silahların özellikleri, kullanımları, fizik ve navıgasyon açısından Gl oyun cuları Guake 31ı çok daha fazla sevecek Çünkü aldığım eleştiriler¬ de de G2 oyuncularının G3 ün güzelliğini takdir etmesinin yanında, G3 ün kendilerine pek fazla bir şey ifade etmediğini de söyle mekteler Bunu anlatmamım sebebi Guake I ve II şu ana kadar 


dünyada profesyonel liglere kadar çıkıp en çok detayına inilmiş oyunlardır, G3'un öyle sanıyorum kı hiçbir zaman böyle bir şansı olmayacak Nedeni ise GI, G?'ye göre daha çok yeteneğe (skıll) bağlı bir oyun, başka bir deyişle iyi bir GI oyuncusu Q2'yi iyi oynar ve biraz çalışma ile iyi bir Q2 oyuncusu ile rahat rekabet edebilir ama bunun tersinin olması çok zor Q3'te ise yeteneğin etkisi daha da düşürülmüş yani oyun yetenekten ziyade eğlence oyunu haline gelmiş, örneğin iyi bir G3 oyuncusu diye bir şey pek olmayacak, iyi bir G3 oyuncusundan bir haftalık yeni başlamış bir G3 oyuncusu o veya bu 


bile profesyonel tabandaki oyuncuların G3 r den uzak durmaları için yeterli bir neden. Fizikte yapılmış bazı düzenlemeler yüzünden G2 icın anahtar olan bazı hareketler yapılamıyor, Double Jump demlen zıplama tekniği kaldırılmış, Strafe Jump tekniği ise mevcut Silahlar her ne kadar Gl ve G2 deki silahlarla aynı olmasına rağmen kullanımlarındaki belirgin farklar ile değişik bir oyun stılınide beraberinde getiriyor Belki sürekli oynama ile Gl ve G2'ciler G3'e alışacaklar ama bu sefer de eski oyunlarına yabana kalacakları kesin. G3'ün ne kadar şansı olduğu konusu ise olumlu bir senaryo çünkü şu ana kadar açılan server ve oyuncu sayısı ile sürekli artı bir grafik sergiliyor, yeniyetme FPS oyuncularının yeni gözbebeği olacak Q3 onları uzun süre idare edeceği ve iyi satacağı düşüncesindeyim Bu arada orjinal olmayan G3 ile legal 
03 serverlarına bağlanamıyorsunuz, İD bu ışı sıkı tutmuş illegal olarak oyun oynatan serverlan ise tesbit edip yasal yollardan bu işi korumak niyetindeler 


Silahsızlanma 
Devrinde Silahlar 

Oyun sırasında kullanacağımız silahlar eski Q1 ve G2 silahlarının bir revizyonu diyebiliriz Şekilleri, güç düzeyleri, hasar düzeyleri vs 


biraz değişmiş, hemen kısaca tanıyalım bu canavarları 


Gauntlet : 

Eğer elinizde hiçbir silah kalmazsa bu bir nevi elektrik mekanizması (Elektroyumruk :) ile yakın savaşlarda etkili ko ruma sağlıyor ama uzak için bir etkisi yok 

Machine Gun: 

Oyuna başladığınızda artık bu silah ile başlıyorsunuz. Çok fazla güçlü değil ama çoğu zamanda az enerjisi kalmış bir rakip için öldürücü bir güç. Yeni başlama silahı için ideal 

Süper 

Shotgun: Bu lazer odaklı silah isabet oranına göre etkisi artan güzel bir silah G2 de tehlikeli silahlardan biriydi G2 ye göre daha yavaş bir silah 

f Rocket 
Launcher: 

Oyunda en çok kullanılan ve en ölümcül silahlardan olan roket atar bayların cebinde, bayanların çantasında bulunsun, roket atar verip gitmiyorum yanında 5 tane¬ de mermi veriyorum bundanda 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herhangi bir ücret talep etmiyo rum Denemek isteyenler görüp bakabilirler, ama camı çerçeveyi indirmeyin lütfen, 

Ğrenade 
L^unchcr: 11 

JH^yjB - ■ i" 

™ kaial.’irrtk rruplerrrı sotectlenrnrı Tavım mWh kısaca GL kullanması çok zevkli, komik manzaralara sebep olan oyundaki en sürpriz silahtır, kullanım açısından 02 ile bir farkı yok, temel görevi bomba atmaktır, ucuna elma armut türünden mevyeler koyup takım arkadaşınıza enerji olsun diye fırlatabilirsiniz 
Railgun: 02 
nin en karizma silahı, kullanımı en zor silah belkide ama bir o kadarda etkili, özelliklerde uzak mesafeler için tam bir sniper mekanizması, atttığı özel bir madde olan slug ile rakibinizin bir saniyede midesinden dumanlar çıkartabilmek mümkün Kendinizi vuramıyorsunuz o yüzden de ideal. 

Plasma Gun: 
Doom' da mevcut olan bu favori silah sanırım 02 de ki HyperBIaster yerine konmuş etkili ve fazla yaygara yapan bir silah Rakibin suratında pembe morluklar için kullanılabilir 

Lightning 
Gun: Ql de mevcut olan ve 
Q1 in Railgun 'u olarak geçen bu profesyonellerin tercihi silah kullanımı zor olmakla beraber etrafınızda paratonersiz gezen rakiplerin biraz voltajını yükseltebilir 


BFG (Bullshit 
Forever Gun): 

Valta pek çareniz yoksa veya gözünüz döndüyse kullanın. Cıvıl cıvıl oluyor ortalık Extra amme hizmetine açılmış özellikler arasında; Q 1 deki görünmez olma (Invisibifity) klasik 4x cdrom kadar güçlü Quad Dama- ge, trafik sorunlarına kesin çözüm trafik sıkışınca ışınlanma (Personal Teleporter), tıbbı malzemeler ve ilkyardım (Medkit) ve ayrıca uçma, kaçma, kanca atma vb ek özellikler oyuna eklenmiş böylece 
2000 yılında adamı gözünüzün 
önünden kaçırmanız daha kolay hale getirilmiş Oyun sırasında aldığınız Armor f lar 200 olduğunda yavaş yavaş 100 'e iniyor, enerjilerde aynı şekilde. Başlangıç (Spawn) sırasında SpavvnKilI engellenmesi için 120 ile başlanıp enerji daha sonra 100 'e iniyor Daha fazla özellikler getiren bir çok PovverUp da oyuna eklenmiş Oynanabılirlik açısından yapılan yeniliklerden biriside 03 kendi içinde botlarla dahi oynayabileceğiniz CTF özelliğine sahip hatta bunuda baya geliştirmişler, bilgisayar size takım kaptanı olmak isteyip istemediğinizi soruyor, eğer olmazsanız oyun sırasında size yapmanız gerekenleri söylüyor, sen şuraya git bunu al gibisin¬ den. Bu ve benzeri otomatik konuşmalarda oyuncuların yaptıkları ve bulundukları yedende size bildiriliyor, Ouake 2 de bulunan Respavvn daki hatalar Q3 de giderilmiş Bazı modellerde (normalde 30 küsür model var) geri hareket ettiğinizde bunu ters tak¬ la atarak gerçekleştiriyor Eğer Blood oyunundaki gibi kahramanı ekranda görmek istiyorsanız 
Console 


Dediğim gibi eğerOl ve 
G 2 karşılaştırması yap- 

I mayacaksanız, Ouake serisine 3 ile başlayacak oyuncular için belki eşi bulunmaz mükemmel bir oyun, anlaşılması çok kolay ve basit arayü- 


'den cgjhirdperson siniz normal değeri 
0 dır, Ekranda 
o anda EPS 


yazmalı- 


Rate yani ekran kartı¬ 


nızın saniyede bastığı kare sayısını ekranda görmek için cg_drawfps I yazmalısınız , daha çok tecrübeli oyuncuların kullandığı FOV değerini değiştirmek için cgLfov 
100 (veya başka 
bir değer] girmelisiniz Oyun sırasında karşınıza birisi çıktığında ekranda nıc- ki beliriyor, skor tablosu da güzel yapılmış koca koca yazılmış herşey tipik bir atari salonu çocuğunun anlayabileceği cinsten. 


zuyle tam onlara göre. Q 1 
veya Q2'yi az oynamış veya hiç oynamamış kişilere 
03'ü tavsiye ediliyorum, üzerinde uzun zaman, çok emek harcanmış bîr oyun. Fakat Q1 veya 02 de belli bir seviyeye gelmiş oyuncuların çok büyük bir bölümü için Q3 çok basitleştirilmiş, üstün grafik teknolojini kullanan ama oynanış olarak serinin eski oyunlarının yanında basit bir atarı oyununa dönüşmüş bir oyundur Bu da böyle biline. 


Final Words... 

İlk video demolarını izleyip hayran kaldığımız ve o günden bugüne yapımı sırasında dillerden düşmeyen Ouake III Arena İD Softvvare 'nin som bombası ve büyük yatırımı olarak nihayet mağazalardaki raflarda yerini aldı Kuşkusuz kı oyun çok büyük sükse yapacak çok sayıda serverları açılacak, haddinden fazla oynanacak ve desteği verilecek, şimdiden kurulan G3 Clanları, oyuncuları, mapleri, modları ve desteği 
ile Ouake III, kardeşleri Ol ve 02 
sayfalarını kapatarakyeni bir do neme yeni ışık efektleri altında adım attı bile Ben dün aksam 
yaptığım bir araştırmada 1467 
Q3 Arena serveri ve 3278 player aktif durumda idi Fakat aklımıza 
gelmeyen bir noktada sadece 03 
değil Q3 motoru ile yapılabilecek Kingpin gibi kaliteli oyunlar çıkacak mı sorusu Bunu zamanla göreceğiz. Kingpin demişken Q2 motoru ile yapılan Kingpin 
'deki silahların grafikleri 03 
den kat kat daha iyi bence. 
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INCeleme 


Diplomacy 




Acı gerçeği duymak İster misiniz? Aslında hepimiz küçük birer piyonuz. 


|Dağıtım: Hasbro Interactive yapım: Meyer/Glass Interactive Türkiye Distribütörü: Intertoy Web: www.microprose.com 


aşadığımız dünya insanlarının yaşamlarına mutluluk katmak için değil, galibiyetlerin tadlarına bakmak için sabırsızlanan politikacılar tarafından yönetildikçe hepimiz birer piyonuz ve yaşamların çok ucuz olduğu bu dünyada aşk da, sevgi de, bağlılık da, inançlar veya onur da beş para etmeyen değerlerdir 

Yazılara karamsar başlamak hiç bir yazarın stili olmamalıdır Karamsarlık sadece bir yazının başında değil, her zaman kaçınıl! 
ması gereken bir kavram olarak kalmalıdır diye inandık, öğrendik Ama bazı anlar vardır kı, insanın tüm yaşam enerjisini alıp götürür, o anı yaşamak yerine ölmüş olmayı dîlettırır Sızın bütün gücünüzle çalışıp çabalayıp kurduğunuz hayatınızın hırslarına köle olmuş, insanların yaşamlarına, aşıkların sevgilerine veya çocukların oyunlarına saygı duymak yerme, ölümlerin getireceği rantla cebini nc kadar doldurabileceğim düşünen bir kaç politikacının verdiği anlık kararlarla bir anda sonuverdığını gördüğünüzde zaten artık sizin ıcın de sevdikleriniz için de çok geçtir emin olun, 


DIPLOMACY 


Microprose tarafından bilgisayar oyuncularının da hizmetine sunulmuş bir IBRFT dersi olarak 
1 karşımızda duruyor 

Yalan söyleyerek, ihanet ederek ve çıkarlar doğrultusunda döneklik yaparak nasıl devlet yönetileceğim ve dünyaya hıukmedılebileceğım anlatan bu oyun, surukleyıcılık bakımından son aylarda gördüğümüz en heyecan verici stratejilerden bin. 

Oyun Dediğin 

Su sıralar devamı çıkan Axıs&Allıes'i hatırlayanlar, Dıplomacy'i anlamakta zorluk çekmeyeceklerdir Ancak, aklınız erme¬ ye başladıktan sonra oynadığınız ilk oyun bile bir bilgisayar oyunu ise ve soğuk bir kış gecesi sıcak evinizde arkadaşlarınızla yere serdiğiniz oyun kartonunun üzerinde Monopoly veya Gizli Hedef oynamanın ne demek olduğunu bilmiyorsanız, Dıplomacy ilk ba kışta size anlamsız veya karmaşık gelebilecekle. 

Temel olarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir Avrupa haritasında kara ve deniz birliklerinizi hareket ettirerek haritadaki düşmanlarınızı elemeye çalıştığı- 


imparatorun, altın kapılar arkasındaki iğrenç pazarlıklarını anlatmadı O pazarlıklar sonunda acı çeken, sevdiklerim kaybeden ın sanların, asker veya sivil olsun sebepsiz yere ölen masum insanla rın dramlarını da anlatmadı Ama bu gun çoğumuz, kimse¬ 


nin ilgi göstermediği ufacık bir savasın bile etrafındaki masum insanlara neler yaptıklarını gelişmiş teknoloji sayesinde canlı yayınlarda seyredebiliyoruz Teknoloji gelişmiş, insanlar artık daha modern silahlarla ölme¬ ye ve öldürmeye başlamış olsalar da, insanlığın gorduğu ilk savaş tan bu yana değişmeyen bir tek şeyin olduğuna kalıbımı basabili rim ki o da diploması demlen yalan söyleme sanatıdır 

Avalon Hıll's Dıplomacy, bir masa ustu strateji oyunu olarak başarısını kanıtladıktan sonra 


Geçmiş Zâman Olur ki 

Emmim hiç birimiz gerçek bir savasın acısını tecrübe etmedik Dünyanın gördüğü en değerli komutanlardan olan İsmet İnönü Paşanın bınbır ayak oyunuyla, dünyanın ıkı kutbuna da yalanlar söyleyerek ülkesini İkinci Dünya savaşından uzak tutabilmesi başarısı nedenryle pek çoğumuz anne babalarımızdan gerçek savaş hatıraları da dinlemedik Dedelerimizden yeterince yaşlı olanlar belki Kurtuluş Savaşı ile ilgili 
birşeyler anlattılar Kore veya 74 
savaşına katılan sınırlı sayıdaki indirme birliğinde görev almış bir akrabanız varsa belki bir kaç heybetli zafer hikayesi de duymuş olabilirsiniz. Ama kimse bize, heybetli sarayında oturup kişisel çıkarları karşılığında ülkesinin ve insanlarının düşman tarafından yok edilmesine göz yuman bir 





































































































İNCELEME 


nız oyunun içeriği bu basit tanımlamanın çok daha ötesinde Amaç dünyayı ele geçirmek ve rakipler de birden fazla olun ca ister istemez insanın aklına gelen ittifak kurma kavramı bu oyunda tam anlamıyla hayata 


lundukları ülkenin sanayi ve ekonomi kaleleridir 

Sembolik olarak belirtilmiş askeri birimlerin kara ve deniz olmak üzere sadece iki çeşit olması veya bir bölgede birden fazla askeri birlik bulundurulamarrıası sızı 


geçınlebılrrıis bir turun bir yıla eş geldiği oyunda yıllar mevsimlere bolünmüş ve her yılın başıyla ortasında dünya liderleri toplanarak iletişim kuruyorlar kı bu, kimileri ile ittifak kurup kimilerine savaş ilan etmek, sevmediğiniz iki devleti birbirine düşürmeye çalışmak, yapacağınız bir saldın için muttcfiklennı/den yardım so/u almak gibi anlamlara gelebiliyor 

Oyunun diploması aşaması diyebileceğimiz bu bölümde, aynı Chat yapar gibi, görüşmek İstediğiniz liderlerle özel bir odaya geçip orada diğerlerinin duyamadığı ve göfem#dığf gizli anlaşmalar yapabiliyorsunuz. Oyunun bir sonraki aşamasını anlattığımda, bu bolumun neden cok önemli olduğunu da açıklayabilme şansımın doğacağına inanarak, hemen diğer mevsime geçmek istiyorum 

Sefer Vaktidir Uzaklara 

Diplomasi bölümünde dünya liderleri ılc gerekli anlaşmaları yaptığınıza emin olduğunuzda atık hareket zamanı gelmiştir Karşınıza çıkan Avrupa Haritasında, üzerinde nokta olan bölgeler asken birlik üretimi yapabilen ve oyunun kazanılması için hepsinin zaptedılmesı gereken yerlerdir Buraları bir anlamada içinde bu¬ 


yanı imlisin, oyundaki piyonları kullanabilmek en az satranç oy namak kadar beyin aktı vitesi gerektirmektedir kı, burada anlatmanın çok uzun süreceği hare ket kurallarını iyice anlayabilmeniz için oyun içinde detaylı bir Tutonal bolumu var, gönlünüz rahat olsun Ancak, diplomasinin önemini anlatabilmek ıcın bir örnek vermeden geçemeyeceğim 

Oyundaki asken birliklerin ıkı önemli görevi bulunuyor Birincisi saldırmak İkincisi savunmak veya desteklemek Bir düşman bölgesine saldırdığınızda, saldıran birliğinize destek olan bir bııliginiz yok ise bölgeyi ele geçıremı yursunuz Aynı şekilde destekle saldıran bir düşman birliğim geri püskürtebilmek için savunma yapan birliğinize, yanındaki bölgelerden yeterli sayıda destek verilmesi gerekiyor 

Simdi, üç tarafı düşman askerleri ile çevrilmiş kritik bir toprağınızın olduğunu düşünün Düşman piyonlarından biri saldırırken diğer ikisi de ona destek vereceklerinden sızı yenmeleri çok kolay olacaktır. Ancak, doğru btr ittifak kurabıİdiyseniz, diploması bölümünde çevredeki müttefik birliklerden, savunduğunuz bölgeye destek vermelerim isteyebiliyorsunuz ki, askeri birlik üretme¬ nin zor ve sınırlı olduğu bu oyunda, bir müttefik birliğin sîze d es e tek vermesi gerçekten oyunun kaderini değiştirebiliyor 



Aynı şekilde, özellikle Ingiltere yı veya Türkiye'yi oynarken, kara birliklerinin denizden taşım VI ması son derece önem kazanamakta ancak bir kara birliğinin denizden taşınması için de gerekli olan destek birliklerini çoğunlukla müttefiklerinizin birlikleri ile sağlayabiliyorsunuz 

Ancak şunu da belirtmek lazım ki oyunun her zorluk seviyesinde kendisini belli eden gelişmiş ya* pay zekası nedeniyle oyunu defalarca Mirseniz bile ıkı kâp aynı oyunu oynayıp, aynı noktalarda aynı düşmanlarla, aynı şartlar altında çarpışmak gibi sıkıcı bir durumla karşılaşmıyorsunuz Bu açıdan Dıplomacy'nin Axis&Allı es'den bir adım önde olduğu açık Çunku Axıs&Allıes'de yapay t zekan sanki tarihsel gerçekliği ko rumak istercesine, kontrolündeki ülkeleri hep belirli noktalar üzerinde yoğunlaştırdığından bir kaç oynamadan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın gelişimi ile ilgili bir belgesel seyrettiğiniz izlenimi¬ ne kapılıyordunuz (ama o da iyi oyundu, hakkını yemeyelim ) 

Grafik ve Ses 

Bir masa oyunun bilgisayara geçirilmesinde en buyuk sıkıntı nın grafiklerin dizaynında yaşanacağını tahmin edebılıyorsu nuzdur Pek çok bilgisayar oyun- 
| «LCfiJ kızma birader kutularından 
fırlamış plastik piyonlara benzer birlikleri, iki boyutlu küçük bir harita üzerinde sağa sola götür mtktçn büyük zevk almaz herhalde Dıplomacy'nin grafik yapısında sorun olabilecek tek ku sur da buradan kaynaklanıyor Yanı, kara birliklerini ifade etmek için bir yıldız, deniz birliklerini ifade etmek için bir çapa kullanılmış kı, bunun aslında oyunun orjınalıne sadık kalınmak için ya pıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır Ancak yine de çatışmalara biraz animasyon ekle- ] m ek. Mıcroprose'sun şanına yakışacak bir hareket olurdu Neyse belki bir dahaki sefere 

Sesler konusunda da yukarıdaki yorumumu tekrarlamak durumundayım zira, dönemi anlatan 



güzel bir müzik çalsa da bunun yeterli olmadığını göreceksiniz Belki, etrafta koşuşturan kararqah subaylarının, bomba seslerinin, çatışmalarda sallanan bir masanın, haritanın üzerine dökülen kumların sesleri ile oyun biraz daha etkileyici olabilirdi ama elbette -melıydi, malıydı, -bilirdi'lerin sonu asla gelmez. Sız ufak tefek şeyler yüzünden bu oyunu kaçırmayın. Çunku emmim pek çoğunuzun hayatı anlama döneminde önemli bir yer edineceğine inandığım bu oyun, dünyanın nasıl donduğu konusunda tarih kitaplarından daha fazlasını anlatacaktı! sîzlere Yılmayın ve gülümseyin Adiler henüz sadece bir kaç round kazandılar Oyuna sız girdiğinizde maçın kaderi değişecek, 
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TORMENT 


tane? Başımıza taş mı yağacak ne? 


| Yapım: Black İsle Studios 


Interplay 


Tiir:CRPG 


Web: www.planescape-torment.com 


ğışmesı beraberinde bazı dezavantajları da getiriyor Bugünkü standartlarda oldukça düşük sayılabilecek 640x480 piksel çözünürlüğünde genel gorunum yetersiz kalıyor ve oyun daha çok bir Adventure oyunu havasına bürünebiliyor Detayların kalitesi ve gelişmiş animasyonlar bu olumsuz etkiyi bir nebze olsun giderebiliyor. 

Grafikerler Planescape: Torment'te ortamı mümkün olduğunca oryinal tasarlayabilmek için bayağı bir emek harcamışlar Ekranda gördüğünüz herşey elle çizilmiş, ve oyunu oynadığınızda bir an durup ortamı seyretmekten kendinizi alamıyorsunuz Ancak bu görsel zenginlik bellek alanına da yansıyor, Planescape Torment bu yüzden dört CD üzerinde geliyor Yine de Baldur's Gate'dekı gibi habıre CDlerı değiştirmek zorunda kalmıyor- 


İlk bakışta göze çarpanlar 

Baldur's Gate'ı oynamış olanların dikkatini hemen çekecek değişikliklerden biri grafiklerdeki değişiklikler 
Halen Infinıty Engine kullanılıyor olsa da detaylara sadık kalmak için pers¬ 


pektif biraz traşlanmış Artık herşey gözünüze daha yakın, büyük ve ayrıntılı 
Yakın kamera gorunumu sayesinde karakterlerin animasyonları daha etkileyici ve küçük 

nesneler daha belirgin gorunuyor Ancak oyuna bakış açınızın de- 


aldur's Gate ve Fallout'u sevdiniz mi? Cevabınız evetse Planescape: Torment tam da aradığınız oyun Torment'te her iki oyun sanki kombine ediliyor Mükemmel grafikler ve gelişmiş bir diyalog sistemiyle kendinizi epik bir hikayenin ortasında buluyorsunuz. Alışılmadık, ancak heyecanlı senaryosu ve anlatımıyla Torment yılın en iyi RPG'lerinden biri 

Interplay'i bilenler, oyunlarına gözleri kapalı güveniyorlar artık. 
En azından Role Playing oyunlarında Black Isle'ın geçtiğimiz yıl Baldur's Gate ile yakaladığı başarı Interplay'e buyuk prestij sağladı Ancak hikaye daha eskilere dayanıyor Yüzyılın en iyi CRPG'si seçilen Fallout ve devamı, başka bir ekip tarafından yapılsa da, Interplay lisansı ile yayınlanmıştı, Interplay, Torment için her iki programcı ekibim biraraya getirmiş ve yaratıcı beyinler ortaya PC oyun tarihinin en iyi örneklerin¬ den birim çıkarmışlar 


AD&D ve Planescape 

Bugüne kadar sadece Forgotten Realms senaryosu, Pen & Paper adaptasyonu olarak evlerimizdeki PClerdeki yerim almıştı Advanced Dungeons & Dragons adaptasyonlarının üzerinden de on yıldan fazla bir sure geçti Ancak Baldur's Gate uzun bir sessizlikten sonra klasik türde gerçek bir Roleplaying hissi yaşatabildi bizlere Baldur's Gate'tn Forgotten Realms'in ortaçağında geçen senaryosu politika ve sihirbazlığı temel alıyordu Torment ile oyun tüm "Mu!tiverse"e taşınıyor Yanı dünyanın merkezi çıkış noktanız oluyor: Planescape Çekirdek bölge Plane'ler {gezegen) arasındaki bağlantıyı sağlayan Sığıl şehri Multıversum'un bu bölgesine ayak basanların önünde tüm yollar açıktır, Planescape senaryosu alışıldık fantazı hikayelerinden karşılaştırılamayacak derecede çok daha karmaşık, ve Planescape dünyasının oyuna uyarlanması da pek kolay bir iş değil aslında 
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Falİout 2 


Alternatif 


bu arada sevgili Level okurcu kİ arı), veya başka bir Might & Magic oyunu görmeye tahammülü olmayanlar ve PC oyunlarında karmaşık bir hikayenin hasretini çekenler Bu oyunda ateşli bir bakireyi kötü bir ejderhanın elinden kurtarmaya çalışmıyorsunuz, burada özellikle değişik dünya görüşlerinin temsil edildiği [evet anarşistler de var) kompleks bir dünyanın içinde kendinizi bulmaya çalışıyorsunuz Multiverse'in genel olarak Outer Planes olarak tanımlanan bölgelerinde belli bir düşünceyi temsil eden partiler oluşmuş durumda. İşte oyunun amacı da bu ideolojileri anlayabilmek ve yayabilmek, kendinizi bulabilmeniz için. Actıon olmadan yapamayan biriyseniz Planescape: Torment'in bir romanı aratmayan mükemmel işlenmiş testleri canınızı sıkabilir Akıllıca uygulanan bir diyalog sayesinde fiziksel şiddete hiç gerek kalmayabiliyor da Bu arada hemen belirtmekte fayda var bu oyunu anlayıp keyifle oynayabilmeniz için iyi derecede İngilizce bilmeniz şart (ah Almanca, yaktın beni!]. İngilizce bilmeyenler, yine de bu oyunu alsınlar ve bir an önce İngilizce öğrenmeye baksınlar artık. 


Gerçekten ölmem lazım... 

Hatırlıyorum da eskiden saatlerce yaratık peşinde koşturup Experıence toplamaya ve Level Up olmaya çalışırdık (bakınız Diablo) Gerçi bu devirlerin üzerinden çok geçti, ama Planescape: Torment 


sunuz Oyunun kapsamlı grafikleri ayrıca yüksek bir işlem gücüne gereksinim duyuyor Gerçi oyunu oynamak için performans canavarı bir PC'ye ihtiyacınız yok, ancak kavga sahnelerinin ağır çekimde gösterilmesini istemiyorsanız en az Pentium III 450 işlemciye ve 
128 MB RAM'e sahip olmanız lazım 


buna bir darbe daha indiriyor Artık savaşlar büyük ölçüde arkaplanda kalıyor ve diğer karakterlerle etkileşiminiz, konuşmalarınız oyunun ana yapısını oluşturuyor. Karakteriniz yaratıkları ebediyete kavuşturduka Experıence puanları toplamaya devam ediyor, ancak bu şekilde kazandığınız tecrübe puanı çözdüğünüz görevlerin yanında devede diken kalıyor. Quest'lerı çözdükçe "The Nameless One" gittikçe geçmişim hatırlama¬ ya başlıyor (Sanitarium'dakı gibi] ve anılarından fragmanlar görüyor, bu da Experience puanlan kazandırıyor Parlak bir kahramanı canlandırmaktan hoslananları da hemen uyaralım: Kimi geçmişler karanlık ve aşk hikayeniz de trajik olabilir, unutmayın (uhuhuhuhuuu). 

Hikaye büyük ölçüde konuşmalara dayandığı için, her önemli muhabbetten önce oyunu kaydederseniz iyi olur Düzenli olarak karşınızdakine olan konuşmanızda daha çok cevap seçeneğine sahip oluyorsunuz ve cevabınıza göre bu tercihler oyunun akışını etkiliyor. Yüksek karizma gibi özellikler sizi karşınızdaki için daha çekici kılarken aynı zamanda yalanlarınızın da daha kolay yenilip yutulmasını sağlıyor. Yüksek Intelligence (zeka) ise karşınıza daha fazla diyalog seçeneği çıkarabiliyor. Gerçi "aptal'' bir karakter de hedefine ulaşabilir, ancak daha az zekice çözümler için de daha az tecrübe puanı kazanıyorsunuz Yani ne kadar çok konuşma seçeneğine sahip olursanız ve zeki cevaplar verirseniz, kazanacağınız mükafat da o kadar yüksek olacaktır 

Ayrıca oyundaki tüm önemli NPCI er kendi aksanıyla konuşu- 


Kimim ben, nerdeyim? 

Black İsle karakter yaratma sözkonusu olduğunda tum PC geleneklerini altüst ediyor Bugüne kadar sadece Japon RPG oyunlarında önceden hazırlanmış karakterlerle maceraya atılıyorduk. Planescape Torment de Japon meslektaşlarının izinden gidiyor, bu yüzden karakterinizi detaylı bir şekilde oluşturamıyorsunuz, bunun yerine size büyük ölçüde hazır verilmiş bir karakteri yönetiyorsunuz Black İsle Studios'un bunun için sağlam bir nedeni var: Zira bir bilgisayar oyununda nadiren karşılaşabileceğimiz kadar karakterinize dayanan bir Background hikayesi var oyunun Ancak yine de size herşey hazır verilmiyor, bazı karakter puanlarını Strength, Dexterity, Intelligence, Constitutıon, Charisma ve Wısdom özelliklerinize dağıtabiliyorsunuz 

Karakterinizi ya ra ttıysanız Planescape'ın aklınızı başınızdan alacak, rüyalarınıza girecek ve belki de sızı çıldırtacak (Sınan, son zamanlarda bende bir gariplik farkettın mı hiç?} dünyasına adımınızı atmaya hazırsınız demektir Oyunun başındaki oldukça atmosferik demodan sonra (tamam bak bu demoyu beğendim] kendinizi bir işkence masasına bağlanmış bir halde buluyorsunuz Vücudunuz iyileşir gibi görünür¬ 


ken, kafanızdaki amansız boşluğun farkına varıyorsunuz: Bili nice nizi kaybetmişsiniz ve size "The Nameless One" diyorlar. İşte bu anda bir kurukafa yanınıza geliyor ve sızı durumunuz hakkında biraz bilgilendiriyor Sizi ölü sanmışlar ve para karşılığı morga kaldırmışlar Çok saçma geliyor değil mi? Durun daha neler göreceksiniz. 

Uçan kurukafa Morte, bu giriş sekansından sonra size katılıyor ve maceranız boyunca olur olmadık yorumlarıyla sizi bir hayli eğlendiriyor ve düşündürüyor Oyuncuların karşısına bu tip bir figür çıkarmak yeni bir fikir. Ve bunun arkasındaki düşünce hiçbir şekilde herkesin kolayca sindirebileceği türden değil, zira Planescape: Torment olayların iyiler ve kötüler arasında geçtiği, iyi ve kötünün kolayca ayı rted ilebil d iğ i, olayların en embesil zekalılar tarafından bile kolayca anlaşılabileceği klasik bir fantastik masal değil Oyunun hedef kitlesi kesinlikle yetişkinler (akıl yaşta değil baştadır 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yur, 

bu da onlara sadece daha fazla derinlik ve inandırıcılık kazandırmıyor, aynı zamanda karşınızdaki karakteri daha canlı yapıyor ve oyuna inanılmaz güzel bir atmosfer katıyor, ama tabii yine İngiliz ce'nızin üst seviyede olması gerekiyor (işte şimdi Almanca'nın büyük intikamı başlıyor, merak etmeyin küfür etmiyorum -) 


Alles İst so rot... 

Oyundaki kavga-dövuşler oyun üzerinde belirleyici olmadığı kadar, Baldur's Gate'deki gibi stratejik ve heyecanlı da değiller Gerçi yakın ve detaylı kamera görünümü sayesinde kavgalar daha kişisel, animasyonlar daha gerçekçi ve çok yonlu, karakterler de daha büyük Ancak bunun bir yan etkisi var: Menzilli silahlar pek bir işe yaramıyor, zira düşmanınızla aranızdaki mesafe asla o kadar uzun olmuyor Yanı düşmanlarınızı uzaktan avlamak için daha çok büyüler kullanmak zorunda kalacaksınız Büyüler ise kapsamlı grafiksel ışık efektleri ve daha uzun animasyonlarla çok daha çekici görünüyor Bilgisayarınızın bu sırada yavaşlamasına, grafiksel büyü şölenini yaşamak için katlanabiliyorsunuz 

Oyuna hangi karakter sınıfıyla (fıghter, thief, mage, prıest] devam edeceğiniz sizin seçiminize bağlı Başlangıçta Fighter olarak baş- ^ lıyorsunuz Keyfi yerinde NPC'Ier, hatta size katılan elemanlar da (severim böyle kankayı) ana karakterinize büyücülük, hırsızlık veya rahipliğin inceliklerini öğretebiliyorlar Bir süre sonra yeni seçtiğiniz karakter sınıfının size uygun olmadığını düşünürseniz, istediğiniz zaman kolayca başka bir sınıfa geçebilirsiniz, bu konuda bir 


dolusu büyüyle kendini güçlü mü sanıyorsun? Önemli olan neye sahip olduğun değildir aptal, asıl önemli olan kim olduğundur!" 

"The Nameless One" 


limit yok 


Wir 

sind aile in Not... 

Planescape'in dünyası inanılmaz derecede büyük ve rengarenk, her kösede ve son¬ da binbir çeşit figür var Ve bunların birçoğu ile ayrıntılı bir şekilde konuşabiliyorsunuz, üstelik diğer CRPG oyunlarının aksine boş konuşmalar değil bunlar Tam aksine, değil herhangi bir oyunda, gerçek hayatta da herhangi biriyle bu kadar esaslı konuşmalar yapmanız mümkün değil, bu konuşmalardan inanılmaz keyif alacaksınız Karakterlerin konuşma dili tek kelimeyle rakipsiz ve sohbeti de çeşitli yönlere çekebilmek için önünüzde sayısız fırsat var Bu da oyunun hikayesine inanılmaz bir katkıda 


Öder sind wir sehon tot? 

Evet arkadaşlar, 

Might and Magıc dünyasından ayrılıp Planescape dünyasına geçmiş bulunmaktayım Level’a yazdığım bu ikinci (belki de son) yazıyı bitirmeden önce uzun yıllar sonunda çeşitli oyunlardan biriktirdiğim eşyalarımı Level editörleri arasında paylaştırıyorum Sinan'a Diablo'da bol bol tadına baktığı Fırevvall Staff'larımı, Mad Dog'un dağıttığı karizmasını toplaması için Cem Şancı'ya +5000 to Charısma veren Ring of Charlsma'mı, lop etli olduğunu ileri şurup boş zamanlarında kurbağa parçalayan doktor adayımız Batu'ya kurbağa parçalama bonusu veren Frog's Dagger'mı. şirkete daha sık gelmesi için kolaylık olması acısından Berker'e Town Portal buyu kitabımı ve yolculuklarım boyunca bana eşlik eden cevval kedileri Level ayinlerinde, ah pardon toplantılarında kullanılmak üzere Level editörlerine (Kasımpaşa'da kedi kalmadı bunlar yüzünden) bırakıyorum Döndüğümde herkesi Diablo 2'de (Mart ayında çıkacak nihayet son anda bir aksilik olmazsa) hazır görmek istiyorum Bu arada unutmadan "Elinde bir kılıç ve bir avuç 


sine neden olabiliyor, yol bulma rutinleri optimal değil, ancak bu pek dc rahatsız etmiyor sızı Ayrıca oyun büyük savaşlarda aşırı yavaşlayabiliyor. Bu gibi durumlarda oyunu Pause edebilirsiniz 


bulunuyor ve "The Nameless One" bilincine yeniden sahip olmaya başladıkça, kendinizi çoktan Planescape Torment'ın dünyasında kaybolmuş bulacaksınız Oyunda canınızı sıkacak bazı kuçuk hatalar da yok değil: Baldur's Gate'rie de kullanılan Infinity Engine halen karakterlerinizin takılıp kalmasına veya kapılardan geçe 

meme 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e oldu bilemiyorum ama biri biryerlerde bir düğmeye basmış gibi, tüm büyük firmalar birdenbire sadece Internet üzerinde oynamaya yönelik FPS tarzı oyunlar yapmaya başladı Şimdi bir düşünün. Internet bugün için hiç de hızlı sayılmaz, üstelik bu tür oyunlar deli gibi süratli bir bağlantınız yoksa son derece çekilmez bir hâl alırlar. Ateş edersiniz ve kurşunlar namludan yarım saat sonra çıkar. 
Vurulursunuz ve bundan bir saat boyunca haberiniz olmaz, çunku ekranda donup kalmış olan resıme bakarak monıtoru yumruklamakla uğraşıyorsunuzdur Bol para harcayıp şu süper süratli hatlardan bir tane kiralasanız bile pek fazla bir şey değişmez, çunku genelde karşınızdaki oyuncuların çoğu gariban bir modemle hatta kalmaya çalışıyordur Sızı bilmem ama ben zayıf bağlantısı yüzünden ekranda donup kalmış bir elemanı kurşunla doldurmayı pek eğlenceli bulmuyorum, eğer bulsaydım bir AK-47 alıp duvarımdaki resimlere ateş ederdim Neyse, işte uzun bir bekleyişten sonra Ouake 3 ve Unreal Tournament geldi, ayrıca Team Fortress 2 ve daha kimbilir başka hangi gizli projeler de yolda Hepsi de 


muhteşem grafikler ve hızlı Net oyunları sağlama vaadiyle piyasaya çıkıyor ama kuçuk bir eksiklikleri var Oturup tek başınıza oynayabileceğiniz bir senaryoları yok. 
Sizi bilmem ama ben bir bilgisayar oyunundan bazı şeyler beklerim, bunlardan en önemlisi de beni tek başıma eğlendirme ve düşündürme kapasitesinin olmasıdır Biraz istim bırakmak için bile Net üzerinde dahi olsa kendime yabancı oyun arkadaşları aramak zorunda kalmak fikri beni rahatsız ediyor Eh, pek sosyal bir insan olduğum söylene¬ 


mez 


Welcome To The Plt 

Unreal Tournament uzun zamandır beklenen bir oyundu, özellikle ilk Unreal'ın grafiklerini gördükten sonra programcıların neler yapabileceğini düşünmek heyecan vericiydi. Ancak tabii Multiplayer ağırlıklı olarak planlanması beni düşündürmüyor da değildi Şunu söyleyebilirim kı hem korkularımda, hem de beklentilerimde bir miktar haklı çıktım, ancak sonuç oldukça şaşırtıcı Öncelikle şunu söylemeliyim, Tournament grafik yapısı tek kelimeyle muhteşem bir oyun, haliyle tam detay seviyesinde çalıştırabilmek için çok güçlü bir sistem gerekiyor. En azından P2-40Û işlemcin 
128 MB RAM ve şöyle sağlam bir 
TNT grafik kartı kullanılmadan bu oyunu hakkını vererek çalıştıramazsınız, o zaman da oturup oynamanın bir anlamı kalmıyor. 
Tabii çok hızlı bir de Internet bağlantısına ihtiyacınız olacak, ancak bu sadece Tournament değil, Multiplayer oynanabilen hemen tüm oyunlar için geçerli. Her ne kadar Tournament özellikle Net oyunları için tasarlanmış bir yapıya sahip olsa da, zayıf bağlantılar işi berbat etmeye yetiyor Mesela biz dergide bir bilgisayarı Server olarak atayarak oyunlar başlattık, bir Neft/vork üzerinden oynadığımız için sürat oldukça tatmin edici bir seviyede kaldı. Ancak oyunlarımıza dışarıdan "davetsiz misafirler" katıldığında bazı gözlemlerde bulunduk, her ne kadar kötü bir bağlantı pek bilgi kaybı ve kilitlenmelere yol açmadıysa da, katılan oyuncular düşük hızları yüzünden pek bir şey yapamadılar, sonuçta çok çabuk sıkıldılar ve ayrıldılar. 
Burada "davetsiz misafir" lafı yanlış anlaşılmasın, Tournament 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çok gelişmiş bir arama motoruna sahip, bu sayede Sefver olarak Net üzerinde devreye giren herhangi bir bilgisayarı bulup bağlanmakta hiç zorlanmıyorsunuz, 

Oyun siteleri dışındaki özel Server birimlerim de hesaba katarsanız seçeneklerin çoğaldığını görürsünüz, Hatta cihazınıza ve bağlantı- 


bir süre sonra sıkmaya başlıyor Esasen 
Single Player modunun tek amacı bu tarz oyunlarda hiç tecrübesi olmayan bir oyuncuyu sıfırdan eğitmek, onu gerçek Net karşılaşmalarına hazırlamak, ikinci olarak Practice seçeneğiyle herhangi bir haritada ve oyun tarzında karşılaşmalar yaratarak alıştırma yapabilirsiniz, bence bu modda oynamak çok daha eğlenceli, çünkü karşılaşmaların tum özelliklerini istediğiniz gibi ayarlama imkanına sahip oluyorsunuz Son olarak da tabu ki 


niza güveniyorsanız kendiniz bir Net oyunu açıp katılımlar kabul edebilirsiniz Ancak hemen belirtmeliyim kı, bir makineyi hem "Dedicated Server" olarak atamak, hem de üzerinde oyun oynamak çok zordur, cihaz iki farklı işi aynı anda yapmaya zorlanır ki, bu performans açısından pek iyi değildir 

Road To Hell 

Tournament size üç farklı oyun seçeneği sunuyor, iik olarak Single Player modunda kolaydan zora giden karşılaşmalara katılabilirsiniz, Bu tarz oyun bir senaryo içermiyor, ancak eski rakiplerin güçlenerek intikam almak için dönmesi, farklı sınıflardan elemanların maçlara katılması ve ilerledikçe değişik tarz maçların açılması gibi detaylarla süslenerek çekici kılınmaya çalışılmış. Fakat bir senaryo nun olmaması ve işlerin hep arena karşılaşması düzeyinde kalması 


Internet ya da LAN üzerinde insan rakiplere karşı maçlara katılabilme imkanınız mevcut İsin bu kısmı oldukça ciddi ele alınmış, oyunun arama motoru size kısa süre içinde bağlanabileceğiniz tüm karşılaşmaları bütün özellikleriyle beraber buluyor, ayrıca oyunlarda elde ettiğiniz skorlar eğer isterseniz kaydediliyor ve tüm dünyaya duyurulması için bir 




ana sisteme gönderiliyor. 

Dark Side 
Of Aquarius 

Doğrusu çok fazla oynamadım ama Tournament'ın en yakın rakibi olan Quake 3 oyun çeşitliliği açısından pek zengin değil. Tournament ise çok farklı oyun türleri sunarak rakiplerine buyuk fark atıyor, üstelik bu oyun türlerinin herbın için özel olarak hazırlanmış bir süpQ harita mevcut, yani hep aynı ortamlar ısıtılıp ısıtılıp önünüze sürülmüyor Burada oyun türlerine kısaca bir bakalım, öncelikle tabii ki Deathmatch ve Team Deathmatch şıkları mevcut, bunların ne olduğunu bilmiyorsanız o zaman zaten Unreal Tournament tarzı oyunlarla ilgilenmiyorsunuz demektir. Sonra karşı takımın karargâhından bayrağını çalmak fikri üzerine kurulu olan Capture The Fiag geliyor Benim en hoşuma giden tür olan Assault ise özel görevleri yerine getirmek fikrine dayalı, mesela bir helikopterden giden bir trene atlayarak karşı takımın savunmasını yarmak ve treni kontrol altına almak gibi, üstelik zaman kısıtlaması da işin içine girince olay daha da heyecanlı oluyor Bir diğer tür olan Domination ise basitçe "köşe kapmaca" olarak tanımlanabilir, bölgedeki kontrol noktalarından ne kadar çoğu uzun sure sizin korumanız altında kalırsa o denli çok puan kazanıyorsunuz, Last Man Standing ise adından da anlaşılacağı gibi kimin en son ayakta kalacağı fikri üzerine kurulu bir oyun tarzı. 
Her oyun tarzı için bir dizi özel 

haritanın olması dışında, her haritanın karakterine uygun müzikler de üşenil meyi p yapılmış ve atmosfere çok şey katıyor. Haritalar çoğu oyunda olduğu gibi basit labirentlerden ibaret değil, bir 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haritada Mars yörüngesindeki düşük yerçekimli bir uzay istasyonun¬ da mücadele ederken, bir diğerinde denizin altına iniyor, bir başkasında ise eski bir yelkenlinin ambarlarında cephane arıyorsunuz Genellikle haritayı öğrenmek ve uygun bir strateji geliştirmek çok önemli, çünkü özellikle çok oyunculu maçlarda ortama ölümüne atılmakla elinize geçen tek şey sık sık ölmek oluyor Özellikle Assault haritalarında bolca bulunan otomatik savunma taretleri "Atıl kurt!" 
tarzı davranışları hiç affetmiyor 



Man Of Soırows 

Unreal Tournament son derece düzenli bir arabirime sahip, ust kısımda bulunan kontrol paneli alt menüleri açarak istediğiniz her türlü ayarı yapabilmenizi sağlıyor. Bir karşılaşmada haritayı etkileyen seçeneklerden botların yapay zeka seviyelerine dek herşeyi değiştirebilmek mümkün Hazır yeri gelmişken, bu oyunda kullanılan yapay zeka modeli kelimenin tam anlamıyla dehşet verici, doğrusu bir oyunda karşıma çıkan botların tanıdığım pek çok insandan daha zeki ve karakter sahibi olması tedirgin edici denebilir Oyuna başladığınızda botlar, yani yapay zeka kontrolündeki oyuncular, belli bir düzeyde harita bilgisine sahip olarak olaya katılıyorlar Ne var ki oyun ilerledikçe elemanlar ortamın girdisini çıktısını öğreniyor, buna göre bir strateji geliştiriyorlar. Ayrıca sızın ve diğerlerinin nasıl oynadığına bakarak çedevasa şok dalgası, herşey mükemmel, çoğu zaman kendimi kafamı omuzlarımın arasına çekmiş oynarken buldum Ses efe I#' lerı de mükemmel kullanılmış, köşeden sizi görmeden geçen elemanın ayak seslerinden tutun da yaklaşık nerede olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilen arka plan efektlerine kadar hiçbir şey unutulmamış Ve fabıı silahları da unutmamak lazım ilk Unreal ile ortaya çıkan silahlardan bazıları burada var, ancak pek çok yem malzeme eklenmiş ve hemen her silah elden qeçırılmış Dovuş tarzınıza ya da duruma uygun bir silah bulmak hiç zor değil, bu kimi zaman bir çift ta banca olabiliyor, kimi zaman da nükleer savaş başlığı, orası size kalmış Sonuç olarak 
Unreal Tournament bir konusu bulunmamasına rağmen bana ken 


dini sevdirdi, sıkıldığım zaman yarım f»ıL deli gibi dövüşmek gerçekten de tam bir t#îapı oluyor diyebilirim Bence bir modeminiz yoksa bile bu oyunu alın, zaten botlar net üzerindeki çoğu kişiden çok daha mükemmel oynayabiliyorlar, o yüzden Net bağlamınızın olmaması pek bir sorun olmaz Bana gelince, bu oyunu sevmiş olmam senaryosu olan oyunlardan bıktığım an lamına gelmez, bu yüzden sabır sızlıkla Unreal 2'yı beklemeye devam ediyorum. 

Mad Dog 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sıtlı taklıkler deniyorlar Burada 
tam anlamıyla bir "zekadan 11 
bahsedilemez tabu, ancak devamlı olarak öğrenen ve gelişen, ayrıca duruma göre tepkiler verebilen oldukça gelişmiş bir program kodunun varlığı kendini tıerrıen belli ediyor Uzun ve yorucu bir oyunda sızın dikkatiniz dağılmaya başlarken, botlar daha da gelişiyor, çok daha verimli dövüşmeye başlıyorlar, yani böyle bir avantajları da var Doğrusu böyle bir yapay zekayla gerçek bir savaş alanında karşı laşmak istemedim, çünkü her ne kadar duyma ve görme yetenekleri program tarafından sınırlandırılsa da, reaksiyon sureleri ve karar verme hızları sıradan bir insanın çok ötesine ulaşabiliyor Ouakc 3 botları sizin yerinizi her an bilerek hareket ediyorlar gibi görünüyor, öyle kı arkalarında ve uzakta bile olsanız sızı "algılıyorlar", ancak Unreal içfn aynı şey soz konusu değil Burada botlar çok daha gerçekçi bir şekilde davranıyor, görsel ve işitsel ipuçlarını kullanarak arıyor, buluyor ve imha ediyorlar, ancak kesinlikle hatasız değiller ki bu da "insan faktörünün" programa yansıtılmış olmasından kaynaklanıyor Tamamen hatasız olsalar bu botların kılına bile zarar veremezdiniz, bu da oyunu anlamsız derecede zor kılardı 


Accident Of Birth 

Biraz da grafiklere ve ses efektlerine ba kalım, doğrusu çoğu insan Ouake 3 grafiklerinin daha iyi olduğunu soyluyor, haksız sayılmazlar Ancak fark sadece modellerdeki poligon sayısının daha fazla olmasından ve ışık efektlerinin daha bol kullanışmış olmasından kaynaklanıyor Sonuçta bence üuake 3 şu Japon anime filmlerinden hırını seyret meye benziyor, bol renkli ve tu haf karakterleri olan türden bir 


amme Unreal ise çok daha derin bir gerçeklik duygusu ve# yor, en renkli ve ışıklı ortamların da bile inkar edilemeyecek gotik bir hava var Karakter animasyonları biraz daha iyi olabilirdi tabii, ama sonuçta bu hareketli bir oyun, gözünüz rakibin adım larındakı estetikten ziyade üzerinize yağan roketlere takıldığından bunu pek farketmiyorsunuz Özci efektler son derece iyi kullanılmış, kurşunların uçuşup duvardan sekmeleri, hızla gelen bir nükleer başlığın 


LEVEL KARNES 




































attlerı II' yaklaşık Lsıı y.nt? 
ance piyssaya çıktısında. 
:ıeriT gnrfilcksrtrKJe hem de 

oynanışında ouyuk bif değij'&Ti geçil dışını görmüştük. Kaynak vöınftTmî sistemi daha gelişkin, bi rnz daha kornpljfe haÂcıelmişd. 
Sİ'/cf sistemi ise lanı an la m ıy fa RTS halına conüşmıjşçû, A#mk, iyi m feaynak yönetimi sayesinde i ıreirbii(İlginiz silahlarla oofvtıp eğittiğini/ H\k<u leı ıı ıı/ı, Slana afi vçya C&C oyruıyormiüş gıhı duş 


manın-Cızerıne sanıyor ne Rssıl ı m e olarak şşv^ıyortf iniği. 


Eklenti 

Settin■s I I eler n yapışı dfpytı grafikleri hoş- ses efektleri' ite degorlı ancak bence talihsiz bir Oyundu mınku kenrlıuylc aynı kJtJ I o a r rj a yjr n şan ve i i su j n I u g u 


Laıt'Sil rıayac ak Çr vısaı III H§ §yr ıı dönemlerde piyasaya çıkmışı ı Şu kader n cilvesine lw\\m ki, SettMrs lll'un eklentisi olan Guesç of-Iha Amazon bir sene‘fonra pıyjûtei^ çıktığı bu guhttrde no yazık Krepimizin büyük merakla aekl^iğı Ceasar Ulun devam m tetiğindeki Pharaoh da görücüye çıktı 
. G u e s t of Âa 11 ^ons, bir rkl eter] pakça olmasına rağmen ana oyı j n d a n pc-; k c o k a I a ıı da fziykl ılık laı gustnıyor Oyunda değişik görevler cmlen'en l sn rînlz, üj flktı^tAyalgıyOr Imalları n arasın dİ rahiplerden Lücc^lfi ra: bai Cimricik Tinden asker lort' 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ların bayan madencileri de bol bol bal yiyerek gözeri i İden nı koru inak meyorce kİ erdir 

Birkaç Örnek 

Amazorılaiın b%ar s^VSçrıltırı oldukça iç |ıdtklayıa, pekıcı bir gor'ı m ime sahipken bu j d i >i şey-La-fpırıı ı erdadbııı ıD | uikisiardı ıkleTğ Takiplerinin işe hızım gibi tfCV sunmedıklcnne emin dahi b siniz Âyııca, arlık dı işti an şehirlerine -gizlice sotaup eiraltzıkı değerli eşyaları ıç edebilen bir hırsız biliminiz de var RöylÇce. bazen met' medde Sorbınbığıııi’i Örfi'un v^ya iT^bıyal eksikliği medeniyle durma noktasına gel eri ürerini sıstç- m ı dîye bir probl e m ı gtz la I m a m > 

( aktır T< i< y^lmiaı uz gri eken, vahşi ÇrtJt ılığını; fendpınıu ulmnyaı ıı Ldti'reık ıııı r ktrllaı imaya alpmış bıı bayanı duşrman setrrîna göndermek ve nelerle döndüğü nt bakman olacaktır 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efine ozyu Dazı binaları olduğunu da hatırl ırmakta yarar vşs Oyunun yıldızı öten Amazonların ıkı çeşit ummakları ana kıılübeleiC Mcad Forks. Alchemısls J Den, 

Gon a Ha11, Gem Mirde i bayanIa • mr- mucevber turla ıs unu büııısı 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INCeleme 

Half Life - Opposing Force 




Tüm o Adventure oyunları nereye gitti? 


Dağıtım: Sierra 


Tür: First Person Shooter Web: www.sierrastudios.com 





rakan grafiklerle yapılmış FPS tarzı oyunlar çıktı, mesela Unreal ya da Half-Life Özellikle Half-Life önceden kurgulanmış olayları, bir dereceye kadar etkileşimli ortamları ve karakterleriyle tam bir Adventure havasına sahipti, ancak son derece hareketli oyun yapısı ve inanılmaz atmosferiyle de oyuncuyu ekran başına bağlıyordu İşte durum böyle olunca artık 
2 D grafikleri ve son derece sınırlı 
oyun dünyaları bulunan Adventure tarzı oyunlar eski çekiciliğini yitirdi 

Madalyonun öbür yüzü... 

Half-Life tum zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor, yoğun ve ürkütücü atmosferinden tutun da, son derece gelişmiş düşman yapay zekasına kadar hemen hiçbir eksiği yok, eğer hâlâ oynamadıysanız çok yazık etmişsiniz demektir Neyse, Half-Life oldukça iyi bir senaryoya sahipti, gizli bir üste yürütülen deneyler kontrolden çıkıp bir kazaya yol açıyor, oluşan karmaşa iki farklı boyutun birbirine bağlanmasına sebep oluyordu Sonuçta da bu tarafa bir yığın yaratık geçiyordu, pek orijinal bir konu sayılmaz, değil mi? Ancak bu noktada işler biraz değişiyordu, siz tüm yaratık ordusuna meydan okuyan kahraman bir asken değil, aksine kendi hayatını kurtarmaya çalışan bir bilimadamını canlandırıyordunuz. Ancak kısa sürede tek düşmanın her tarafta beliren korkunç yaratıklar ol¬ 


dventure oyunlarının yavaş yavaş ortadan kalktığının bilmem farkında mısınız, ancak ben buna 


pek şaşırdığımı söyleyemem Neden böyle oldu, neden bir zamanlar piyasayı dolduran Adventure oyunlardan geriye pek bir ız kalmadı, neden bu tur öiume mahkum oldu? Aslında nedeni çok açık, bunun sebebi Half-Life ve benzeri oyunlar. Bir zamanlar kaplumbağa hızında çalışan bilgisayarlarımızda güzel grafikler görebilmenin tek yolu Adventure oynamaktı, bu oyunlar önceden render edilmiş 2D grafikleriyle herhangi bir turun yanına sokulamayacağı cinsten oyun ortamları yaratmayı başarır, oyuncunun hayranlığını kazanırlardı Atlantıs'ı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum, doğrusu şimdi bile çoğu oyunun başa çıkamayacağı grafikleri vardı ve ilk gördüğüm¬ de hayran kalmıştım Ancak küçük bir sorun var tabii, önceden render edilmiş 2D grafikler kullanıyorsanız oyun dünyası mecburen kısıtlı olmak zorundadır, aksı halde ortaya çıkacak oyun korkunç derecede buyuk olacaktır, doğrusu kimsenin 1 5-20 CD üzerinde gelen bir oyuna para verebileceğim sanmıyorum Hatırlarsanız Atlantıs gibi nispeten "serbest 11 hareket edebildiğiniz oyunlarda bile tüm yapabildiğiniz tren gibi belirli bir hattı takip edebilmekten ibaretti Ancak kısa surede çok şey değişti, bilgisayarlar hızla güçlendiler ve özellikle grafik yetenekleri inanılmaz gelişti Programcılar da bu yeni donanımın getirdiği imkanları dibine kadar sömüren yeni oyunlar geliştirdiler. Sonuç olarak ortaya Adventure oyunlarını bile geride bı- 


madığını, aynı zamanda herşeyi örtbas etmeye çalışan hükümet güçlerinin de peşinizde olduğunu anlıyor, başınızın nasıl bir belaya girdiğim anlıyordunuz. İşte piyasaya yeni çıkan ek görev diski Opposing Force konusunu buradan alıyor, yani etrafı temizlemek için gönderilen askeri birliklerden. Bilimadamı Gordon Freeman umutsuz bir mücadele vermektedir, ancak ote yandan üssü 


temizlemeye gelen askerlerin durumu da pek ıç açıcı sayılmaz, tahmin edilenden çok daha kötü bir durumla karşılaşan birlikler büyük kayıplar verir ve çekilmeye zorlanırlar İşte burada siz üsse gönderilen tecrübeli askerlerden birinin rolündesınız Göreviniz üsse girmek ve hem yaratıkları, hem de Freeman gibi "tanıkları" ortadan kaldırmaktır Ancak daha sizi taşıyan helikopterler görev bölgesine intikal ederken saldırıya uğruyorsunuz ve gözünüzü üssün girişlerinden birinin yakınında açıyorsunuz Birkaç adım ötenizde yanan helikopter enkazı ve takım arkadaşlarınızın cesetleri bulunmakta, silahınız kayıp ve ne yapmanız gerektiği hakkında en ufak bir fikriniz bile yok 

Düşmanımın düşmanı... 

Half-Life: Opposing Force bir ek görev diski, bu yüzden de oyunu kurabilmek için makineniz¬ de orijinal Half-Life' ın bulunuyor olması lazım Ancak şu ana dek piyasada sadece korsan kopyala- 

































mosferin orijindi oyundan gen kalır bir tarafı yok, ama buna şaşmamak lazım çünkü yine aynı elemanlar tarafından tasarlanmışlar Oyun genel de Black Mesa üssünde geçiyor, bölümlerden bazıları Freeman'ın geçtiği yerler ve hatta bir noktada ona çok yaklaşıyorsunuz, ancak tabii elinizden kaçıyor Bu arada pek çok yeni ve oldukça güçlü yaratıkla karşılaşıyorsunuz, tabii ellerindeki yem silahlarla da tanışma fırsatı buluyorsunuz Sızın de elinizin altında yeni silahlar var tabu, pek çök ilginç ve etkili alet edevat mevcut Ama tek yenilik silah ve düşmanlar değil, bir de yanınıza katılan elemanlar var İlk oyunda bazı bılimadamları size kapıları açıyor ve muhafızlar yanınızda savaşıyordu, ama burada daha fazlası var Yüksek rütbeli bir asker olduğunuzdan etrafta rastladığınız askerler derhal size katılıyorlar, ancak bu sadece ateş gucunuzu artırmaya yönelik değil Bu askerler pek çok bulmacayı çözmenizde anahtar rol oynuyorlar Mesela bir noktada açmanız gereken kalın çelik bir kapı var Yakınlarda bir yerde yaralı bir mühendis buluyor, daha sonra da bir yolunu bulup önceden size katılan doktoru onun yanına ulaştırıyorsunuz Doktor elemanı tedavi ettikten sonra da onu kapıya götürmelisiniz ki yanında taşıdığı kaynak makinesiyle demir kapıyı kesip size yol açabilsin İlginç değil mi, kırmızı kapıyı açan kırmızı anahtarı aramaktan çok daha mantıklı bir bulmaca bence, Fakat bu noktada oyunun küçük bir problemi var, her ne kadar düşman yapay zekası oldukça iyi olsa da, aynı şey yanınıza katılan elemanlar için 


pek geçerli değil Özellikle sık sık karşınıza çıkan ve ussu "temizlemekle" görevli olan Black Ops katilleri son derece çevik ve zeki davranıyorlar, ama nedense yanınıza katılan elemanlar odun gibi dikilip ölene kadar kurşun yemekten memnun görünüyor! 
lar Ayrıca bazen çok uzaktaki düşmanı bile farkederken, bazen de burnunun dibindeki yaratığa saldırmamakta direnip insanı çıldırtıyorlar, şüphesiz burada bazı program hataları mevcut Fakat sonuçta Opposıng Force gerçekten de iyi bir ek görev diski, eğer Half-Lıfe atmosferi solumaya doya m adıysan ız tavsiye ederim 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rını görebildiğim oyun diskinin içine genelde orğnal Half-Life'ın da dahil edilmiş olduğunu farkettım, bunu da söylemekte fayda var, Opposıng Force büyüklük olarak orijinal oyunun yaklaşık yarısı sayılabilir, bu da bir ek görev diski için pek kotu sayılmaz Ek görev diski aynı zamanda ieam Fortress Classic modülünü de içeriyor ve isterseniz makinenize kuruyor Bilmeyenler için söyleyeyim, Team Fortress bağımsız bir programcı grubu tarafından çok önceleri Ouake için tasarlanmış Multiplayer oyun modülüydü, sonradan Half-Life versiyonu da yapıldı Half-Lıfe programcıları bu modülden ve getirdiği farklı ka¬ 


rakter sınıfları gibi yeniliklerden o kadar etkilendiler kı, ısım hakkını satın alıp kullanmaya karar verdiler Nitekim şu aralar çıkması beklenen Team Fortress 2 üzerinde çalışıyorlar ve bu oyun da tamamen Net üzerinde oynamaya yönelik Multiplayer ağırlıklı bir yapım olacak Neyse, Opposing Force neredeyse tamamen orijinal Half-Lıfe grafiklerim kullandığından, sistem ihtiyaçları da ondan çok tarklı değil, yani Half-Lıfe sisteminizde sorunsuz olarak çalıştıysa, Opposing Force da sorun çıkarmayacaktır Fakat bu arada sisteminizin daha da hızlanmasını istiyorsanız kuçuk bir tavsiyede bulunayım, DırectX 7 sürümünü bulun ve kurun, bununla da yetinmeyip özellikle grafik karelinizin en son sürücülerim yükleyin Özellikle gelişmiş 3D desteği sayesinde DırectX 7 sisteminizi bir hayli hızlandıracaktır 

Yeni Birşeyler... 
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Codename Eagle 


CODENAM 




GLE 


I -U T J 

Savaş, casusluk, suikast, entrika, heyecan, aşk... Hepsi bu oyunda, 32 kısım tekmili birden! 


! Yapım: Talonsoft 


Dağıtım: Tske 2 Interactive Tür: Action Adventure Web: www.talonsoft.com 




I ani derler ya, önyargılı olmak pek iyi bir şey 
| değildir gerçekten de, 
çok çabuk yanılabilir insan Nitekim bu oyuna da ilk başlarda çok önyargılı yaklaştım, sıradan bir FPS, bir Doom kopyası gözüyle baktım Ancak kısa süre içinde ne kadar yanıldığımı da anladım, çünkü her ne kadar ilk izlenim pek parlak olmasa da, oyunda ilerledikçe işin gerçek doğasını, gerçek rengini farkettim. Ve çok da hoşuma gitti. 

Ama turunu tartışmaya başlamadan önce konusuna bir bakalım, çünkü çok orijinal olmasa bile yine de az işlenmiş bir hikayesi var Öncelikle olaylar bizim dünyamızda geçmiyor, yani en azından bildiğimiz haliyle bizim dünyamız ya da zamanımız sayılmaz. 
1900 yılında uzay-zaman ekseninde bir sapma oluşuyor, tabu aslında oldukça doğal bir fe- 


kü içinde hemen herşeyden biraz var Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bu oyunda etrafa Ouake tarzı kurşun yağdırarak görevleri geçebilme ihtimaliniz hemen hiç yok, bunun birkaç sebebi var İlk olarak oyundaki karakterlerin ve araçların belirli hasar modelleri var. Düşmanlarınız genelde kollarından ve vücudun dıs noktalarından hasar alırlarsa bundan çok fazla etkilenmiyorlar, ancak doğrudan kafaya, göğüse ve bacaklara alınan isabetler cok etkili oluyor. Ne var kı aynı model sızın için de geçerli, zırh ve sağlığın tam dolu olması hayati noktalarda açılan yaraların sizi devirmesine pek engel olamıyor, en fazla 2-3 atışta devriliyorsunuz Makineli tüfek yuvaları, zırhlı araçlar ve patlamalar gibi şeylere karşı ise hiçbir şansınız yok. Bu yüzden çoğu oyundaki gibi bir bölük askerle tek başınıza kapışmanız mümkün değil, öldüğünüzü bile anlamazsınız Bu yüzden oyunda sessiz ve derinden gitmek, mümkün olduğunca kamufle olmak büyük önem taşıyor, ancak çoğu zaman çatışma kaçınılmaz tabii ki Gündüz görevlerinde bu çok buyuk bir sorun sayılmaz aslında, ama gece görevlerinde çoğunlukla düşmanı tesbıt etmenin tek yolu ya ' namlu alevini izlemek, ya da onları bir ışık kaynağı önünden geçerken yakalamak Düşman yapay zekası ise her ne kadar Thıef ya da Unreal Tournament ayarında olmasa bile, yine de fena 


rrrt- 


men ama sonuçta a İter natif bir gerçekliğin, bir paralel zamanmekan akımının oluşmasına yol açıyor İşte olaylar da bu paralel zaman ve 


mekanda geçiyor. Yüzyılın başındaki politik akımlar nispeten ılıman bir akış izliyorlar ve Birinci Dünya Savaşı asla çıkmıyor, ancak Rusya Imparatorluğu'nda bazı güç delisi tipler çeşitli dolaplar çeviriyorlar, ve Bolşevtklerden bahsettiğimi de sanmayın sakın 
1917 yılında o dönem iktidarda 
bulunan Çar yatağında bir suikaste kurban gidiyor, yerine de oğlu Prens Peter geçiyor Peter tüm dünyayı yönetme hevesiyle dolu bir adam, bu yüzden başta çelik endüstrisi olmak üzere çoğu alanı devletleştirip kontrolü altına alıyor ve Rus ordusunu asla görülmemiş güçte silahlarla donatıp komşularına saldırıyor Aradan geçen on yıl Rus ordusunun adım adım dünyayı fethetmesiyle geçiyor, her ne kadar işgal edilmemiş Batılı devletler bir 


ittifak 

kurup dirense de işlerin onların açısından pek iyi gittiğini soyle- 


Sopwith Camel 

sever misiniz? 

Tabii burada bahsettiğim Camel içilen ya da binilen bir şey değil, daha ziyade ilk savaşın oldukça başarılı çift satıhlı Ingiliz avcı uçaklarından biri. 
Bunun oyunla ilgisine gelince, biraz sabırlı olun, şimdi oyunun türünü gözden geçirirken ilgisini farkedeceksinız Daha önce de dediğim gibi Codename Eagle ilk bakışta sıradan bir Doom kopyası gibi görünebilir, ancak kesinlikle değil. Aslına bakarsanız bu oyunun tam olarak ne olduğuna karar vermek biraz zor, çün¬ 


mek zor. Bu arada Müttefik Kuvvetler Komutanlığı boş durmayıp birkaç tecrübeli askerden oluşan Shadovv Command adlı bir özel birlik oluşturuyor Bu grubun 

başlıca işleri casusluk, suikast, sabotaj ve benzen operasyonları gerçekleştirmek, boylece düşmanın önemli projelerini ortadan kaldırmak. Gruplardan biri Red, 

Goggles ve Mortar adlı uç tecrübeli ve çılgın pilottan kurulu, bu grupta siz Red'i canlandırıyorsunuz ve genelde en tehlikeli görevlere yollanıyorsunuz. 



































Alternatif 


yor, simsiyah dumanlar ve alevler çıkaran bir aracın yakınlarına sokulmanızı ise hiç tavsiye etmiyorum, patlamaları bir hayli şiddetli olabiliyor. Uçtuğunuz görevlerde ise mutlaka bir joystick kullanın derim, uçakları sadece klavyeden kontrol etmek bir hayli zor çunku Bütün bunların oyuna bir sımülasyon tadı kattığını da sanırım söylememe gerek yoktur 

Bozkırlar ve kurtlar... 

Oyunun grafikleri genel olarak hiç fena sayılmaz, ancak tabu çok geniş alanlar söz konusu olduğundan güçlü bir sisteme sahip olmanız oyunu gereken süratte çalıştırabilmeniz açısından önemli, özellikle RAM büyük öncelik taşıyor Dar koridorlarda koşturmaktan sıkıldıysanız Eagle bir hayli hoşunuza gidecektir, tabii Spec Ops ya da Delta Force gibi açık arazide geçen pek çok oyun çıktı piyasaya ama, hiçbiri bu tarz bir casusluk filmi atmosferine sahip değil Grafik efektleri hiç fena sayılmaz, kar yağışından tutun da şiddetli patlamalara, bombaladığınız gemilerin yavaşça batışından yıkık köprüden aşağı uçan trenin denize gömülüşüne dek herşey ayrıntıy¬ la yapılmış Ses efektleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz, bomboş bir Rus bozkırında uzaktan gelen kurt ulumaları, ağaçların arasında dolanan rüzgarın uğultusu, tepenize yağan uçak bombalarının ıslıkları, ağır hasar almış bir zırhlı araçtan gelen mekanik gümbürtüler, kısacası hiçbırşey unutulmamış ve bunlar oyun atmosferine büyük katkıda bulunuyor Ayrıca oyunun Multiplayer desteği de mevcut, tek başına ve takım oyunları Net 


Blocd 2 


Moftyr 


üzerinde oynamak mümkün, tabii hızlı bir bağlantı gerekiyor Sonuç olarak Codename Eagle ufak tefek eksiklerine ve hatalarına rağmen oynaması zevkli bir yapım, kanımca tek büyük eksiği görev sayısının az olması, ama alıp oynamaya değer 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sayılmaz, En azından üzerlerine kurşun yağarken kek gibi dikilmiyor, imkanları varsa kamufle olmaya çalışıyorlar Düşmanların belirli görüş açıları var, ancak özellikle silah sesi ve bağrışmalara karşı son derece duyarlılar, açık alanda yankılanan bir el atış bölgedeki tum nöbetçileri harekete geçirmeye yetebiliyor Oyun bu açıdan ele alındığında Thief çağrışımı yapmıyor değil, ancak dar koridorlar yerme genelde açık alanda geçiyor olması etrafta sinsice dolaşmanızı zorlaştırıyor 


Hastasıyım sepetli 

motorsikletin... 

Oyun 12 görevden oluşuyor, ancak görevler "hangi kapıyı hangi anahtarın açtığını bul ve etrafı temizleyip sonraki seviyeye geç" mantığından çok uzak tasarlanmış Gerçekte tum o katıldığınız gizli operasyonlar adamımız Red'ı kaderiyle oian randevusuna doğru götürürken, aynı zamanda Rus bilimadamlarının geliştirdiği korkunç bir silahın da izini sürmekle meşgul oluyorsunuz Ara sahneler eski tarz soluk albüm fotoğraflarınden oluşan bir Slıdeshovv şeklinde hazırlanmış, bu bana çok eski casusluk filmlerini hatırlattı ama zaten amaç bu Red her görevde tamamen farklı bir olayla karşılaşıyor, tabii haritalar, düşmanlar ve araçlar da buna uygun olarak değişiyor Mesela bir görevde kilisenin çan kulesinden bir Rus komutanını dürbünlü tüfekle öbür tarafa postalamanız, bir diğerinde önemli bir barajı havaya uçurmanız, daha başka bir görevde ise çift satıhlı uçağınızla uçak gemisinden havalanıp bildirilen hedefleri bombalamanız gerekiyor 


Görevlerden hiçbiri bir diğerine tıpatıp benzemediğinden oyun kısa sürede sıkıcı bir hâl almaktan kurtuluyor Ne var ki burada küçük bir sorun var, görevlerin belirli kısımları önceden seript edilmiş, ve siz oyunu oyunun istediği şekilde götürmek zorundasınız Mesela ilk bolümde köprünün havaya uçmasını asla engelleyemiyorsunuz, görevi bitirebilmek için mutlaka yıkık köprüden karşıya zırhlı araçla atlayarak geçmeniz gerekiyor Alternatif bir yol bulabilseniz bile oyun bunu kabul etmiyor ve sonuçta görev bitmiyor Bu açıdan oyun biraz klasik Adventure yapısı taşıyor denebilir, tabii bu aslında pek 


kotu bir şey sayılmaz Kullanabileceğiniz araçlara gelince, yük kamyonu, zırhlı araç, sepetli motorsiklet, buharlı tekne, avcı uçağı ve paraşüt bunlardan sadece birkaçı. Ancak araçların fizik kurallarına uygun hareket ettiğini söylemeliyim Mesela buz üzerinde kayıyor, virajlarda savruluyor, aşırı dik yamaçlarda devriliyorlar Ayrıca mermiler ve çarpmalar hasara sebep oluyor ve benzinleri bir sure sonra bitiyor Tamir çantası ve benzin bidonları sayesinde bu sorunu çözebiliyorsunuz, ancak bunları da haritanın her tarafında bolca bulmak pek mümkün olmuyor tabii ki Ayrıca araçların hasar seviyeleri performanslarını da doğrudan etkili-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İNCeleme faust 


FAUST 


Bir Adventure daha mı? Hem de çok iyi diyorsun ha? Başımıza taş mı yağacak yoksa? 


ava Ilı şeytan, bana ne verebilirsin kı? Yükseklere goz dikmiş insan bilincini, senin gibiler kavrayabilir mı hiç? Şendeki gıda doyurmaz insanı Elindeki kızıl altın, Cıva gibi. 
Avucun içinden akıp gider, Senin kumar masalarında. Kimse kazanmaz, Daha sarılırken başkalarına bakar, Göndereceğin kızlar, Vereceğin itibarın tanrısal gururu. 
Kuyruklu bir yıldız gibi. Kayar gider; Bunları mı sunacaksın? Göster bana bakalım. Koparılmadan çürüyen meyveyi, Hergün yeniden yeşillenen ağacı! 


Tür: Adventure 


Web: www.arxel.com 


nı, sevaplarını araştırmak ve son kararı vermede Mephıstopheles'e yardım etmek Şeytana yardım etmek 

Boylece adalet yerini bulacak Kendi ruhunuzu kaybetmediğiniz surece 

Şeytanın Dayanılmaz 

Hafifliği 

Kim ne derse desin Cryo kesinlikle piyasanın en baba adventure firması (özellikle işledikleri temaları inanılmaz takdir ediyorum, (Atlan tıs, Aztec, Faust, lime Machıne (qelıyooorr!!)) Faust'ta da Cryo yine kalitesini konuşturmuş Harika grafikleri, müzikleri, atmosferiyle Faust şu an piyasanın en iyisi Oyundaki her şeyi bir kenara bıraksanız bile hepsinden önce çok sağlam bir konusu var Yarı fan¬ 


tastik, yarı karanlık, hafif puslu, ama çekici Evet, kesinlikle muhte sem bir adventure Faust (yeri gelmişken açıklayayım Hu, Goethe'nin Faust'unun oyunu değil, sadece aynı hikaye Cryo tarafın dan başka bir şekilde işlenmiş ve her ne kadar kitaba göndermeler olsa da temelde farklılar) 

Oyunda yedi ayrı bolum, yani yedi ayrı öykü var (yedi günahla ilişkisi var mı acaba bunların?) 

Her öyküde bir insanın hayatının içine giriyorsunuz, ve yaşadığı ye rı, okuduğu kitapları, resimleri, eşyaları her şeyi bir dedektif gibi inceleyerek ipuçları topluyorsunuz (ki emin olun bunlar o kadar sıradan insanlar değil, mesela ilk bolum birbirinden tamamen faklı karakterleri olan siyam ikizlerim konu alıyor) Bu ipuçlarının yardı¬ 


mıyla o kışının hayatını, sorunlarını, günahlarını ve şeytanla işbirliğini kısa videolar şeklinde öğreniyorsunuz Boylece o insanın ait olduğu yer (cehennem mı, cennet mi) belirleniyor (aslında yedi ayrı hikaye varmış gibi gözükse de sonraki bölümlerde daha önceki karakterler belirmeye başlıyor, ve boylece oyun yedi izole hikaye yerine bir bütün halını alıyor) Böylesıne muhteşem bir ko nuya, Cryo da hakkını verecek bir atmosfer yaratmak için epey uğraşmış ve başarılı da olmuş [zaten yapımcıları Alone in the Dark I, II ve III, Prısoner of Ice, Pılgrım ve RİNG gibi tecrübeler yaşamış kişiler] 

Cehennemin Renksiz Ateşi 

Güzel bir demodan sonra (bunlara alışsanız iyi olur çünkü, Silicon Graphics sisteminde hazırlanan bu demolar toplam 40 dakika sürüyor) ana menüye geleceksiniz Simdi burada sakın hemen oyuna başlamayın ve durup bekleyin 
Çünkü bir oyunda duyabileceğiniz en iyi müziği dinleyeceksiniz, Tamam, tamam belki abarttım, ama şu kadarını söyleyeyim; siz bunları okuduğunuz sırada oyunun Soundtrackî marketlerde satılıyor olacak ve bu 1920- 1930ların jazz-vari müziği bu oyun için tam anlamıyla biçilmiş kaftan İnanın bana, oyun sırasında bazı odalarda sırf odadan cıkınca müzik değişiyor diye daha cok duracaksınız Müzikleri yapan Universal 


...Goethe (Faust) 


Kader mi? 

Faust'un hikayesi binlerce yıl öncesine dayanır tfsaneye göre Faust ölümlü dünyada rahat, zengin ve guçlu bir yaşam sürmesi karşılığında şeytana ruhunu satar, ve öldükten sonra cehenneme gitmeye razı olur. Incil'de de izleri olan bu öykü zamanla bir halk efsanesi haline? gelmiş ve basta Martin Luther ve Goethe tarafından tekrar işlenmiştir Basit bir öykü veya efsane değildir bu İnsanlığın cn eski düşmanı şeytanla savaşını anlatır, günahlarla kurtuluş arasındaki savaşı, yüce olanla zavallı olan arasındaki savaşı Herhanı bir masal olamayacak kadar da gerçektir aslında 

Terkedilmiş boş bir park, Cehennem ile Cennet arasında bir yerlere sıkışmış Rüyalardan oluşan bir ülke belki de diğer ismi ülkedeki son yedi insan, Ve şeytan ile efsanevi şövalyesi Mephıstopheles arasındaki kararsızlık Yedi ruhun belir sizliği,,, Gidecekleri yer hakkında ..Yukarı ya da aşağı,,. Ve dolayısıyla bize, yaşlı, bilge ama hafızası olmayan bir adama, verilen görev Marcellus Faust'a 7 insanın geçmişine gidip, en ince ayrıntısına kadar günahları¬ 




























İNCELEME 



Musıc'e buradan teşekkürlerimi sunarım (ne kadar duyarlar ya) Neyse, oyuna başladığınızda ilk dikkatinizi çekecek diğer bir çok adventure'da olduğu gibi karakterinizi dışarıdan görememeniz Ama asıl kotu olan ve bence oyu- 


language" olayına ağırlık verilmiş (mesela Mephistopheles 'in karızmatık laflar söylerken kollarına yana açıp uçuyomnuş gibi sallaması çok iyi düşünülmüş) Yuz hareketlerine de dikkat edilmiş ve her karakter için 15 ayrı yuz ifadesi çizil- 








nız hikayenin içine o kadar girersiniz) Bilmeceler hakkında söyleyebileceğim en önemli ayrıntı oyunun tamamındaki t um cümlelere dikkat etmeniz (neyseki altyazı seçeneği var) Öyle ki oyunun her yerinde sembolik ve şifreli cümleler var Mesela ikizlerden biri kasayı açmaya çalıştığınızda "Ali our wealth ıs on thıs of alt days" derse, gidip yandaki tahtadan tum günlerdeki alacakları ve alttan Hanıbal'ın defterindeki para miktarını Loplamanız gerekmekte Bulduğunuz sayı da kasanın şifresi olacak, bilmem anlatabildim mı? (bu arada çaktırmadan ilk bölümün en zor bilmecesini de çözmüş olduk he he) 

Oyunda zorlandığınızda size yapmanız gerekenleri ipuçları halinde veren birim eklemeyi unutmamışlar İkinci bolümün sonunda siz kendi ellerinizle yapıyorsunuz bu yardımcıyı ve "Space"e basarak ortaya çıkartıyorsunuz Eğer dinlenmişse size ufak ıpuçla- i vererek yardımcı olacaktır; eğer yorgunsa ufak bir oyun oynayarak ona yaşam puanı kazanabilirsiniz Bunun haricinde uçup gidemediğiniz yerlere de ulaşabileceğinden epey faydalı bir yaratık Ama üçüncü bolümden one kullanamıyorsunuz Bu arada oyunun 4 ve 5 bölümlerinde önemli bir bug var ama Cryo'nun sayfasından çekeceğiniz yama dosyasıyla bu sorunu giderebilirsiniz [www cryo-interactive com) 

Faust son zamanlarda piyasaya çıkan en iyi adventure ve eğer biraz mistik ve karanlık adventure' lan seviyorsanız, emin olun aldığınıza pişman olmayacaksınız 

Ve son olarak Şeytanla oynar-Iken dikkat edin Tehlikeli olabilir Çünkü, günahlar kapınızı çalarsa, 


nun en büyük eksiği, hatta böyle muhteşem bir oyunda atmosferi baltalayan tek şey, yürüyerek değil, mekandan mekana geçerek ilerliyorsunuz. Gerçi bu, eşyaları rahat incelemeniz açısından daha iyi, ama yine de oyuna bir yapay lık vermiş 

Oyunun grafiklerinin nasıl yapıldığını uzun uzun anlatabilirim Arka plan ve karakterlerin vücutla rı için 10 programcı dört ay gece gündüz çalışmışlar Animasyonlar için Motıon Capture tekniği kullanılmış ve 3 profesyonel aktörle ça lısılmış Ama esas önemli olan karakterlerin hareketlerinin söyledik uyumlu olması Yanı ’body 


mış Bu yüzlerin her biri ayrı ruh hallerinde kullanılmış ve daha da önemlisi karakterlerin ağızları dialoglara göre hareket ettirilmiş fabıı Motıon Capture tekniği ile bu yuz ifadeleri biri eş ince ortaya kendine has harekeleri olan karakterler çıkmış. 


Günahların Kırmızı Lekesi 

Oyunun teknik ayrıntılarını bir kenara bırakıp içeriğine bakarsak her tarafın klasik Cryo bilmeceleriyle bezenmiş olduğunu görebiliriz Aslında çoğu mantık sınırları içinde, ama bazı yerlerde kendimi sanki oyundan kopmuş ve anlamsız yere puzzle çözuyormuş gibi hissettim (hatta oyunu bitirmek için her bulmacayı da çözmenize gerek yok, ama her bin konunun bir parçası, ve ne kadar çözerse- 


Eyıantİna 


Mephistopheles'in dediği gibi "Öyleyse cesaretin var demektir. 
Benimle bir anlaşma yapmaya Sanatımı severek izleyeceksin 


yakında. 

Hiçbir insanın görmediğini, Vereceğim ben sana " 

(Goethe) 

Gökhan & Batu 
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TARZAN 



TARZAN 


Amaan, çocuk oyunu deyip geçmeyin- Yoksa büyük bir eğlenceyi kaçırabilirsiniz. 


Yapım: Disney Interactive Dağıtım: Disney Interactive Türkiye Distribütörü: Ersan Games Tür: Action-Platform Web: www.dlsney.com 




hem ses hem de görsel bir şova çevirmek için epey büyük bir ekiple uzun süre çalışmışlar Her grafik parçası, usta çizerler tarafından önce elle yapılmış, sonra uzun işlemler sonucu baştan aşağı süslenerek en ince ayrıntısına kadar bilgisayara geçilmiş. Animasyonların gerçeçılığı için de gerçek hayvanların hareketleri örnek alınmış. 
Son olarak da Tarzan'ın hareketlerinin orman ve mensuplarıyla tam bir uyum içinde olmasını istemişler ve bunun için de "Deep Canvas“ adlı kendi yaptıkları bi 

programla özel bir teknik kullanmışlar ve or- 


böylece ortaya gerçek bir müzik şöleni çıkıyor 

Disney'in bu tür oyunlarının en sevdiğim yanı Tarzan'da da fazlasıyla mevcut; Bölüm çeşitliliği Öyle kı hep iki boyutlu yandan gösteren bir ormanda Tarzan'ı ipten ipe dolaştırmak sıkıcı olacaktı Disney'in büyücüleri de aynı fikirde olacaklar kı kimi bölümde maymun Terk'i ya da biricik aşkımız Jane'ı yönetmemize izin vermişler. 
Hatta bazı bölümlerde [ki kesinlikle oyunun en zevkli kısmı} Tar¬ 


da/ parçasını kusursuz bir dikkatle yakalayabittrdifĞL - Edgar Rice Burruoughs "Tarzan of thc Apes" ,1912 [Tarzan'ın yaratıcısı) 

88 yıllık bir efsane Tarzan, Ne 
denebilir ki milyonlarca dimi (aslında 43}, kitabı (resmi olanları¬ nın sayısı 26'ydı galiba), oyuncağı (inanın bunun sayısını bilmiyorum) yapılmışken Jane'dı (aşkı), Cheetah'ydı (maymunu), ormanıydı [evi), sarmaşığıydı (kolunun uzantısı), hepimiz sonuna kadar biliyoruz Tarzan'ı., Disney de aynı konuyu mılyonbırinci kere, ama büyük bir itinayla hakkını vererek işlemiş Hatta kesinlikle söylenebilir ki şu an Toy Story 2 ile birlikte piyasadaki en iyi platform. 

Shoo Bee Dooh 

‘ Disney'deki yapımcılar oyunu 


pek tarkı olmayan Dır oyun çıkmış Müziklere gelince, söylenebilecek en önemli nokta ortama uygunluk konusunda maksimum titiz davranıldığı Normal bir platformda aklınıza gelecek her türlü müziği yapabilirsiniz, ama Tarzan gibi ormanın derinliklerinde gecen vahşi bir macerada elekrtro gitar veya klavye kullanılması beklenemezdi Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafından bir suru egzo tık alet kullanılmış ve stüdyoda hepsini uyumlu kullanabilmek için epey zaman harcanmış Neler mi? Mesela Güney Amerika gitarı charango , Afrika yayı bırembıu (aranızda güdülerin dünyasını izleyen var mı?) Demolarda ise enstumanlara sözler de eslik ediyor ve 


zan a ağaç şortu bile yaptırmamız mümkün, kı sırtınızda sarışın bir fıstık varken bunu yapmak epey zevkli oluyor! 

Dab Bee Dah 

Oyunda ilk dikkati çeken (bence) zorluk seviyesi. Aslında platform oyunlarındaki zorluk seviyesi ayarını her zaman saçma bulurum, ama eğer oyunun sonundaki demoyu etkiliyorlarsa durum başka Evet, zorluk seviyesi oyuna 3,4 veya 5 hakla başlatması¬ nın yanında oyunu bitirdiğinizde 
Tar- 


aşdondürücu yükseklikte¬ ki dallara sıçrayabilir ve hızla yaklaşan korkunç bir fırtınada vahşice saflanan bir 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zan'ın Jane'e nasıl davrandığını da etkiliyor Eğer birbirlerine kavuşmalarını istiyorsanız en az Medıum seviyede oynayın (artı zaten bir oyunu kolay seviyede bitiren, bitirdim dememeli!) Minik ama kesinlikle güzel bir ayrıntı Oyunun amacı her bölümde Jane'mizin şemsiyesine ulaşmak Tabii ki bu sırada orman halkının buyuk bir çoğunluğu size pek dostça davranmayacaktır E, sizin elinizde armut toplamıyor tabii; topladığınız armutları fırlatarak ortamda kimin en guçlu olduğunu gösterebilirsiniz (bunlardan sarı olanları sonsuzdur, kırmızı olanları sarıların iki katı etkilidir, mor olanları atılınca bir suru parçaya ayrılır ve her bîr parça sarı gucundedır, mavi olanları ise ekranda herkesi silip supurur ve her köşe başında bulunmazlar), Bunun yanında minik bir bıçakcık da (üstelik iki ayrı vuruş stiliyle) aksesuar olarak eklenmiş, aksesuar diyorum çür> kum sadece yakın mesafede etkili ve oyunun sonuna kadar bir kere bile kullanma ihtiyacı hissetmedim. Oyun sırasında karşınıza çıkanlar tabu kı sadece bir avuç do lusu maymun, kurbağa ve karga değil Herki bölümlerde vahşi domuzlar, leopar (Tarzan efsanesi¬ nin vazgeçilmez parçası, Tarzan'ın kendini kanıtladığı ilk yer), Clayton'un adamları ve nihayet Clayton da yoketmenız ^ 

gerekenler listesinde ola- jfl cak Bunlarla uğraşırken karşınıza bazı objeler de çıkabilir, Bunlardan muz enerjinizi arttırırken, mangolar maksimum enerji verir. Eğer çeşitli yerlerde duran (ilerki bölümlerde epey aramanız gerekecek) harfleri bulur ve TAR- 


Gökhan & Batu 


ZAN yazabilirsiniz o bölümün başlangıç demosunu tekrar istediğiniz zaman izleme hakkını kazanıyorsunuz (süper gereksiz bir özellik, çunku her bolumun başında otomatik save ediliyor ve istediğiniz zaman o bolumu tekrar oynayabiliyorsunuz, dolayısıyla da demoyu izleyebiliyorsunuz) Eğer 


Heart of Darknes* 


Jau |ack Rabbit 2 


bolum sonuna kadar dört tane harita parçasını toplayabilirseniz, muhteşem zevkli bonus bölümlerine de gitmeniz mümkün (bu bölümlerde surenin bitmesini istemiyorsanız olabildiğince mor 


meyvalardan toplamanız gerekmekte, duyurulur) Ama tu m oyun boyunca karşınıza en çok çıkacak obje altın paralar. Her yüz tanesi bölüm sonunda size bir hak olarak geri dönecektir (hak olayı o kadar da önemli değil, çünkü bölümler onlarca hak gerektirecek kadar uzun değil ve bir kere geldiğiniz bir bölümü istediğiniz zaman tekrar oynayabiliyorsunuz) Bunların haricinde ara ara karşınıza çıkacak kelebekler de öldüğünüzde oyuna en baştan başlamamanızı sağlıyor; bir nevi checkpoıntyani. 

Bölüm çeşitliliği yüzünden ToyStory 2'den bir adım önde, Disney in kalitesinden odun vermediği Tarzan'ı oynamayan her platform-severı itinayla kınarken, Tarzan'a ile Jane'e mutluluklar dilerim Fınıto 




şubat 2öoc ■iung/jrm"*ra 









































INCeleme 


Panzer Elîte 


PANZER ELİTE 


Uçak uçurdunuz, denizaltı yüzdürdünüz ama hiç bir tank birliğine komuta ettiniz mi? 


| Yapım: Wlngs Simulatlons Dağıtım: Psygnosls Tür: Slmulasyon-Tank Web: www.wlngsstmutatlons.com 




Sl'nın Panzer Commander'ından beri oyuncuyu tank komutanlığına atayan bir oyunla karşılaşmamıştık. 
Panzer Commander, 2. Dünya Savaşı'ndakı tank çarpışmalarını konu alan bir simulasyondu ve 2_ Dünya Savaşı ile ilgili tüm simulasyonlarda olduğu gibi, modern teknoloji ürünü savaş araçlarının kullanımı zor ama düşmanı yıkması kolay simulasyonlarını oynamaktan sıkılanlar için merhem gibi gelmişti. 

Psygnosis'in Panzer Elite'ı da, 
tıpkı Panzer Commander gibi, 2 
Dünya Savaşı'ndaki tank çarpışmalarını işleyen bir tank simulasyonu, Bayan oyuncuların oldukça sıkıntı verici bulacakları Panzer Elite. ne yazık ki hanımların düşündüğünün aksine, oldukça sürükleyici, kaliteli bir yapım 


Amerika vs. Almanya 

Panzer Elite, konusunu 1 942 
ile 1944 arasındaki Amerika-AImanya savaşlarından alıyor Amerika veya Alm.anya olarak oynayabileceğiniz oyunda 22 çeşit tankı yönetebiliyorsunuz ki, bunların arasında Amerikalılar'ın standart M4 Sherman ve türevleri, 75 mm toplu M4A1, 76 mm toplu M4A3 ve Panzer katili ağır donanımlı Sherman Jumbo Assault tankları bulunurken, Alman tarafında da Panzer Mark IV, Tiger ve Panther tanklarının türevlerini kullanabiliyorsunuz 

Panzer Elite'ı diğer tank simulasyonlarından ayıran özellikleri¬ nin başında çevreyle etkileşim ge¬ 


liyor, Oyun alanındaki ağaçlar, ormanlar, evler, duvarlar, kayalar, herşey ama her şey yok edilebilir olarak tasarlanmış Bir köye girmek için ana kapıyı kullanmak zorunda olmadığınız gibi, bir koyu savunurken düşman tanklarının da size yem olmak için ana yoldan tıpış tıpış tuzağınızın içine girmeyeceklerini de hatırlamanızı tavsiye ederim Güvendiğiniz bütün savunma duvarları veya binalar kolayca yıkılabildiği gibi, düşman anti tank personelinin güvendiği duvarlara ve barikatlara da sizin tarafınızdan kar yağdırılabılir ("Güvendiğim dağlara kar yağdı" lafını hatırlamayanlar koşarak uzaklaşsın). 

Tüm bu keşmekeşin içinde, oyundaki her birliğin ayrı ayrı önemi olduğunu anlayacaksınız 
Piyadeden tanksavarlara kadar 76 
ayrı birliğin olduğu oyunda, tanklarınıza güvenip bir kasabaya balıklama daldığınızda köse başlarına saklanmış bazukalı piyadelerin tanklarınızı tek tek harcadığına şahit olacaksınız 


Islık Çalarak Düşen Bombalar 

Alman tankları için ise en büyük sorun, Amerikalılar'ın ustun oldukları topçu ve hava desteği nedeni ile olur olmaz kafalarına düşen bombalar olacaktır. Topçu ve hava desteğin¬ den bahsetmişken, bu birimleri kullanabilmenin yine oyun¬ 


cunun insiyatifinde olduğunu ve istediğiniz noktaya bu destek birliklerini yönlendirebildiğinizr eklemek lazım 

Panzer Elite'ın yapay zekası, tatmin edici derecede başarılı Düşman birlikleri ölmek istercesine önünüze veya tuzağınıza atlamıyorlar, farklı yollardan sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. 

Grubunuzdaki diğer tanklar sizi yalnız bırakmadıkları gibi köftehorlar bir hayli de iyi savaşıyorlar Canınız tank komutanlığı yapmaktansa makineli tüfeğin başına geçip piyadeleri takır takır şişlemek istediğinde, tankın içindeki görev yerinizi değiştirebiliyor, topçu, makineli tüfekçi, radyocu veya şoför olabiliyorsunuz İşin güzel yanı siz bu işlerle uğraşırken, diğer tanklarınız bir müddet siz olmadan da etrafın canına okumaya devam edebiliyor. Yani yapay zekaya bu açıdan müteşşekkiriz ama sağda solda çok fazla oyalanır da kendinizi esas görevinize vermezseniz, yani komutanlık yapacağınıza "Vay baba bu makineli ne kadar seri ateş ediyormuş bööle!" diye aval aval tankın için¬ 


de dolaşırsanız bir müdet sonra tanklarınız gelişen yeni durumlar karşısında sizden yeni emirler alamadıkları için kafalarına göre takılıp başlarına olmadık belalar almaya başlıyorlar ki, oluşan kaosu toparlayana kadar bayağı bir kayıp veriyorsunuz 


Vurulmamak Lazım 

İşte bu noktada oyunun biraz saçmaladığından bahsetmek istiyorum çünkü bir tank birliğinde komutanın tankının paletleri çıksa bile, komutan o tanktan inip başka tanka binip göreve yine devam eder ama Panzer Elite'da, siz dahil bütün mürettabat sağlam bile olsa, oyun, komuta tankının devre dışı kaldığı anda bitiyor. 

Her halde gerçek yaşamda da durum böyle olsa Almanlar İkinci Dünya Savaşı'nı elli kez falan kazanmış olurlardı zira herkes biliyor ki. Amerikan tanklarının topları Almanlar'ın zırhları üzerinden pinpon topu gibi sektiğinden, Alman tankları bir hayli Amerikan komuta tankını harcamışlardır Ama Amerika'nın ulaşılamaz dev savaş ekonomisi, her defasında sahaya daha fazla tank sürmesine neden olmuş, dört bir yandan çil sürüsü veya kemirgen veya istilacı böcek sürüsü gibi gelen tanklar karşısında, hayvan gibi Alman tankları bile duramamışlardtr (ki eminim bir istatistik yapılsa. Alman tankları vurdu mu havaya uçan Amerikan tankları içindeki mürettabat cayır cayır yanarken, Amerikan Tanklarının Alman Tiger'larını ancak paletlerinden vurarak saf dışı bırakabildikleri sonra da hareketsiz kalan Alman tanklarının üzerine 
Amerikalı topçuların 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nal mühendislik azimlerine dayanılarak modellenmişler. Yapay zeka iyi ıslıyor ve sızı yalnız olduğunuz hissinden kurtarıyor Savaşı, ayarlar sayesinde, bir aksiyon IIminden gerçek bir tank savaşı deneyimine döndürebıliyorsunuz Ne oranda eğlence ne oranda gerçeklik katacağınız size kalmış Grafikler başarılı Ortada koşuştu- 


bıyat bolümü öğrencisi iseniz eğer, o gerçekçilik ayarları var ya hanı, işte onların hiçbirini açmayın e mı? Hatta sız gidip Scrabble falan oynayın Oyunun güzel bîr yanı da, görevlere başlama ekranında, takımınızın her şeyi ile tek tek ilgilen- 




Alternatif 


Panzer Commandcr 


Spcarheiîd 


icytspuıtn 


ağır mermiler yağdırdıkları anlaşılacaktır ki eminim Amerikan ordu su bu tur taktık istatistiklerini de arşivlerinde saklıyodur Açın bakın, haklı olduğumu göreceksiniz) 
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Oynanış 

Oyunun ara yüzü, akılda kalması çok zor onlarca tuş kombinasyonunu kolaya indirgemek ıcın "mouse-tank" ismi verilen bîr kumanda sistemi içeriyor kı, ekranınızda tankınızla ilgili her turlu detayın bulunduğu bir tür menüden tankın pek çok hareketim mouse yardımı ile kontrol eebılıyorsunuz Ayrıca pop-up menülerle, diğer tanklara gerekli emirleri verebiliyorsunuz Ancak, pek çok kullanışlı komut bu pop-up menüde yer almadığı gibi, savaşın kızgın ve hararetli anlarında pop-up menüden komut seçmek ksdar zor ve saçma başka bir isin olmadığını da acı bir deneyim olarak keşfettiğinizde, tuş kombinasyonlarını bir an önce öğrenmeniz gerektiğini anlıyorsunuz 

Oyunun zorluk seviyesi 30 farklı ayar sayesinde islenilen düzeye getirilebiliyor Ama şunu da hatırlatmakta yarar var, bir oyunun kalitesi bazen bütün gerçeklik seviyelerini aktif hale getirdiğinizde daha iyi anlaşılır çünkü oyun için ne kadar çalışıldığını ancak o zaman fa rkedebi lirsin iz Panzer Elite için de bu durum geçerli çünkü gerçekçilik o kadar başarılı ki, tankların içindeki her askerin moralinden, rüzgara, yer çekimine, kullanılan mermilerin özelliklerine kadar pek çok faktör atışlarınızı, tankların hareketlerini, topçuların, uçakların, piyadelerin durumunu etkiliyor Eğik atış diye bir şey duymamış bir ederan aptal polıganlardan çok, canınıza okumak isteyen gerçek tanklar goruyorsunuz Ayrıca benzer oyun da kil erin aksine hızınızı alamayıp bir binaya veya ağaca girdiğinizde bilmem kaç tonluk tankın incecik bir ağaç karşısında lop diye durmadığını, ağaç, ev, duvar muvar tanımayıp ezip geçtiğini, yanı önce kırıp dokup sonra pardon dediğine şahit oluyorsunuz ki, bir kere denedikten sonra bir daha normal yoldan gitmiyorsunuz 

Turun sevdalısı iseniz kaçırmamalısınız Panzer Elite'ı Tank sımülasyonlarına daha önce bulaşmamışsanız, kontrollerin zorluğuna alıştığınız taktirde, sizi Sim meraklısı yapacak bu oyunu bir denemelisiniz 


mek durumunda kalmanız, Mermilerin, yakıtın durumunu kontrol etmeli, tanklarınızın hasarlarını gidermeli gerekirse ek zırhlar takmalısınız Gerçek bir karargah havasında yaratılmış interaktif bir ekranda, üzerine gittiğiniz birlikler hakkında çıkan menülerden gerçekleştirdiğiniz bu işlemler, birliğinizi daha yakından tanımanızı ve savaşta doğru kararlar verebilmenizi sağlıyor 


Erkek Oyunu 

Elimizin altında babalar gibi, sapasağlam bir tank sımulasyonu duruyor Oyundaki tu m tanklar, orijinalleri¬ nin birebir kopyalan ve orjıbilmeceleri çözmeye çalışmak, deneyim ve güç ka¬ 
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SEPTERRA CORE 


Yukarıdakiler ve Aşağıdakiler 


İNCeleme 


ıllar önce dizi olarak televizyonlarda dizi olarak da (TRTI) yayınlanan, Yukarıdakiler ve Aşağıdakiler isminde bir roman vardı yanılmıyorsam Yanı romanını okumamıştım ama televizyonda seyrettiğim kadarıyla, bir şatoda, ust katlarda yaşayan ev sahibi aristokratlar ile onlara hizmet etmekle görevli olan ve evin alt katında yaşayan hizmetçilerin hayatlarından bahseden bir ya pimdi 

"Bu da nereden çıktı şimdi?" 
demeyin Baldur s Oate'î bile koltuğundan edebilecek kalitede görünen bir RPG olan Septerra Core'un hikayesi de tıkalıdakiler ve 


Yapım: VValkyrie Studios 


Dağıtım: Monolith Productions 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Web: www.valkyriestudios.com 


ler ki, bu şırada gezegene vuran güneş ışığı çekirdeğe kadar ulaşır îşte tam bu anda, buyuk yaratıcı¬ nın insanlığa verdiği iki anahtar çekirdek üzerinde kullanılırsa, çekirdeğin içindeki sır, yanı Cennetin Krallığı açığa çıkacaktır Bu amaç uğruna aşağılara inmeyi, göze alan Chosen'lar ise önlerin^ çıkan her şeyi silip süpürecekten, yo k etmeyekten çekinmeyecek kadar kotu kalpli vc tehlikelidirler Oyunun oynanışı İst;, yönettiğiniz karakter Maya ve onun etrafında toplanan partisini Septerra Core dünyasında, kötü adamlar peşinde koşturmak, verilen görevleri yapmak. 








Matruşka Gibi Oyun 

Klasik iyi ve kötü çatışmasının, insanlarını ve onların yaşadıkları topraklan koruyan şövalye ruhlu kahramanlarla, şeytansı amaçları uğrunda kimseyi harcamaktan çekinmeyen kötü adamların karşılaştığı bu oyunun konu bakımından en ilgijnç yonu, oyunun geçtiği dünyanın yapısından kaynaklanıyor "Yedi" anlamına gelen Sep ile, yer kabuğu anlamına gelen Terra 'kelimelerinden anlayacağımız üzere, oyunun geçtiği dünya birbiri üzerine geçmiş ve birbirleri¬ nin etrafında dönüp duran yedi katmandan oluşuyor Hcrbiri ayrı bir kabuk olan bu 7 dünyanın merkezinde ise CORE denilen ya şayan bir bilgisayar bulunuyor 

Yine ishmın edebileceğiniz gibi, bu dünyanın en dış kabuğun¬ da,, Ch'bscn denilen ballı bir kitle yaşamakta, dünyanın butun zevk- 


yarılara karşı inanılmaz bir nefretle büyüyen ve buğun e kadar sadece intikam almak amacıyla sağ kalmayı başarmış bir çöp toplayı cısı (I ayıktır! I latta fazla bile!) olan sevgili kah ramanı iti iz Mayanın ın tikam için aradığı fırsat tıpış tıpış ayağına gelecektir Çunku yüzyıllardır ağızdan ağıza dolaşan bir efsaneye göre, kim çekirdeğe ulaşmayı başarır ve sırrını çözebilirse kendisine cenrıetîh anahtarı verilecektir ve bu bilgi herşeye sahip olma arzusundaki üst kat komşuları Chosen'larm ağızlarını sulandırmaktadır Elbette enayiler, dünyanın yedi kat dibine kadar gidip bu sırrı çözmek üzere harekete göçmeden rahat durmazlar ki, hemen bir kat aşağılarında yaşayan güzeller güzeli, intikam ve hırs dolu Maya için bu durum, onların cücüklerim dürmek için bulunmaz bir fırsattır Etraf kızışacak, kan, su gibi akacak, ortalık bir hayli şenlencektır 


Neden Kadın Karakter? 

Birbiri etrafında donen yedi kabuk her 100 yılda bir öyle bir düzene girer- i 


lerinden ve nimetlerinden yararlanıp, en pahalı arabalara binip, en pahalı yemekleri tüketmektedirler Alt katlarda yaşayanlar ise, üsttekiler ın döktükleri çöplerden arta kalanlarda buldukları ile yetinerek yaşamak zorundadırlar 

Gördüğünüz gibi bir hayli "goınıniss, anarşıîîık" konulu Septerra Core'da, diğer RPG'lcrde görme ye pek alışık olmadığımız üzere bir bayan karakteri yön eriyoruz 


Dünyayı Sen mi 
Kurtarıcan Kızım? 

Küçüklüğünde, çok sevdiği ba bası qozlerı önünde acımasızca öldürüldüğü için öst katta yaşaesas düşmanlarınızla N karşılaşmaya hazır hale ^ gelmek çabasından oluşuyor 

Tahmin ettiğiniz veya bunu tahmin edemiyorsanız oyun dünyasından koşarak uzaklaşmanızın gerektiği üzere, Septerra Core J da karşılaştığınız herkes size dostça davranmıyor hatta kendini bilmez, utanmaz arlanmazların bazıları size ateş bile ediyor 

Savaşlar, sıra tabanlı gerçekleşiyor ve sırası gelen her adamınız için üç farklı saldırı seviyesi mevcut Karakterlerin altlarında beliren barların dolmasına göre belirlediğiniz bu üç saldırı seviyesinin ilki hızlı ama az hasarlı bir saldırı¬ da bulunmanızı, üçüncüsü ise yavaş ama etkisi büyük, bol kanlı, hasarı kayda değer bir saldırı gerçekleştirmenizi sağlıyor. 

Tipik Bir Cadı! 

Evet başlıktan da anlamış olduğunuz veya bazılarınızın anlayabilmesi için önce benim anlatmama ihtiyaç duyacakları üzere, kahramanımız Maya, büyü de yapabilmektedir Oyunun büyü siteminin çok ilginç ve yaratıcı olduğunu belirtmeden duramayacağım 

Fate Card denilen toplam 22 
çeşit büyü kartı var Ve bunlardan elinizde olanlarla istediğiniz kombınasyonları yaratabilmeniz büyü sistemi konusunda son derece heyecanlandırıcı bir gelişme Örnek olarak Effect Ali kartı ile Fire kartınız olduğunu düşünelim Bütün düşmanlarınızı cayır cayır yakabilirsiniz. Veya Barrier ile Fire'ı birleştirdiğinizi düşünün, ateşten 
bir duvar elde edebilirsiniz 22 
kartla ulaşabileceğiniz kombinasyonları siz düşünün ki, her seferinde sadece iki kart birleştirmek zorunda da değilsiniz Ancak sizi bütün dünyayı yok edebilecek 


Teknik Özellikler 

Oyunun grafik yapısı en zor beğenenleri bile hayran bıraktıracak kadar etkileyici. Oyunun geçtiği dünya harika tasarlanmış ve resmedilmiş. Karakterler ise 3 boyutlu hazırlanmış ve Japon çizgi filmlerinden fırlamışa benziyorlar Elbette oyunun, Shogo'nun yapımcılarından geliyor olması, ka- - rakterlerin, küçüklüğümüzde seyrettiğimiz "Cici Kız", "Çiçek Kız", "Robotek" veya "Voltran" gibi çizgi Fimi erden kaçmış karakterlere benzemesi için yeterli. 
Silah efektleri, büyü etkileri insanı sık sık dövüşe girmeye zorlayacak kadar güzel ancak bu noktada göze batan bir kaç ayrıntı var ki uzun sure oynandığında insanın oyundan sıkılmasına neden olabiliyor. Savaşlar sırasında karakterlerin hareketleri o kadar aynı ki, bir süre sonra savaşmak ilginçliğini kaybediyor çünkü devamlı aynı hareketleri görmekten sıkılıyorsunuz, Ayrıca, pek çok görev veya bilmecenin çözümü, sadece belli karakterlerinizin belli insanlarla konuş¬ 


büyüler yapmaktan alıkoyan kıstas, Core Energy denilen ve büyü yapmanız için gerekli olan bir enerji türüdür, Bu yüzden oyunun büyük kısmında Core Energy peşinde koşacağınızı da söyleyebilirim 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masına dayanıyor. Bu açıdan görevler, çözülmesi gereken ilginç bulmacalardan veya sorunlardan çok yapılması gereken sıkıcı işlere dönüşebiliyor. Ama oyunun bu kötü özellikleri, devede kulak kalıyor Birçok yönden Baldur's Gate ve Final FantasyTnirî tahtlâftnı zorlayacak gibi görünen4epterra Core, alınıp oynanabilecek kadar kaliteli bir oyun. Vereceğiniz paraya değer 
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TOY STORY 2 


Oyuncakları sever misiniz? Peki ya konuşabilen, esprt yapabilen, eğlenceli, çılgın ve 3D olanların? 
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■YapınîÎDIsney Interactive Dağıtım: Artivislıan 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yuncağın da hikayesi olur muymuş demeyin; siz de yıllarca uğraşarak tamamı bilgisayarla hazırlanmış oyuncak karakterler üzerine kurulu bir film hazırlarsanız ve hemen ardından oyuncağıydı, bilgisayar oyunuydu, kitabıydı piyasanın altını üstüne getirirseniz, değil hikaye, roman, masal, hatta efsane bile olmasını isteyebilirsiniz 

Uzun zamandır doğru düzgün bir platfrom oyunu yok dıyorken, bir anda platform-fırtınasına tutulduk. Bu ay da Disney'den iki tane epey kaliteli platfomu bilgisayarlarımıza konuk ediyoruz (diğer oyunu da bir kaç sayfa ileride veya geride okuyabilirsiniz tabii ki). Toy Story 2 muhteşem grafikleri, Disney kalitesinde müzikleri ve her platform t uya soğuk terler döktürecek zorluğuyla uzun süre hard diskinizi oyalayacak gibi gözüküyor 

Haşin Domuzcuğun 
İhtirası 

İlk dikkatimi çeken oyunun tamamının 3D bir dünyada geçme si oldu. Oyun basit bir 2D ilerleöldur oyunundan ^ ^ 

çok, daha bir keş- / fetmeye yönelik l dolas-ara-öldür şeklinde ilerliyor Bu da oyunun zorluğunu biraz olsun artırırıyor, ama kesinlikle daha eğlenceli hale getiriyor Gerçi bu 3D yüzünden ilk basta kontrollerka ~ 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ama çok kısa bir sure sonra alışıyorsunuz Nasıl mı? Normalde kendinizi Tomb Raider usulü Third Person açıdan görüyorsunuz. İlerlerken sağa basarsanız kamera da sağa doğru dönüyor ve bir an kendinizi başka bir açıdan görüyorsunuz İşte o anda tekrar sağa basarsanız, bu sefer duruyorken yaptığı gibi sağa dönmek yerine sağa gidiyor Kamera açısı da devamlı değişiyor tabu (isteyen bu aktif kamera seçeneğini menüden değiştirebilir, ama anlamsız, gereksiz, saçma, aptalca vs ) Eğer durup bir iki saniye beklerseniz hemen eski haline, yani arkanızdan gösteren haline geliyor Bakın, karışık gözüktüğünün farkındayım, ama ekran karşısında daha iyi anlayacaksınız ve emin olun ki bu oyuna inanılmaz bir eğlence getiriyor, gözünüzü korkutmasın 

Neyse, oyundaki diğer önemli bir ayrıntı oyun sırasında yapmanız gerekenleri belli sırada yapmak zorunda olma¬ 


manız. Hatta bölümlerin arasında istediğiniz gibi geçiş yapmanız bile mümkün Bunun nedeni de bir bölümde yapmanız gereken görevlerin hepsini yapmadan bir sonraki bölüme geçebilmeniz ve bu görevlerin bazılarının sonraki bölümlen etkilemesi Aslında bu, oyuna epey ilginç bir sistem getirmiş. Yani Pizza Token sistemi! 

Patates Adamın Laneti 

Her bölümde bulabileceğiniz 5 
tane Pizza Token vai| ; Bunlar başka bir deyişle bir sonraki bölüme giriş bileti demek, Her bolum belli sayıda Pizza Token ister O bölümden önce topladığınız tum Token'la rın sayısı yeterliyse bolümü oynamanıza izin verilir Meşe 
la , 6. Bölüme girebilmek için 10 
Token'ınız (token neymiş bee, bilet oğlum, bileeetü! - BLX) olması 
lazım 1. ve 4. bölümden üç, 2 
ve 5 ikişer token (bilet - bLX) toplasak yeter demektir (3 bölümde bolüm sonu canavarı var, token (bileti - BLX) falan yok yani) Bundan da anlaşılacağı gibi, bir bölümü santim santim oynamanıza gerek yok, ama ilerleyen bölümlerde topladığınız token (bilet - BUX) sayısı yetmediğinde tekrar başa dönüp o bölümleri oynamanız gerekebilir, benden söylemesi. 
Peki bir Pizza Token'ını (pizza bileti 



s 



- BLX) nereden bulabilirsiniz? Her bölümde bazen biri boşta (ama zor bir yerde, muhtemelen epey hoplayıp zıplamanız gerekecek) duruyor Diğerlerini ise çeşitli şekillerde kazanabilirsiniz Maalesef bu görevler her bölümde aynı Yani her bölümde 
domuza 50 
altın getirdiğinizde, ya da belli bir sürede sizden istenen 5 objeyi topladığınızda, ya da 
kaybolan 5 
nesneyi bulup sahibi¬ ne verdiğinizde (bu farklı bir görev, bunda sure yok ve istenenler tüm bölüme dağılmış bulunuyor), ya da bölüme göre değişen 


























bir hız delisiyle yarışıp onu geçtiğinizde, veya kuçuk bolum sonu canavarını öldürdüğünüzde (kuçuk diyorum, çünkü esas bölüm sonu earıavaıı her ıkı bolümde ayrı bir level olarak karşı mı/a çıkıyor) bir Pizza TokerVı (bilet - BD<] alabilirsiniz Bir de bitirdiğinizde Pizza Tokrn'ı 
(bilet - Blü<) vermeyen ama çok önemli yerlere ulaşmanızı sağlayan ya da baskl bölümlerde çok işinize yarayan objeler veren pata tes adamın (bu nasıl karizma ya) görevleri var Sonuçta görev konusunda maksimum titiz davra¬ nın, yapabileceğiniz her görevi 
yapın (mesela 9 bolum için 18 


yerden bir santim uzakta durduğunuz için hoop en aşağı Bunun gibi çok risk isteyen bir suru yerle karşılaşacaksınız ve bu bir sure sonra bayabiliyor İşin kotu yanı bolu- 


ortasında Save etmek gibi bir şan sın iz da yok 

Kontrollere kısaca değinmek gerekirse, Spass ile sıçrar, CTRL ile lazerinizle ateş eder (ne kadar 


uâjn 

basarsanız, o kadar kuvvetli atar), SHIFT ile döner (bu yakın temasta lazerin etkisini gösterirken, uzak temasta size atılan ateşleri sektirir], TAI3 ite de nişan alma ekranına geçip ince ayar yapabilirsiniz Havadayken bir kere SPA-CF'e basarsanız daha yukarı sıçrar, SHITTe basarsanız da turn gücünüzle yere vurursunuz kı, bazı öze düzenekleri harekete 


1 celi istedikleri kadar çocuksu 
olsunlar, yine de benî güldürmeyi başardılar (sanırım biz sadece yaşlanıcaz, ama hiç büyümüycez, çocuk doğduk, çocuk oh İçez ;| Sırf o demolar için bölümler geçilmeli, bitirilmeli, Woody kurtarılmalı (bu arada oyunun konusunu unuttuk, gerçi çok önemli değil, ama şu ünlü ToyStory fisovboyu Woody koleksiyonduk değeri yüzünden bir oyuncakçı tarafından kaçırılır Biz de muhteşem karızmatık, jön, uzay adamı Buzz Lightyear olarak Woody i müzedeki yerim almadan önce kurtarmaya çalışırız ] Sön olarak yorum yapmak gerekuvA ItjySıory 7 lu ,r ne ^:tedar ten usu karakter km ve dünyasıyla basit, eğlencelik bir platform oyununa benzese de eok daha fazlası 

Bu arada, umarım derginimizin yeni halini beğenirsiniz Aslında beğenmek zorundasınız, çünkü bu devrimi (devrim diyorum, çunku farkındaysanız her şey basit bıı içerik değiştirme değil) gerçekleştirmek için epey fedekarlık yapıldı, Tabir kı her turlu dusıınee ve önerilerinize her zaman açığız, bekleriz, sevgiler, saygılar 

Gttkhan & Babı 


tekeri lazım, vaı mı bakalım sizde 


geçirmek için bunu kullanmalısı- 



o kadarğ 

Oyun genel olarak eğlenceli bir yapıya sahip ama bazı yerlerde anlamsız zorluklar var Uzun uzun uğraşıp o ağacın tepesine çıkarsınız ve sonra dalın kenarında durmanız gereken 


Şapşal Dinozorun 
Kıvrımları 

Daha önce de söylediğim gibi her bolümde belli karakterler var Bunlardan mini dinozor T-Rex'cık size o bolümde rıe var ne yok her şeyi soyluyor Fğer erkenden bulup konuşursanız işinize yarayacak bilgileri alabilirsiniz Diğer dikkat etmeniz gereken şey de bölüm sonu canavarları Çoğunun zayıf bir noktası var Mesela ikinci bölümde, ağacın tepesindeki yaratık bir tek kafa sındın vuruluyor 6. bolum sonu canavarı olan çöplük hayaletini yok etmek için ise aralıksız ateş etmeniz qerekiyor (eğer biraz ara verirseniz hemen büyüyor) 

Ve geldik oyunun en muhteşem bölümüne: Demoları Evet, kesinlikle hepsi çok eğlen-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HEDAMNED 


BLOOD OF THE SACRED. BLOOD OF T 


| ACELEME Oabriel Knight3 


GABRIEL KNİGHT 3 


Eskinin tadı yenilerde yok sözünü i s pat! arca sına, Gabe, üçüncü ve en yavan macerasıyla karşımızda. 


Tür: Adventure Web: www.sierra.com 



undan bir iki yıl öncesine kadar adventure oyunların sevilip sevilmediği üzerine hiç düşünmemiştim Çünkü bu turun scvilmeyebileceği gi bı bir olasılık söz konusu değildi benim için Bu soru ilk kez Sanita rium'u üçüncü kez oynarken geldi aklıma Önce yaptığımın çok saçma olduğunu, gidip yeni bir adventure alabileceğimi düşündüm, sonra bunu yapamayacağı¬ mı çünkü uzun /amandıryenı ve iyi bir adventure çıkmadığını farkettim, son olarak da "aaa," dedim "niye ki?’ 

I ler neyse, o zamandan beri her yeni adventure oyunu yazıma geride İülan iki kara yıldan bahsederek başlamaktan vazgeçme zamanı geldi artık sanırım Cünku anlaşılan o dönem sona erdi ve artık bu yazılara başlarken öncekilerden değişik bir giriş bulmakta güçlük çekiyorum Ama bu seferlik de kotarmış ol d um neyse ki 


Gerçekleri oynuyoruz... 
bütünüyle olmasa da! 

Gabrıel Knight Blood of the Sacred, Blood of the Damrîed'in hikayesi adventure turunun ve özellikle de Gabrıel Knıght'ın tescilli ismi Jane Jensen'ın elinden çıktı Dolayısıyla daha oyuna başlarken kendinizi iyi bir konuya, akıcı ve sürükleyici bir hikayeye hazırlayın Ama önceki GK'ları oynadıysarıız bu hazırlığı biraz daha kısa tutabilirsiniz çunku her nedense Bayan Jönsen öncekilere kıyasla daha yavan bir iş çıkarmış Ote yandan herhangi bir adventure oyunuyla kıyaslandığında pek çok yönden üstün olduğunu kanıtlayacak kadar başarılı 

Her şey Gabriel'ın bir gece Albany Prensine yaptığı ziyaretle başlıyor Prensin şimdilik bilemediğimiz bazr güçlerden çekindiğim ve biricik oğlunun kaçırılmasından endişe ettiğini öğreniyoruz Olabilecekleri önlemesi ve araştır ma yapması için Gabriel'ın yardı¬ 


mını istiyor Prens Ama bu, kork Luğu şeyin başına gelmesine engel olamıyor ve oğlu kaçırılıyor, hem de Gabriel'ın görev başında olduğu gece Sonuç olarak çocuk hırsızlarının peşine düşüyoruz ama karamıza yediğimiz okkalı bir darbeyle vazgeçiyoruz bu hareketimizden Gözlerimizi açtığımızda Rennes-le-Chateau (bu ismi bu yazıda ilk ve son kez yazıyorum, bir daha uğraşmayacağım Habegjnız olsun) isimli turistik bir branşız kasabasında, bir otelde buluyoruz kendimizi Hem bu kasabaya nasıl geldiğim, hem de prensin çocuğunu kaçıranları bulmak için çalışmalara başlayan Knight, Gabrıel Knight, kısa sure sonra buranın pek de göründüğü gibi kendi halinde ufak bir yer olmadığını anlıyor Otelde bulunan turist kafilesi, kasabanın geçmişi, herkes tarafından sozu edilen ama kimsenin hakkında bir şey bilmediği gizli bir hazine, fısıltı halinde dola¬ 


şan vampir hikayeleri ve tum bunla| çevresinde gelişen esrarengiz olaylar adamımızın sandığından daha karmaşık bir durumda olduğunu anlamasını sağlıyor Jane Jensen in bu hikayeyi yazarken tarihi gerçeklerden yola çıktığını, ayrıntılar üzerinde ciddi araştırmalar yaptığını ve Fransa'daki bu kasabanın gerçekten de hikayede anlatıldığı gibi efsanevi bir geçmişi olduğunu belirtelim Sonuç Oyun deyip geçmeyin! 

Üç günlük dünya için değer mi? 

Hikaye topu topu üç günlük bir zaman dilimim kapsıyor Yanı bir baş ağrısıyla kendinize gelip butun macerayı tamamlamanız arasında geçen sure son derece krsa Oyun günlere ve günler de belli saat aralıklarına bolunmuş olacak Belirlenen saal aralığında yapılabilecek her şeyi yaptığınızda zaman ilerliyor, yanı yeni bolüme 






















cldn bir kaç puan kırmamız gerekir Ama o kırdığımız puanları da kanaat kullanarak gen verebiliriz, falan filan Sonuç: İster eski bir Gabrıel Knıght hayranı olun, ister adını ilk kez duymuş ulun, aradığınız şey iyi bir adventure sa Gabrıel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned'i edinmeye bakın 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geçiyorsunuz Bu bakımdan ele alındığında GK3'un son derece lineer ilerlediğim, yanı olayların da ha önceden belırlşnmîş bir sırayı takıp etmek zorunda olduğunu söyleyebiliriz Birden fazla zaman diliminde atabileceğiniz bazı adımlar da olacak ama bu oyunun genelindeki durumu değiştirmiyor 

Etkileşim 

Gabrıehn ortamla ve diğer insanlarla etkileşimi son derece iyi kurulmuş Herhangi bir nesneye tıkladığınızda alışık olduğumuz yakından bak, ne olduğunu söyle, duşun, elindeki nesneyi üzerinde dene gibi seçeneklerin ya nında sadece o nesneye özel biır seçenekle de [arkasına saklan, tırman, kokla gibi) karşılaşabiliyorsunuz, Bu işinizi kolaylaştıran bir şey Belki bir nesneye tıklarken aklınızdan geçmeyen bir şeyle karşılaşmak kendinizi kötü hissetmenize, hile yapmış gibi utanmanıza neden olabilir ama bence suçluluk duymaya gerek yok Oyunun bulmacaları zaten yeterince zor, dolayısıyla bazı noktalarda böyle ufak ipuçları kullanmanın hiçbir vicdani problem yaratması gerek mıyor, rahat olun Topladığınız eşyalara ulaşmak, onları kullan¬ 


mak ya da hatırlamak da gayet basit Açıkçası oyunun 3D olmasından kaynaklanan sorunlar dışında Gabriel Knight 3 un oynanabılırliginde aksayan hiçbir nokta yok Fakat bu durum oyunu bir türlü oynayamayıştnız gerçeğini değiştirmeyecek Bir süre Gabein "Nope, those don't work to gether" diyen sesi kabuslarınızı süsleyecek Çunku bulmacalar gerçekten zorlu şeyler, Hele de oyunu öylesine oynuyorsanız ve karşınıza çıkan her şeyi iyice anlayıp, değerlendirmiyor sanız GK3'de pek şansınız yok Özellikle hikayenin konusunun oldukça ağır başlıklar altında [hıristıyanlık, tarih, efsaneler gibi) topianması ve buyuk olasılıkla düğümü çözecek kavramlar hakkında fazla bilgi sahibi olmamanız zorlanmanıza neden olabilir Bazı bulmacalar gerçekten de ansiklopedik bilgi birikimi gerektiriyor ve böyle bir altyapınız yoksa bir çok şeyi oyunun içinde öğrenerek ilerlemek zorundasınız Neyse kı bu işler için son derece kullanışlı bir yardımcınız olacak Sıdney adında bir laptop Elde ettiğiniz verileri analiz etmek, araştırmak için kullanabildiğiniz bu bilgisayar aynr zamanda bir ansiklopedi görevi de goruyor Oyunun içinde geçen 


ve araştırmanız gerektiğini düşündüğünüz kavramları Sidney'e sorarak öğrenebilirsiniz Bunun dışında kasabada ve yakın çevresinde yaptığınız turistik gezilerde nerdeyse sanat tarihî derslerini andıracak ciddilikte bilgiler edineceksiniz Gabrıehn özellikle kilisedeki heykeller ve resimler hakkında yaptığı eğlenceli yorumlar da olmasa bu dersler birçoğunuz için fazlasıyla sı kıçı olabilirdi 

Aslında bu hikayenin kahramanını Gabrıel olarak ilan etmek bü yük haksızlık olur Çunku oyun boyunca Gabriel'ı yönettiğiniz kadar "asistanım" dediği ama hepimizin aralarında duygusal bir yakınlık olmasını umduğumuz Grace Nakımura'yı da yöneteceksiniz Üstelik akıştaki neredeyse butun düğümleri Grajte'le çözeceğinizi hatırlayacak olursak Gfıbeın tıpkı büyük patronlar gibi hiçbir so rumluluk almadan ortalıkta dola şıp sonra da butun başarıları sahiplendiğim iddia edebiliriz Ama yine abartmış oluruz Bu durumda özel katkılarından dolayı Sidney'e de teşekkür etmeyi unutmayalım 

Bitiriyoruz! 

Bana kalırsa oyundaki ayrıntılar üzerine söylenebilecek çok şey var hala Ama hepsinin dönüp dolaşıp bağlandığı yer, hikayenin yaratıcısı Jane Jensen olacak Bu yüzden belki de gevezelik etmeyip, detayları oyunu oynarken kendi kendinize keşfetmenize fırsat vermek ama sadece keşfettiğiniz o ince güzelliklerin arkasında başarılı bir yazarın olduğunu hatırlatmak yeterli Gabrıel Knight 3i Blood ûf the Sacred, Blood of the Damned tek başına ele alındığında gayet başarılı ve özlediğimiz türden hır adventure ama öncülleriyle kıyaslayacak olursak notun-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İNCELEME 


Alpha Centauri: Aiietı Crossfire 


ALPHA CENTAUR 


Stiid, Sld! Sen Seni Hiç Dînlemiyeceh Mitsin? 


|Yapım: Firaxis 


Dağıtım: Electronic Arts 


Web: www.allencrossflre,Lûm 


fazlası ile hissedebileceğinizi belirtmeliyim çunku yem fraksiyonlar amaçlarına ulaşmak konusunda son derece radikaller ve bunlardan birini oynuyorsanız fraksiyonun görüşleri ekonomizı veya diğer politikalarınızı son derece etkiliyor 

Meraba Dünyalı, 

Biz Dostuz! Muahahahaaa! 

Görev paketini anlatmaya direkt yeni fraksiyonları anlatarak giriş yaptım çünkü oyunun özelliği bu yeni fraksiyonlardan geliyor Yukarıda adını saymadığım iki fraksiyon daha var kı bunlara aslında fraksiyon demek yanlış olur çünkü bu ıkı grup başlı başına bir ırk ve biz onlara kısaca Alıen diyoruz Ya da Progenitors demek isteyenler olursa da kendilerini tutmuyoruz Bu Alıenlar da, aynı insanlar gibi kendi içinde fraksiyonlara ayrılmışlar ama bizimkiler gibi onbeş yirmi tane değil sadece ıkı gruplar Yani Alıen 


Uzay Gemileri ve 
Kariyerler Diyorum. 

Geçen yıl, Sid Meıerın Cıvilizatı- on serisinin -Sid tarafından geliştirilmiş olan- son urunu Alpha Centauri, Civ hayranlarını mutluluktan havaya zıplatacak şekilde gelmişti ekranlarımıza Gerçi sevgili Sid, oyunun görünümünde, sunumunda ve arayuzunde radikal sayılabilecek değişiklikler yapmıştı Ancak değişikşliklere rağmen oyun hala eski Cıv'lerin tadını veriyordu kı bu aşamada benim kafama takılan bir şey devreye giriyordu, Civ'lerın neden hep bir tek gezegen üzerinde oynanmak zorunda kalındığı îdi bu kabuslarıma giren düşünce Defalarca yazdım çizdim, "Sid!" 


da bize de oyuna da haksızlıktır İnsanlık suçudur Yapma, etme, akıllı oH" diye yalvardım bulabildi ğım mecralardan 


oyunlarına da ses çıkarmak haddimize düşmemiştir Ama, abicim Alahaşkına bir kulak ver bana ya. 


dedim "Bu ış böyle yürümezi Bu mükemmel oyunu sadece bir gezegenle sınırlı tutman, sana 


Veee... 

işte sonunda Sid sözümü dinledi demek için çok şeyimi verebileceğim o beklenen oyun yine gel medı Sıd, Alpha Centauri için bir görev paketi hazırlamaya karar vermiş, ancak bunu yine eski oyunun geçtiği gezegen üzerinde gerçekleştirmişti 
Alpha Centauri (AC)' de, ana gemiden patır patır aşağıya düşen fraksiyonlara, bu yeni görev paketinde beş yeni fraksiyon daha eklenmiş görünüyor Data Angels, Free Drones, Nautilus Prates, Cybernetıc Consaousness Ve Cuİt Of Planet, Elbette İngilizce'niz biraz yeterliyse bu tiplemelerin hayattaki amaçlarını isimlerinden de anlayabilmeniz mümkün olacaktır 
Görev paketindeki bu değişikliği 


Sonsuzluk nedir? Bitmeyen bir dersin sonunda çalmayan zili beklemek mi? Sevdiğiniz güzelin gözlerinizin içme bakıp, acı acı hoşçakal dediği anı hatırladığınız uzun geceler mü Bitmeyecek gibi görünen gereksiz bir yaşamın göründüğü gibi ısrarla bıtmeme- ye devam etmesi mı? Ya da, on yıldır her iki senede bir aynı oyunu farklı bir isim altında oynuyormuş hissine kapılmak mı? 
Cıvılisatıon ve Sıd için ağır konuşmak istemiyorum çunku bu ıkı isme de neredeyse tapıyorum Ne akdar bıbirıne çok benzer Civler üretmek konusunda ısrarcı da ol sa, ürettiği her oyun hala buyuk zevkle oynanan Side ve güzelim 
























Alternatif 


Grafikti Sesti Carttı Curttu 

Alıen Crossfire, Alpha Centauri- den farklı bir grafik yapısı sunmuyor Aynı grafiklerin, haritanın üzerinde dolaşan yeni spritelardan başka yenilik olmadığını da söylemek lazım ancak eminim pek çoğunuzun haritanın üzerinde gazozların ne aradığını düşünebilecek kadar Sprite'ın anlamını unutmuş olduğunuz için bu cümleyi yazdığım için çoktan pişman oldum bile, fazla uzatmıyorum Bir yenlik yok işte. 

Sesler, ilk oyundan hatır ardığımız gibi. O zaman hoşunuza gittiyse şimdi de gidecektir Aksı de mümkün, lafımı uzatmak ve Side ayıp etmek istemiyorum Oynanabilirlik, yani fraksiyonlar nedeniyle biraz daha artmış gorunuyor Farklı amaçlarınıza uygun farklı topluluklarla, gezegen üzerinde değişik fanteziler yaşayabilirsiniz. 


Alpha Centauri 


CivıfİTatıon: Cali to Power 


duğunu eklemeliyim Dolayısı ile. 
Arkadaşlarınızla Alpha Centauri oynamak istediğinizde, Alıen Crossfire görev paketinin de elinizin altında bulunmasında fayda var Bu arada, oyundaki fraksiyonlardan birinin kaprisli ve ukala bayan lideri tıp demiş bizim Banu'nun burnundan düşmüş Oyunu ona karşı oynamak çok daha zevkli oluyor Bulduğunuz yerde dövün, 


diyip kuçömsuyoruz ama insanlardan daha anlayışlılar ve sorunlarını çözmüşler, kafaları rahat. 

Bir de insanlara bakın, adamın biri "ben eğitimin en önemli şey olduğuna inanıyorum, bana inanlar peşimden gelsin, diğerlerini dövelim " diyor, bir diğeri "ben onaltılık düzendeki sayı sisteminin onluk düzenden daha önemli olduğuna inanıyorum Bana inanlar peşimden gelsin bu aptallardan ayrılıp kendi dünyamızı kuralım!" diyor ve böyle akla gelen her şey için herkes bir şey diyince ortalığı fraksiyonlar götürüyor 

Ama elin Alıen'ı gezegenim sevenler (CARETAKERS) ve gezegenini sevmeyenler [USURPERS) olarak ikiye ayrılmış dürümdalar, Gerçi devamlı birbirleri ile kapışmaları nedeniyle insanlar arasıra rahat nefes alabilseler de, Alien birimleri genellikle insan birliklerin karşı ustun konumda oluyorlar ve iyi bir strateji ile saldırmaz¬ sa, alienler haritadaki askeri birim 


yorsunuz Bir kere, insanların kendi aralarındaki çekişme veya aptalca gururları nedeniyle diplomatik ilişkilerde yaptıkları saçmalamaları bir yana bıraksak da, bütün amaçları birbirlerini yok etmek olan Alien fraksiyonlarından biri ile savaşa tutuşduğunuzda diğerinin kapısını çalıp, "senin düşmanın benim de düşmanım, gel beraber Berberistanda berber dükkanı mı açmalıyız acaba?" dediğinizde, ne kadar yalakalık yaparsanız yapın adamları [pardon, şeyleri. ] ittifak kurmaya ikna edemiyorsunuz Bu gibi mantıksal boşluklar beni sevindiriyor çünkü Sid'ın çok farklı, başka bir oyunla aklını meşgul ettiği için, görev paketine yeterince ilgi gösteremediğim düşündürtüyor bana Umarım, bahsettiğim gibi, içinde uzay savaşların, uzay kariyerlerinin, bolca gezegenin falan olduğu evrensel bazda bir Civ ta¬ sa rlıyord ur (sen öyle san, piyasa adamı oldu Sid. dinozor oyunu yapıyor - BLX). 

(Ama sevgili yazı işleri müdürüm, adama piyasa adamı desen de herkes eninde sonunda para kazanmak zorunda, senin ev kıranı 


kirliliğini temizleyıverıyorlar Özellikle "yıkarım yakarım kimse önümde duramaz" modunda etrafta gezinen Usurpers'lere dikkat etmenizi taviseye ederim 


Meraba Uzaylı! Biz O Ayakları Yemeyiz! 

Her ne kadar oyunun yapay zekası, bilgisayar kontrolündeki birimlerin yönetilmesi sırasında başarılı gibi görünse de, özellikle diplomatik ilişkilerde yapay zekanın bazen saçmaladığına tanık olabıli- 


prensıplerin ve ideallerin mi ödüyor, sorarım sana ) (Çok maddiyatçı oldum bu aralar. Banka hesabıma beş milyon yatıran herkesin adını köşemde yazıcam, unlu edicem Haydi arkadaşlar bankaya.) 
Bu arada orjınal oyunlarla ilgili bir hatırlatma daha yapmak lazım Eğer elinizdeki Alpha Centauri kopya ise, görev paketiniz çalışmayacaktır İşte sîzlere otjınal oyun almanız için devamlı saydığımız nedenlerden birine iyi bir örnek 


Cem Şancı 


Sid! Lütfen Baba! 

Alıen Crossfire, Alpha Centauri sevenleri mutlu edebilecek, orjinale oranla fazla bir yemlik taşımasa da, ilk oyundan yeterince farklı ve ilgi çekici bir oyun Bir görev paketi olmayı hakkeden yapımın çalışmak için orjinal Alpha Centauri'ye ihtiyaç duyduğun da tekrar tekrar hatırlatmak isterim Bu arada, stratejilerden hoşlanıyorsanız ve X-Com'a da hayransanız, X-Com'un yapımcılarının, Shadovv Company tarzında grafiklere sahip yeni bir X-Com üzerinde çalıştıklarını da sevinerek haber vermek durumundayım Tanrıcılık oynamayı sevenlerin kaçırmayacaklarını tahmin ettiğim A.Crossfire'ın multiplayer yanının da orjinal oyuna göre gelişmiş bulunelecek hakkında bir çok şey yazıldı çizildi. En genel kanı ise ya insanların robotlara adapte olup, onların varlıkları altındaki ezilecek ve hatta yok olacakları ya da robotların insan kopyası (Android) olacakları ve bu şekilde insanlar arasındaki varlıklarını transistor yığını köleler olarak devam ettirecekleri idî. Tabii ki bu iki ihtimalden birinin gerçekleşebilmesi ıcın ilk olarak o büyük savaşın yaşanması gerekli ve ancak galip gelen yaşamını refah (!?} içinde sürdürecek Oyundaki kahramanımız Slave Zero, bir kaç sene önce sinemalarda da gösterilen ve başrolünde Sylvester Stallone'un oynadığı Judge Dredd (Yargıç) isimli filmdeki bir robotu andırıyor Yanı geliştirilen ilk yargıçlardan biri 

Slave Zero, günümüzden 500 
yıl sonrasında devamlı gelişmekte olan bir yerleşim biriminde geçi¬ 


yor Sovereign Khan, ikinci bınyılın ilk birleşik hükümdarlığını içindeki binaların yerden mıllerce yüksek olduğu oldukça gelişmiş bir şehir olan Megacıty S-l 9'dan yönetmektedir Bu ham adamın niyeti tüm gezegene Toxıc maddeler yaymaktır Yarım milyar dünyalı Sovereign Khan'ın yenilmeyen biyo mekanı kal saldırı üniteleri yani Slave Protoype'leri üreten silah fabrikalarında çalışıyor ve bu şekilde kendi sonlarını da hazırlıyorlardı 3-5 kuruş için yapılır 


mıydı bu bea? Ve bu savaş makinelerinden kurulu bir birliğin de tamamlanması ile artık bu diktatörü oturuduğu koltuktan indirecek bir babayiğit kalmamıştır Ancak kendi içlerinden biri onlara karşı koyabilir İşte bu 


devrede duruma siz el koyuyorsunuz Siz kökleri çok eskiye dayanan bir savaşçı grubun, bu diktatöre karşı ayaklanmış Guardians adındaki birliğinin üyesisiniz. Bu grup Sovereign Khan'a karşı yaptığı savaşlarda genelde gen püskürtülmüş ve tabii ki cok da fazla can kaybetmişlerdir. Ama daha sonra bu biyomekanika! saldırı ünitelerinden birini çalıp (Slave Zero) ona hükmederek savaşların¬ da kullanmaya başlarlar Sovereign Khan yönetimindeki bu devamlı büyüyen ordu lağımın derinliklerinde bulunan asi merkezine karşı büyük çaplı saldırılara geçmiştir Ama sadece bir köle bu büyük birliği durdurmak için yeterf' 
değildir 
Eğer öteki köleler de çalınabilir ve bunlardan oluşan bir birlik olusturolabilirse belki küçük de olsa bir şans olabilir 


Tabii kî oyundaki nihai görev, bu diktatörün ordusunu yok ederek yönetine son vermek ve ülkeye barışı tekrar getirmek 

Şehir Kaosa 

Yenik Düşecek 

Oyunun belki de en önemli özelliklerinden biri atmosferi Sizden bağımsız şekilde gelişen olaylar devamlı olarak akan kara veya hava trafiği, yürüyen ve başları¬ nın tehlike de olduklarını anladıkları zaman çığlıklar atarak koşuşturan bir halk Aynı şekilde eğer trafiğe de müdahale edecek olursanız trafik duruyor veua aniden yola çıkmanız karşısında kaçamayan arabalr direkt olarak kaza yapıyorlar. Bulunduğunuz ortamda¬ ki yapıların bir kısmı yıkılabilir nitelikte. Bu binaların yıkılabilir olduğunu imlecin üzerlerinde aldığı kırmızı renkten anlayabilirsiniz Eğer bu ne kazandırır diye sorarsanız ben de bazen enerji bazen de silah derim Tabii hiç bir şey olmama ihtimali de göz önünde bulundurulmalı Bunun haricinde çok çeşitli düşmanlar da mevcut Çeşitli büyüklüklerdeki robotlar veya uçan savaş makineleri harı- 


INCeleme 


Slave Ze« 


SLAYEZERO 


Dünya yı acımasız diktatör Sovereign Khan'ın elinden kurtarmalı ve insanlara özgürlüklerini geri vermelisiniz. 


|Yapımcı Firma; Accolade 


Dağıtım: Infogrames 


Web: www.slavezero.com 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cinde, normalde insanların sorunları ile ilgilenmeleri gereken ve Slave Zero için kolay rakip olarak nitelendirilebilecek çok küçük araçlar da mevcut Bu düşmanlar iki gruba ayrılabilir 

Konvansıyonel Askeri Güçler: Slave Zero'ya göre çok daha küçük ve kuvvetsiz olan bu araçları yok etmek için çok fazla bir çaba harcamaya gerek yok Bu nedenle tank, uçak gibi bu savaş araçları hakkında ayrıntılı bilgi vermeye gerek duymuyorum 

Sentınel Sınıfı Saldırı Üniteleri Bu oyundaki asıl rakipleriniz, bu nöbetçi olarak tanımlanabilecek robotlar Bunlara özellikle dikkat etmelisiniz 

Slave Zero hareketleri ile bir robottan daha çok insanı andırıyor Hiçbir 




hareketinde bir kesiklik yok aksine akıcı hareketlere sahip Koşuyor, sırtında bulunan roketleri kullanarak zıplıyor (uçuyor da denilebilir), sağa sola kaçıyor, tırmanıyor ve tum bunları yaparken kesinlikle zorlanmıyor Animasyonlar¬ da dahi duvara girme, yükseklikten bağımsız adım atmak gibi hatalar mevcut değil 

Oyunda toplam 1 6 görev bulunan oyunda çeşitli görevler sonunda karşılaşılan 5 farklı "Boss" 


ile Slave Zero'ya bir arcade havası verilmiş 
Bu 5 BossT haricinde ise tofr lam 13 farklı türdeki düşman sızı görevinizden alı koymak üzere karşınıza çıkacak. 

Arkana Dikkat Et 
Slave Zero! 

Size her bölümde yeni bir görev veriliyor ve bu görevlerin zorluğu bulunduğunuz bolüme göre gittikçe zorlaşıyor Bazı bölümlerde ise zamana karşı yarışmanız gerekiyor Mesela lağım kanalları tamamen sıvı ile dolmadan önce ortamdan uzaklaşmanız gerekli. Aksi takdirde orada boğulmak bir rorobt için bile pek hoş olmasa gerek Yerine getirmeniz görevler haberleşme merkezlerinin yok edilmesi, isyancı birliklere eskortluk, diğer Slave'lerle savaşmak ve güç jeneratörlerinin bulunması ve yok edilmesi şeklinde gelişiyor Açık havada veya bina içinde yerine getirilen görevlerin bir çok kısmında kapalı alan olarak hava üsleri, askeri alanlar veya silah fabrikaları kullanılmış Ve oyuna heyecan katan bir başka nokta da bu görevlerin yerine getirirken asi merkezi tarafından telsizle yönlen¬ 


diriliyor olmanız 
Oyun esnasında kullanılabilecek toplam I 2 farklı silah mevcut Kullandığınız silahları yükseltmek için açıkta bulunan veya bulunduğunuz mekanın çeşitli yerlerine gizlenmiş araçları toplamalısınız Bunlar haricinde oyunda standart olarak 2 farklı enerji kaynağı (Small ve large Health), 3 farklı mermi (Slug, Energy ve Missile Reloads) türü mevcut 
Tek kişilik oyuna ek olarak Slave Zero'yu LAN, Modem, NetAccola- de veya Internet üzerinden 16 kişi oynamak da mümkün Multıplayer seçeneği ise karakter olarak 


Shaga 


sadece Slave Zero ile sınırlı değil İşte Oyunun 
Ayırtedici Özellikleri 

Yapay Zeka Hareket halinde olan taşıtların ve insanların ortamdaki değişimlere karşı verıdikleri tepkiye daha önce değinmiştim Tanklar ve diğer kuçuk düşmanlarınız hareket ettiğiniz yöne barikatlar kurarak sizi engellemeye çalışıyorlar Tabii ne kadar başarılı olabilecekleri ise tartışılır Bunun haricinde asıl rakiplerinizi olan no betçiler her türlü şekilde sizden kaçıyor, saklanıyor ve silah sesinin geldiği yöne doğru hareketlenip sızı fark edebiliyorlar 

Slave Zero'da kullanılan Ecstasy Engine ile yeterli bant genişliğine sahip olunduğunda yaşayan bir şehir içindeki yüzlerce hareketli nesne, animasyonlar ve üçüncü noktadan bakış 30 fps r lık bir performans ile görüntülenebiliyor 3D kartlardan yüksek performans almak için geliştirilen Ecstasy Engine hem donanımsal hem de yazılımsal olarak 3D Sound da 


destekliyor Ayrıca bölüm geçişelerinde kullanılan demolar da oyunun hızına ayak uyduruyor. Bu sayede oyunda kullanılan ses efektleri oyunun bütünlüğünü ve akıcılığını etkilemiyor 3D Actıon tarzında olan Slave Zero oldukça hızlı oynanması gereken bir oyun. 

Artık sıra size geldi Eğer 3D action tarzından hoşlanıyor ve son zamanlarda bu türde çıkan oyunlardan sıkıldıysanız Slave Zero'yu mutlaka oynamalısınız Çünkü onların bir çoğundan çok daha iyi ve kaliteli bir oyun 

Phantom 
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PANDORA’S BOX 


Tetrtsden beri zeka iyi bif zeka oyununa hasret kalmıştık. 


Yapım: Alexey Pajitnov 


Dağıtım:Microsoft 


Türkiye Distribütörü: Microsoft Türkiye 


Web: 



icrosoft'un Bando ra's 
Box isimli zeka oyununun tek Koyun olduğunu söylemek aslında yanlış olur letns'ın unlu mucıdı Alexey Pajıtnov'un geliştirdiği oyun adım, içinde mucizeler sakladığına inanılan efsanevi Pandora'nın kutusundan alıyor Aslında bir anlamda adıyla da uyumlu olarak oyunun CD'sı içinden, Tetris'ın yaratıcısının geliştirdiği 350 çıldırtıcı bulmaca çıkıyor Meraklıları için tam bir hazine olduğu söylenebilir 
10 ayrı bulmaca çeşidinin oldu¬ 


ğu oyunda, bulmacaların şu grular altında toplandığını görüyoruz 

Find and Fiil: Gizli bir objeyi bulmak ve onu bir renk ile boyamaya çalışmak 

Focus Point: Bir resmin parça larının yerlerini değiştirerek orjinal resime ulaşmaya çalışmak 

İmage Hole: Hareketli parçaları altındaki resime uydurmaya çalışmak 


Interlock: Bir şeklin yedi ayrı bölgesini doldurmaya çalışmak 

Jesse's Strips: Çubukların üzerindeki imajı birleştirmeye çalışmak 

LensBender: Değişik lensleri (büyüteçler vs ) kullanarak» aradığınız imajı bulmaya çalışmak (Yanı, güneş gozluğu takarak cool imajı yakalamaya çalışmak gibi mı? diye soranı vuracağım ) 

Outer Layer: Parçaları birleşti rerek bir objenin üstünü kaplamaya çalışmak 

Overlap: Küçük parçaları birleştirerek bir imajı or taya çıkarmaya çalış mak 

Rotascope: Halkaarı çevirerek verilen 
Üs mı oluşturmaya çalışmak 

Slices: Dilimleri 

döndürerek, kaydırarak bir objeyi yemden yaratmaya çalışmak 

Eski Günler 

Pandora nın kutusunun içinden çıkan bilmecelerin bir kısmı, eskiden, yanı bilgisayar oyunları gibi teknolojik icatların herkesler tarafından bilinmediği (hatta olmadığı) zamanlarda insanların oyun oynamak, eğlenmek için kullandığı klasik oyunlardan oluşuyor Bu açıdan, yaşınız nc olursa olsun, Pandora'nın kutusunu açmaktan hoşlanacağınızı umuyorum 

Özellikle, yıllar önce, daha Atarı 



Alternatif 



2600 un reklamlarının bile başlamadığı yıllarda, sokaklarda saklambaç oynamaktan sıkılınca arkadaşlarımızla toplanıp "şu şuraya gelmeli, yok bu parça buranın" türündeki oyunlarla bilgisayar ekranımda karşılaşmak beni bir hayli hcycanlandırdı hatta duygulandırdı Planescapc Torment yazısı¬ nın sonunda bana +5000 to Charısma yuzuğunu bırakan rahmetli Blackbird un düşünceliliğine bile ağlamadığım kadar ağladım ekranın karşısında, anılarımı hatır- • larken 

Oyunun ilginç hır yanı da duz bir bulmaca paketi olmaması. Yanı inanmayacaksınız ama içinde ufak çaplı bir senaryo var ve sız bu senaryoya göre şehirden şehıre dolaşıp Pandora'nın kutusundan çıkan 7 şeyi bularak amacınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz kı, bu sıra da bir sürü bulmaca çözme nız gerekiyor Ne yazık ki bu dünyada hiç bir şeyi bedava vermiyorlar adaama, kusura bakmayın Yani çözeceksiniz o bulmacaları ama cok merak eden varsa ben oyunun bütün süprizlcrini dc açıklayım size Hatta sonunu da söyliım Oyunun sonunda Trıckster Neyse, şaka yaptım 

Grafik Ses Falan 

Oyunun Microsoft'tan geldiğini duyunca zaten eminim hepiniz, 


presantasyon açısından mükemmel olduğunu anlamışsınızdır Bazı bilmeceler 3 boyutlu bazıları ise iki boyutlu ama hepsinin ortak özelliği etkileyici grafiklere sahip olması Sesler de grafikler kadar etkileyici ve sürükleyici Bulmaca çözmenin bu kadar zevkli ola : bileceğini düşünmezdim açıkçası Oynayın derim 

Cem Sancı 


Grafikler 

Kırı yÖHnılııkTirıfl rwm 4 e .ârunrftdakı 


Ses ve «üJ!İk 


ElkdyycJ, ÛliIituü tâıluŞijj'iıiziî *ıîü<- 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Oynanabilirine 


1 0 -r de^Fl UItû: dilftfıt.irıt-a. fctlrmU ı-i* 
tjürivri isi' kllîC4£î!dn küky t".' edinimi ■Juutnınu öfcrablllyû^Uniii 


Atmosfer 


BuJmİKSİ||lr iniMlIlf «Ç™n {drımı*- 

rliıjrlfl ( îd^ ll itt yüpTT-ikin al.*, ^cJnllıtıek İçir mürakınfiJa 
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İNCELEME 



Dağıl ım; VVlz 4 irdworks 


Vâpmıı Actjoîi Forms Ltti 


CARNIVORES 2 


fine mi av oyunu? Biraz daha yaratıcı olmanız için ne gerekiyor? Tokat gibi eleştirilerimizin suratınızda patlaması mı?! 


Tür: FPS - Av 
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Fİ rraa : Caterpı Her T u r : Kı r, y ık F d ok, 

azı oyunlar vardır, elinize bir silah geçirseniz ve 
! dünya da kotu kalpli uzaylılar tarafından istila edilmiş olsa, dünyayı nasıl kurtarabileceğinizi gösterebilme şansı verir size ve cümle aleme kı bu tür oyunlara Tek Başına Dünyayı Kurtarma Simulasyonu (TBDKS] denir 


Bazı oyunlar da vardır ki canınız o gün ağır işler yapmak istiyorsa gidip bir inşaat alanından kocaman bir grayder veya buldozer çalmanızı önlemek üzere yapılmış gibidir Construction Zone'dan bahsediyorum Full Time doğal yıkım ekibi gibi etrafta dolaşıp duran Mad Dog için özel hazırlanmış gibi duran bir oyun bu 

Oyuna başlar başlamaz, ufak çaplı, şöyle genç ve henüz pişmemiş operatörler için hazırlanmış bir kaç hazırlık görevinde sağdan soldan kum yükle, orayı kır, burayı dök gibi ayak işlerini bitirdikten sonra, normalde Mad Dog'un çıplak elle yaptığı orman yangını söndürme, volkan pasifize etme gibi işlere de el atabiliyorsunuz 

Kullanabileceğiniz 6 çeşit ara- 


r^harla i evet Ruam: 49 

cin bulunduğu oyunda araç kontrolleri arasında buyuk farklar bulunmuyor Dolayısı ile bir kere alıştınız mı fazla zorluk çekmiyorsunuz 

Oyun, aslında Mad Dog'un adının geçtiği bir yazıda kullanılması ayıp olacak şekilde şirin bir oyun Menülerde ve grafiklerde hafif bir mizah sezinliyorsunuz ve bu eğlence katsayısını iki ile çarpıyor, 

Neden bu kadar beğendiğiniz bir oyunu Kısa Kısalara koydunuz diyecek olursanız, valfa açıklayacak fazla bir olayı yokdu da o yüzden deriz. Eninde sonunda, görevinizi seçiyorsunuz, aracınıza biniyorsunuz, yıkıyorsunuz, döküyorsunuz, kesiyorsunuz (ağaç kesme makînası bir harika) sonra da yemeğinizi yapmış, üç çocuğunuzun tüm ihtiyaçlarını gidermiş, evi silip süpü¬ 


rüp temizlemiş karınızın yanına, küçük evinize giriyorsunuz ve ayaklarınızı uzatıp, kısa kollu atletinizin üzerine bira döke döke televizyondaki maçı seyrederken uyuya kalıyorsunuz Bu basit hikaye bize fazla yabancı gelmediği, iki ayaklı organik bir yıkım ekibiyle birlikte yaşadığımız (Mad Dog) için, oyunu bu sayfalarda tanıttık ama son söz, siz yine de alıp arşivinize koyun olacaktır, İnsanın ne zaman nereyi yıkası gelir, belli olmaz [bknz Mad En son kız arkadaşına yanlışlıkla iltifat eden bir adamın evini yıktı). 


Construction Zone 


Peacemaker 


Yapımcı; Fırın fınn dölü pirini! 

u sefer biraz fantezi yapalım ve bu yazıyı Mad Dog'un yazdığını kabul edelim (Biliyorum bu aralar zavallı ile çok uğraştığımı düşünüyorsunuz ama duruuuun, daha arkadaşa havuç yedireceğim.. ) NIHAHHA- 


Tür: Sinir Testi Level Puanı: 

havvk diye hır araç tasarlamışlar ki herifler, ok artistik, çok karizmatik bir şey Şöyle bir görev kadar uçurmaktan zevk aldığımı itiraf etmek erkekliğimize laf getirmez heralde Ama ikinci görevi oynamaya kalbim elvermedi tabi 


HAHA! Ol m sız beni kabız mı etmek mi İst yon uz! HAR- 
HAR-HAR-HAR- 
HAR! Ol m ne lan bu! Allah kafanıza taş düşürsün! Shooter oyunları da kendi çapında ciddi bir iştir Bana mesleği bıraktıracaksınız ulan! Her önüne gelen kafasına göre shooter yapmaya başlarsa ne olur halımız? 

Bir Shooter Projeleri Kurulu (SPK) kurmak lazım Shooter yapmak isteyen yapımcılar SPK'ya başvurup izin istemeliler SPK, yapımcının gerekli bilgi, deneyim ve yetenek birkimine sahip olup olmadığını araştırmalı uygun bulursa izin vermeli NIAHA-HAHAHAHA! Ayrıca, yapılmış ve piyasaya çıkmaya hazır ürünleri de denetleyip çıkıp çıkmaması yolunda karar vermelidir ki bu açıdan Peacemaker, benim gözümde şu anda piyasada olmayan bir oyundur NIAHAHAHAR-HAR-HAR 

Berbat 

grafikler, berbat modellemeler, sıfır oynanabilirim, ultra klişe konu Topu topu üç tane araç var kullanmak için 
Ama fazla da acımasız olmamak lazım şimdi, Mo- 


HAR-HAR-HAR-HAR! 

Şimdi okurcum bakın, sağa sola serpiştirilmiş düşmanlar var, sizin de önünüzde helikopteriniz duruyor, gidiyosunuz vuruyosunuz Olayımız bu kadar, aşağı yukarı hepsini vurunca göreviniz bitiyor ki, bir de utanmada Wingman koymuşlar oyuna, sız oynamak istemediğiniz zaman bir emir verıyosunuz o gidip herkesi olduruyor. Adamlar anlamış oyunu kimsenin oynamak istemeyeceğim tabii NIAAHAHAHA-AH/M 

Bir daha karşıma çıkmayın Karnım aç falansa sizi yerim öğle yemeği niyetine Hadeeel 









































Metal Knight 


Avenger’s Pinball 


Yapımcı: Bir Grup İlkokul öğrencisi İl w a re Tur: Hayal Kurmak. Eski Günleri Yad Etmek 


Levol Puanı: 35 


Firma: Pin hail Games 

Tür: Uquş şlmulasyonu Ve denizaltı savacı. Ayrıca RTS, 


Lcvel Puanı 


G ereksiz zaman l-aybı ol sun diye-' 1 üret ılın Eş, vasat bir mİ lir daha karşı fcarşıyay^ Ş irildi bliiyofürn * korku ve endişe ile oyundan:: birimleri, özellikler: aniaımaya başlamamı bekliyor ve aı.< soy İr kalp saklana bileceğiniz uir kulluk kanape alh falan anyonunu* Endişelenmeyin. delginin ra* r: on unu bozmamak İçin uluya çok kist değinip sonra daha ilginç hır şeyden bahsedlcem. 

Her * ı*.- kadaı kuralla^ çok açıksa ve uyun dışındaki koralara girilmelini engeIlıyorsa da, bir yazarın en önemli görevi, bazen kmcfisinl kurallara siper ed p okuyucusunun un sağlığını ko rumakur 

Metal KmjlU bir kaç güzel animasyona sahip, ööyleee gu /el mekanik, gösterimli birimleri nin uulunrJuğu ama başkaca bil özelliği de olmayan bir oyun Oyun haritası berbat, çevreyfe etkileşim diy* j blı ş-t y yok. birim ar ıı masyon la r ı zayi ı, gr >revle ı bazen çok kotav bazen çok zor 


veya oyun oynamak, ıstey* uyandırmadığı içici insanın uğraşası gelmiyor Anladınız yani, uzak durun 

Bir de şunu söylemek istiyorum ks Ikokulda aşı* olduğum bir kız verdi, Buğun adını b=ie hatırlamadığım o kıza a'ilk olarak asimcla ne kadar büyük bir hara yaptığımı deren oun çarşı¬ da kendisine rastlamam fa anladın Allahım! Sen hem korumuşsun Marj Doy dan tule daha ir otan kızla şu anda evli falan olabileceğimi düşündükçe yatıp yatıp secdeye vardım 

Vz sız ulun bir kadına aşık olmaderı ön u? iyice afalını izleyin* inceleyin çünkü daha □ zamanlardan asımda böyle olacağı belliydi KizJr m zaman konuşmaya kaiksaın. Tem bmsı bi toKoprens olsana Cem bana bi tost cihana Cem canım 

... bunu isliyor, abur 

cubur, homtnı gırtlak," 

Mac! Döcfa aşık olun daha Fyı 





D ana ünce d* s söylem ıv tim tüt oyunlarını severim. Ama bir üİe oyunurun, bîr oyuri yazarı ağsından en üzücü yanı, yazılar ak In/la i^r şeyinin olmamasıdır Yanı ne anlata* bilirsiniz ki, oyunun bir kaç özelliğini. grafik sc-s yapa ını, yenilikle mı sayarsınız iki birazdan bunu yapacağım! Ama topa rasii vu* nacağınızı veya hangi stratejileri izleyeceğinizi mı anlamalım? Oyucun tam : üZurnuı ıu ur. 15K ! mi siniz’ Söyle Sekiz sayfa gerişi iğin¬ de bolüm bolun - . Pinball anlam ğımız, halta belki de ayrı bir Fin bal lam çözüm eki? Beni oaivı konuşturmayın Ma d D og gibi, konuş konuş h itmeyen bir enerji ye yak yak erimeyi«rı kilolara sahıp oeğilrr ı ıpn ■ kiloda, I RQ boyunda mavi gozlu. Kahve saçlı, yüzme, atletizm, dağcılık gibi sporlarla uğraşıp, edebiyat ve sanatta yurj i l ilan, kendi halinde sessiz, dingin bir insanını (mail acı r eşimi künyede b utabil İrsiniz Fotoğror'sız tekliflere cevap ver moyereğim.E 

\Pardon araya girdim, şu nok tada, daha önceden Maddog un 


heiı iri layık gördüğü "Dün yanırı r Çekil’ı ırz Megalomanı' madalyalını gururla sara tHkrycm ini - BlX[ 

Tbe Avençjers Pmbalı sevmemin bir nedeni de. 
The Avengr-rv Hinimin ve dizisinin laş kahrarnenı John j.trerj üt* kendi kişiliği¬ mi bağdaşürüırmakr-ı hiç zorlu* çekmemem cimau sanırım Soğuk kanlı, güler yuzlu, pıofesynnci ye Kendinden emin 
(Yine tartı Yukarıdaki “Dünya 11 
ibaresini "Kamat' ufarak değiştirmeye karar verdik de - BJğ The Avengen PMbeiU zengin ve t > jI özellikli uyun masaları sayesinde sıkılmadan, zevkle oynanabilen bir tüt oyunu haline geliyor ûyur grafivjıyı 1 02*1 e 768 çözür \{ ıı lı ırji kadar çıkabiliyor ve 1A bil renk deprılhğınr karl.-ıı nehili yor kİ makineniz bunları destek lıyorsa sıkı hır dit deneyimi yaşaya Laksınız demektir- Oyunun ou aşamada fek ölutrfcuz yanı belki de 640MB0 çözünür! ufcie sadece 
8 m renk derinliği kullanmaya 
iztn vermedi 

‘.v-'slr.-r ve rııu/Jkle? ise d ,-wi Lj n alınmış ve fllmr veya diziyi seyretmışsoniz sizi havaya Sokacaktır Fvdı arkadaşlarınızla bıı bilgiöycir ûseerınden pynayabıtoğinrz TAPda arkadaş birbiııyfe yün* ştıüNh'or ki. benim gençliğim (şu an S^undaîr'inıl e\'de tire: partile rıylp çji'Oigjı ulun olayın zevk vericilığ haklındaki garantim, yc-ru mumun üzerinde yc-r almaktadır 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e yüksek huzurlarınızda Gran Turismo 2! Bir yılı askın süredir beklenen Playstation konsolunun en iyi yarış simülatörü sonunda çıktı. İşte şu anda elimde duruyor; inanmazsanız bakın! Göremezsiniz kı, sakladım! Ehe ehe . Baktı baktı sümüü aktı Hadi hadi, neyse acıdım; hemen size de tanıtmaya başlıyorum Tamam küsmeyin hemen ya, bı daha yapmam Ya tamam, uzatmayın işte 


ne yapacaksınız Ya da en sevdiğiniz spor arabalar; ups, bu kez bir problem var . Donen bazı dolaplar yüzünden Porsche, Ferrari, ve Lamborghini lisanslarını oyunumuzda göremiyoruz Bu dolaplara fazla girip mide bulandırmak istemiyorum ama iyi haber, Alman Porsche olarak bilmen RUF' un, bu eksikliği biraz olsun gidermiş olması Bu sefer bir çok marka katılmış, Japon ve Amerikan arabalarının yanında Fransız, Ingiliz, Italyan ve Alman arabaları 





Bu yazıyı okuyun 

Sıkı duruni Gran Turismo I' deki 150 arabaya karşılık, bu kez ta¬ mı tamına 594 adet araba kullanımımıza sunulmuş U/allahi de billahi de Tamamı gerçek otomobil üretici şirketlerin modelleri; yanı 
gerçek hayattan Arabalar 36 
farklı şirketten geliyor. Benim hayatımda da büyük bir yeri olan trafikte dansı artık televizyon ekranında yaşayabileceğiz (amman polis amcalar duymasın). İşte Türkiye' de sık görülen manzaralar: ışıklarda Opel Tıgra - Volksvvagen Golf GTI, yayla yolunda Astra GSI - Peugeot 106 GTI veya bayırda Renault Clio - Toyota C o rol la kapışması Az sayıda bulunan spor arabaların yanında, günlük hayatta daha sık rastladığımız arabaların da yarışması mükemmel bir olay yani Çoğunuz ailenizin veya sizin kendi arabanızı oyunda gör mekten mutlu olacaksınız Hatta cn çok onunla oynayıp povver tu- 


Pişman olmazsınız 

Oyundaki pistlerin sayısı 32' yc çıkarılmış. Bunlara yeni ralli parkurları da dahil Bazılarında sehif 


dar, Official Rally Car' lardan mini modellere kadar ne ararsanız var Oyunda bu denli araç bolluğu varken, her birim teker teker denemek bile haftalarınızı alacaktır Arabanızı modıfiyefdaha Türkçesi yok mu şunun?) ederken bile gerçekte olan cihazları takabiliyorsunuz Hız göstergesi de kilometre sayacına çevrilmiş Lâkin ben arabalar sanki gerçekten daha kötü bir performans sergiliyor kanısındayım Bir de siz bakın bakalım, ne dersiniz? Amade' de Mercedes CLK 320 ile I 20' yi zor geçebilmek ne demektir yaw? 


1970' li yılların eski Amerikan arabalarından tutun da ciplere ka- 


da kendini belli eder derecede çoğalmış Kategoriler de artmış 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de, binaların arasında yarışmak benim çok hoşuma gitti Sanırım oyunu tam benim qıbı hız tutkunlarına göre yapmışlar Ne istediğimizi gayet iyi anlamışlar Bir de yollan daha engebeli yapmışlar, arabam yerden havalanınca aya dokun uy ormuşum gibi geliyor Yani bundan daha keyif verici bir şey varsa sadece bu duyguyu gerçek hayatta tatmak olabilir 

Cebinizin hafiflemesinden de fark ettiğiniz gibi oyun bu kez ıkı diske bolunmuş Birinci diski mız[Aj Amade disk Bu oyun modunda fazla ayrıntıya girmeden yarışabilmek veya ıkı kişilik oynayabilmek mümkün Diski taktığım zaman üç dakika yirmi beş saniye uzunluğundaki demoyu ağzım açık, dilim yerlerde seyrettim Zanneder setri Playstation 7' de çıkacak olan Gran Turismo 2U00‘ ın grafikleri böyle olacak Burada, yumuşak bir melodi ile güne uyanışı ve araba yarışlarının geçmişten günümüze gelişimi, özenle montaj lanmış kısa videolarla anlatmışlar Ardından güzel bir atak¬ la beraber oyunun logosu gozuküyor ve yerim rock müzik eşliğinde kapışan Honda S2000 ile Mitsubishi Lancer Evo 1 ya bırakıyor Laf aramızda, bir Dodge Vıper hayranı olarak, bu oyunun simgesinin Viper değil de S2000 olmasına acayip ayar oldum S2000' in eti ne budu ne yaa (sız bakmayın benim egoma) Demonun ardından memoıy kart yükleniyor ve menü ekranf açılıyor İste iseniz oyuna başlamadan önde optıons dan hasarı(dama- ge) kapatabilirsiniz Sonradan sinir olmayın Oyuna başlayınca da bir dizi menü ile karşılaşıyorsunuz ll-Fj kinde tek kışı mı çift kişimi oynayacağınıza karar veriyorsunuz Buradaki Goodıdf seçeneğinde, oyunda ne kadar ilerlediğinizi ve neler kazandığınızı görebilirsiniz Bir de konuğunuzun memory kartını ikinci slotttan hafızaya yükleyecek bir seçenek var Bir sonraki menüde ise Ralli, pistyar/şı veya /ama¬ na karşı yarıştan birisini seçiyorsunuz Arabalar burada dört kategoride toplanmış A Class - spor modeller, B Class - yüksek performanslı arabalar, C Class - şehir otomobilleri ve Rally Class - malum Eğer ki her pisti birincilikle bitirirseniz, oynadığınız zorluk derecesine göre ödüller alacaksınız 

Bana duacı bite olursunuz 

Bir dc mode dîsk var ki oyunun kalbi, dalağı, böbreği burada atıyor Sankım bir şehirde yaşıyor gibisiniz Araba yıkatabilirsiniz, motor teste gidebilirsiniz, hatta lastik firmalarından özel jant bile satın alabilirsiniz Evet evet, bu kez arabanıza Brıdgestone, Goodyear, Yokohama, Falken gibi 

İşte Yol Canavarlarımız! 



firmalarının jantlarından istediğiniz birisim alıp takabiliyorsunuz Ya gerisi? Tum yarışları kazanın ve garajınızı doldurun! Ama Mega oğlan der kı oyuna hiç el sürme¬ den önce brr ehliyetleri di, sonrası sana vız gelir ve de tırıs geçer O da ne, bir de ehliyet mı alacaaz? 
Sveeet, ne sandın! Oh ne iyi, herifler o kadar uğraşsın sana oyun hazırlasın, sen de hemen dal, oyna bitir ha? Yok öyle yağma; önce hakketmelisin Bes farklı ehliyet için girdiğimiz elli sınav, bu kez daha yıldırıcı gibi gözüküyor Ama bana Gran Turismo 1' dekin¬ den çok dal% kolay geldi Üstüne ustuk dikkatiniz dağılıp da, tekerleği kırılmış Go Kart gibi spin atarak pistin dışına savrulduğunuzda bilgisayar yardımınıza koşuyor Size bu sınavı nasıl geçebı leceğinizi anlatması için bir demo seçeneğini? var Bazı yollarda ise yol uzçrTndekı çizgileri takıp ederek daha iyi zamanlar yapabilirsiniz Hepsini aşınca iş bitti mi sandınız? I ıh, bu kez dc on parkurluk bir Specıal Lıcence açılıyor Kolay gelsin Önden, arkadan ve dört çeker otomobillerde, her turlu koşulda eğitildiğiniz için oyunda zorlanmanız ya da zevk almamanız gibi mahsurlar ortadan kalkıyor Tabi doğru otomobilleri de seçmeniz koşuluyla Bir ehliyetin tum sınavlarında altın (Golden) derece yaparsanız, çeşitli ödüller de alıyorsunuz Bu arada oyunun on incelemesinde bahsettiğim GT1' deki ehliyetleri GT2' ye yükleme gibi bir seçeneğimiz yok; ben dc insanım, yanılabilirim. Yanılmamışımda, yanıltılmışımdırj 

Bu oyunu alın 

Yarışlar, dört kategoride toplanmış GT League, Specıal Events, Dirt tvents ve Endurance Görmüş olduğunuz gibi Endurance(dayanıklılık) ve ralli yanşanan bu kez kendi kategorileri var Bu kategoriler sonradan dallanıp budaklanıp alt kategorilere ayrılıyor Örneğin G1 League, Japon ulusal yarışlarını kapsıyor fakat bu yarışlar ın da sınıfları var Endurance kategorisi oyunun en 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Gran Turismo 2'de 36 otomobil Üreticisinin toplam 594 arabasını bulacaksınız. Ama, bu arabaların tamamını görebilmek için bütün Ömrünüzü harcamanız gerekecek! 
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Age of Empires 


I 



Türkiye* de ehliyet sınavlarını en iyi dereceyle geçerseniz ne ödül veriyorlar? Gran Turismo' da bunlar hediye ediliyor 


Verilen ödül 


Ehliyetler 


Spoon S2000 

Dodge Concept Car 

[R] Mitsubishi 3000GT LM 

[R] Honda Del Sol LM Edition 

[R] Mitsubishi FTO LM Edition 

[R] Toyota GT-ONE Race Car '99 


B Sınıfı 
A Sınıfı 

Uluslar arası C Sınıfı Uluslar arası B Sınıfı Uluslar arası A Sınıfı Süper Ehliyet 


t veya size ödül olarak verilen arabaları satmaya araçlarınızın değeri dörtte biri fiyatına düşecektir. 


zor yarışlarını kap- [ sıyor 300 kılomet- | relık Grand Valley yarışından, turn gece süren S S 
Route' a kadar ful oturaklı (pu, kahrettik Türkçe'yı 4 

yedi adet ayağı 

var Bu rrıodda ko- L_ 

lay para kazanmanın yolu şu iyice bir araba alın ve "Specıal Event" a, oradan da "Muscle Car Group" a girin Ortadaki yarışı her birincilikle bitirdiğinizde SOOOOOCr para ve 1 25000000" değerinde bir araba kazanacaksınız Ayrıca arcade diskin tamamı dahil, birçok yarışı Suzuki Eseudo Pikes Peak Version ile rahatlıkla kazanabilirsiniz Devir göstergesi 16000' ı gösterince insan bi tuhaf oluyor Bu diski bitireni alnından öperim 

Geldik cısslara Test Course ve başka bazı parkurlarda gökyüzünün ortadan ikiye ayrıldığını ve farklı renklerde olduğunu tespit ettim Çoğu replayde arabaların havada uçması da ayrı bir güzellik. Replaylerdekı kamera açılarını çok güzel yakalamışlar ama yansımayı o kadar abartmışlar kı arabalar net gözükmüyor Yansıma oyun esnasında da goz alıyor Ay rica Replaylerde yazıların ve şekillerin kaldırılamaması pek de iyi olmamış Yükleme ekranları çok daha yavaşlamış Arcade diskteki menü sistemi çok banal olmuş Arabalar hasar alabiliyor ama görünen değil, sadece I kontrole etki ediyor 

bir otomobil ureticisiçarpık, yamuk görmek E istememesi «uçuk ama göze çarpan ha- 

Bir de içimden gelenler var İki veya da- I ha fazla kişinin aynı 


anda oynayabildiği oyunlarda ekranın ve goruş alanının daralması nedeniyle, oyunlar orijinalliğini ve heyecanını büyük ölçüde yitirir Playstation' ın da bir multiplayer bağlantı desteği olduğunu hatırlarsak, bu oyunun dört dörtlük olması için link desteği olmalıydı diyorum Yapılmamasının sebebini de işlemciyi çok zorlaması ve herkesin çift televizyon-konsol bulamamasına bağlıyorum Yakında PSX' ın böyle özelliklerine daha detaylı eğilmeyi düşünüyorum Peki ya plakada adımız yaz¬ sa . Veya arabayı istediğimiz gibi biz boyayıp çizcbılsek Paintbrush benzen basit bir programla, istediğimiz renkleri versek Sinyal ya da selektöre hiç girmıyım Neyse, ütopyaları geçiniz ve sadede geliniz 


oyun için rafınızda yer ayırmamak bence AYIP olur. Gran Turismo, yarış oyunlarını çok farklı bir çizgiye taşımış baba bir oyundur Gran Turismo 2000 ya da Sega Rally 2' yı elde edene kadar doya doya oynanmalıdır Daha ne söyleyeyim? İyi yarışlar! 
Bye&Smıle&3Ş2&l &Go . 


hızın heyecanını, Colin McRae Rally' hin ralli havasını, Gran Turismo' nun gerçekçiliğiyle birleştiren, ve bunu cadde-sokaklarda daha sık gördüğümüz Mercedes-Alfa Romeo-Opel-FIAT gibi arabalarla başaran yegane oyun 
Gran Turismo 2 

Hiç kuşkusuz kı çok fazla para ve emek harcandı Zaten ısımlerf. 
vc markalara biraz bakıldığında bunu anlamak çok da güç ol-H muyor [motor yağlan, lastikler falan) Sonuçta ortaya yine bir Playstation klasiği ve bir şaheser 
çıktı. Ben ilk defa bir oyuna % 100 
puan vermeyi beklerken bazı hayal kırıklıklarına uğradım ama her şeye rağmen sonuç bence tatminkar Bir çok yarış oyununun tarzını da içinde barındıran bu 


MegaEmin 


Grafikler 

Aynı ıfratom kn İlanı jr-or [ıtM yunfimariu yj n 1 ? kb l la n>l mı %, çtaMrliLk dupnüf bdlytcttlt yak Hstf eflffrnflfcHilrii i 4t ; jAfkİj *t^*PCi®irıe UYflLm MunUtn etr müthiş. 


Başından kalkamazsınız... 

Bu güne kadar hep istemiş olduğum Need For Spced 1 deki 


Oynanabilirllk 


AraÇr'iiıfl KgnlraîlflTİ Jvitai daha Jümjnnı^ 

derccğic: çeh yaüJTi (hİiy*+ *rn*vl*w d*** kolay loştın! mi. 


Atmosfer 


gjr riJü ûyunyncân mkfpMnaEn tfsha 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nternet küfelerin öncesinde atan salonları adlı yerlerîn varlığını anımsayabilecek kadar yaşlı olanlar, bu salonlunda sıkça boy gösteren "Düğme sayısı insanlarım" da anımsayacaklardır Bu kişiler, genellikle Street FTghter, Mortal Korrıbal gibi oyunların başında vakit geçirirler Favorileri altı ve üzeri sayıda düğmeli konsollardır Aslında pek çoğu iyi oyuncudur, ancak yenildiklerinde "Olum, bizim yazlıkta bunun altı düğmelisi var, bu makinede büyük yumruk, buyuk tekme olsaydı bak gör neler yapıyodum!" diye rek durumu kurtarmaya çalışırlar Brr kısmı îse makineyi gorur gop mez oynamaktan vazgeçer "Yok olrrı, hayatta oynamam, baksana korunma tuşu yok hurda!" şeklin de yol yakınken geri dönerler 

Tuş sayıları azaldıkça kaygı düzeyleri aıtan bu kimselerin yüzlerini İvil Zone ile karşılaştıklarında görmek isterdim Standart Playstation Joypad'ınde yönler dışında kac tus var ? Sekiz Evil Zone'da kaç tuşa gereksinim var ? İki! Ne kadar dehşet verici değil mi? Sen tut dövüş oyunu yap, sönra da gel içine bir saldırı, hır savunma olmak üzere iki tanecik tuş koy Adamı ekranın sağından soluna koşturmaya yermez o tuşlar I Na- 
511 olacak bu ıs ? 

Az sonra... 

i us konusunu ı/ah edeceğiz, ancak oııce öyküye 


değinelim Ihadurca adlı bir hanım, l-Prasteru adası sakinlerinin huzurunu bozmaktadır Hapsedildiği boyuttan kaçmaya çalışan Ihadurca'nın ışını tamamen bitirmek ıçııı seçilen savaşçılar da yola koyulurlar. 

Konu bu kadar Ama bu kabarcık bir konu üzerine on kere d ovuşup biten bir oyun değil Fvıl Zone Açılış menüsündeki Story seçeneği ile oyunun tamamı kesfntısız hır öyküye dönüştürülmüş Her dovuş. seçtiğiniz karakterin başrolünde oynadığı bir TV dizisi şeklinde dizayn edilmiş Sırayla tek round'luk dövüşlere katılıp Ihadurca’yı yenmeye uğraşıyorsunuz Dövüşlerden önceki karşılıklı konuşmalarda karakterlerin yuz ifadeleri için gösterilen emeği takdir etmek gerekli Ara demolar da basit, arııa stzı oyuna bağlı tutması açısından başarılı Tabu yalnızca döüsmek ve teferruatlardan kaçınmak isteyenler de VS ya da 1P battle seçeneği ile alışık oldukları gibi oynayabilirler Ben yine de Slory'de ısrarlıyım 


Practıce bölümüne girdiğiniz anda iki tusun nelere kadir olabı* * leceğini anlayacaksınız İki ayrı tur saldırı, tutuş, savunma ve genel teknik gibi dalların her birinde ders alabiliyorsunuz Bu bölümlerin hemen her birinin en az dört-beş hareketi kapsadığını düşünürseniz hareketlerin ne kadar çeşitli olduğunu göreceksiniz Tuş eksiğini gidermek için uçlu kombinasyonlar (ileri ılerı-saldırı gibi) ve pek çoğunuza tamdık gelecek olan enerji doldurma imkanı kullanılmış Saldırıya basılı tutarsanız güç doldurmaya başlıyorsunuz Bu güç enerji çizginiz seviyesine geldiğinde bir enerji kristali kazanıyorsunuz Aynı anda en fazla uç adet sahip olabildiğiniz bu kristaller size özel hareketinizi yapma fırsatı sunuyor Buraya kadar her şey alışageldik, ancak dikkat ettiyseniz yaşam enerjiniz azaldıkça doldurmanız gereken güç miktarı kısalıyor ve daha kolay kristal kazanır duruma geliyorsunuz Bu da oyuna ilginç bir denge getiri- m yor Karakterler yenilmeye yakın daha tehlikeli oluyorlar i Yapay zeka konusunda bazı şüphelerim var* Aynı karakterle ust üste maç yaptığınızda sürekli tekniklerim değiştirdiklerini yorup artı puan vermiştim Ancak özellikle oyunun sonlarına doğru bir kaç kilit hareket üzerinde yoğun lasmaları kafamın köşelerine minik bir soru işareti çengeli asmadı değil Özellikle şu 1 001 O yaşındaki rahip kız ve finaldeki Ihadurca'nın Capture larına dikkat edin, yeri nızde ıkı saniye durmanızla ha valara fırlamanız bir olabilir, benden söylemesi I 


Tuştan Tasarruf Edin 

Evil Zone, diğer dovuş oyunları arasından getirdiği yemliklerle sıyrılmayı başarabilir Karakterlerin dövüş öncesi d e mola n, dovuş içindeki büyü ve özel y hareket d em olur ı oldukça tatmin edici 


Her ne kadar gördüğüm en iyi dovuş içi büyüler Final Fan tasy Vllle ait olsa da , ikinciliği de Evil Zone'a verebilirim Ayrıca Optıons menüsünde oyunun dünyasındaki çeşıtl boyutların ve Story seçeneğinde bitirdiğim/ adamların özellikleri hakkında bilgi almanızı sağlayan bir ansiklopedi mevcut 
Yine aynı menüden oyuna ait onun üzerinde şarkıyı görüntüler -eşliğinde dinleyebilir ve oyun tasarım aşamasındayken çizilmiş karakter eskizlerine göz atabilirsiniz. İsteneni veren, farklı olmak için muhakkak çok buyuk, koklu değişikliklere gerek olmadığını, biraz yaratıcı zeka ve ufak eklemelerle de turun kalıplarının esneyebildiğim gösteren bir oyun Tuştan tasarruf etmek isteyenlere' 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Tomb RaSder 4 "Tlte LastRevelatîon” 


4 » 


[Tomb Raider 4 



"The Last Revelation 


II 


tara' mız bu kez Mısır da, Indiana Jones abimizin izinde. Peki bu son macerası mı? Hiç sanmam. 





ız La ra, nereye gittin kız? Ulan gene kaçtın di mi macera ayağına Gözü kör olmayasıca seni, sana mı kaldı orayı burayı keşfetmek, dünyayı kurtarmak, zili il Bulaşıklar dağ gibi önümde, ahh ah .. Çocukken iyi eğitemedik ki kızı büyüyünce adam olsun. Oturur evinde çeyiz yapar, koca bekler evlenip giderdi.. 

Ama bunların hepsi o maceraperest amcasının yüzünden, Von Kıro muydu neydi adı... Kız daha ergenliğe yeni girmişken aldı götürdü bir sürü Mısır' afelan; neymiş efendim, Mısır’ ın gizemli bılmemneleriymişl Kızı da kendine benzetti zirzop herif. Kııız, Laraaaaaa, gel kız buraya 

Evet, yukarıdaki cümlelerde de anlatıldığı gibi, Lara evde kalamadı ve bir kez daha aramıza katıldı. 
Bu kez konu mistik Mısır Gidiş sebebi ise küçükken amcası tarafından götürüldüğü Mısır’ daki bir tapınakta yanlış birşeyler yapıp, yüce tanrı Set’ ı serbest bırakmasiydi Set, fırtına, kötülük ve karmaşa tanesiydi Lara babalara gelmemek için bir şeyler yapmalı, 

Dünyayı 


bujkendi yarattığı) tehlikeden kurtarmalıydı Oh olsun işte, o da her gördüğü şeyle oynamasın bir daha 

Kız yine mi sen? 

Haydi biz de girelim hikayenin içine Bakalım çocukken Lara neler çevirmiş Olay 1980* li yıllarda Cambodia’ da başlıyor Lara henüz çıtırken, yaş onaltı Amcası Werner Von Croy onu Mısır’ da gizli bir yer altı tapınağına götürüyor Burada Lara ilk maceralarını yaşıyor. Ukala Von Croy kendisinin en iyi macera adamı olduğunu bacak kadar kızcağızın yüzüne vurup duruyor Bu ilk bölümlerde onun söylediğini yapmalı ve onun gösterdiği yerden gitmelisiniz. Arada bir hareketler saçma sapan kesilip size birşeyler söylese bile amacı kötü değil. İlk oynayanlar için hareketleri öğretmeyi amaçlıyor aslında E mecburen bilenler de bu dersten nasibini alıyor tabi. Buraları geçmenizin bir yolu yok Goz göre göre Set’ I serbest bırakacaksınız 

Daha sonra günümüze geleceğiz Lara, yaptıklarını düzeltmek için 
Mısır* daki bu tapınağa geri döner Yine Tuzaklar, düşmanlar, hayvanlar, anahtarlar, hoplar zıplar falan Yani Lara ne severse yine beraberinde Ama bulaşıkları öyle bırakmaması gere kirdi, yani ben çok ayıpladım, anneye yazık değil mi, beli ağrır . E aslına bakarsanız Mısır’ 
da İndi ana Jones’ 
tan geriye yapacak pek bir iş kalmamıştı Bunun için uyumuş bir tanrıyı uyandırmaktan daha iyi bir fikir olamazdı doğrusu. 


Dağıtım; EfOGS 
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Oh, ne kolay ış, uyandır uyandır, oyun yap; deepfreeze gibi. İşte böyle dostlar Biz Lara’ dan bıktık ama Lara bizden bıkmadı. Bu kez de kumlar diyarına götürüyor, eh gidelim bakalım, ne yapalım 

Kız macera senin neyine? 

İlk Tomb Raider piyasaya çıktığı zaman, dehşet bayan karakter, üçüncü kişi perspektifi, yeni 3d grafikler ve uğruna ölünecek bölüm dizaynlarıyla action adventure tarzına neredeyse devrim yaptırmıştı. Tomb Raider 2 ve 3 * te, grafiklere çok ince ayrıntılar yerleştirildi ve bölüm dizaynları da hafifçe değiştirildi Yapımcılar, Tomb Raider - The Last Revelation 1 ı yaratırken daha önce yaptıklarının tecrübesiyle serinin en iyi oyununu yarattılar. 

Tomb 4’ ün klasik oyun başlamasından bir farkı var. Demo yok; ya da çok kısa, beş sanie falan Bunu görünce, işte dedim, sonunda o kadat hızlı yaptılar ki videoları yetiştiremediler. Meğerse asıl açılış James Bond filmlerindeki gibi bir iki sahne sonraymış. Ah, nasıl da yanıldım... Oyun hala eskiden olduğu gibi, karmakarışık Problemleri çözmek bize kalıyor. 
Menü sistemi şimdiye kadar görülenin en iyisi Inventory 1 deki nes¬ 


neleri birbirinin üzerinde kullanma yeniliği de, oyunun macera havasını pekiştiriyor Bu silaha dürbün takmaya kadar gidiyor Böylelikle bir Revolver ile zoom bile yapabiliyorsunuz Aslında çok da kullanışlı değil ama yinede iyi fikir Yem yeni hareketler çıkarmışlar bir de başımıza, yok iplere sarmaşıklara tırmanmakmış, yok tutunarak köşeleri dönmekmiş, yok efendim yukarıdaki küçük çukurlara eğilerek tırmanabilme falan Bir çim kaplı duvarlara tırmanması eksikti yani; ne o da mı var? Aslında Lara' mn kontrolleri eskisiyle hala aynı, Sadece yeni hareketler var, merak etmeyin zorlanmazsınız Kontrollerde hala bir iki prot> lem var ama Lara hala kendi etrafında çok yavaş dönüyor ve tam bastığınız anda zıplamıyor Bir düşman ile karşı karşıya iken çok zorluyor Kamera problemi de devam ediyor Hala duvarların içim gezmemiz mümkün Herahalde bu sorun Tomb Raider 18 
Dünya' nın Sekiz Harikası' nda çözülür{nası isim buldum ama) Orada burada kol aramalı bulmacalar olmadan Tomb da olmaz zaten Oyun, geçen oyunlarda olduğu gibi sizi bu dünyadan koparıp "o” dünyaya bağlıyor İlk kez bu oyunda oynadığınız bölümlere geri dönme gibi bir atraksiyon var Bazı işleri bitirmek için tekrar eski bir bölüme gidebiliyorsunuz Blaxıss' in, acımasızca masum hayvanları öldürmeme fikrine ben de katılıyorum Hem kuçuk oyuncuları yanlış etkiliyor, hem de oyunu shoot-em up' a çeviriyor Bu güzel 


oyunu tam anlamıyla bitirmeniz haftalarınızı alabilir 

Evlen artık evlen! 

Grafik olarak, Tomb 
Raider 2 ve 3' ten sonra pek de öyle göze çarpan gelişmeler yok Yine ufak tefek değişiklikler var ama Final Fantasy 
VIII, Soul Reaver, veya Metal Gear Solıd' den çok daha güzel değil Lara 1 nın görüntüsü üzerinde çok çalışılmış Vucut hatları ve suratı yuvarlanmış, düzeltilmiş; eee, yaşlanıyorsun kızım, gerdiliir! Daha önceki oyunlarda olduğu gibi bir sürü kıyafeti yok ama onun da duygulan var. Oyun biraz daha aydınlık yapılabilirmiş doğrusu Karanlıkta yerdeki mat bir anahtarı aramak adamın canını okuyor Tomb Raider serisi için en önemli nokta sesleriydi, hala da öyle. Çok fazla müzik yok ama oyunun tam anahtar yerinde girip çok güzel bir ahenk yaratıyor. 
Birşeyler ters gittiğinde müzik size bunu anlatıyor Lara' nın ayak sesleri, yaratıkların sesleri ve diğer ses efektleri kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Bazı şahısların çok kotu aksam olması dışında seslendirme de fena değil Çoğunuz bana e-maıi atarak bu oyunun şifrelerim istemişsiniz Ben de kırmak istemedim, işte buyrun 


Bolüm geçme: Lara' nın tam olarak kuzeye(north) doğru dönmesini sağlayın Select' e basıp Inventory ekranına girin "Load" a gidin ve şu tuşlara basılı tutun: L1 + L2 + Rl + R2 + Yukarı + Üçgen 

Tüm silahlar: Lara nın tam olarak kuzeye(north) doğru dönmesini sağlayın Select' e basıp Inventory ekranına girin “kuçuk medıpack" e gidin ve şu tuşlara basılı tutun: L1 + L2 - 1 - Rl + R2 + Yukarı + Üçgen 

Limitsiz malzeme: Lara' nın tam olarak kuzeye(north) doğru dönmesini sağlayın Select' e basıp Inventory ekranına girin "büyük medipack" e gidin ve şu tuşlara basılı tutun: L1 + L2 + Rl + R2 + Aşağı + Üçgen 


Tamamen kuzeye dönebildiğinizi pusulaya bakarak anlayabilirsiniz Çok ufak bir yanılgı bile kodların çalışmamasına sebep olur Kuzeye kolayca tam dönebilmek için kuzeye bakan bir blok bulun ve tırmanın Tutunup yere inerseniz ya da üzerine tırmanırsanız tam olarak kuzeye dönük olacaksınız Hileyi şimdi mutlaka çalıştırabilirsiniz Unutmayın, bu kodlar tarafımdan denenmiştir ve sadece Playstation için geçerlıdır 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u büyük çadırın altında gece boyunca en güzel, en görkemli gösterileri izleyeceksiniz Daha önce izlediklerinizin hiç birine benzemeyecek görecekleriniz Bizim sirkimizde aslanların homurtusu yok değerli izleyiciler, burada duyacağınız tek homurtu motor homurtusu olacak Uçan trapezciler de bizimle çalışmıyorlar, ama söyleyin yüzlerce kiloluk metal parçalarının uçuşlarını, taklalarını ve çarpışmalarını seyretmek daha eğlenceli değil mi? İp cambazlarını mı tercih edersiniz, yoksa gözlerinizin önünde delik deşik olacak, parçaları etrafa saçılacak, havaya uçacak arabaları mı ? İnanın, boylesı başını bir aslanın ağzına başını sokan bir terbiyeciden çok daha fazla cesaret ister Her şeye rağmen sizler için bir kaç palyaço ayırdık. 
Ama onlar bildiğiniz palyaçolardan biraz farklıdır Merak etmeyin, çabuk alışacaksınız 

Tvvisted Metal sirki ülkeyi boydan boya geçe dursun, ben de size asıl öyküyü anlatayım Calypso'nun yönettiği sirkin tek gösterisi silah yüklü arabaların bir arenada çarpışmalarıdır Bir zamanlar kendi halinde bir genç olduğu halde sirkin kasabalarına gelişi ile birlikte yaşamı ve adı değişen Svveethtooth adlı palyaçonun katılmasıyla sirkten gelen gürültüler artar Kurallar basittir: Yendikleri¬ nin ruhunu Calypso'ya ver, o da senin dileklerini gerçeğe dönüştürsün,! Sweettooth'un dileği ise sirkin yıldızı olmaktır Calypso bu dileğini kabul eder. Ama galiba Svveethtooth bu kadarıyla yetin- 


t 

Sof - 


i i 




meyecektir. 

Hepsini İstiyorum! 

Tvvisted Metal, araba yarışları ile FPS'nin tam arasındaki sokakta oturuyor, Fikrimi sorarsanız işin FPS kısmı biraz daha ağır basan bir oyun, ancak başarı sağlayabilmek için araba manevraları ve sürüş yeteneği ile iyi anlaşıyor olmanız gerekli Kendine güvenenler bu tarafa, ama sabırsızlanmayın, direksiyona geçmeden önce yapacak işlerimiz var : 

Oyuna başladığınızda seçebileceğiniz 13 ayrı karakter bulunuyor Kimileri iyi, kimileri kotu, kimileri de sadece üşütük olan bu karakterlerin her birinin kendine özgü bir silahı ve arabası bulunuyor, Eğer kendi karakterinizi yaratmak isterseniz işe aracınızın dış görünümünden başlamanız gerekiyor Üç ayrı boy, model ve renk kategorisi var Biraz matematikle bu yirmi yedi farklı kombinasyon eder Birinde karar kıldıktan sonra aracınız için özel dört silahtan birini seçiyorsunuz [Gördünüz mu, kombinasyon adedi yüz sekizi buldu bile!): 

Funnybomb : Acayip hasar veriyor, ama önce yere bırakıp, ardından rakip tam üzerindeyken ateşlemeniz gerekli Dolayısıyla kullanımı bir parça zor 

Lazer : Kısa mesafeli, ancak etkili 

Detrıoball : Bu da fena değil, lazer kadar güçlü olmasa da, düşmana yönelmesi ve daha uzun mesafede etkili olması nedeniyle tercih sebebi 

Tvvintorchers : Dağa taşa ka¬ 


çan rakiplerinizi bile yakalıyor. 
Ama doğal olarak hasar gücü düşük 

Seçiminizi yaptıktan sonra kendinize bir savaş çığlığı (her özel silah kullandığınızda attığınız çığlık) belirliyor ve oyuna başlamaya hazır hale geliyorsunuz Size tavsiyem, öylesine oynadığınızda , örneğin rasgele bir harita açıp deathnıatch yaparken kendi yarattığınız arabaları kullanmanız Ama 


tournament gibi ciddi işlerde hazır arabalar size daha büyük bir avantaj sağlayabilir Bunun da nedeni bu arabaların özel silahlarının hemen hepsinin az önce bahsettiğim dört silahtan çok daha etkili oluşu 

Gösteri Devam Etmeli... 

Oyunda 8 ayrı parkur bulunuyor Deathmatch seçeneği ile dilediğinizi seçip belirlediğiniz sayıda düşman ile çarpışabiliyorsunuz Tournament seçeneğinde ise ilkinden başlayarak tüm parkurları oynamanız gerekiyor Kurallar basit demiştim : Düşman hanesini sıfıra indirin, ardından gelecek olan level boss’u da aradan çıkarıp bir üst parkura geçin Her bölüm bîtirişinizde unvanınız 
belirlenecek ve save etmek iste- 1 
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Vrgılante S:Second Impact 


Twis*ed Meta! 3 


ya dd ötüp yfnlden başladığıı uz¬ da hanenizde görebilirsiniz Her parkurun kendine özgü bazı eç k ti ad 1 kİ en dr var Örneğin ılkin-Ğİ, Oltadaki binaya aLeş ederseniz bir vinç kontrol paneli kamınıza çıkıyor ve bununla ra kiple en izi kal dır ip alevlere bırakma imkanı bu lafeilıyorsunuz Nçon .Ok/ ve Bedmom parkurlarında ete gramınızı havalara f ırlatan zıplama platrorınlan bulunuyor Rakiplerinizin bazılarının yapay zekaları oldukça yüksek, sizi peşlerinden tünele çekip anı bir dönüşle üzeri nrzc sal dire bil iyor la 1 Özellikle bolum sonu araçlarının özel sı lahlarını qoz ardı el meyin, onları c şk sık kullanıyor ve de hatırı sayılır oiçucit hasar veriyorlar Çok sıkışır sanız ılfi kğz gaza bSsrıifttı suıetıy e tur boyu çalıştırırı, olay yerinden goz açıp kapayıncaya (Jfk.ayrılnıif olur- 


Sizi Sallayacağız (!) 

Tvvlsipd Metal 1 bu seri ile-tlk tanışmam oldıg anc’ik u/erımde Oldukça S bir feterfm bıraktığın söylem el iyim, En başarılı olduğu alan muz klerı Rob Zombie, O/pness I lıll gibi ûıılu isimlide çalışmışlar, sonuç el# buna değmiş Son zamanlarda oynadığım konsol oyunları arasında belki do en iyi müziğe sanıp olanı 1W4 Grafikler biraz daha geriden gelıy ör örneğin duvarların hemen yanından giderken kaplamanın kısmını, dolayısıyla duvarın ardını görebiliyorsunuz, 
Snıjt tanırım hızın bu denli yüksek otduğu bir oyunda daha külfetli bir grafik motoru yer yer oyı in un yavaşlarnasına neden olabilirdi Boyies; brr tempo düşüklüğün¬ de nse mevcut grafiklerle tam surat oynarım daha iyi ! 


Başladığınızda kontroller üzerinde biraz çalışın, özellikle geri vitesi ve hızli:U donuşıerını çok iyi kullanmayı öğrenin, çunku bu.çn tık başvurduğunuz numaralardan bîıf olabilir PCdekı Interstate 76 ve '82 yı dûşöndûgümde (-ki cok sevdiğim 76 ve takfpço: '82 aslında benzer görünmelerine karşın İW4 'den oldukça farklılar, yine de akla ilk gelen arâba-çarpışma Oyunları onlar) T\V4 için "Çok daha az tuş la çok daha basit şekilde çok daha fazla kargaşa yaratabilecek bir oyun r demek yanlış olmaz Duımayın, hop Oualaç NFS oy rıayacak I lalınıy yok yanı 

Batu& Cokhan 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mediğinız sorulacak, Eğer pek parlak bir sonuç elde edemediyseniz baştan oynayın derim, çun- k£j ilerideki bölümlerde ayakta kalma sürenizi uzatmak için İlık bö* iuınletde ran yitirmemeniz cjerekh yor. 

Oyun ekranında sol alt kuşede türbo milkliftnız,hızınız ve enerjiniz yer alıyor. Sağ altta seçilmiş Olan ,silah ve sol üstte de gözlerinizi bir an lale ayırmamanı/ Gereken radarınız oulunuyer vFPS kuralları aynen geçerli Hızlı ol, ç« vık ol ve asla dunrıa I Eğer oynarken gözünüze haritaya sonradan eklenmiş gibi görünen ya da yalnızca yollunuzun üzerinde bu& nsn-ölr engel, kulube ya da kapı görürseniz, durmayın, ateş edin Kimi zaman harita yüklenirken verilen ipuçlarını da değerlendir ohıırsiniz.örneğin Beri Rggm adlı parkurun öncesinde "lambayı kırın" yazıyor Dev bir yatak odası şeklinde düzenlenmiş bu parkur¬ da lambaya ateş ettiğinizde için den Ughtnıng adlı bir silah çıkıyoı ki, evlere şenlik ! Bunun dış-nda oyunda her yer sıla 1 1 kaynadığı için cephanenizin bitmeyeceğin den emin olabilirsiniz Hanı olmaz ya, biliverdi,, dert değil, makineli tüfeğiniz her daim emrinizde üstelik mermisi de tukenımiyor Özel silahınızı ise ancak bölüm başında 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PLAYSTATION 


Vigilante 8 2 nd Offense 


(I 




* ı 


asının pedalına ve silahının tetiğine yüreğiyle basanlara,., (Naşı ama?) 



ense 


Yapımcı Firma:iuxoflux 


şte bir serinin daha yeni oyunu Biz Vigilante 9 beklerken Vigilante 8 2nd Ofise çıktı Bu seride de arabalarını kötü adamlarla savaşmak üzere inanılmaz silahlarla donatan bir grup iyi insan üzerine odaklanmış bir konu var. Ama bu kez mesele geçen seferki kadar kolay değil Hatırlayacağınız üzere geçen hikayede, Vigılante'lar, Birleşik Devletlerin cephaneliğini soyan Coyotelere karşı savaşıyorlardı Bu kez ise 1970' li yıllara geri dönen Sid Burn [kendisi Coyote lideridir efem] komutasındaki uzaylı güçlere karşı savaşmaları gerekiyor Yani isler biraz karışık 

Oyunu, konsolumuza takar takmaz, geçen seferki kadar güzel bir demo ile karşılaşıyoruz Mevzu bu kez zaman mefhumunu tanımamaktadır Convoy Abımiz, tın ile kendi halinde seyrederken, bir zaman makinesi sayesinde onun zamanına gelen bir takım zibidilerin saldırısına uğrar Hazır uğramışken biraz da lastik yarası alır Bir müddet karşı koyması da ona bir şey kazandırmaz ve sonuçta Convoy Abimiz kendisini (ve tınnıj bir uçurumun kenarında bulur Araya Mustafa Topaloğlu girip kek bile teklif eder ama nafile Uzaylılar ne Nuh ne de peygamber dememektedirler Bu durumda Convoy Abimize uçurumun dibi gözükür Ona yanlış yapmışlardır Artık onlar bitmiştir Convoy Abimize kal- 


Odğmmj Aitıvision 


kan eller kırılacaktır 


T£jr: Acrion 


Web: www.activision .com 


Olayınız Nedir Bakalım? 

Uzaylıların araçları tabii ki geleceğin arabalarına uygundur Uçma kabiliyetleri olduğu gibi bir de karlı-buzlu bölgeler için kızaklı ve gol-denız gibi yerler için pervane donanımlarına sahiptirler Geçen oyunda da olduğu gibi iyi veya kötü tarafı seçerek oynayabiliyorsunuz. Her bölümde, diğer araçları yok etmeden önce tamamlamanız gereken belirli görevler var, Genel olarak iyiler çalınan bir parayı bulup sahiplerine teslim etmek için uğraşıyor, kötüler ise çalmak için . Görevler bu kez çok daha detaylı ve karmaşık Aslında daha iyi olması beklenen bu özellik maalesef tam ters tepmiş, çünkü gerektiği kadar açık ve net olarak ne yapacağımızı anlayamıyoruz Örneğin bölümün birinde bir treni korumak ve bir çok alet kutusunu toplamak durumundasınız. 
Kutuları toplayabilmek için trene ateş etmelisiniz Yaptığınız bir görev diğerine tamamen zıt Başka bir bolümde de bir roketi ateşlemek için binayı parçalayarak içeriye girmeniz, roketi platforma taşıyacak olan bilgisayarı tetiklemeniz ve sonra da roketi yollamanız gerekli Yerine getirmeniz gereken görevleri oyun esnasında kontrol edebiliyorsunuz fakat, zaten çok az bilgi veriyor; birşeyler anlamanız mümkün değil Belki görevler¬ 



den en az birisim tamamlarsanız anlayabilirsiniz 

Yanlış Varsa Düzeltelim 

Serideki dezavantaj olmayan tek yenilik aracınızın performansını geliştirebiliyor olmanız Her 


düşman ünitesini yok ettiğinizde, ortaya bazı ikonlar saçılıyor ve siz bunları toplayarak aracınızı geliştiriyorsunuz Bu ikonlar aracınızın hızı, zırhı veya ateş gücü gibi özelliklerim geliştiriyor, Bu kategorilerden herhangi birisinde yüz 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hele, kayak rampaları mı dersi in, suyun içindeki aç kopek balıkları ve timsahlar mı dersim, gizli bölgeler mı dersim, vvallah hepisi vardır, Gozunun gördüğü her şe yı yok edebilmen de bir plustır 


puan topladığınız zaman, aracınızın şasisi otomatik olarak değişecek ve abaracak Dehşet olacak, dehşeeet! Canavar, canavar! Bu ikonlar yaklaşık on saniye kadar görünecek Bu durumda rakiplerinizi öldürmek üzereyken yanların¬ da olmayı tercih edin Uzun menzilli silahlar kullanmaktan kaçının kf puanları kaybolmadan, çabucak toplayabılesınız Bu özellik sadece Guest Mode'da değil aynı zamanda Arca d e Mode'da da qeceıli Tabu o zaman kac tane rakip seçtiğinize ve hangi derecede oynadığınıza bağlı 

Oyunun bir başka aıtı yönü de müzikleri Gerçekten harikulade. 
Her parça, 1970' lerın havasını yakalamayı başarmış ve birbirinden cok farklı Hemen hemen butun parçalar oyun ile uyumlu takat, bölümler biraz uzadığı zaman baymaya başlayabiliyorlar Bu arada grafiklerde, geçen oyuna nazaran çok da göze ba tan bir değişiklik olmamış. Ba/ı patlamaların göze daha hoş görünmesi gibi gelişmeler de yok değil Bolum dizaynlarının gerçekten de özenilerek yapıldığı belli oluyor Adamlar harbi harbi yapmışlar Atraksiyonlara bak bı 


Savulun Gaz Tenekeleri! 

Çeşitli yerlerde araçların uçma sini sağlayan ikonlar var Zaten uçabilen bir aracınız varsa ve flz bu ikonu alırsanız yerdeki araçları vuramaz hale geliyorsunuz Bu nasıl bir mantıktır ben anlamadım doğrusu; Bir de yeryüzünden bgş yüz metre havaya fırlatılıp tekrar 


mış ğîzlı karakterleri Bunları sizin oynayarak açmanız gerekli m kişilik oyun modları da eklenmiş İki kişi beraberfeooperative} ve karşı karşıya(deathmatçh) olmak özp€ Buralarda bilgisayar ile yönlendirilen düşmanlarınız var 
Sonuç J0iar.sk olayları fazla düşünmeden ya da tekrar yere inebilip inemeyeceğinizi takmadan oy : nayabılcöeğînız son derece keyifli bir oyun Vığilanie 8 2nd Ol fense Bye&Smıle 


yere düşme konusunu çözebilmiş değilim Çözenler bi zahmet beni kurtarsın Suda ilerleme olayı var kı o daha tur içler acısı Aracınız o kadar yavaşlıyor:^ rıe bir saldırıdan kaçabiliyorsunuz ne de istediğiniz yere gidebiliyorsunuz: Kabak gibi açık hedef oluyorsunuz 


Grafikler 
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Ben şahsen suya girmektense dışarıda birkaç ikon daha fazla toplamayı tercih ederim Suyun hiçbir zevki yok-, Aslında genel olarak oyunun kontrolü çok da zor değil Analogjoypad güzel ayarlanmış; zamanında tepki veriyor. Sert dönüşler için el freni oldukça kullanışlı 

Oynanabilirlik adına en önemli içeriğim ise korumaya devam et- 


VigJlante 5 


Tv/isted tfetal ı, 
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V-Rally 99 


V-Rally 99^ 

Yapım: I nfogrames Dağıtim: Electronk Arts 


' oyunla karjr karşıyıyız. 


Tür: Yarış - Ralli Web; www,infogrames r com 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alli, ülkemizde yapılan profesyonel motor sporları arasında uluslararası alanda en başarılı olduğumuz dal olsa gerek. Büyük firmaların yanışı ra küçüklere de şans tanımak için son iki yıldır düzenlenen via klasmanında Volkan Işık ve Erkan 
Bodur'dan oluşan Türk ekibi, 99 
sezonunu 11-13 Ekim'de San Remo'da düzenlenen ralli ile tamamladı Toyota Corolla'ları ile 
46 puanla genel klasmanda birinci olan ve en yakın rakipleri ile aralarında 6 puan bulunan ekibimiz, o sıra ikinci bulunan ekibin 
Ingiltere'den genel klasmanda 10 
puanla dönmesiyle birlikte sezonu ikinci bitirdi V-Rally '99 da Playstation oyuncularına ekibimizin yarıştığı pistlerden aynı araçlarla bir kez daha geçme şansı sunuyor 

Oyunda üç ayrı klasmanda (1,6 kit; 2 kıt ve World Rally Cars) 

16 araba seçme olanağınız bulunuyor Time Trial, Arcade, Trophy ve Championshrp olmak üzere dört ayrı kategoride yarışmanız mümkün. Time Trial dışında her kategori üç ayrı bölümden oluşuyor ve ancak bölümlerden her birini bitirdikten sonra bir üst dereceye geçebiliyorsunuz Bitirdiğiniz kategoriler ve topladığınız puanlar size 10 ayrı ekstra araba şeklinde geri dönüyor. 50 adet pistin tümü orjrnal pistler, ancak hevesliler için oyuna bir de Track Editör seçeneği eklenmiş 


Oynanabilirliğin Eksikliği 

Oyun içi grafikleri tatmin edici Belki bu alanda yapılmış olanların en iyisi değil ama sağa sola iki duvar atıp üzerini orman deseniyle kaplayıp "Aha size orman parkuru!" dememiş olmaları güzel Ancak arka plandaki ağaç, direk, seyirci vs. grafiklerinin bir kısmı gerçek iken, bir kısmı da varlığını inkar ediyor, bu da oynanış sırasında ufak tefek sorunlar yaratıyor. Örneğin karşınıza çıkan bir ağacın içinden geçtikten sonra yine geçerim ümidiyle gazı köklü- 


yor, ama bitiş brandasının direklerine toslayıveriyorsunuz ve şöyle güzelinden bir kaporta gocuğunuz oluyor Aklıma gelmişken, araçtaki hasarlar üzerinde titizlikle çalışılmış. Özellikle yarışınızın kamera görüntülerini tekrar seyrederken hafif darbelerde bile araç¬ ta seçilmesi zor hasarların oluştuğunu görebiliyorsunuz 
Araç ayarları da üzerinde oldukça çalışılmış bir diğer konu Lastikler ve frenin yanısıra süspansiyon ve vites kutusu ayarlarının da eklenmiş olması, işin uzmanı kullanıcılara araçlarını dilediklerince modifiye etmelerini sağlıyor Ayrıca pistleri tamamladıktan sonra sure karşılığında aracınızı onanma sokabiliyorsunuz 
Buraya kadar kayda değer bir şikayetim yok, ancak oynanabilirlik konusunda oyuncuya yeterli kolaylığın gösterilmediğini düşünüyorum Her türlü aracı ve akşamlarını gerçeğe bu denli uygun olarak tasarlayan bu oyundan beklenmedik uçuş ve dönüş sahneleri yaşanıyor. En ufak bir tümsek aracınızın havalanmasına ve fizik kurallarına uygunluğu tartışılabilecek yavaşlıkta taklalara neden olabiliyor. Bir süre sonra üs¬ 


tesinden gelebilmeye başlasanız da en düşük seviyedeki yarışlarda bile oyuncunun gereğinden fazla zorlandığını düşünüyorum Özellikle motor sporlarıyla ilgisi benden fazla dostlarımın güçlü oluşu nedeniyle tercih ettikleri Subaru Impreza'da bile yol tutuşun düşüklüğü dikkat çekici. Mutfağın bu kadar zengin olmasına karşın sunulanın kolay yutulur bir lokma olmaması üzücü. Böylesi özellikle ralli değil de "Motor sporu olsun da ne olursa olsun I" diyenleri ya da iddialı olmayan oyuncuları ilk anlarda oyundan soğutmasına, eleğin üstünde yalnızca ciddi ralli tutkunlarının kalmasına neden olabilin Aldığı puanın çoğunluğu arka plana gitse de "Ben oynarım" diyenler gozönüne alsınlar. 

Batu & Gökhan 
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Düne 2000 


Westwood' un Düne 2000' i fimdi de Playstation da 


Yapım: Westwood StudlOS Dağıtım: Westwood Studios Web: www.westwoodstudlos.com 


Atreides, Harkonnen, 
Ordos 

Düne 2000' de, bir gezegenin yönetimini ele geçirmek isteyen üç ayrı kuvvetten birisini seçiyorsunuz Her kuvvetin kendine ait farklı teknolojileri var. Terörist Ordos, barışçıl Attreıdes ve şeytani Harkonen Olay aslında Iran mevzusu gibi, Arrakis gezegeninde, çok kıymetli bir maddenin madenleri mevcut ve bu madenleri kim ele geçirirse, o her yönden en güçlü hale gelecek Oyun tamamen gezegende geçiyor ve amaç hep madenleri ele geçirmek Gezegenin yüzeyi bir çolu andıracak şekilde kumlarla kaplı olduğu için, bir sure sonra insan 


hep aynı renge bakmaktan sıkılıyor Kontrolleri de zor olduğundan, siz daha bina yapmaya uğraşırken, düşman sızı yerden kazıyor Bu moral ile de oyunu kaldırıp atmamak elde değil 

Yazık, hem de çok yazık! 

PC deki orijinali zaten beklendiği kadar etkileyici değildi Playstation' da iyice berbat etmişler Böyle yüksek çözünürlük gerektiren bir oyunu PSX' de daha da düşük çözünürlük görmek göz zevkinin yanında oynanabiliri iği de etkiliyor Birliklerinizin nerede olduğunu bile bulamıyorsunuz Adamlarınız Commodore 64' deki gibi kuçuk karelerden ibaret. Büyük savaşlarda adamlarınızı rahat ayırt edemediğiniz için seçmeniz de zorlaşıyor Bu makinenin bundan çok daha iyisini 


biliyor Neden hala bizlerı böyle uyduruk yapımlarla kandırmaya çalışıyorlar anlamıyorum doğrusu En azından daha yüksek çözünürlük olabilirdi Sesleri bir strateji oyununda olması gerektiği gibi. Ne olsun işte, basit bir fon müziği ve bumm şeklinde ses efektleri Link kablosu ile mu İti player desteği olması çok iyi fakat oyunu tek başına kurtarmaya yetmiyor Sonuç acı: Düne 2000' i Playstation' da harcamışlar 

Emin Banı 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azı bilgisayar oyunları vardır kı, bilgisayarda oy- 

_nanmaz, oynansa bile o 

tadı yakalayamaz. Bunlar genelde actıon veya platform oyunlardır Bazıları ise tamamen bilgisayar oyunudur Bunlar ise sımulasyon ve stratejidir Çoğunlukla birbirine aktarılan bu tarzlar, hayal kırıklığı yaratmıştır Bakalım PC den PSX' e aktarılan Düne 2000 istediğim gerçekleştirebilmiş mi yoksa diğerleri gibi vasat denemelerden birisi mı 


Mouse Sendromu 

Bir kere Playstation' da strateji oyna nama masının en buyuk sebebi insanların mouse' u olmaması Bir joypad ile nereye kadar tat alabilirsiniz; sorarım size En basit bir menü işlemi için bir sürü uğraşmanız gerekebilir Bunun için öncelikle bir mouse almanız şart, Fakat PSX mouse' lar acayip pahalı, siz bilirsiniz. Oyunun bir eksiği hemen bu noktada bağırmaya başlıyor. Mouse' un uzu aya dayamıyorsun uz Ekranda o kadar yavaş kalıyor ki, insanın içinden parçalamak ya da fırlatıp atmak geliyor Bir de bilgisayarda klavyeyi kullanma gibi bir özgürlüğümüz var, burada ise bildiğiniz üzre yok Neyse, biz mevzuya geçelim 
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BYZANTINE: Sırlar Labirenti 



ANTIMEl 


SidânLabirejıtL 


Labirenti nin İlk iki CO'sinin tam çözümüyle karşınızdayız. 




O yunda takılan, ama tamamen tam cozume bakarak oyunu bir saatte bitirmek istemeyenler için, karşılaşacağınız bilmecelerin çözümlerini üstü kapalı biçimde yazdık, İstanbul'un sırrını çözmek isteyen ama tam çözüme bakmak istemeyenler hemen bu Mini Çözüm bölümüne atlasın Diğerleri (yanı ışı kolay yoldan bitirmek isteyenler} için ise detaylı bir tam çözümümüz de onıkı kelime sonra başlamakta Hepinize İstanbul'daki büyük maceranızda başarılar diliyorum Çunku ihtiyacınız olacak 

Başlıyoruz 

Güzel İstanbul'u tanıyalım (daha doğrusu Avrupa yakasının güney kesimini) tanıyalım modundaki intronun ardından. Dedektif Akalın ile konusun Size Emre'nin evinde kalabileceğinizi söyleyecek O gittikten sonra evi biraz araştırın Bir dakika içinde telefon çalacak Arayan Emre Size, acilen buluşmanız gerektiğim, ama buluşma noktasını öğrenmek için önce size bıraktığı paketi bulmanız gerektiğini söyleyecek (ölme eşşeğim ölme) Telefonu kapattıktan sonra, Emre'nin evim araştırmaya devam edin Oturma odasının kütüphanesinde Sultan Süleyman ve Roma İmparatorluğu zamanıyla ilgili birçok kitap var İsterseniz okuyun Ama kütüphane¬ de özellikle dikkat etmeniz gereken üç kitap var: Türk Halı Sanatı, Türk Bilmeceleri ve Roma Devri Mimarisi Halı sanatı ile ilgili olan kütüphanenin sol, diğerleri sağ tarafında Halı Sanatı kitabının arkasından Emre'nin amcasının dükkanının anahtarı çıkacak Bunu alın Türk Bilmeceleri kitabının içinden de tarihi bir eserle ilgili bir 


bilmece akacak Onu da alın Roma Mimarisi ile ilgili kitabın içinde ise bizi daha sonra ilgilendirecek bir çizim var 

Hala evdeyiz 

Çalışma masasının üzerindeki etajerin altından, Emre'nin bir kızla çekilmiş fotoğrafı alın, onun altındaki resim, az sonra çözeceğimiz bilmecenin çozumu. Çalışma masasından Polaroid fotoğraf makinesini de alın Çalışma masasının altındaki sandıktan bir kutu çıkacak. Kutuyu açmak için, etajerdeki ve aşağıdaki resimde de görülen sırayla renkli düğmelere basın (Kırmızı, yeşil, mor, sarı, turuncu, mavi, açık mavi) 

Kutudan garip bir aletin planları çıkacak Çalışma masasının karşısındaki duvarda bir kilim göreceksiniz. Bu kilimin arkasında gizli bir kapı var Bunun yeri aklınızda bulunsun Mutfağa geçin ve müzik setinin yanındaki resimlerden Emre'ninkıne bakın Kırmızı ayakkabılar nasıl da parıl parıl parlıyor değil mi? 
Neyse, evden çıkın (bu arada evde çok oyalanırsanız Emre bir kez daha arayacaktır Panik yapmayın). Bahçeden de çı¬ 


kıp, İstanbul haritasına gelin İlk önce Sultanahmet Parkına gidin ve nıcın özellikle orada ve özellikle o konu hakkında konuştuklarını bana soramadan. Dedektif Akalın ile tanımadığınız bir kadının, varlıkları dahi bilinmeden önce çalınan tarihi eserler üzerine yaptıkları kısa konuşmaya kulak misafiri olun, Tekrar haritaya çıkın Topkapı'ya gidin Emre ve kızın birlikte çekilmiş fotoğraflarını, kapının önündeki kızın üzerinde kullanın Nuray isimli bu kız, Emre'nin bir konu üzerinde birlikte çalıştığı iyi bir insan (bana güvenin) Onunla konusun 

Nuray gittikten sonra, sız de Süleymaniye Camısi'ne gidin Kapının önünde imam ve oğluyla karşılaşacaksınız İmamın oğluyla konuşmak için Emre ve Nuray'ın fotoğraflarını üzerinde kullanın. 
Bütün seçenekleri kullanıp çocuk¬ la konusun ve Emre'nin Kapalıçarşı'da çalışan bir amcasının olduğunu öğrenin. Konuşmanız bitince, sol alttaki ayakkabı koyma yerindeki, Emre'nin cins kırmızı ayakkabılarını göreceksiniz Ayakkabıları alın (daha doğru imamın oğlu versin) Ayakkabıları daha 


yakından inceleyince, içinde size yazılmış bir not ve bilet göreceksiniz İkisini de daha yakından inceleyin, boyIece şehir haritasında yeni bir yer, Londra Oteli açılacak Buradan çıkıp, Emre'nin amcasının dükkanına. Kapalı çarşı ya gidin Demodan ve Mehmet ile konuşmalardan sonra haritaya çıkın 

Londra Oteli 

Haritada Londra Oteline gidin (en sol ust) Resepsiyonist çocuğa ayakkabıdan çıkan bileti verin vc Emre'nin size bıraktığı çantayı alın Çantadan tuhaf bir alet, Emre'nin amcası Mehmet adına kesilmiş bir at yarışı kuponuve Yerebatan Sarayı'na giriş için bir bilet bulacaksınız Haritaya çıkıp Yerebatan Sarayı'na gidin Hiç de güvenli gözükmeyen güvenlik görevlisine giriş biletinizi gösterin 


















































Onun hemen solundaki broşürlerden alın İçinden bir resim çıkacak. Sol taraftan yerebatan sarnıcına girin ve oyunu KAYDEDİN İşte Emre'yle buluşacağınız yer Soldan sürekli ileriye devam ederseniz, Emre'nin sizi beklediği yere ulaşacaksınız Yalnız Fnnre sizinle konuşabilecek kadar dikey bir pozisyonda değil, yanı yatay Kısaca ölmüş, cırtlağı çekmiş, kaput, mafiş! Huhuhü, canım kolej arkadaşım, n oldu sana? Ama neyse, bu hikaye gittikçe daha da heyecanlanıyor, kesin bir Pulitzer Odülu çıkar bana Neyse, cesedi inceleyin ve cesedin yakın çekim ekranından çıkmadan önce, Polaroid fotoğraf makinesini el altında bulundurun Bu ekrandan çıktığınız anda, daha önce Mehmet ile konuştuğunu gördüğünüz karanlık tip, Emre'nırı katilı, size de saldıracak ve uzun yolculuğunda L£mre'ye katılmak istemiyorsanız, hemen fotoğraf makinasını çekip adamın gözüne patlatın Adam ayılamadan ekranın herhangi bir yerine tıklayıp, erkekliğinizin onda dokuzunu kullanın 

Aaâa Adam öldü yaa! 

Sevimli Dedektifimiz Akçılın ın nutuklarından sonra, eve dönün 


Otelden aldığınız tuhaf aleti (adı Homer), çalışma masasının üzerindeki kablonun üzerinde kullanıp şarj edin Tam bu sırada dış kapı zorlanacak. Hemen arkanızı dönüp, kilimin arkasındaki gizli geçitten geçin ve aşağı inin Mehmet'in dükkanına gidin Onunla konuşun ve Emre ile çekilmiş fotoğraflarını alın Emre'ye sürekli AFACAN dediğini öğrenin Homer'ın şifresi bu olmasın sakın? 

Bak bak bak! Homer'a bu şifreyi girince, İstanbul Üniversitesi ile bîr bağlantı atraksiyonuna girilecek, ama başarılmayacak Hemen haritaya çıkıp İstanbul Üniversitesine gıdın Laboratuardaki hanım (kı ismi Şerife Gelecek olup, yengenfzdir, yakarım!} ile konuşmak için Homer'ı üzerinde kullanın Gayet uzun bir konuşmadan sonra. Şerife size KUO'nun aslında ne olduğunu anlatacak Çok gelişmiş bir veri tabanı olan KLIO, belli bir tarih dönemine ait olan bütün bilgileri Internet üzerinden toplayıp, bunları grafk haline dönüştürüyor İsteyen kışı de sanal olarak oluşturulan bu tarihi mekanın içine girip, istediği gibi sanal olarak dolaşabiliyor Sız de sistemi bir deneme sürüşüne tabu tutmayı kabul ediyorsunuz Sistemden çıkıp tekrar Şerife ile konuşun Gördüğünüz gibi, sistem çok güzel çalışıyor, ama sağdaki kapının dokusu eksik, o yüzden o tarafa doğru ıleüeyemıyorsunuz O doku Emre tarafından silinmiş. Peki neden Emre bu sistemi baltalamak istemiş olabilir? 
Varlığından Larıh profesörlerinin bile haberdar olmadığı eserler, nasıl olup da çalınabılıyor? Ve butun bunların KLIO ve Emre’nın öl¬ 



dürülmesiyle ne ilgisi olabilir? İşte bütün bunları, ve İstanbul’un büyük sırrını çözmek için hep birlikte bir ay daha bekleyeceğiz O zamana kadar, sırlar içinde kaybolmamamya bakın 

Mini Çözüm 

* Kimseyle konuşamıyorum. 
Neden? 

Belki de sîzin önce Emre'yi tanıdığınızı ispatlamanız gerekiyordun Bir fotoğraf işinizi görebilir mesela 

■ Emre'nin evindeki sandığın içinden bir kutu çıktı. Ama inatla açılmıyor. 

Kutunun üzerindeki işaretlere dikkat Onları daha önce bir yerlerde görmediniz mi? Hem de çok yakın bir yerlerde 

■ Sultanahmet Camisi ne kadar geldim, ama takıldım kaldım. Ne yapsam kine? 

Hmm, kırmızı ayakkabıları hatırlayın Çözüm hiç ummadığınız kadar yakın olabilir 

■ Ayakkabıyı da buldum, ama yine takıldım. 

Kokuya dayanabilirseniz, ayakkabıdan çıkanları bir inceleyin bakalım Belki haritada yeni ufuklar açarlar size, . 

* Yerebatan Sarayı ndaki gıcık güvenlik görevlisi beni içeri salmıyor... 

E adam haklı, biletli biletsiz her vatandaşı içeri alsaydı, oraya güvenlik görevlisi diye di km ez terdi, öyle değil mi? 

■ İmdat! Emre'nin katili her seferinde benim de cücüklerimi dürüyor! 

Senaryo icabı kendisi azıcık katil olur da Genel kanıya göre katillerin yüzde doksanı ani ışık ve faş patlamalarından korkarlar 

■ Emre'nin evine geri döndüm. Homer'ı da şarj ettim masada. Ama katil beni burada da buldu. İmdat! 

Arkanızdaki kilime baktınız mı? 
Ayıp etmişsiniz, halbuki ne kadar etkileyici desenleri var.., 

* Kaçtık kaçmasına ama bu Homer denilen alet bana geçit vermiyor. Şifre de ne ola ki? 

Emre amcasını çok seviyormuş anlaşılan. Belki aralarında şakalaşmak için kullandıkları bir sözcüğü şifre olarak seçmiştir. Bir lakap olabilir mesela 

* İstanbul Üniversitesindeki hanım bîr türlü bana yüz vermiyor. Neden7 

Yengeniz olur da ondan, Belki de, şöyle tuhaf, elektronik bir cihaz ilgisini çekebilir ha ne dersiniz? 
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Gabriel Knight 3 



1. GUN 


Saat: 10am-12am: 

Gabriel Knight olarak 

O yurvt Gapncl in otel 

orMvıncJrt başhyafuz. İlk nH^tVîk gardırobu agn 

ve irinden askı îte selobantı alın Oda kapısını açarak koridora çıkın IHı kaLLa gördüğünüz her odada başkaları kalıyor, onlarla oyunda ilerledikçe tanışacaksınız Koridorun iki ucundaki merdivenlerden birini kullanarak aşağı ya inin 

Lobiye inince ilk ış olarak masanın üstündeki kaseden bir şeker alın Resepsiyona gidip Jean ile konuşun (Birisiyle konuştuğunuzda butun seçenekleri kullanarak mümkün olan her şeyi sorun) Masanın üzerindeki kayıt defterine bakın Otele kimin ne zaman giriş yaptığını öğreneceksiniz Jean masadan uzaklaştığında, masanın üzerindeki kalemi alın Lobideki koltukta Oturan kişiyi fark etmişsinizdir (Lrnılıo). 
Onunla yine mümkün olan her konu hakkında konusun Konuşmanız bitince resepsiyonun yanındaki perdeli kapıdan geçerek telefon bölümüne girin 

Inventory'den Prens James'in kartını seçin ve bir telefon üzerinde kullanın Gabriel Prens'ı arayacak ve ona oğlunun kaçırılma» sıyla ilgili bilgileri verecek Konuşmanız bittiğinde kabinlerden çıkıp lobiye geri donun Merdiven¬ 


lerin olduğu kısımdaki girişi kullanarak yemek salonuna girin İçeride önceden tanıdığınız dedektif Mosely ile karşılaşacaksınız Konuşmanız bitince lobiye geri dönün 

Otelden dışarıya çıkın Minibüsün yanındaki kızıl saçlı kadınla konuşun (Maddine Ruthanej Şimdi şehri gezmeye başlayabilirsiniz Otelin hemen ilerisindeki yol tabelalarına bakarak gitmek istediğiniz yere kolayca ulaşabilir siniz İlk olarak otelin hemen sol tarafındaki kitapçı dükkanına gıdın Vitrindeki HolyGraıl (Kutsal 




Tas) ve San Grael kitaplarını inceleyin İnceleme sırasında çocuğu kaçıranların tas ile ilgisi olduğunu anlıyoruz Şimdi tabelayı takıp ederek müzeye gidin Merdivenlerden çıkarak müzeye girin 

iren doğru ilerlediğinizde masasında oturmakta olan Madame Gırard ile tanışacaksınız Onunla konuştuktan sonra müzenin ıçı ne girin Burada kentin tarihiyle ilgili resimler bulacaksınız Hepsi nı inceleyin İleride konuşan iki kadın göreceksiniz Yanlarına yaklaştığınızda tartışmakta oldukları konudan vazgeçiyorlar Onlar konuşurken resimlerin arka tarafına geçin Buradan onları duyabilirsiniz Konuşmaları bittiğinde yanlanna gidip konuşun Masanın üzerindeki eşyaları ince I eyere k bilgi alabilirsiniz Müzeden çıkıp otele geri döndüğünüzde ilk zaman parçasını bitirmiş olacaksınız 

Saat:12am-2pm : 

Gabriel Knight olarak 

Yemek salonuna girdiğinizde Wılkes ile Madelınf arasındaki konuşmayı izleyeceksiniz Konuşmaları bittiğinde yanlarına gidip her ikisiyle de konuşun. Büfe masasına gidip bir şurup paketi alın Merdivenleri kullanarak yu¬ 


karı kata tıkın Burada Lady Howard ve Estelle ile HmiliO'fıun odalarını değiştirdiklerim görüyoruz, Şimdi otelden çıkıp işaretleri takıp ederek kiliseye gıdın İçeri girdiğimizde Buclıellı ile Abbe Arnaud (rahip) arasındaki ufak tartışmayı izliyoruz, Önce Buchellı ile konuşun Bize Naples'tan geldiğini söyleyerek Onunla konulmanız bittiğinde rahibin yanına gidin Bu sırada Buchellı kiliseyi terk edecek Rahiple konuşma mız sırasında bazı önemli bilgiler ediniyoruz ve Templar konusunda Larry Chester ile görüşmemiz gerekliğim öğreniyoruz Şimdi kapının yanındaki resimdeki meleklerin ellerinin üzerine tıklayarak çıkan menüden "trace" seçeneğim seçin ve kiliseden çıkın Kiliseden çıkarken saat sesi duyacaksınız Bu oyunda kısa bir zaman aralığınız geçtiğim ve çevrede bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor Otele geri donun Yukarı çıkıp Moselynin kapısını 
(33 numara) çalın İçeri girdiğinizde konuşmaya başlayacaksınız Bizden bir şeyler sakladığını fark etmişsinizdir Konuşmanız bitince dışarı çıkın ve karsıdaki masanın üstündeki bardağı alın (Mosely ile konuşmanız sırasında kapıdan sesler gelemeye başladığında göz deliğini incelerseniz Emilio'nun bu bardakla içeriyi dinlemeyi çalıştığını fark edebilirsiniz Boylece bardağı ne amaçla kullanacağımızı da öğrenmiş oluyoruz). Lobiye inip resepsiyonda¬ ki defteri tekrar inceleyin Buchelli hakkında şüphelenmeye başlıyoruz Otelden çıkın. 

Saat: 2pm - 4pm : 

Gabriel Knight olarak 

Otelin tam karsısındaki motor kiralama yerine girin. Görevliyle konuştuğumuzda motorların otel turuna katılanlara ayrıldığını öğreniyoruz Rezervasyon listesi üzerinde düşündüğümüzde (liste üzerine tıklayıp çıkan menüden ampul simgesini seçerek) aklımıza parlak bir fıkır geliyor Eğer bize motor vermezse, biz de Mosely kılığına girip motor alırız. Otele geri donun Jean 
masasından uzaklaştığında 33 
numaralı zile basıp hemen yukarı çıkın Mosely odasından çıkınca kapısını açarak içeri girin ve asılı duran ceketi alın. Dışarı çıkın ve Mosely'nin gelmesini bekleyîn Lobiden aldığınız şekeri, üzerinde cadde resmi bulunan masanın üzerine koyun (33 nolu odanın olduğu koridorun diğer tarafında) Aşağıya inip tekrar 33 
no lu zile basıp yukarı çıkın Şekeri bıraktığınız koridoru gözleyin Mosely odasından çıkacak, şekeri görünce duracak ve onunla uğraşırken Mosely'nin (veya cebinden çıkmış olan pasaportunun) üzerine tıklayarak pasaportunu araklayacaksınız Aslında ceket ve pasaportu bir seferde de alabilirsiniz ama acele etmeye gerek yok Ayrıca eğer ilk seferinde beceremezseniz bu işlemi dilediğiniz kadar tekrarlayabilir, istediğiniz kadar şeker alabilirsiniz 


Ote|den çıkıp müzeye gidin Şimdi müzenin girişindeki kayıp eşya kutusundaki şapkayı alabilirsiniz Şapkayı aldıktan sonra tekrar kiliseye doğru gideceğiz ama bu seferki hedefimiz kilisenin hemen yanından girilen mezarlık kısmı Buraya girdiğimizde Abbe'yi evinde çiçekleri sularken görüyoruz, İçeri girerken su spreyini cama bırakacak Onu alın Simdi kilisenin yanındaki yoldan ilerleyince bir çıkmaz sokağa geleceksiniz. Bu sokağın sonundaki evin kapısının altında bir delik var Elinizdeki selobantı delik üzerinde kullanın Su spreyini kullanarak duvardaki kediyi rahatsız edin. 
Kedi delikten içeri kaçarken tüyleri banta yapışıyor Tüylü bantı alın Şimdi inventory ekranında yapmamız gereken birkaç iş var Öncelikle şurup paketini tüyler üzerinde kutlanın Artık yapış yapış bir bıyığımız var Bıyığı ve şapkayı ceket üzerinde kullanın Mosely giysimiz hazır Son olarak ta kalemi Mosely'nin pasaportu üzerinde kullanın 

Motor kiralanan yere gidip hazırladığınız giysiyi Gabriel üzerinde kullanın Satıcı bizi Mosely sanıp Harley'in anahtarını, dürbün ve kürek verecek Artık istediğimiz yere gidebiliriz Motorla bir yere gitmek için motorun üzerine tıklayıp kullanma simgesini seçmeniz gerekiyor Bunu yaptığınızda vadinin üstten görünüm harita ekranına geleceksiniz İlk olarak Blanchefort'a gidin Buraya ulaştığınızda Gabriel motorunu park edecek Şimdi kamerayı yola çevirip beklemeye başlayın Birazdan Wılkes motoruyla beiırecek Üstüne tıkladığınızda çıkan menüden takip simgesini seçin. Motora atlayıp Wilkes'ı takıp etmeye başlayacaksınız Wîıkes haritada yem belirecek olan L'Ermitage'de du¬ 


ruyor. Motorunun plakasına bakın ve not defterini plaka üzerinde kullanın. Gabriel plakayı bir kağıda not alacak, boylece Wılkes'ın motorunu artık tanıyabileceksiniz Yolu takip ederek yukarıya çıktığınızda Wilkes'ı bulacaksınız, Onunla konuştuktan sonra aşağı inin ve biraz sonra yoldan geçecek olan Madeline'i takip edin Şimdi Coume-Sourde isimli yeni bir yer daha acilmiş olmalı, 

Blanchefort'a geri dönün. Dağın tepesine çıktığınızda harabelerde gözlem yerleri olduğunu göreceksiniz Durbunu manzara üzerinde kullanın Şimdi dürbün ekranında dikkat çekici bir şey olduğunda 'x50 zoom r ışığı yanacak ve orada neler olup bittiğim yakından görebileceksiniz Manzaradaki beyaz evin olduğu yere gelince ışık yanacak Zoom yaptığınızda Madeline'i etrafı araştırırken göreceksiniz. Aşağı inip motorunuza binin Şimdi kı durağımız Couza Tren İstasyonu. Taksiciyle konuşun. Hatırlamasının zor olduğunu söylediğinde cüzdanı üzerinde kullanarak ona biraz para verin İki adamın siyah bîr arabayla Rennes-le-Chateau'ya gittiğini söyleyecek İstasyona girin ve biletçi kızla konuşun. Burada Naples'tan gelen bir tren olmadığını ve Nice'den iki kişinin geldiğini öğreniyoruz Duvardaki tren panosuna da bakabilirsiniz Motoru kullandığınızda zaman ilerleyecek. 

Saat:4pm - 6pm: 

Gabriel Knight olarak 

Yapacağımız ilk iş LHomme Mort'a gitmek Burada mor bir motor göreceksiniz ama kimin bindiğini görmediğimizden plakasını şimdilik not edemiyoruz. 
Yolu takip edince Mosely ile karşılaşacaksınız. Onunla konuştuktan sonra geri dönüp motorun plakasını not edin, Şimdiki durağımız Blanchefort. Turuncu ve kırmızı motorları park halinde buluyoruz Tepeye çıktığımızda Emilio Baza'yı dinlenirken buluyoruz Onunla konuştuktan sonra dürbünü kullanın Beyaz yere zoom yaptığınızda Mosely ile Madelıne'in ortak merakları olduğunu görüyoruz, Aşağı inip motorun plakasını not alın İsterseniz tekrar L'Homme Mort'a gidip Mosely ile konuşabilirsiniz Şimdi Blanchefort'a geri donun Sola giden yol sizi Rogue Negre'ye 


götürecek Burada Wilkes'i yine o garip aletle çalışırken buluyoruz Ona tüm soruları sorun 

Sıradaki durağımız Larry Chester'ın evi Kapıyı çalıp içeri girin Onunla konuşurken Templar hakkında birçok önemli bilgi ediniyoruz Konuşmanız bitince Rennes'e geri dönün 

Saat: 6pm - 10pm : 

Gabriel Knight olarak 

Otele doğru gittiğimizde Grace'i ve Prens James'in adamlarını goruyoruz Konuşmak için odamıza çıkıyor ve onlara Öğrendiğimiz her şeyi anlatıyoruz. Kontrol tekrar size geçince aşağı inip geçen geceki resepsıyonist ile konuşun, Anlattıkları Buchelli hakkındaki soru işaretlerimizi arttırıyor Otelden dışarı çıkınca prensin adamlarını göreceksiniz Onları takip edin Mezarlığa doğru gidecekler, peşlerinden gidip mezarlığın girişindeki büyük mezarın arkasına saklanın (Mezara tıklayıp çıkan menüden saklanma simgesini seçerek). Adamlar Abbe'nin evine gidecekler ve aralarındaki ilginç dıyaloğa şahit olacaksınız. Adamlar gittikten sonra mezarın hemen yanındaki odanın ışığı yanacak. Pencereyi aralayıp ses kayıt cihazını pencere üzerinde kullanın Abbe'nin telefon konuşmasını kaydedeceksiniz, Ama konuşma Fransızca olduğundan şimdilik pek bir şey anlamıyoruz Otele doğru gidince adamları arabaya binerken göreceksiniz Üzerlerine tıklayıp takip simgesini seçin Onlara fark ettirmeden takip ettiğinizde Larry'nin evine gittiklerini göreceksiniz ama motoru kullanarak Larry'nin evine biz gidemiyoruz O halde başka bir yol bulmamız gerek Blanchefort'a gidin. Biraz yukarıya çıkınca İleride Larry'nin evim göreceksiniz Yolu takıp edince evin arkasında bir yere varacaksınız Kuyunun yanındaki ağacın arkasına saklanın Adamlar arabadan inip Larry ile selâmlaşıyorlar Burada yaptıkları el hareketlerine dikkat edin Adamlar içeri girdiğinde saat sesi duyacaksınız. 

Rennes-le-Bains'e gidin Tavernaya girdiğinizde Wilkes ile Buchelfi'yi göreceksiniz Onlarla konuştuktan sonra dışarı çıkıp motorun plakasını not alın Otele geri dönün Eğer yemek odasına girerseniz Madeline, Estelle ve Lady Hovvard'ı konuşurken görecek ve Madeline ile biraz laflayacaksınız. Odanıza çıkın Mosely ile Grace oturuyorlar. Onlarla konuşurken Larry ile adamların el sıkışmasından bahsettiğinizde Mosely sizden hareketi göstermenizi isteyecek. Doğru sıra baş parmak, serçe parmağı, avuç içi, parmak içi ve yumruk yani 2,5,1,4,3. Eğer doğru yaptıysanız Mösely Freemason'lardan bahsedecek. Yanlış yaparsanız başka bir diyalog ile karşılaşacaksınız ve birinci gün bitecek 


_ 2. GÜN 

Saat: 7am -1 Oam : 

Grace Naklmura olarak 

2. güne Gabrıehn odasında, Grace Nakimura olarak başlıyoruz. Oyunda zaman ilerledikçe bazen Gabriel'i, bazen de Grace'i kontrol edeceğiz Öncelikle yatağın sağındaki masanın üstündeki laptop bilgisayar gidin Masanın üzerinde iki tane parmak izi alma aracı bulacaksınız Bir tanesini alın Mouse yardımıyla laptop'u seçince Grace oturacak ve SIDNEY programını çalıştıracak. 

SIDNEY'i kullanmaya alışmanız gerekiyor çünkü oyun ilerledikçe bu programa çok ihtiyacınız olacak Grace'in e-mail'lerini okuyun. Search aracını kullanarak oyunda şimdiye kadar karşılaştığınız kelimeler hakkında araştırma yapabilirsiniz. (Or: Templars) Vampires kelimesini kullanarak araştırma yapın 

SIDNEY'İ e biraz oynadıktan sonra odadan dışarı çıkın Kapının önündeki Holy Grail kitabını alın. İsterseniz burada parmak izi almayı öğrenebilirsiniz. İlk olarak inventory f den parmak izi alma aracını seçip, kitabın üzerinde kullanın. Şimdi parmak ızı alma ekranındasınız Soldaki parmak izi fırçasını alıp siyah toz üzerinde kullanın. Şimdi fırçayı kitabın üzerine getirin ve mouse tuşuna basılı tutarken kitap üzerinde, fırçalama hareketi yapın Eğer nesne üzerinde parmak izi varsa, bir kaç fırça darbesinden sonra belirmeye başlayacaktır Ama kitabın üzerinde parmak izi bulamayacaksınız 

Eğer bir nesne üzerinde parmak izine rastlarsanız, soldaki banttan bir parça alıp parmak izi 


üzerinde kullanın Sonra da elinizde bant olmak üzere, yine alet kutusunun sol tarafındaki dosyalama sistemine tıklayın. 
Böylece parmak izi inventory'ye eklenecek ve daha sonra SIDNEY yardımıyla araştırma yapabileceksiniz. 

Otel lobisine inip Jean ile konuşun Yemek odasına girip Madeline Butane ile konuşun. İşiniz bitince otelden dışarı çıkın 

Şimdi gitmeniz gereken yer Tour Magdala. Buraya gitmek için fıskiyenin ilerisindeki pahalı görünüşlü evden sağa dönüp yolu takıp ederek ulaşabilirsiniz Kamerayı geniş bir açıya ayarlayınca gitmeniz gereken kulenin nerede olduğunu görebiliyorsunuz İçeri girip merdivenlerden yukarı çıkın Yukarıda Abbe'yi bulacaksınız Onunla konuşabildiğiniz tum konular hakkında konuştuktan sonra otele geri donun 

Eğer doğrudan yemek odasına girerseniz tur grubuyla birlikte ayrılacaksınız Bunun yerme üst kata çıkıp. Mosely'nin kapısını çalarak tur zamanının geldiğini belirtebilirsiniz Her iki halde de yemek odasına girdiğiniz zaman tur başlayacak 

İlk durağınız Poussin's Tomb Çevreyi biraz inceleyin, eğer yanınızda fotoğraf makinesi varsa fotoğraf ta çekebilirsiniz Burada 


le arabayı kapıyı örtecek şekilde koyuyor Çarşafları değiştiriyor Sonra temizlik malzemelerini almak için arabayı çekiyor. İşte arabayı kapının önünden çektiği zaman içeriye girebiliyorsunuz Ama cok zaman harcarsanız sızı yakalıyor, ve iki kere yakalandığınızda arabayı daima kapının önünde bırakıyor O yüzden burada save /load gereksinimi var 

İlk durağımız Emilio'nun odası Roxanne içeri girip kapıyı aralık bıraktığında içeri girin Roxanne'ın banyoya girdiğini göreceksiniz. Hemen Emilio'nun odasındaki mutfak asansörünü bulun ve kilidini açın Hole geri çıkın Biraz bekledikten sonra Roxanne dışarı çıkıp Madeline'in odasına girecek Yine aynı şekilde içeri girin ve balkon kapısını açıp dışarı çıkın Roxanne odadan çıkınca Gabriel odaya geri girecek Madeline'ın oda kapısını açarak dışarı çıkın Artık bu zaman diliminde istediğiniz zaman odaya girebileceksiniz Şimdi girmeniz gereken oda Lady Hovvard'ın odası. 
Yine içeri girince hemen balkona çıkın Roxanne odayı terk edince içeri döneceksiniz. Aynı şekilde on kapıyı açarak bu zaman diliminde bu odaya istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz 

Roxanne şu an Buchelli'nin odasında olmalı İçeri girince he- 


Ermslıo Baza nın tozun üstüne yazdığı "SUM" kelimesi dikkatimizi çekiyor Grace'in resim defterini (sketchpad) bu kelime üzerinde kullanın, daha sonra gerekebileceği düşüncesiyle not alacaktır 

Turun ikinci durağında Blanchefort'un tepesine götürüleceksiniz Burada yine Madeline'in verdiği bilgileri dinledikten sonra, o ve Wilkes'in konuştuğunu fark edeceksiniz Onlara yaklaşıp neler söylediklerini dinleyin. Aynı şeyi Lady Hovvard ve Estelle için de yapın Le Serpent Rogue'den bahsettikleri zaman tur grubu onlara bu konu hakkında soru soracak Şimdi en son Mosely olmak üzere herkesle konuşun Mosely ile de konuştuktan sonra zaman geçecek 


Saat: 10am - 12pm : 

Gabriel Knight olarak 

Tekrar Gabriel’ı kontrol ediyoruz. Masanın üzerinden diğer parmak izi alma aracını alın Gardırobun yanındaki mutfak asansörünün kilitini kaldırıp, açın Odadan çıktığınızda otelin hizmetçisini (Roxanne) Mosely'nin odasından çıkarken göreceksiniz El arabasını Emilio Baza'nın kapısına doğru götürecek ve temizlemek için içeriye girecek Yaptığı hareketlere dikkat edin Öncelikmen mutfak asansörünün kilidini açıp dışarı çıkın, herhalde Roxanne'ın sızı yakalamasını istemezsiniz 

Roxanne Buchelli'nin odasından çıkınca Wilkes'ınkıne girecek Burada yapmanız gereken şey yine mutfak asansörünün kilidim açıp hemen dışarı çıkmak 

■ Lady Howard ve Madelıne'ın odalarında almanız gereken eşyalar olduğu için, eğer kapıları açmayı beceremez veya hizmetçinin rutinini kaçırırsanız başka bir yol kullanmalısınız Bunun ıcın Gabrıel'ın odasındaki pencereyi açıp çatıya tırmanmalısınız Buradan Lady Howard ve Madeline'in odaları arasındaki balkona geçebilir ve içeriye girebilirsiniz 

Şimdi bu yollardan herhangi birini kullanarak Lady Hovvard'ın odasına girin İçerideki eşyaları inceleyin Özellikle yatağı araştırmalısınız. Gabriel bir dosya bulup yatağın üzerine koyacak Bu dosyanın içinde iki tane parşömen bulacaksınız Onları alın Banyoya girin ve lavabodaki Suppuration H tübünü alın Eğer tubun yanındaki aynadan parmak izi almayı denerseniz, Lady Hovvard'ın parmak izini bulacaksınız. 


ı 


Şimdi girmeniz gereken oda Madeline'inki, Yine herhangi bir yolu kullanarak içeri girin. Özellikle yatağının yanındaki gardırobu inceleyin Çekmeceyi açınca içinde koordinat belirleme aracını ve haritayı bulacaksınız Haritayı alın Yatağı araştırınca altından çanta çıkacak. Çanta üzerinde mouse'u kullanarak çıkaracağınız menüden "move up" (kaldır) seçeneğini seçerseniz Gabriel çantayı yatağın üzerine koyacak Çantayı açarsanız içinde silahı bulacaksınız Silahı almayın, Onun yerine üzerinde parmak izi aracını kullanıp Madelıne Buthane'ın parmak izini alın Eğer bunu yapmadan silahı alırsanız parmak izi silinecek Artık otel lobisine inebilirsiniz 
Jean ile konusunca aşçının eve gönderildiğini öğreneceksiniz Yemek odasına girin Gabriel'in aklına mutfak asansörlerini kullanıp diğerlerinin odasına nasıl girebileceği hakkında bir fikir gelecek. Lobiye geri donup Jean ile konuşun Onunla yemek hakkında konuşarak mutfağa girme izni alabilirsiniz Yemek odasına geçip mutfak kapısını açıp içeri girin Yuzunuzu kapıya doğru donun Sağdaki asansör Buchellı ve Wilkes'ın odasına, soldaki ise Emilıo ve sizin odanıza çıkıyor 


İlk olarak sağdakinden başlayalım Kapısını açın ve içeriye tıklayarak çıkan menüden "move inside" (içeri gir) seçeneğini seçin. İpleri çekince asansör yukarıya çıkacak. Wılkes'ın odasına giren kapıyı kullanın Masanın üzerindeki mektubu okuyunca, Wilkes'ın amacı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Tekrar asansöre girip karşıdaki kapıdan Buchelli'nin odasına girin. İçeride biraz araştırma yapınca Buchelli'nin burada bulunma nedeni hakkında fikrimiz olacak Odadaki çanta üzerinden Buchelli'nin parmak izim alabilirsiniz Buchelli'nin gardrobunda rahip giysisini göreceksiniz, soldaki giysileri inceleyip Naples trenine binmediğini kanıtlayan bilet koçanını görün 

Mutfağa geri dönüp soldaki asansörü kullanın Emilio'nun odasına girince yatağı inceleyin ve yastığın altındaki kumaş parçasını bulun. 

Lobiye geri dönüp otelden dışarı çıkın Kilisenin yanındaki yoldan mezarlığa girin Abbe'nın ofis penceresini açmaya çalıştığınızda sıkışmış olduğunu göreceksiniz Suppuration H tubunü pencerede kullanarak açın ve içeri girin 

Duvardaki portre de dahil olmak üzere içerideki her şeyi ince¬ 


leyin Abbe'nin masasının arkasına geçin ve çekmeceyi açın İçerideki dergiyi açıp sayfaları çevirip inceleyin Dergiyi geri koyduğunuzda çekırıecenin içindeki sigara paketi üzerinde parmak izi aracını kullanıp Abbe'nin parmak izini alın. 

Şimdi otel odanıza geri dönme zamanı. Grace'in laptopünu kullanıp SIDNEY'i çalıştırın. Üst menüden ADD OATAyı seçin. 
Lady Hovvard'ın odasında bulduğunuz iki parşömeni ve Madeline'in odasından aldığınız haritayı seçin. Bu nesnelere tıklayarak çıkan menüden "Scan into SID¬IM EY" seçeneğini seçmelisiniz Yine ADD DATA yardımıyla aldığınız parmak izlerini ve plaka numaralarını ekleyin 

Artık aldığınız eşyaları geri bırakabilirsiniz. Öncelikle Lady Hovvard'ın odasına girip aldığınız iki parşömeni dosyanın içine koyun. Gabriel dosyayı tekrar yatağın altına koyacak, Madeline'in odasına girin, çekmeceyi açın ve haritayı yerine koyun Bu işlemleri bitirdikten sonra otel lobisine döndüğünüzde bu zaman dilimi bitecek. 

Saat: 12pm - 2pm : 

Yine Grace'i kontrol ediyoruz. 
İlk olarak şarap ambarına girin Barmen dahil olmak üzere herkesle konuştuktan sonra tekrar dışarı çıkın 

Mansiyona doğru yürüyün ve sağdaki evin arka tarafına doğru giden yola ilerleyin. Yolun sonuna gelince oradaki kısa duvara tıklayın ve "climb" (tırman) seçeneğini seçin. Grace yukarıya tırmanacak, Sarmaşıkları kullanıp tekrar tırmanın Şimdi sağdaki pencereden içeri girebilirsiniz En son sandık olmak üzere odadaki her şeyi inceleyin. Gardırobun içine bakınca garip cübbeler göreceksiniz Resim defterini kullanıp cüppelerin üzerindeki sembolü not alın Şimdi sandığa gidebiliriz Grace sandığı açınca bebek bacağına benzeyen birşey görecek ve aceleyle kapağı* bırakınca aşağıdaki birinin dikkatini çekecek Burada evin sahibi Montreaux'un sizi yakalamaması için çok hızlı olmanız gerek. 

Eğer yakalanıp dışarı atılırsanız kütüphanesini inceleyemeyeceksiniz. Saklanmak için gardıroba 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Gabriel Knight 




tıklayın ve çıkan menüden "hı- de"'ı (saklan) seçin Montreaux içeri girip bakınacak ve tam gardıroba yöneldiği zaman Madeline dışarıdan onu çağıracak O odadan çıkınca kütüphaneye giden spiral merdiveni kullanın. 
Masanın ortasındaki ince çekmeceyi açın (Bulmanız biraz zor olabilir) İçindeki Immortals kitabından Montreaux'un parmak izim alın Şimdi kitabı alabilirsiniz. 
Kitabın her sayfasını okuyun ve mutlaka hepsinin üzerinde inceleme ve düşünme seçeneklerim kullanın Masanın arkasındaki duvardaki Montreaux'un portresine bakın. Eğer portrenin sağ gözünü incelerseniz, Grace garip bir şeyler fark edecek Masanın arkasındaki sandalyeyi çekip üzerine çıkın ve göze bir daha bakın Kutsal Tas resmini göreceksiniz. 

Eğer biraz önce açtığınız çekmecenin sol tarafına bakarsanız görmesi zor bir düğme fark edeceksiniz Düğmeye basınca kütüphanenin etrafındaki beş heykelden çıkan lazer ışınlarını göreceksiniz Bu bilmeceyi çözmek için beş heykel kafasını da çevirip bir pentagram (beş köşeli yıldız) oluşturmanız gerekiyor. Biraz uğraşarak kolayca halledebileceğiniz bir bilmece Bunu yaptığınızda odanın ortasında aşağı inen bîr merdiven açılacak Bodrum¬ 


da birçok kilitli kapı göreceksiniz Küçük bir merdivenin yanındaki kilitli olmayan kapıyı bulun, açın ve içeri girin, Burada, duyduğunuz bebek sesine benzer sesin kaynağını anlayacaksınız Herşeyi incelediğinizde makineyi çalıştıran yaşlı kadının yanına gidip konuşmaya başlayın Eğer daha önce Montreaux sızı yakalamışsa, bodruma girmek için o ilk kullandığınız kısa duvarın yakınındaki kiler kapısını kullanabilirsiniz Yaşlı kadınla konuştuktan sonra ambarın dışındaki Mosely'i bulun ve konuşun Böylece bu zaman dilimi bitecek. Kapanış filminde, tur grubunun başka bir siteyi ziyaret ederken iki ölü bulmasını izleyeceksiniz: Prens James'in adamlarını. 

Saat: 2pm - 5pm : 

Gabriel Knight olarak 

Bu zaman diliminde tur grubuyla konuşarak bilgi almanız gerekiyor, oyunun bu bölümünde vakit hızlı geçtiğinden her şeyi yapamayabilırsiniz, Ama merak etmeyin hiçbiri bu dilimin bitmesi için gerekli değil, sadece konuştuğunuz her kişi size ek bilgi ve ipucu verecek, o kadar 

Bölüme Gabnel'ın odasının dışında başlıyoruz Eğer Lady Howard ve Madelıne'in oda kapılarında bardağı kullanırsanız konuşmalarını dinleyebilirsiniz Lo¬ 


biye inin ve telefon kısmına geçin Buchelli'nin içinde bulunduğu kabinin perdesi üzerinde kayıt cihazını kullanıp bu İtalyanca konuşmayı kaydedin Buchellı konuşması bitince lobiye dönüp içki içmek için Wilkes J a katılacak. 
Kullandıkları bardakların rengine ve sekline dikkat edin Daha sonra Wılkes'ın kullandığı bardaktan parmak İzi alacaksınız. Şimdi Jean ile cinayet hakkında konuşun Şimdi otelden çıkıp Tour Magdala'ya gitmelisiniz Kulenin üstüne çıkınca Abbe'yl bulacaksınız Onunla konuştuktan sonra motor kiralama dükkanına gidip Harley'inize binin Gitmeniz gereken yer Prens James'in adamlarının ölü bulunduğu Armchair of the Devil (Şeytanın Koltuğu). 

Siteye varınca yolu takip ederek cesetlere ulasın Önce Mo sely ile konuşun. Cesetleri ve yaralarını inceleyin Koltuk yapısının arkasındaki ve yanındaki kan izlerim bulun ve üzerinde tüm seçenekleri uygulayın. Kanın yanındaki diz izlerine dikkat edin. 
Bunlar üzerinde düşünme simgesini kullanınca Gabriel İki adamın nasıl ölmüş olduğuna dair fikir sahibi olacak Motorunuza geri döndüğünüzde Madeline gelecek ve siz Mosely ile birlikte otele geri döneceksiniz. Yol esnasında olay yerine gelmekte olan polis ara¬ 


balarını duyabilirsiniz Otele dönünce ister Mosely'in odasına çıkabilir, ister diğerlerinin kapısında bardağı kullanarak bir şeyler öğrenebilirsiniz İşiniz bitince Harley'inize binerek Armchair of Devil'a gidin 

Yolun diğer tarafına bakarsanız tekerlek izlerini fark edeceksiniz Üzerlerine tıklayarak onları inceleyin Kamera ile biraz oynayarak izlerinin yakınındaki çıkışın yerini bulun ve içeri girin Burada Prens James'in adamlarının kullandığı arabayı bulacaksınız, arabayı ve lastikleri inceleyin Lastikleri dışarıdaki izlerle karşılaştırmak için not defterinizi lastikler üzerinde kullanın İzlerin bu arabaya ait olduğunu göreceksiniz Harley'inize atlayıp Larry Chester'ın evine gidin 

Larry'nin evine vardığınızda yolda başka tekerlek izleri göreceksiniz Onları da farketmek epey güç Elinizdeki lastik izlerini bunlarla da karşılaştırın Şimdi Larry'nin kapısını çalabilirsiniz Larry kapıyı açıp, sizi içeri davet edecek Tüm konuşma seçeneklerini kullandığınızda Larry'i rahatsız edeceksiniz ve sizi evden dışarı atacak. Şimdi Larry'nin çalışma odası penceresinden içeri bakarsanız, Larry'nin saatin alarmını kurduğunu göreceksiniz Bundan sonra Larry, Blanchefort'a gitmek üzere evden çıkacak. Oyunun başında gardıroptan aldığınız askıyı penceredeki' delikte kullanınca saati çevirebilecek ve yazan zamanı okuyabileceksiniz - 2:00 Cinayet mahali ve saat işlerini tamamladığında zamanın geçtiğini belirten saat tıklamasını duyacaksınız Harley'inize atlayıp otele geri dönün 

Lobiye girdiğinizde Emılio ve Estelle'i göreceksiniz. Estelle'i takip edin ve motor kiralama yerine girene kadar bekleyin. Motoruyla dışarı çıkınca hemen üzerine tıklayıp takip seçeneğini seçin. Estelle yeni bir bölgede duracak Motorunuzu park ettikten sonra yolu takip ederseniz Estelle'i bulabilirsiniz Onunla konuşun ve tüm konularda konuşun Konuşmanız bitince otele geri dönün. 

Otele girince sağa dönüp telefon bölmesine girin. Prens James'in kartını telefon üzerinde kullanın. Konuşmanız bitince lobiye dönün ve Jean ile sizi saat 2'de uyandırması için konuşun. 
Lobideki masada Buchelli ve Wilkes'ın bıraktığı bardakları göreceksiniz Bardaklardan parmak izi alabilirsiniz ama hangi bardağı kimin kullandığını hatırlamanız gerekiyor 

Yukarı çıkıp odanıza girince Grace ve Mosely'i muhabbet halinde bulacaksınız Grace ile özellikle Holy Graıl hakkında konuşun Konuşmalar bitince Mosely soda şişesini geride bırakıp dışarı cıkacak Şişenin üzerinden Mosely'nin parmak izim alın, Şimdi laptop'u kullanıp SIDNEY'İ çalıştırın ve ADD DATA özelliğini kullanarak aldığınız parmak izlerini ve varsa plakaları ekleyin Kaydettiğiniz kasetler üzerinde çeviri özelliğini kullanarak (şimdiye kadar Abbe ve Buchelirnın konuşmalarını kaydetmiş olmanız gerekiyor) neler söylediklerini öğrenin İD CARD tuşuna basın ve yukarıdaki menüden seçebileceğiniz meslekleri görün. NY TIMES REPORTER seçeneğini seçin, Üstünde Gabriel'in resmi bulunan bir kart bastığınızdan emin olun, 

Harley'inize binip Chateau de Serras'a gidin. On kapıyı çalın Barmen konuştuğunda "N Y Times Reporter" diyalog seçeneğini secin Montreaux'la konuşmak için ambara gireceksiniz Onunla özellikle 'vıtıculture' hakkında konuşun. İşiniz bitince Gabriel'in otel odasına dönerseniz zaman dilimi sona erecektir 

Saat:5pm : 

Öncelikle lobiye inip Sımone ile konuşun Sonra yemek odasına girerek Mosely ile Gabriel arasındaki konuşmaya kulak misafiri olabilirsiniz Yukarı katta 31 numaralı odanın önündeki tepsi¬ den bardağı alarak, Gabriel gibi odaları dinleyebilirsiniz Aşağı inip yemek yemekte olan Gabriel, Mosely ve Buchelli ile ve son olarak ta otelin önündeki bankta oturan Emilio ile konusun 

Şimdi müzeye gitmelisiniz Müze kapısına bantlı olan zarfı alıp üzerindeki parmak izini alın Zarfın içinde daha önce hakkında duymuş olduğunuz esrarengiz Le Serpent Rogue'yi bulacaksınız. 

Artık kiliseye gidebilirsiniz Masaya gittiğinizde daha önce Fransızca olduğu için almadığı¬ 


nız broşürün İngilizcesini bulacaksınız Kapının yanındaki resime tıklayın ve ilk gün yaptığınız gibi işaret koyun, Inventory'yı açarak İngilizce broşürü ve Le Serpent Rogue'yi okuyun Şimdi Abbe'nin ofis kapısını çalın, sizi içeri davet edecektir. Onunla her konuda konuşun Özellikle portre ve satranç tahtası olmak üzere herşeyi inceleyin Eğer Le Serpent Rogue'ye bakarsanız o an üzerinde çalışmanız gereken kesimin [stanza) ışıklı halde olduğunu göreceksiniz İpucu almak için o kesime bakın, okuyun ve üzerinde dusunün Bahsedilen kelimeler hakkında SIDNEY'İ kullanarak araştırma yapabilirsiniz 

İlk olarak ADD DATA fonksiyonunu kullanarak elde ettiğiniz yeni verileri SIDNEY'e ekleyin, (Montreaux'un ve zarfın üzerindeki bilinmeyen parmak izlerini, cüppenin üzerindeki sembolleri) Sembolleri taradıktan sonra üst menüden ANALYZE'ı seçin Dosya açma özelliğini kullanarak sembol resmini seçin. Aşağıda gördüğünüz Start Analysis tuşuna basın SIDNEY sonuçları size e-mail ile gönderecektir. Şimdi Suspects kısmını kullanarak Montreaux'un parmak izlerim dosyaya ekleyebilirsiniz 

Aquarius (Kova) - 
Le Serpent Rogue 

1. kesim 

SIDNEY'de dosya açma özelliği ile Gabriel'in Madeline'ın odasından aldığı haritayı yükleyin, ANALYZE'i seçerek, Start Analysis tuşuna basın SIDNEY haritanın iki tane resmini çıkaracak; bunlardan biri haritanın geniş açılı bir görünümü, diğeri ise yakınlaştırılmış görünümü Yukarıdaki menü seçeneklerinden Enter Points'i seçin Yakınlaştırılmış görünümde Blanchefort'a ve Rennesle-Chateau'daki kırmızı haca birer nokta koyun Start Analysis'e basınca SIDNEY iki nokta arasında çizgi çekecektir - gundoğumu çizgisi 

Pisces (Balık)- 

Le Serpent Rogue 

2. kesim 

ANALYZE'ı seçin ve dosya açma menüsünden Lady Howard'ın odasından aldığınız ilk parşömeni seçin Parşömen yüklendiğinde Start Analysis'e basın, SIDNEY size parşömende hem 





geometrik sekil hem de gizli yazı olduğunu söyleyecek Yukarıdaki menüden View Geometry'i seçince üçgen şeklini göreceksiniz ve SIDNEY şekli kaydedecek Yine ust menüden Extract Anomalles'i seçin ve dil seçimi sorulduğunda Fransızcayı seçin SIDNEY bulduğu yazıyı da kaydedecek ANALYZE ekranına dönün ve ikinci parşömeni yükleyerek Start Analysis'e tuşuna basın, SIDNEY yine geometrik şekil ve yazı bulacak, Biraz önce yaptığınız işlemlerin aynılarını yapın En son olarak grafik menüsünden View Rotation seçeneğini seçin ANALYZE ekranına dönün, tekrar haritayı yükleyin Enter Points yardımıyla Rennes-le-Chateau, St Just et le Bezu, Bugarach ve Coutassa'daki kiliselerin üzerine birer nokta koyun (şehirlerin yanlarındaki kırmızı haç sembollerine) ve Start Analysis tuşuna basın SIDNEY sizden şekil cinsini girmenizi isteyince menüden çemberi (cırcle) seçin Boylece ana haritaya çember çizilecek. Şimdi tam boyutaaki haritada çemberi seçin ve seçiliyken fare yardımıyla çemberi büyütmeye başlayın Öyle ki çemberin çizgisi işaretlediğiniz noktalardan geçsin Çember belli bir yerde durana ve Grace konuşana kadar hareket ettirin Çemberi yerleştirdikten sonra lobiye inip birkaç ara film seyredebilirsiniz. 
Burada Gabriel, Mosely, Buthane, Emilio ve Buchellıyi, yemek odasında ise Lady Hovvard île Estelle'yi bulabilirsiniz. Konuşup, lobideki olayları izledikten sonra yukarı çıkıp Gabriefin odasına girin ve tekrar SIDNEY'İ çalıştırın 


Arles (Koç) - 
Le Serpent Rogue 

3. kesim 

Bu kesim için ipucu almak isterseniz SEARCH seçeneğim seçip quaternıty, St Michael ve Pythagoras kelimelerini girin Şimdi ANALYZE tuşuna basın ve eğer yüklenmemışse haritayı yükleyin Ust menüden şekil fonksiyonunu kullanarak square (kare) seçin Kareyi çemberi içine alacak biçimde büyütün. Becerdiğinizde kare sabitlenecek ve Grace'in yorumunu duyacaksınız. 

Taurus(Boğa)- 

Le Serpent Rogue 

4. kesim 

Yine ANALYZE seçeneğini seçip haritayı açın Ust menüden Enter Points seçeneğini seçin. 
Chateau de Serras'a ve meridyen çizgisinin çemberin üstünü kestiği yere birer nokta yerleştirin. 
Eğer doğru yaptıysanız Start Analysis tuşuna basabilir ve bu ikisi arasında çizgi çizebilirsiniz Eğer yanlış yaptıysanız menüden Clear Points'i seçerek noktaları silip tekrar deneyebilirsiniz Şimdi kareye tıklayarak seçin ve eğme simgesi çıkıncaya kadar mouse'u hareket ettirin Kareyi herhangi bir yöne doğru eğerek bir kenarının, biraz önce çizdiğiniz çizgi¬ ye paralel olmasını sağlayın. 
Doğru yaptıysanız kare sabitlenecek ve Grace konuşacaktır Şimdi lobiye inip birkaç ara film daha seyredebilirsiniz. Burada dikkat çeken nokta Emilio ile ilgili. Lady Hovvard ve Estelle Emilo'yu briç oynamaya davet ediyorlar ve Emilio giderken bardağını bırakıyor Ancak parmak izi almaya çalıştığınızda bardakta hiçbırşey bulamayacaksınız İlginç. Tekrar odaya çıkın 


yeri kazarken bulacaksınız ve Gabriel o gidene kadar bir kayanın arkasına saklanacak Gittikten 


Gemini (İkizler) ve Cancer (Yengeç) - Le Serpent 
Rogue 5. ve 6. kesimler 

SIDNEY'deki SEARCH özelliğini kullanıp Asmoeus, chessboard ve dualıty kelimeleri üzerinde araştırma yapın. ANALYZE tuşuna basın ve açık değilse haritayı acın Yukarıdaki menüden Draw Grid'i seçin Fiil Shape'i seçin ve 8x8'lik bir grid yaratın. Haritadaki kareye tıklayarak satranç tahtasına benzeyen grid'i oluşturun SIDNEY'den çıktığınızda 2 gun bitecek ve gün sonu filmim izleyeceksiniz. 


sonra küreğinizi kullanıp orayı kazın ve el yazmasını çıkarın. 
Yazma üzerinden Larry'nın parmak izini alın Motorunuza geri dönün ve L'Hoınme Mort'a giderek Mosely ile konuşun. İşinizi bitince otel odanıza geri dönün Ve uzun zamandır beklenen ara filmi izleyin 

Saat: 7am - lOam : 

Bu zaman diliminde geceyi Gabriel ile geçirmiş olan Grace'i kontrol edeceğiz Masanın üzerindeki el yazmasını ve motorun anahtarlarını alın. SIDNEY'i çalıştı¬ 



3. GUN 


Saat: 2am - 7am : 

Gabriel Knight olarak 

Üçüncü gün gecenin bir yarısında uyandırma servisi tarafından uyandırılmamızla başlıyor, Larry'nın bu saatte ne işi olduğunu şimdi öğreneceğiz Hemen motor kiralama dükkanına gidip Harley'inıze binin Daha önce yaptığınız gibi Larry'nın evi yerine Blanchefort'a gidin Larry'nin evine doğru gidin (Hatırlarsanız daha önce de Prens James'in adamlarını takip ederken bu yolu kullanmıştık) Çalışma odasının penceresine tıklayın ve çıkan seçeneklerden içeriye göz atmayı seçin Larry'nin bazı nesneler alıp dışarı çıktığını göreceksiniz Şimdi ister Larry'ı takıp edebilir, isterseniz Larry geri döndükten sonra gittiği yeni çıkışa doğru gidebilirsiniz. Siz Larry'i takıp edin, onu 



rın ve çemberin merkezinin koordinatlarını öğrenin Grace bu bilgiyi kağıda yazacaktır Moseiy'nin odasına gidin (33) ve cebinizdeki anahtarı kullanıp kapıyı açın [anahtarı Mosely size geçen gece vermiş). Yatağı ve gardırobu inceleyin Yerdeki giysi yığınını inceleyip koordinat izleme aygıtını alın Odadan çıkıp lobiye inin Yemek odasına girip Lady Hovvard ve Estelle ile konuşun (Zaten ne zaman gelsek bir şeyler yiyor oluyorlar) 

Sıradaki durağımız müze İçeri girip raflardaki posta kartlarını tek tek inceleyin ilgisini çeken kartlar üzerinde (Poussın ve iki Teniers) cüzdanınızı kullanıp satın alın Madame Girard ile özellikle zarf hakkında olmak üzere konuşun Eğer içerideki nesnelere bakarsanız Grace bazı ek bilgi ve ipuçları yakalayacaktır 

Müzeyle işiniz bittiğinde motor kiralama dükkanına gidin, motorları kontrol edin, özellikle Lady 




Hovvard ve Estelle'nın mavi motorundan dürbünü alın ve Harley'e binin Gitmeniz gereken yer L'Ermitage Buradaki mağaraya yaklaşıncl^hemen içerideki notu fark edeceksiniz Notu alıp okuyun Koordinat aygıtını Grace üzerinde kullanarak aygıtı çalıştırın Ekranın sol ust köşesinde kuşbakışı bir harita ve aşağıda enlem boylam değerleri göreceksiniz Yapmanız gereken etrafta yürüyerek enlem boylam değişmelerini izlemek, Grace SIDNEY haritasındaki çember merkezinin üzerine gelene kadar yürüyün. Hatırlarsın koordinatları bir kağıda yazmıştık, oradan kontrol edebilirsiniz. Bulmanız gereken nokta mağara girişme yakın bir yerde Orayı bulduğunuzda Grace yere ayağıyla bir X çizecek Küreği alarak o noktayı kazın Inventory'deki St. Anthony ve St, Paul posta kartlarını mağaranın solundaki kaya oluşumu üzerinde kullanın Sonra da mağaraya tıklayıp çıkan menüden "point 1 seçeneğim seçerek biraz daha bilgi elde edebilirsiniz ama yapamadıysanız da önemli değil İşiniz bittiğinde motora binip Rennes-le-Chateau'ya, otel odanıza geri dönün, 

SIDNEY'i çalıştırın ADD DATA özelliğiyle müzeden aldığınız uç kartı tarayın, SEARCH özelliğiyle Solomon kelimesi üzerinde arama yapın 

Leo (Aslan) 

Le Serpent Rogue 

7. kesim 

ANALYZE özelliğini seçin ve biraz önce taradığınız Poussin Tomb kartını yükleyin Start Analysıs tuşuna basın SIDNEY gizli geometrik şekil ve kelimeler bulacaktır Üstteki menüler yardımıyla şekli gorun {hexagram - altı köşeli yıldız) ve kelimeleri inceleyin [Et ın Arcadia) SIDNEY ikisini de dosyaya kaydedecektir Yine analiz ekranında ile Tenier kartı olan St Anthony'ı seçin ve Start Analysis tuşuna basın SID-NEY bırşey bulamayacak Şimdi ikinci Tenier kartı olan St Anthony ve St Paul kartına aynı işlemi uygulayın. SIDNEY gizli geometrik şekil ve kelimeler bulunca şekli ve kelimeleri ipucu için inceleyin 

Şimdi harita dosyasını açın ve üst menüden Enter Points'ı se¬ 


çin. Bir noktayı çemberin tam merkezine (L'Ermitage), diğer bir noktayı da Poussin's Tomb'a koyun ve Start Analysıs tuşuna basın SIDNEY iki nokta arasına çizgi çizecektir Başardığınızda zamanın geçtiğini belirten saat tik-taklamı duyacaksınız. 

Yemek odasına inip Mosely ve Buchellı ile konuştuktan sonra L'Homme Mort'a gidip Madeline ile konuşun. Otele geri dönüp Mosely ile yeniden konuşun ve ona Madeline hakkında öğrendiklerinizi anlatın Bu işleri de tamamladığınızda otel odasına dönüp bilmeceye devam edebilirsiniz 

Virgo (Başak) 

Le Serpent Rogue 

8. kesim 

SIDNEY'İ çalıştırıp, SEARCH özelliğini kullanarak St. Vıncent, Temple of Solomon ve floor plan kelimeleri üzerinde arama yapın, Plan üzerinde arama yapınca SIDNEY planın bir kopyasını istemek üzere e-mail gönderecek, ANALYZE'ı seçip haritayı yükleyin Üst menüden Enter Points'ı seçin. Şimdiki amacınız dört nokta gırereT tapınağın duvarlarını belirlemek. Yapmamız gerek çemberin ortasından geçen bir dikdörtgen oluşturmak Bunun için grid’in en tepesindeki ve en altındaki dördüncü ve altıncı çizgilerin başlama noktalarına birer nokta koyun Boylece kenarlan, çember merkezinin bir kare sağından ve bir kare solundan geçen ve çemberin üstünden altına kadar ulaşan bir dikdörtgen oluşturmuş olacaksınız Eğer noktaları doğru koyduysanız Start Analysis tuşuna bastığınızda duvarlar oluşacak 

Llbra (Terazi) 

Le Serpent Rogue 

9. kesim 

SEARCH ile bu kesimde verilmiş olan ipuçları üzerinde arama yapın (her kesime başlamadan önce üzerinde düşünmeyi unutmuyorsunuz değil mi?), kelimelerimiz soul, hexagram ve seal Tüm linkleri okuduktan sonra ANALYZE ile haritayı yükleyin, üst menüden Use Shape özelliğim kullanıp hexagram'ı seçin Hexagram'ı çemberin içine yerleştirip, uç noktaları çemberin çizgisi üzerine gelene kadar büyütün Daha sonra hexagram sabitleninceye kadar döndürün Tamamla- 

































STRATEJİ USTASI 



dığınızda SIDNEY'den çıkın, zaman dilimi sona erecektir 

Saat: 10am -12pm : 
Gabriel Knight olarak 

Gabriel henüz yem uyandı. 
Mosely ile olan konuşmanız bitince Wilkes'ın odasına girin Ya da isterseniz biraz bekleyip Jean ile Roxanne odadan çıkınca da onları sorgulayabilirsiniz Jean ile Roxanne sizi odadan atınca Jean'ın aşağı inmesini bekleyin ve depoya girip Roxanne ile Wilkes hakkında konuşun Biraz ısrar ettikten sonra size Wilkes'ın odasına girmeniz için izin verecek İçeri girince hem yatak odasını, hem de banyoyu inceleyin; ama bırşey bulamayacaksınız Lobide Jean ile konuşup Wilkes hakkında daha fazla bilgi alın Şimdi motor kiralama dükkanına gidip Harley'ınıze binin, durağımız L'Homme Mort Vardığınızda kamerayı kullanarak alanın arka tarafındaki ayak izlerini tespit edin. 
Bu izleri inceleyince Gabriel izleri takip ederek yem bir bölgeye varacak ve Wilkes'ın ölu bedeniyle karşılaşacaksınız Cesedi ve yaralarını inceleyin ve cebinden mektubu alıp okuyun Kamerayla oynayarak kan izlerini bulun, onları ve diz izlerim inceleyin. Araştırmanız bittiğinde Harieyınize binin, zaman ilerleyecektir 

Otele geri döndüğünüzde önemli bir sahneye tanıklık edeceksiniz ikinci kata çıktığınızda elinde gazetelerle odanızdan çıkan Mosely'ı göreceksiniz, odanıza girince Grace'ın duşta olduğunu ve el yazmasının yerinde olmadığını fark edeceksiniz İsterseniz bu noktada SIDNEY'e Larry'nin parmak izini ekleyebilirsniz 

Şimdi sırada Larry'nın evi var. 
Harleylnızı kullanarak oraya gi¬ 


din ve ön kapıyı çalın Onunla el yazması ve Montreaux dahil olmak üzere konuşun Konuşmanız bitince otele geri dönün, zaman tekrar ilerleyecek 

İkinci kata çıkıp oda kapınızı açtığınızda Madeline'in elinde gazeteyle -ve muhtemelen el yazmasıyla- ortaya çıktığınız göreceksiniz. Kamerayla onu takıp edince Buchelli ile karşılaşıyoruz Her şeyi izledikten sonra odanıza girip Grace ile el yazması hakkında konuşun. Tüm konuşma seçeneklerini bitirdiğinizde zaman dilimi sona erecektir 

Saat: 12pm - 3pm : 

Grace olarak odadan çıktığınızda Buchelli'yi Buthane'ın odasından elinden gazeteyle çıkarken göreceksiniz Bunu izledikten sonra odaya geri girip SIDNEY’i çalıştırın. 

Scorpio (Akrep) 

Le Serpent Rogue 
10. kesim 

Programı çalıştırınca e-maıl aldığınızı belirten bir sinyal duyacaksınız E-maılı açınca istediğiniz tapınak diyagramım göreceksiniz, Üst menüdeki dosya açma özelliğini kullanarak Temple of Solomon'u seçin Eğer dikkat ettiyseniz tapınağın orta bölgesinin, ust ve altının ıkı katı genişliğinde olan bir dikdörtgen şeklinde olduğunu göreceksiniz Hatırlarsanız üst alt kısımların sınırlarını geçen bilmecelerde yapmıştık Ust menüden ANALYZE'ı seçip haritayı yükleyin Enter Poınts'ı seçin, Şimdi tapınağın orta kısmını oluşturmanız gerek ama burası biraz karışık Biraz önce yaptığınız dikdörtgenin orta kısmından geçen bir dikdörtgen oluşturmanız gerekiyor Noktalan şu kesişim yerle¬ 


rine yerleştirin: Kuzeyden başlayarak üçüncü yatay çizgi ile dördüncü ve altıncı dikey çizgilerin {önceki tapınak duvarı çizgileri) kesiştiği yerlere birer nokta; yedinci yatay çizgi iie dördüncü ve altıncı dikey çizgilerin kesiştiği yerlere birer nokta Şimdi Start Analysis tuşuna basarsanız çizgiler oluşacak ve doğru yaptıysanız çizgiler sabitlenecek ve Grace yorum yapacak Eğer sorun varsa, aldığınız e-maile bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz 

Tüm tapınak dış görünümünü oluşturduktan sonra tekrar Enter Points'i seçin ve tapınağın üst kısmının tam ortasına (yukarıda oluşmuş olan karenin) bir nokta koyun Boylece haritada yeni bir bölge işaretlenecek tin ve ntory' i kontrol ederseniz not defteriniz¬ de sitenin koordinatlarını görebilirsiniz 

Otelden ayrılmadan önce yemek odasına girin ve Lady Howard ve Estelle'nin {başka kimi bekliyordunuz ki?) Mısır artıfact'lerı hakkındaki konuşmalarını dinleyerek, kısa bir muhabbet gerçekleştirin, Şimdi motorunuzuna binip kuşbakışı haritayı görünür hale getirin Şimdi iki tane yeni siteyi görüyor olmanız gerekli Hexagram r ın kuzeydoğu kolu ile güneydoğu kolu. (NE, 

SE Arms of Hexagram) Öncelikle NE'ye gidin Zincir çitleri ve işaretleri inceleyin ve çitin üzerindeki notu bulun. Alın ve okuyun Şimdi Harleylnıze binip SE'ye gidin. Burası aslında pek te karışık olmayan bir bölge Öncelikle köşedeki mağaranın yerini tespit edin Mağaranın yakınında Wilkes'ın mendilini bulacaksınız Onu alıp inceleyin Inventory'ı açın ve koordinat listesini okuyarak hexagramın bu noktasının enlemini ve boylamını bulun. Koordinat aygıtını Grace üzerinde kullanarak koordinat arabirimini açın Mağaranın önünde dolaşarak aradığınız noktayı bulun, Grace otomatik olarak o noktaya yürüyecek ve ayağıyla X işareti çizecek Küreği işaretin üzerinde kullanın Burayı kazınca başka bir not bulacaksınız, alıp okuyun Harley'e binip Rennes-le-Bains'e gıdın ve bara girin içeride Gabriel ve Mosely'yı konuşurken buluyorsunuz Onlarla biraz konuştuktan sonra Blanchefort'a doğru yola çıkın 


Mount Cardou'ya giden yolu bulun ve ilerleyin Birkaç ağaç ve kayanın bulunduğu bir yere varacaksınız Ağacın birinde yeni bir not göreceksiniz, onu okuyarak biraz daha ipucu edinin, Not defterinizden Holy of the Holles'in merkezinin koordinatlarını öğrenin Koordinat aygıtını üzerinizde kullanın ve yürümeye başlayın Bu bölgenin gerisine doğru bir yerde aradığınız noktaya erişeceksiniz Grace yere çarpı koyunca kürekle kazmaya başlayın Ne yazık kı buradaki kayalar kazılmak için çok sert Bu bölümdeki işiniz bittiğinde zamanın geçtiğini belirten saat sesini duyacaksınız. Bianchefort park bölgesine dönün ve tepeye çıkın Dürbünü kullanarak turuncu kayansın olduğu yere bakın Zoom tuşunu kullandığınızda kayanın yanında Buchelli'nin motorunu göreceksiniz Böylece haritada bu bölge belirecek. Aşağı inip motorunuza binerek bu yem bölgeye gidin Kayayı geçen dönemeçli yolu gomnüşsünüzdür Burada yeni kazılmış bir yer keşfedeceksiniz Bu yeri, küçük bir bölümdeki yolun sonunda bulabilirsiniz Toprağa yaklaşıp inceleyin. 
Kürek yardımıyla burayı kazınca Buchelli'nin çalınmış olan el yazmasını gömmüş olduğunu buluyoruz Yazmanın üzerinde parmak izi alma işlemini uyguladığınızda uç farklı izle karşılaşacaksınız Üç izi de kopyalayın, inventory'e eklenecekler Otele dönmeden önce Lady Hovvard ve Estelle'nın kazı yerine gidip onlarla, ve Tour Magdala'nın tepesine çıkıp Madeline ile konuşabilirsiniz işiniz bitince otele geri donun. 

Oteie döndüğünüzde Prens James ile Jean arasındaki diyalogu izleyeceksiniz. Sizinle kısa da olsa konuşacak. Lobide oturan EmilioYıun yanına gidin ve onunla konuşun. Artık odanıza çıkıp elde ettiğiniz verileri SID-NEY'e yükleyebilirsiniz. Bunun için ADD DATAyı kullanın ve el yazmasının üzerinde bulduğunuz parmak izlerim tarayın, Eğer daha önce parmak izlerini yüklediysenız, bu izlerin Mosely, Buthane ve Buchelli ye ait olduğunu göreceksiniz 

Ophiuchus (Oğlak) 

Le Serpent Rogue 

11. Kesim 
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Gabriel Knight 3 



ADD DAE'Aya basın ve Emillo'nun yere yazdığı notu tarayın [Hatırlarsanız "SUM" yazıyordu). 
Eğer yazmayı unuttuysanız Poussın's Tomb'a donup notu yazmalısınız 

Not dosyasını açın ve onu Latince'den İngilizce'ye çevirin Anlamının "Ben" olduğunu göreceksiniz Şimdi müzeden aldığınız kartları incelerken SYDNEY tarafından bulunan Et in Arcadia Ego dosyasını açın. Bunu da Latince'den İngilizce’ye çevirin. SID-NEY sizden ek bir yazı daha ekleyecek Cümlenin sonuna "SUM" ekleyin. 

Et in Arcadia Ego Sum dosyası açıkken Start Analysis tuşuna basınca, SIDNEY size cümle üzerinde "anagram parser"'i çalıştırmanızı önerecek. Yukarıdaki menüden angram parser'ı seçin Anagram ekranındayken sol taraftaki Latince kelimeleri tarayarak "Arcam dei tango" cümlesini oluşturun Bunun anlamı "Tanrı'nın mezarını dokundum". SID-NEY otomatik olarak anagramın son dört harfi üzerinde araştırma yapacak ve cümleyi Isa anlamına gelen "lesu," ile tamamlayacak. 
(Cümlenin son hali şöyle: I touch the tomb of God, Jesus" 

Sagittarius (Yay) 

Le Serpent Rogue 
12. Kesim 

Yine yukarıdan ANALYZE'ı seçin ve haritayı yükleyin Enter Points özelliğini seçin Şimdi haritaya kızıl yılanı yerleştireceksiniz Bu şekil Le Serpent Rogue kağıtlarının önünde bulunan şekille aynı. Onu Holy of Holies'ın tam üstünde bulacaksınız, sonu Chateau de Serras'in yakınında biten 


bir tren rayı gibi bir şekil. Yılanın kuyruğunun bittiği yere bir nokta, ortasına bir nokta ve çemberin üzerine denk düşen yılanın kafasının üzerine bir nokta koyun İşiniz bitince Start Analysis tuşuna basın Herşeyı doğru yaptıysanız zaman dilimi sona erecektir 

Saat: 3pm - 6pm : 

Gabriel Knight olarak 

Bu dilime Gabriel olaraki yemek odasında başlıyorsunuz. Sizinle birlikte yazmanın çalınması olayının şüphelileri Mosely, Buthane ve Buchelli bulunuyor. Konuşma sırasında olayı sırasıyla anlatmalısınız Başlıyoruz. 

Sizden cevap vermeniz İstendiğinde yazmayı ilk çalanın Mosely, İkincisinin Buthane ve sonuncusunun Buchelli olduğunu söylemelisiniz Cevap verme sırası Grace’e gelince Buchellî'yi yazmayı gömerken gördüğünüzü söyleyin Sırayı doğru bel imiyseniz Mosely, Buthane ve Buchelli'nin Rennes-le-Chateau'da olmalarının sırrını öğreneceksiniz 

Gabriel’in odasına dönün ve Grace ile olay ve SIDNEY bulguları hakkında konuşun Otelden çıkıp motorunuza binin ve Lady Hovvard ile Estelle'nin kazı alanına giderek Estelle ile konuşun Park yerindeki motoru inceleyin ve arkadaki sepetin içindeki su şişesinden Estelle'nin parmak izini alın Otele geri dönüp SIDNEY'i kullanarak parmak izini Estelle'nîn dosyasına bağlayın İsterseniz Tour Magdala'da Abbe ile de konuşabilirsiniz Şimdi Prens ile konuşmaya gidebiliriz. Çeşmenin yanındaki pahalı görünümlü villayı hatırlıyorsunuzdur Artık ora¬ 



ya girebiliriz, Kapıyı çalınca içeriye alınacaksınız. Eğer yazmayı emniyete almadan Prens ile konuşmayı deneseydiniz içeriye alınmayacaktınız. 

Prens James ile tüm konular hakkında konuştuktan sonra Villa Bethania'dan akarak motorunuza binin Gideceğimiz yer Chateau de Serras. Gabriel motorunu kapalı olan kapının dışına park edince motordan inin ve kapıya yaklaşın Kapının üzerine tıklayarak çıkan menüden tırmanmayı seçin Ana kapıya yaklaşınca kah¬ ya sizi içeri davet edecek Yapacağınız birkaç konuşma ve şarap tadımından sonra avluya geri döneceksiniz. Buradan ayrılmadan önce garaja gidin ve kapıyı bularak içeri girin Odanın sol tarafındaki elektrik düğmesini bulun ve ışığı yakın Yarasaları göreceksiniz Odadaki herşeyi, özellikle yarasaları inceleyin Araştırmanız bitince zaman dilimi sona erecektir 

Saat: 6pm - 9pm : 

Grace'in zaman dıiimı odanın içinde başlıyor Lobiye inip Slmo- ne ile Gabriel hakkında konuşun Odaya çıkın ve SIDNEY'i kullanarak müzenin kapısındaki zarfta bulduğunuz parmak izini eşleştirme analizi yapın Eğer Estelle'nin parmak izini anlattığım gibi aldıysanız, izlerin eşleştiği uyarısını göreceksiniz, Eğer parmak izini almayı unuttuysanız motor kiralama yerine gidip hala arka sepette durmakta olan şişeden izi alabilirsiniz Bu arada Montreaux'un dolabındaki cüppelerin üzerindeki semboller hakkında SIDNEY'den bir e-mail de almış olmalısınız 

Parmak izi eşlemesini yapıca lobiye inin ve çay içmekte olan EstelJe'ye parmak izi ve daha önce Lady Hovvard ile konuşurlarken duyduğunuz Mısır artifact'lerı hakkında soru sorun (Eğer bu konuşmayı dinlemediyseniz soru olarak çıkmayacaktır) Eğer bu iki görevi de tamamladıysanız Estelle sizi odasına götürecek ve artifact'lerın resimlerini gösterecektir Aksi halde farklı cevaplarla karşılaşacaksınız Bu zaman diliminin bir noktasında Emilio'yu otelden çıkıp kiliseye doğru giderken göreceksiniz Eğer takip edemezseniz üzülmeyin, istediğiniz zaman mezarlığa gidip onu bulabilirsiniz Mezarlığa vardığınızda saklanın ve Emilio ile Mesmi arasındaki ko¬ 


nuşmayı dinleyin. Emilio bir süre sonra ayrılacak ve otele geri dönecek Onu kapısına kadar takip edin, içeri girdiği anda kapıyı çalın ve içeri girin, Emilio'nun Rennes-le-Chateau'da bulunma nedenini anlatan ara filmden sonra zaman dilimi bitecek. 

Saat: 9pm: 

Gabriel Knight olarak 

En son zaman diliminde yeniden Gabriel'i kontrol ediyoruz Ara filmi izledikten sonra tapınağın ilk odasında kontrol size geçecek Gabriel, Mosely ve Mesmi ile birlikte satranç tahtasına benzeyen bir yerin önünde duruyorlar Gördüğünüz gibi üç çeşit karo var Üzerinde kılıç resmi olanlar, kurukafa resmi olanlar ve boş olanlar. Kurukafa resimli olanlara basarsanız yer çöküyor ve Gabriel ölüyor Boş bir karoya bastıktan sonra başka bir karoya geçtiğinizde, basmış olduğunuz boş karo yok oluyor Kılıç resimli karoya bastığınızda ise altındaki ışığın söndüğünü göreceksiniz, 

Buradaki amacımız tüm kılıç resimli karolara yalnızca bir kere basmak Ama bastığınız en son kılıçlı karonun, üzerinde çember resmi olan duvarın önündeki karo olması gerekiyor Bunu yapınca çember resimli kapı açılacak ve içeri girebileceksiniz Odadaki karolara ve nesnelere tıklayarak, radyo simgesi yardımıyla Grace'ten bilgi alabilirsiniz. Öğreneceğiniz en önemli şey satrançtaki at gibi, L şekli çizerek hareket etmeniz gerektiği Bence burada biraz uğraşmayı deneyin, gerçekten oldukça zeka ve dikkat isteyen bir bilmece Ama sıkıldıysanız veya hemen geçmek istiyorsanız şu çözümü kullanabilirsiniz: (Numaralandırma satranç tahtasında olduğu gibidir) 


H4 - G6 

A4 - B6 

G6 * F4 

B6 - A8 

F4 - H5 

A8 - C7 

H5 - G3 

C7 - E8 

G3 - H1 

E8 - F6 

H1 - F2 

F6 - G8 

F2 - D3 

G8 - H6 

D3 - El 

H6 - F7 

El - C2 

F7 - D8 

CZ - E3 

D8 - B7 

E3 - Di 

B7 - C5 

Dİ - B2 

C5 - B3 

B2 - A4 

B3 - A5 
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Satranç bilmecesini çözüp kapıdan girdikten sonra kendinizi geniş dairesel bir odada bulacaksınız Odanın ortasında ileri geri sallanan keskin bir sarkaç var Salınımının merkezinde üzerinde çeşitli nesneler bulunan bir platform göreceksiniz Odanın kenarı boyunca, sizi sarkacın duvarla birleştiği yerler boyunca taşıyabilecek döner platform var. 

Bu bilmeceyi çözmek için öncelikle biraz keşif yapmanız gerekiyor. Dikkat ederseniz sarkaç duvarla birleştiğinde, döner platformdaki üstünde kare işareti olan karo ile kesişiyor Bu demek ki eğer kare işaretli karoya binerseniz, sarkaç sizi dilimleyecek. Kareli karonun hemen arkasındaki karoya atlayın Böylece sarkaç hemen önünüzde duvarla buluşacak. İşte tam bu anda imlecinizi sarkacın üzerine götürürseniz kavrama simgesini göreceksiniz Mouse'a tıklayın ve sarkaca tırmanın. Bu noktada oyun kaydetseniz iyi olur 

Şimdiki amacınız odanın ortasındaki platforma atlamak Aşağı atlarken eylemsizliği de hesaba katmanız gerekiyor. Yani daha platforma gelmeden kendinizi aşağı bırakmalısınız. Platformu tutturmak için birkaç deneme 


yapmanız gerekebilir. Platforma indiğinizde bir terazi ve altın kaplı objeler bulacaksınız Terazi üzerine tıklayarak radyo yardımıyla Grace'ten bilgi alın. Size yapmanız gerekeni anlatacak. Öncelikle sonsuzluk sembolünü alın ve teraziye koyun. Sonra yumurtayı alıp koyun Son olarak meyveyi alarak teraziye koyunca, önünüzdeki kapı açılacak. 

Çok az kaldı! 

Şimdiki odada bir şeylere dokunmadan önce her şeyi inceleyin ve radyo yardımıyla Solomon heykeli ve Latince cümleler hakkında Grace'ten bilgi alın 

Üzerinde altın ve deri eldiven bulunan standın yanına gidin ve eldiveni alın Ateş ve su olan standa gidin, kamerayı kullanarak baktığınızda alev çanağının içindeki taşı göreceksiniz Elinizde eldivenlerle taşı alın Şimdi heykellerin yanında yürüyün. Soldaki heykel bir şeytana, sağdaki ise şövalyeye benziyor Taşı şeytanın açık olan eline koyun Bunu yaptığınızda karanlık olan bölgeler aydınlanacak ve başka standlar göreceksiniz. (Bu sırada aydınlık olanlar da kararacak ) 

Yine aynı şekilde her şeyi incele¬ 


yin ve Grace'ten bilgi alın. Aynaların olduğu yere gidin ve ikisine de bakın Aynalardan birinde Gabriel olduğu gibi görünürken, diğerinde yaşlanmış olarak görünecek. Kaydıracı yaşlı gösteren aynanın olduğu tarafa doğru çekin. Şimdi üstünde üç tane düğme olan standa gidin ve üzerinde yin-yang sembolü olana basın Yeni bir oda açılacak. 

Bu odaya girdiğinizde Mosely ile Mesmi'de yanınıza gelecek. 
Köprüye ve onun solundaki “ görünmez" köprüye dikkat edin. Ayrıca önünüzdeki enerji duvarını da fark etmişsinizdir. Radyoyu kullanarak bilgi alın Oyunu kaydedin ve görünüp kaybolan köprüye doğru ilerleyin. Burada köprünün parçalarının nasıl ortaya çıkıp kaybolduklarına dikkat etmelisiniz. 
En yakındaki parça belirlediğinde üstüne atlayın, böylece yavaş yavaş (acele etmenize hiç gerek yok) ilerleyerek köprünün diğer tarafında varın. 

İşte tam bu anda enerji duvarından vampirler fırlayıp saldırmayı deneyecekler Gabriel bir sonraki odaya girerken Mosely ile Mesmi onları oyalamaya çalışacak. 

Son oda olan Holy of Holies'e girdiğinizde odanın ortasındaki 


sunakta Prens James'in oğlunu göreceksiniz Ayrıca odada tanıdık biri daha var, Montreaux. Ara film esnasında Montreaux kocaman bir iblis çağıracak ve siz de bıçağınızı çekeceksiniz. Hemen oyunu kaydedin 

Eğer hemen radyo ile Grace'e danışırsanız, ondan iblisleri öldürme üzerine ipuçları alabilirsiniz, (mesela "Tüm iblislerin bir korunmasız noktası vardır"), İmlecinizi kullanarak yaratıktan geriye doğru çekilin Eğer kafa bölgesine doğru saldırmayı denerseniz, yaratığınız boğazını korumaya çalıştığını göreceksiniz. Odanın gerisindeki sarcophagus'u fark etmişsinizdir. Geriye çekilmeye devam edince hemen yanına geleceksiniz Ona tıklayarak çıkan menüden tırmanmayı seçin, İblis yaklaştığınızda kafasına tıklayın ve taşıdığınız tılsımı (talisman) seçin. İblis gözlerini koruyacak ve başını geriye atacaktır İşte tam bu anda onun boğazına tıklayın ve bıçağınızı seçin. Gabriel iblisin boğazını kesecek ve böylece Montreaux ve yaratık ölecek Tebrikleri Prens James'in oğlunu kurtardınız Artık arkanıza yaslanıp son filmin keyfini çıkarabilirsiniz 

Eser Biçer 
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Tomb Raider ‘TThe Last Reveletion" 



Tam Çözüm 
Birinci Bölüm 


nızı ve her tarafı karıştırmanızı tavsiye ederim. 

ANGKOR WAT 

Burada artist Von Croy ne derse yapmak zorundasınız Taştan aslana kadar onu takıp edin ve konuşmasını bitirmesini bekleyin Tekrar yürümeye başladığında onu takıp edin ve arkasında durarak onun tavandaki |a» zık tuzağını devre dışı bırakmasını bekleyin Kazıklar kapandıktan sonra diğer odalara güvenle geçebilirsiniz Oyunda genel olarak hep onun önden gitmesine izin vermeli ve tuzakları etkisiz hale getirmesini beklemelisiniz Buradan devam edin ve uçurumun dibine kadar gelin Aşağıya duşeıseniz bir kurukafa bulursunuz Sonra burayı geçip adamı takip edin Burada da iki kere zıplamatısınız İkincisinde tam ucuna kadar koşup, zıplamaya basın ve tutunmayı da ihmal etmeyin Eğer burada aşağıya duşerseniz bir kurukafa daha bulursunuz Yukarıdan devam edin ve onun gösterdiği duvara tutunarak sağa doğru kayın. Sığabileceğiniz kadar bir boşluk bulduğunuzda yukarı çıkın. Sulu yere kadder devam edin. Suya 


atlayıp küçük pasaja girersem! 
i ekstı adan bir buyuk, bir de küçük medipack alırsınız Şelalenin solundaki platformdan çıkın Anahtarı açın Sonra duvara tırmanıp diğer anahtarı açın Tekrar aşağıya inip açılan köprüden zibidiyi takıp edin. Çıkmaza geldiğiniz anda yukarıdaki zerzevatlara tutunarak karşıya geçin Buradan dışarıya yürüyün Von Croy sadistinin hayvanları öldürmesini bekleyin ve sağ taraftan devam edin Sonuçta bir tünele eğilerek girip sonundaki anahtarı açmanız gerekliffL2} Burada bara' nın sırt çantasını nereden bulduğunu ortaya çıkartacaksınız Kolu çekip geri dönün Açılan kapıdan aşağıya doğru koşun Daha sonra süper koşmayı kullanıp sonundaki kapıdan da atlamanız lazım Eğer tum sekiz kurukafayı da bulduysanız, Werner Heretıcal yolunu seçecektir O vakit bu noktadan sonra biraz daha zor bir vazıyet içerisine girmişsiniz demektığanlayan anlar) 

( tğer kurukafaları toplamak gibi ; bir za hm ete katla n inadıysanız, Von Croy Vırtous yolunu seçecektir İki yol da hemen hemen I aynı ve sonuçta aynı yere çıkı- 


O yunun ilk iki görevin¬ de, Lara' nın küçüklük haliyle ve onun akıl hocası olan çatlak insan Werner Von Croy ile beraberiz İlk görevde Von Croy size oyunda kullanacağımız hareketleri gösterecek İkinci görevde ise, bu öğrendiğiniz hareketleri test ediyor ve onunla mücadele ediyorsunuz Unutmayınız ki bu tam çözüm size çözemediğiniz yerlerde yol göstermek için hazırlanmıştır Lara' nın her adımını yazmamız mümkün değildir Bu yüzden sorularınızı gönderme¬ den önce biraz daha uğraşma-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Geziye kalan kuzukellelez nerede? 

Sekiz kurukafanın nerede olduğunu öğrenmezseniz çatlarsınız siz şimdi. İyi hadi söyliym de kurtuliym bari. 

i. Kurukafa: Oyuna başladığınız odayı iyi inceleyin. Yerde duruyor, z. Kurukafa: Daha önce söylediğim gibi, Lara* mn ilk atlayışını yaptığı yerde, suyun altında. 

3. Kurukafa; Yine söylediğim gibi Lara* nın uzun atlamalarını yaptığı geniş bölümde, sağdaki bir girinti¬ nin içinde. 

4. Kurukafa: Şelaleli odada, büyük havuzun dibinde. 

5. Kurukafa: Vahşi domuzla uğraştığınız yerde, köşede. 

6. Kurukafa: Lara* nın sırt çantasını bulduğu odada, sağda. 

7. Kurukafa: Sürünerek dışarıya çıktığınız yerde, diğeT kolda. 

8. Kmukafa: Heretical veya Virtuous odalarından bir önceki odada, köşede. 



yorsun, ben de adil bir yarış olması için okurlarıma yardım edeceğim Onu yenmek için şu yolu izlemelisiniz. . 

Önce, dev kabadan d uz koşun ve saya dönün Burada tok çabuk olarak saya, sola ve tekrar sola donun Kenara kokarak gidin ve atladıktan sonra tutunup tırmanmayı da unutmayın 
Tekrar zıplayın Kemerlere qeldiğınız zaman altlarından geçin Sonra sağa donun vc diğer odaya iti ayın 
Açılan parmaklıklardan geçin 
Tekrar içeride olduğunuzda sağa dönüp 

yukarı tırmanın Holün sonuna ulaştığınız zaman koşarak zıplamanız gerekli Tutunmayı unutmayın Diğer hole inin Tahtadan bir köprünün sonuna geleceksiniz Tip* »anmayın, bu sadece zaman kaybetmenize sebep olur Köprüden duşun ve öteki taraftaki 


Oyun bunu size kçjrşı kullanmıyor Ama sanırım oyunun sonunu değiştiriyor 

Oyun şimdi ciddi olarak başlıyor 
Yer, Mısır çölleri 
Giza' dan birkaç kilometre uzaklıkta bir yer Tekrar günümüze donduk Isyra ergenliği yedi, yuttu, büyüdü, serpildi; 
daş gibi bir hatun oldu Büyüdü de maceralara bile atılmaya başladı 
Amulot of Horus adında bıf zımbırtının peşine duştu 
Tabı kî 
Amulet of 
Horus gibi ilgi çekici görüntü arz ljdcn bir nesneyi ele geçirebilmek ıçH başka insanlarla yarışmak gerekmektedir.Aslında yarışa katı lan I ardan biri de aı tık moruklarîîıs olan VVerner Von Croy' dur İlk birkaç göreviniz kolay olacaktır, bu yüzden buralarda kendinizi geliştirmeye bakın 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yor Daha sonra ortada küçük havuzun bulunduğu odaya gidin ve sağ taraftaki tünele tutu nun b kullanarak tırmanın İpe atlayıp karşıya geçin ve anahtarı açın 

RACE FOR THE İRİS 

Hıyar VVerner Von Croy' un yaptığına bakın hele İris' e kadar yarışmanız gerekmektedir ve Von Croy uçe kadar sayacağını söyler Pis herif bir, ıkı der ve uç demeden fırlar Nerede kaldı erkekliğin şerefi, haysiyeti; terbiye¬ siz adam! Yani I 6 yaşındaki hır kız çocuğuna karşı tıile yapabilecek kadar da alçak bir ırısan mısın yaP Madem sen öyle yapı¬ 


duvardan tırmanın Diğer odada, odanın sol köşesine doğru koşun ve kayaların en tepesine kadar tırmanın Yuvarlağa basarak arkanızı donun Platformun ucuna kadar yürüyün ve zıplayıp tutunun Biraz sola donun ve duvardaki küçük açıklığa zıplayın Bir köprü göreceksiniz Bu köprüyü mümkün olduğu kadar hı/lı geçin Sağa, sola, sağa ve tekrar sola donun ve sonuna gıdın Bu dngl herifi yeri em eseniz bile önemsemeyin 


TOMB OF 
SET 

Bu görev, vazıyetin derinliğini anlatfiası için ku- 
ÇtJk bir sahne ile açıl iyot* Sız ve kılavuzunuziadını bilemiyoruz ama ona Cabbar-FI 
Abızıttın Zıgzag diyeceğiz] çöldeki bir takım taşları kurcaladıkları için kumların altına inip kendilerim bir suru mâğârada bulurlar. Oh olsun sı m, ne oynuyorsunuz len elale mm daşıynan, dopraaynan? 
Cabbar-EI Abızıttin Zigzag, bulabileceğiniz cn iyi rehberdir ve bu mağaradakbiher yeri, «fıer tuzağı avucunun içi gibi bilmektedir O kofîdoırdaki ateşleri yaktıkça onu takip edin Kuçuk çukurların bazılarında rmcdıpack bulabilirsiniz. Diğerlerinde îs® akrepler var; ehı ehı .Bakma fonksiyonunu kullanarak akrep olanlara girmeyin Bıı da çakal ile karşıla* saçaksınız Takat pîstollerinizi kul-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Nereye saklamışlar nesneleri? 

Küçük Medipack: İlk çakalla karşılaştığınız zaman sağdaki duvarı takip edin ve çukurun üzerinden atlayın. Daha sonra köşedeki küçük bölmeye tırmanın. 

Normal Shotgun mermileri: Hiyeroglif yazıların bulunduğu mavi koridor boyunca ilerleyin ve sağ aşağıya gidin. Kumdan bir çukura geleceksiniz. Pitten tutunarak aşağıya ininCkumu harekete geçirmeden önce) ve küçük pasajın içine girin. 

Işıldak ve Shotgun: Eye of Horus anahtarını kullandığınız odada olan ipi kullanın ve mavi ışığın geldiği deliğe tırmanın. Sağ tarafa doğm ilerleyin ve dönen kazıklı tuzağa dikkat edin. Bir dizi platforma tırmanmanız, sonra da platformdan platforma atlamanız gerekli. 

Normal/geniş Shotgun mermisi: Ateşli yer bulmacasını çözdükten ve saatinin kumlarını hallettikten sonra kocaman, ürkütücü bir sfenks kafasıyla karşılaşacaksınız. Kafanın solundan gidip bir merdiven bulacaksınız. Sonuna kadar tırmanıp kolu çekin. Daha önce tırmandığınız bir kapı açılacak. O kapının kapalı olduğu yeTe geri dönün. Eğer saati heykele yerleştirdiyseniz, bu nesneleri alamazsınız. 

Normal Shotgun mermisi ve büyük sağlık çantası: Bunu alabilmek için sfenks kafasının solundaki merdivene tıımanmalısınız. 
Yukarıda iken, sfenksi nişanlayıp tam kafasına atlamalısmız(baş yani). Soldaki duvara yakın şekilde kellenin üstünden geçin. 
Küçük bir mağaranın açıldığını göreceksiniz, zıplayın. Saati yerleştirdiyseniz bunları da alamazsınız. 
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lanarak onu kolayca şişleyebilirsiniz İşte yolunuza çıkan hayvanatlara dikkat edin camım; biz mı söylıyrez hepsini de^ Cabbar-Fl Abızittin Zıgzag, sizi Set' in mezarının ilk odasına götürecek* Meşalesini engelli kapıya dayadığı zaman ıkı tane akrebi eşek cennetine göndermelisiniz(sİ7 Öldüreniz de olur, onlar yolu biliyormuş) Daha sonra odanın güney batısındaki deliğe elinizi sokun(elinizi sokmak için X'' kullanın, yönü bulmak için de menüdeki pusulanızı) Fark edebildiğiniz üzere acık olan sadece bir yol var, Buradan devam edin ve Eye of Hor us' un ilk parçasını alın yanınızdaki medipack' i de alıp adamın bulunduğu odaya dönün. Cabbar El Abızrttın Zıyzag 1 ı takıp edin ve jiletli tuzağı kapatmasını bekleyin Ulen madem bu herif buraları bu kadar iyi biliyor, neden AmuleL i kendi 


almamış? Neyse, mevzuya dönelim Kapatılan tuzağın sonundan diğer parçayı da alıp birleştirin Bu odadan çıkın ve sola donun Eye.ofÇlorus' u kendi şeklindeki yuvasına yerleştirin Çakalları öldürün ve Cabbar-EI Abızittin Zıgzag' ı takip edin Bir kapıyı açacak Devam edin ve yerdeki delikten diğer odaya atlayın Burası havuzlu oda olmalı, yoksa buraya kadar yanlış geldiniz demektir; yazının başına dûnup tekrar okuyun[keh keh vede kehj, Uygun koridordan aşağıya doğru gidin Açık ofan koridordan geçerek önünüze gelen ipi çekin Cabbar El Abızittin Zigzag diğer havuzlu odaya geçip suyu sopasıyla yakacak Yemezler, suya petrol karıştırmışlar işte; inanmadık! Bu kez de veri interestıng bir odaya giriyorsunuz Hangi parça yanarsa onun üzerine atlamalısınız, Eğer başka bir yere atlarsanız, yanan parça alev alır ve geçişinizi engeller Eğer bu başınıza gelirse, geri donun ve odadan çıkın. İpi bulup tekrar çekin vc zıplama egzersizlerine tekrar başlayın Her yanan parçaya dokununca odanın sonundaki kapı açılır ve siz de zamansız kumların olduğu odaya geçebilirsiniz Diğer koridora geçtiğiniz zaman mezardaki muhteşem sfenksler size doğru bakacak Eğer Laroşu sola götürürseniz duvarın sağında karanlık bir koridor görürsünüz Buradan aşağı gıdın Buradan sola, sağa ve sola gıdın Rehbe rınız Zıgzag 1 da geldiğinde ateşi yakıyor ve salak gibi tırsıp kaçmaya başlıyor Artık yalnızsınız 


i 


Kapı açılacak Diğer odaya ge- i çın Odanın diğer tarafında bir heykel göreceksiniz Yanına gıdın ve Timeless Sands' i onun ellerine yerleştirin Bir sahne girecek Tekrar sfenks' ın yanına dönebilir ve ağzına eğilerek girebilirsiniz! isterseniz yapmayın, orada öyle kalırsınız, zorla dııl ya ■kardeşim) Zaten bu sürünme esnasında bölüm bitiyor 

BURIAL CHAMBERS 

La ra geçen bölümden kalma atraksiyonunu tamamlayacak Solunuzda bir kol göreceksiniz, çekinmeyin, çekin Sonacıma koridordan aşağıya yürürün vc kayın Çok çabuk Hand of Orıon' a tutunun ve h eyvanı koca m anlıkta ki kazıklar Fara' ya girmeden(?l?) önce bu bölgeden zıp layın Ele tutunmanızdan ıtıba- 

Konuşun, nereye koydunuz gizli nesneleri? 


Büyük medipack: Bölüme başlar başlamaz, kendinizi aşağı kayarken bulacaksınız. Zıplayıp yan taraftaki kayaya tutunursanız kaymaktan kurtulursunuz. 

Normal shotgun mermisi: İkinci odadaki zamanlı kazık tuzağına doğru kayarken okların soluna atlayın. 

Normal shotgun mermisi ve küçük medipack: İlginç kamera açısıyla uçtuğunuz yere gidin. 
Mumyaların oradan sola gidin. 
Gizli odada olacaksınız. 

Large medipack: Mumya odasına girdikten sonra buradan geniş bir mağara bölgesine çıkacaksınız. Burası Özel bir oda. Mağara duvarını sola doğru takip edin ve basamakları bulun. Tırmanın ve yerde, solda bir delik arayın. 
Daha sonra buraya girin. 

Shotgun mermisi: merdivenlerden yukarı çıkın. Yarı yolda sola doğru bir köprüye gidin. Yüksek bir yere kadar yolu takip edin ve aşağı düşün. Daha sonra geniş bir odaya geleceksiniz. Soldaki bölüme zıplayıp bulun. 



ren bunu gerçekleştirebilmeniz için sadece bir saniyeniz var 


Önünüzdeki bariyerden sağa ya da sola sıçrayabilirsiniz, Bu işten sıyırın da diğer koridora doğru yuruyun Yol üzerinde iki adet daha kazıklı tuzak var. Eğer şiş kebap olmak istemiyorsa»®,tok iyi zamanlama yapmanız gerekli Buradan diğer yola kayacaksınız Solunuzda, duvarda bir delik delik bulacaksınız Hand of Orıon buraya İpjr eldiven gibi uyuyor Tabı ki siz onu yerine yerleştirince platformdaki bıçaklı tuzak harekete geçecek. 

Aşağıda birkaç yararlı nesne vat Ölmeden devam etmek için çok dikkatli zıplamalısınız İki kez ileri, iki kez de sola zıplayın(Lara' nın suratını sola çevirmeden) Diğer bolüme geçtiniz Eğer düşerse niz baştan başlamanız gerekli Belki de oyununuzu save etmeli- 

Siz konuşur musunuz yoksa ben mi konuştu riim? 

Shotgun vc iki normal shotgun mermi kartuşu: bölüme başlar başlamaz, solunurdaki karanlık köşelere gidin vc küçük deliğe tırman m, 

İki normal shotgun merini kartuşu, üti küpleri ve küçük medipack: Başlar başlamaz sağırında ûa karanlık bh köşe var. Başladığın iT yerdeki kayaların Üzerine böylelikle çık* bil Enin İz, 

Küçük mcdipjk vc süper el bombalar»: cipteyken, karanlık ve bozuk mağaraya girin. Kalıklı bir çukurdan önceki bir rampaya geleceksin ti. Kan Maun üzerinden geçmeden önce cipi durdurup aşağıya inin. Eğilerek diadaki deliğe girin. 




























STRATEJİ USTASI 


hff Yoldan aşağıya yürüyün ve Set 1 in ayağından yukarı çıkın Ara sahneden sonra diğer odaya iki yoldan kumar akmaya 
başladığın fark edeceksinız^Oft 1 
nehirlerini takıp edin Diğer odada uç tabutun açılacak ÖnİTmuzdeki ve sclundakının içinde mumyalar var Solunuzdakınde ise medipack var Löra' ya odanın ortasındaki heykeli, odanın kuzeybatısındaki Armız; yuvarlağın üzerine doğru ittirin Şarjdaki kapı açılacak Burada mumyayla uğraşmanız gerekli, üzgünüm Öldürmeye çalışmayın(sebebinı hır duşunun baka lım), sadece kaçın, Kapıdan geçip diğer koridora çıkın Mağarada yürüyün ve köprüye ulaşın. odaya girin,.Odanın sonun da ki duvara tumanın Daha sonra odanın solundakî deliklen aşağıya fnın Odanın batısındaki' küplere tırmanın. Daha sonra bir Görduncu kube zıplayacağı nız Sonra solunuza donuıi've Kazıklatın üzerinden atlayarak beşinci kube ulaşın bcgşîhçi küpün üzerindeyken zıplayıp uzennizdeki kube tutunun Buna ve ötekine tırmanırı KuçüTs kodda- m girin Bu odadaki kolu çîjfeln.. 
Şimdi zıplama bu maçasını tekrarlayın Açlığınız kapıya girebilmek için ana odanın kuzeyine gîtmenîz gerekli Holün sonuna kadar yürüyüp merdivenden tır inanın. Odadaki kolu çekin Odanın Güneybatısındaki yola zıplayın ve devam edin Ana odaya döner dönmese yerdeki delikten aşağıya duşun Ayağınızın ucunda bir yıldız analılan bt Jİ uçaksınız* Alın ve m e r d rv e nltfdŞH yukarıya çıkm Soma merdivene gelene kadar kOfi- 


dordan aşağı inin Merdivene tumanın Ban' ya doğru bazı küpler göreceksiniz Küplere tırmanın. 1 ırmandığımz kubun kenarın? kadar gelin vf yukarı zıp laytn Arkasında kazıklar olan ku- ı be tırmanırı Solunuzdaki kube atlayın 3uradan Kuzey' deki ç kışa atlayın Oyunu durdurun vr kendinize içecek bir şey 1 er 


nı unutmayın Yerde iki mumya olacak Odanın iki ta ra tında fkt kapı ve ortasında bir çubuk var lam 1 ya çubuğu çektirin (ve kötü düşünceleriniz; kendinize saklayın) Sahneden sonra btf’fepı açılar ak fakat mumyalar öpûüym ahulu şeklinde üzerinize gelmeye başlayacak,ar Hızlıca bu kaoıdan girip sızın konforu 



alın 

Yuvalanmaya hazır olduğunuzda duvardaki deliğe yetkinsin, Merdiveni kullanarak bu delikler aşağıya inin ve odaya girin Bu İnişin biraz uzun olacağı- 



nuz düşünülerek oraya yerleştirilmiş olan merdivenden tırmanın Yukarıya çıkar çakmaz geri /.ıplayıo merdivenden kurtuluşa Kuzey’ e donun ve sağ La raftaki kübe tırmanın Sola donup diğer kube tırmanın Sağınızdaki ffŞShtar deliğine Yıldız anahtar ni yerleştirin, Güneydeki duvardan hır lıp sarkacak/îpe zıplayıp ve a lın rengi koridorun girişme ulasın Orada, kaidesinden bokböceği tılsım im alın lyeır*1h ederim luıkçc; 1 sı böyle) ve _ mağa ra¬ ya geri, dönün Köprüyü geçin Bu kez solö-de*ğıl, doğu’ ya gıdın Kocaman altın bir merdiven göreceksiniz,. Merdiveni kullanaruK yukarıdaki odaya girin 3u odada, altın yılanı ve iki mumya-* yı gereceksin iz F artık yılana ne yapman ez gerektiğim bi'iyorsu nuzdur herhMde Ups, mumya lar canlandı ve kapı kapandı mı? 


Büyük medipack: Bazı kötü adamların üzerinde yerler ve dev gümüş renkli heykellerin olduğu yerde, bîr sonraki bölgeye gitmeden hemen önce sağda bir delik var. Buraya zıplayıp tutunacak ve eğilerek içeri gireceksiniz. 
Küçük ve büyük medipack: kahverengi cipi kapıya gelene kadar takip edin. 
Kapının sağına bakın. Gizli bölgeyi buradan görebilirsiniz. Önce buraya sonra da buradaki kutunun üzerine tırmanın. Daha sonra aşağı düşüp yoiu takip edin. 

Normal el bombalan: kapıya kadar geldiğiniz zaman, duvarlarında hiyeroglifler olan bİT tünele gireceksiniz. Bir de size doğru gelen kazıklar. 

eceksiniz. Bir de size doğru gelen kazıklar. Üçüncü kazığın düştüğü yerde tırmanılabilen bir duvar var. Buraya tırmanın. 

Geniş shotgun mermileri ve normal oklar: Bir önceki gizli yeri bulur bulmaz delikli delikli geniiiş bir yere çıkacaksınız. L şeklîndeki çukuru bulun ve yavaşça aşağı inip sürünerek gizli yere gidin. 

Çabucak duvardaki deliğe girim Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır: tatıi yıları da bara’ yı deliğe sokar Peki, tatlı Lam yılanı ne yapar? Kum tuzağına doğru kayın üleu göz göre göre kayıyosun ya, ne d iyim ben sana şimdi yarı- Ne biliyorsun benim doğru söylediğimi?(e biraz heyecan lazım tabii Yükselen kumlar sızı tavandaki kazıklara geçirmeye çalışacak bu yüzden çok hızlı olmalısın ,z Odanın soluna ulaşıp yukanya tırmanmanız gerekli Ma- 
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Gabriel Knight 3 


ğ ar ad a yuruyun ve aşağıya kayın Gergin mı hissediyorsunuz? 
Az kaldı uz, hu bölüm bitiyor Madaranı tabanına kadar tekrar yürüyün Altınmnahtara giden ayak ızlerınîn oradaki koridora girin Kumlu odadaki boşluğa altın yılanı yerleştirin Bokböceği hİsimim da öteki boşluğa yerleşti rın Oda kumla İolacafk ve yer yükselecek Yukarı tumanın ve bolumu bltîrîn Oh fcc, güneş ışığı gördüğünüze hiç bu kadar sevinmiş miydiniz? 

VALLEYOF THE KINGS 

Arkanıza yaslanıp sahneyi seyrettikten sonra Lam' nırı kontrolünü alıyorsunuz Yedi adet dal İçgvuk gozük&yor hepsini qe bertin Akıncısı, mavi upc ait pıahtarı düşürecek. Ana h ten alıp cipe binin SümaÜ'koîtuğtına kurulup cipi çalıştırın. Çalışan kahverengi Çıpı takıp etmeye başlaydı, hu zorlu takıp, bölümün sonuna kfKİar devam ede cek Kahverengi cipten el bom baları cJ efece k Bİ|j rlmkuvL ıklat da yolunuza çıkacak İki köprüden geçeceksiniz. Önce kısa, -fönru uzun olanından İkisini de başarıyla geçtiğiniz zaman bolum bitiyor 

KV5 

Bu bölümde Lara hala cipin 


içinde olacak Bir bayırdan tepğı direksiyon saklayacaksınız, Bîr sure devam ettikten sonra kahve rengi cipi önünüzde göreceksi niz Yanına kadar sûrun Kahverengi Cip tekrar hsrekete Cjedecek Tekrar el bombaları havalarda uçurmaya başlayacak Cipi piramitten g&frin ve Onönu/de- kr tünele girin Burada Isır bariyerin üzerindeki adamı fark edeceksiniz Ayrıca ıkı de farklı yol gorec ekşiniz Eyer sola gıderekşenıi^bu od^rnfâ uğraşmanız gerekli Eğer ben sağa gîderım arkadaş diyorsanız cipi çukura düşürmemeye dikkat etmemi gerekir Diğer tünel ile devam edin İki duvar arasından sola donun ŞöhJ dönmenin mümkün olduğu tekler burası, Kahverengi cip, size engel olmak içi,fi daima sizden önce kapıdan gfS'mgij BurıÖJ da bor dal kzı- 


Hanimiş gizler, hı? 


Normal / geniş shotgun mermileri, büyük medipack, Uzi dipleri, ve flareler: Başlama pozisyonunuzdan kum taşı istikametine yöneliniz efem. Ortasında bir dikilitaş olan kareye geleceksiniz. Soldaki ikinci kemere doğru gidin. Dar tünele kadar ilerleyin. Yarı dolu bir mezara geleceksiniz. İçerisindeki kap ve de kacakları vurarak çeşitli nesneleri alınız efem. 

Flareler veiki Uzi dibi: Eğer, dikilitaştan kuzeye giderseniz, iki tarafında maymunlar olan geniş bir odaya gelirsiniz. Odanın solundaki duvara giderseniz tırmanacak bir yer bulabilirsiniz. 
Uzi dipleri ve normal oklar: Dikilitaştan batıya doğru ilerleyip ana tapınağa gidin. Derin kare bir havuza düşene kadar da yürümeye devam edin. Havuzdan çıkın. İki kere ileri zıplayın. Bir kere sola zıplayın. Üç kere ters parende atın ve odada bir anahtar arayın. Sonra tekrar havuza girin. Tekrar çıkın. Tekrar girin. Neyse fazla uzatmayayım şakayı(ehi ehi), havuzun dibindeki kapıyı açın ve girin, ilk gördüğünüz hava boşluğuna çıkın, gerekenleri de alın. 

Büyük medipack, zehirli oklar, geniş shotgun mermileri, ve Uzi dipleri: 

En son havuzda kalmıştık ya hani; la oğlum kör müsün, bak iki cümle yukarda yazıyo işteee... 
Neyse, işte oradan yüzmeye devam et ve solda üçgen bir delik ara, bul, o delikten gir. Lan öyle delik diil olum yaw; ben sana ne diyim arkadaş? Yani ne desem az... Tam çözümün geriye kalanını beklerken biraz kendini eve kapat da ansiklopedi felan oku, ilim irfan öğren azıcık. 
Neyse hadi ben kaçtım. Gelecek ay görüşürüz. Bye&Smile... 


vukla karşılasa çaksın \z. Adamın altındaki platformun altından geçin 
Böylece adam aşağıya düşer ve siz de. onu sinek gıpr ezebilirsiniz. Cipten dışarıya çıkın ve güney* 
deki platformun ikinci seviyesine tumanın [Tğectllkkatle bakarsanız Hemen hemen yarısında hır delik göreceksiniz Bakmasanız da biz sövmüyoruz zaten Batıya dönün ve f ) la L loı r t i u n son ı j n a kadar yu rı> yun ilerleyin ve sağdaki deliği bulun Buradan sol? donup ipe tutunun. Güney pîatform' a atlayın. Doğuya donup yolunuzu kapatan kutulunn üzerine tırmanın. Arkasında bir ko; gereceksiniz Zıplayıp bu kolu ttitmalı ve açmalısınız Bunu yapmanız kapıyı açacaktır Cipinize geri dönün v# açılan kapıdan girin, Kaldırım taşına doğru sürtün Çok ıııu fgfey geldi? Bu oyunda kolay diye bir of$y söz konusu de ğ îı t J ç a d o r kaz ıkiı tap vh/a n d an aşağıya düşecek ve sızı parçalamaya gelecek Buradan kurtulur kurtulmaz karşınızdaki vadiye 




































STRATEJİ USTASI 


doğru sürün Yoldaki tuzaklara dikkat etmeniz gerekli Sonuna ulaştığınız zaman sol tarafta üzerinden sürebileceğiniz kayalar göreceksiniz Kum tepelerinin kuzeyinde, üzerinden geçeceğiniz bir duvar olacak Daha sonraki tepelerin ise batısında Bir sonrakinde ise sutunlu platform göreceksiniz Tepesinde de bir dalkavuk var İki seçeneğiniz var; herifi duşurup ezebilirsiniz veya es geçebilirsiniz Sonuçta güneyde bir duvar göreceksiniz 


mı ı ou Kismırıuci, Ldid ui 

Karnak' aiKaınak Tapınağı yanı 
ın Türkış) varır Bu arada Lara 1 
nın çğfo bir arkadaşı olan Jean-Yves ile tanışacağız 

TEMPLE OF KARNAK 

Almanız gereken ıkı kavanoz var Birisi, bir sonraki bölüme giden girişin hemen yanında Öteki ise Sacred Lake bölümünde. Batı' d akı duvardan tırmanın Aşağıya kayıp iki akrebi oldurun Buradan batıdaki kapıya 


doğru ilerleyin Ortasında havuz olan odaya kadar devam edin Sağınızda, size üzerine tırmanmanız Tçin yalvaran bir taş var Gelmişken tırmanın ve daha üzerindeki bolüme çıkın Burada, kapıları açan iki delik var Odalardan birisinde shotgun, 

Pl erin d e ısc kavanozlardan birisi var. Alın sahneye dikkat edin çunku size gitmeniz gemken diğer odayı gösterecek Merkeze geri dönün ve kuzeye doğru ilerleyip yukarı tırmanın Sağdaki kolonlara doğru devam edin Bu odanın sonuna geldiğinizde duvara tırmanın Diğer taraftan aşağı duşun ve geniş odalara girmek için şola dönün Önünüzde gri bir blok göreceksiniz Buraya tırmanın Burada tavana Lutunup öteki tarafa geçin ve bırakın Arkanızı dönüp bu duvarın ortasındaki bloğa tırmanın Oradaki düğmeye basın ve odanın öteki tarafındaki kapıyı açın diğer odadaki delikten girip anahtarı açın Boylece açılan delikten kendinizi korkmadan aşağıya bırakın Hj#j ne kadar böyle bir hatunun kimin kollarına düşeceğim bilmeden aşağıya atlaması bana ters gelsede, sonuçta bu ışın onun ekmek parası olduğunu unutmamak lazımdır derim 

MegaEmin 

{megaemin@level.com.trl 


Kum tepelerinin İmalinde ise oatıya qiden bir tünel bulacaksınız Bu Luncic doğru surun, içeri girin ve bil oh daha çekin 


Lara* nın doğruyu bulduğu an 

Bu noktadan sonra, tara dünyanın üzerine ne gibi bir tehlike saldığının farkına varma¬ ya başlar (geri zekalı karı, anca anrııyon dî mı) Vaziyeti daha iyi anlamak için bazı araştırmalar yapması gerekmektedir Hîkaye- 


w-levgkcofn ft 
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HİLEKAR 

PC 







PC-HILEKÂR 



Dominion 


Bu oyunda verilen hile kodlarını kullanabilmek için öncelikle oyun esnasında Enter tuşuna basın, açılan komut satırından istediğinizi kodu girin ve sonra tekrar Enter tuşuna basın. 

TILT: 99999 dolar verir, istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz SETİ: Radarları kapatır LUSHEE: Bol kaynak verir INFRARED: Tüm haritayı görebilmenizi sağlar 

COMBUSTION: Etraftaki tüm düşmanları öldürür 
ZIPPER: Bina ve birim üretimini hızlandırır. 

Army Men: Toys in Space 

Bu oyunda aşağıda verilen hilelerden faydalanabilmek için Backspace tuşuna basın ve açılan komut satırından önce ana kodu girerek hile modunu açın, Daha sonra yine aynı şekilde diğer kodları kullanabilirsiniz, ünlem işaretlerini dahil etmeyi unutmayın. 




"Ithrovv me a frickin bone here: Hile moduna girmek için gereken ana açılış kodu 

Icaptain scarlet: Ölümsüzlük verir. 

Jfull monty Ölümsüzlük ve envanter malzemelerini venr 

Istay frosty Çavuşa bir korunma kalkanı verir 

Ihenry: 30 adet böcek ilacı verir 

Iharsh language: 20 adet sineklik verir 

Ihere's a lockpick. : Sınırsız napalm yakıtı verir 

imib: Çavuşa bir laser tüfeği verir. 

Ithis one goes to eleven: 3 adet napalm atış hakkı verir Jscotty; Destek için 3 adet SpaceMen verir. 

Ihey stifler: Sınırsız miktarda yapışkan verir lone time, .: 3 Baseball verir. 

Ispiny norman: 3 adet HammerMıne verir Ipump me up: Çavuşa Steroid Boost verir Iroody-pooh: Sınırsız hava saldırısı verir ithe meek: Görevi kaybetmenizi sağlar Jcut to the Chase: Görevi kazanmanızı sağlar, ihallovveen Düşmanları zombilere dönüştürür iflorence: Sınırsız medıkıt verir ijohnny rıcco: 3 Paratrooper verir Ipeep show: 3 Recon verir lyippee!!!: Bir suikast tüfeği verir. 

Ipenny: Sınırsız M80 verir. 

i/ got two words for ya : Mayın tarama cihazı verir ithere ıs no spoon Haritada üşmanların yerini gösterir Ihelio neo: Ağır laser topu verir 


Urban 

Assault 

Bu oyunda son derece etkili bir silahı olan gizli bir araç mevcut, bu araca ulaşabilmek için oyun esnasında SHIFT tuşunu basılı tutarak "S\X/EAPON" kodunu girin. 



Delta Force 2 


Bu oyunda hile yapabilmek için öncelikle.tuşuna basarak (Türkçe klavyelerde O olabilir] komut satırını açın, buradan hile kodunu girin ve Enter tuşuna basın* 


Thetrooper - Ölümsüzlük verir 

Sunandsteel - Cef> hanenizi tekrar doldurur. 

Dievvithyourbootson - Sınırsız cephane verir Stililife - Görünmez olmanızı sağlar 
Revelations - 8 atışlık topçu desteği sağlar 




Urban 

Chaos 


Bu oyunda aşağıda verilen hile kodlarını kullanabilmek için DEBUG moduna geçmeniz gerekli, bunun ıcın F9 tuşuna basarak komut satırını açın ve oradan gereken kodu girdiken sonra ENTER tuşuna basın Sonra diğer kodları aynı şekilde gi¬ 


rerek kullanabilirsiniz 


BANGUNSNOTGAMES: Debug modunu açar ve ölümsüzlük verir 

BOO: Bir dizi patlama yaratır 

DARCI: D'arci olarak oynamanıza izin verir 

ROPER: Roper olarak oynamanıza izin verir 

FADE #: Oyundaki sis seviyesini ayarlamanıza imkan verir, # olarak 

bir değer girmelisiniz, 

WORLD: Müziği değiştirmenize izin verir WIN: Bölümü geçmenize izin verir LOSE: Bolumu başarısızitirmenize sebep olur. 

Ayrıca şu tuşlara basarak belirtilen etkileri yaratabilirisiniz: 

E - Rastgele bir araç yaratır / - Görünmez olmanızı sağlar. 

Fİ 2 - Oyun silahlarını yaratır F3 - Oyundan çıkarsınız 




























HILEKAR 


Slave Zero 

Oyun esnasında "T tuşuna basarak komut satırını açın ve aşağıdaki kodlardan herhangi birini girin, sonra da Enter tuşuna basın. 


Crusaders of Might & Magic 

Bu oyunda hile yapabilmek için öncelikle ENTER tuşuna basarak komut satırını açın, sonra istediğiniz kodu girin ve tekrar ENTER tuşuna basın. 


/goodkes - Silahlarınızı güçlendirir. 

/i wın -■ Görevi başarıyla bitirmenizi sağlar, /bıg ass - Oyundan çıkmanızı sağlar. 

/vveezie - Düşmanlar sizi görmezden gelirler 



Septerra Core 


Bu oyunun hilelerini yapmak için biraz şans bol miktarda da beceri gerekiyor. Hileleri girmak için önce [F12]'ye basın Bazı hileleri önceden yapmazsanız, bazı diğer hileler çalışmayacaktır veya önceden 

hangi hilelerin girildiğine göre farklı şekillerde çalışacaktır Aşağıda hilelerin listesini ve hangilerinin önce girilmesi gerektiğini yazdık Denemesi bedava 
Önce girilmesi gereken hile "imarealvveenie" 

Bu hileyi girdikten sonra . 


7?7 Konuşma yazılarını kaldırır, 

fps Oyunun hızını gösterir 

mapmaker Bulunduğunuz haritayı BMP dosyası halinde kaydeder. 

Oyunda girebileceğiniz daha onlarca kod var, ama hepsinin çalışması için doğru sırada girmiş olmanız lazım Diğer kodlan aşağıda sıraladık, ama hangi sırayla girildiklerini bulabilecek misiniz bakalım? 
Alın size oyun içinde oyunl 



wtfwwt 

siskel 

score 

bgiob 

coeffs 

spell 

perception 

isteal 

blind 

lallignore 

msteal 

gimme 

recovery 

points 

maxhp 

strength 

psyche 

tmtwotfobiwan 

vitality 

scroll 

level 

addstuff 

seeall 

path 

agility 

varset 

gods 

îmavveenie 

astat 

cali 

babylon 

mheal 

core 

observe 

rects 

lall 

vampire 

rcore 

heal 

enemies 

rstat 

hdm 

english 

snorm 

hit 

german 

sfast 

run 

dumpgv 

$slow 

sdm 


-EMBIGGENME: Ölümsüz olmanızı sağlar 


-CRAZYGUY: Tüm büyüleri verir ve mananızı doldurur 

-WHOAH: Uçmanızı sağlar, hızı ayarlamak için Mouse tuşlarını kullanın 

-UBERLOAD: Rasgele bir bolüme geçmenizi sağlar 

-SHOWFPS: FPS sayacını açar 
-3DNOWI: AMD işlemcilerin 3DNow! komut seti için oyun desteğini 



açar 


Tomb Raider 4 


Geçen ay verdiğimiz bölüm geçme hilesinin çalışmadığından yakınanlardan birçok şikayet aldık. Ve hemen akabinde sorunun ne olabileceğine dair araştırmalara başladık. Hile bizde gayet normal çalışıyor¬ 



du çünkü. Ve sonunda, hilenin çalışmamasının sebebinin, hileyi yaptığınız sırada tam kuzeye bakıyor olmamaktan kaynaklandığını bulduk Hilenin çalışması için %100 kuzeye bakıyor olmanız lazım. Bu kesinliği sağlamak için yüzünüzü kuzeye döndüğünüzde tutunarak tırmanabileceğiniz bir blok bulun ve tırmanın. Bunu yaptıktan sonra envantere girecek olursanız, pusulanın saydamlaştığını göreceksiniz. Bunu sağladığınızda aşağıdaki hileleri uygulayabilirsiniz. (Kuzeye bakma hilesi Playstation için de geçerlıdir) 

Bölüm Geçme 

Tam olarak kuzeye baktığınızdan eminseniz, envanter ekranına girip LOAD seçeneğinin üzerine gelin. H, E, L, P tuşlarına aynı anda basıp bir sure basılı tutun. Envanterden çıktığınızda, bir sonraki bölüme geçeceksiniz. 

Sonsuz Eşya 

KUZEYE TAM OLARAK BAKIN ve envantere girin Küçük sağlık çantasının üzerine gelin ve G, U, N, S tuşlarına bir süre basılı tutup bırakın 

Tüm Silahlar 

Sonsuz eşya hilesini yaptıktan sonra, envanterden çıkıp tekrar girin Büyük sağlık çantasının üzerine gelin ve W, E, A, P, O, N, S tuşlarına aynı anda basın (artık nasıl yaparsınız, protez el mi taktırırsınız orasını bilemem]. 



j/www 












































Playstation 


PLAYSTATION-HILEKÂR 


LUNAR: 


Siiver Story Complete 


VIGILANTE 8 Second 


Bütün videolar 

"The Making Of Lunar: Siiver Star Story Complete" diskim takın Oyunun yapımıyla ilgili video başlayınca Yukarı, Aşağı, Sol, Dağ, Değen, Start'a basın. Bunu yaptıktan sonra oyun disklerinden birisini 

takarsanız, o CD'deki bütün videoları görebilirsiniz. 

Chira's Tail’i bulmak 

En azından yirmi tane Ice Mongrels'ı Trial Cave'e kaçmalarından önce öldürün Bu çarpışmadan sonra Chira’s Tail'l bulacaksınız (Defense +2, Agility +10) 


V RALLY 2 





Bütün arabalar ve yarışlar 

L1, R1, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, X, X + Select tuşlarına Game Progress ekranında basın Gizli arabaların bulunduğu karelerin üzerine gelip 
X'e bastığınızda arabaların ve yarışların açıldığını göreceksiniz 

+2, Agılıty +10 ) 



EVIL ZONE 

Sunum modu 

Oyunu tek kişilik modda bitirin 

Galeri Modu 

Oyunu Story modunda bitirin 

Tebrik Modu 

Butun oyun modlarını butun karakterlerle bitirin (oha!) 

Bonus bölüm ve 
Boss olarak dövüşmek 

Story Modu en az üç farklı karakterle bitirin 



Impact 

Options ekranında "Game Statüsün üzerine gelip L1 + Rl'e basın sonra şunları yazın 

BLAST_FIRE Süper füzeler 

GO_RAMMING Daha ağır arabalar 



Coolboarders 4 

İsminizi yazdığını yere aşağıdakileri yazın. Eğer doğru yazarsanız "Hey, no eheatıng" diye bir ses duyacaksınız 

Butun dağlar için "ICHEAT" 

Bütün Specıal Event'lar için "IMSPECIAL" 



NBA 2000 

Michael Jordan: Michael Jordan'ı superstar modda one on one yenebilirseniz, takım havuzuna katılacaktır Isaiah Thomas: Superstar modda oynadığınız herhangi bir maçta rakipten 1 5 top çalabilirseniz, takım havuzuna katılacaktır 

Richard Guerin: 3 sayılık yarışmasını Rpokîe Modda yenebilirseniz, takım havuzuna katılacaktır 
















































R-Types 

Dölüm seçimi 

Açılış ekranındaki R-Type veya R-Type II seçiminde on kere L2'ye on kere R2 ye basın ten times at eıther the R-Type or R-Type II optıon at the tıtle screen Oyun sırasında Starta basarsanız istediğiniz bölümü seçebilir veya istediğiniz videoyu seyredebilirsiniz, 

Daha yavaş gemi 

Oyunu durdurun, ardından L2'ye basılı tutup Sağ, Yukarı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sol, Aşağı, Sol ve X'e basın, 

Daha hızlı gemi 

Oyunu dondurun, ardından L2'ye basılı tutup Sağ, Yukarı, Sağ, Yukarı, Aşağı, Sol, Aşağı, Sol ve Daıre'ye basın 

Tüm silahlar 

R Type veya R Type II oynarken Starta basıp oyunu dondurun L2'ye basılı tutarak Sağ, Yukarı, Sol, 

Sağ, Aşağı, Sol, Yukarı, Sağ'a basıp, ardından istediğiniz silaha göre şu tuşlardan birisine basın: üçgen, kare, X, 

Daire veya R1 

Extra kredi 

Herhangi bir R-Type oyununun açılış 
ekranında sürekli SelecTe basın ve 99 
kredi kazanın 



RAINBOVV SIX 


Tüm haritaları göster 

Ana ekran veya Pause ekranında, L1 'c basılı tutun ve X, Daire, Kare, Üçgen, Üçgen, Daire ve X'e basın 

Son Videoyu göster 

Ana ekran veya Pause ekranında, Ll'e basılı tutun ve Kare, Üçgen, Kare, Kare, Daire, Daire, X ve Uçgen'e basın 

Herkesin sağlığını iyileştir 

Ana ekran veya Pause ekranında, Ll'e basılı tutun ve Üçgen, Üçgen, X, Daire, Daire, X, Kare, 

Kareye basın. 

Ölümsüz rehineler 
Ana ekran veya Pause ekranında, L1 'e basılı tutun ve Daire, Daire, Kare, Üçgen, X, 

Ucgen, X, Daıre'ye basın Kilitli kapıları aç 
Ana ekran veya Pause ekranında, Ll'e basılı tutun ve Üçgen, Kare, Kare, üçgen, X, 

Daire, Kare ve üçgene basın 



Civilization 2 

Extra para 

Herhangi bir kasabanıza TCasH" ismini verin (büyük H yazmak için R1 'e basılı tutun) 

Bütün teknolojiler 

Irkınızı seçerken, Romalıların üstüne gelin ve Daire, Uçgen,Rl, R2, Ll, L2, L2, Ll, Rl, RSRl tuşlarına basın 



HİLEKAR 


Clock Tower 2: The Struggle Within 

Extra Mode 

Menülerden birindeki "77?" seçeneğine girmek için, oyunu "A" alarak bitirin Boylece yeni bir seçenek olan "Extra Mode" açılacak ve Time Attack", "Score Attack" gibi yem oyunları oynayabileceksiniz 

Sound Test 

Açılış ekranında Sol, Daire, Aşağı, üçgen, Sağ, Kare, Yukarı, X, Ll, R2, L2, Rl + Start tuşlarına basın "Sound Test" seçeneği "Optıon Mode "un altında açılacak 

Sonsuz Power büyüsü 

Açılış ekranında Ll + L2 + Rl + R2 tuşlarına basılı tutun ve oyunu başlatın 

Karakter biyografilerini görmek için 

Toplam onuç tane olan bitişleri de açın daha sonra "Pamphlet" moda girin Yeni bir "Gülde" seçeneği ile oyundaki bütün karakterler hakkında detaylı bilgileri görebileceksiniz 

Okul üniformasını giy 

Açılış ekranında Ll + R2 + Select + üçgen tuşlarına basılı tutarken oyunu başlatın 



Courier Crisis 

Trafiği kapatmak için 

Oyun sırasında Ll + L2 veya Rl + R2 tuşlarına basın Bonus bölüm 
Bölge seçimi ekranında Ll + 

R2 tuşlarına basın 
Bonus müzik 
Oyun sırasında Rl, üçgen, 

Rl, Ll, Daire, X, R2, L2, Kare tuşlarına basarsanız, üç yeni şarkıyı oyun sırasında dinleyebilirsiniz Rl, üçgen, Rl, Ll, Daire, X, R2, L2, Sağ tuşlarına basarsanız da bir dördüncü şarkı açılır 


Free Modu 



Bölüm Şifreleri 

06 - flclficcil 

1 2 - gfleifekij 

Ol -eflcifcgkj 

07 - fpdfiocjl 

1 3 - ffclfıgccj 

02 - iflcifccki 

08 - fdclfikcjl 

1 4 - fjclficcij 

03 - mfleifeokj 

09 - kfleifegii 

1 5 - fndfiocjj 

04 - aflcifckkj 

10 - oflcifccii 


05 - fhclfigcjl 

11 - cflcifcoij 



Şifre olarak HANOILBKJO girin. 

Zaskar olarak oynamak için Load/Save ekranında FDFKFKHCJK şifresini girin Pantera olarak oynamak için Load/Save ekranında KFKFKFOEKJ şifresini girin Gerilla olarak oynamak için SAVAGEAPES şifresini girin Alien olarak oynamak için XFIFTYONEX şifresini girin Balık olarak oynamak için FINALSDFIN şifresini girin STS-I bisikleti için IFKFKFKGKJ şifresini girin 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ONLINE 


Online Gaming 


Online gaming 



Bu ay Online Gaming kalemizde Türkiye deki Internet altyapısında güvenli ve hızlı bîr şekilde oyun oynayabileceğiniz oyun sunucularını inceledik. _ 



epyeni Level 'da yeni bir Online Gaming köşesin¬ den merhaba Girdiğimiz bin yılın başlarında oyun firmaları da bombalarını patlatmak üzereler, bizde yakında bunlardan nasibimizi alacağız, hele artık yeni oyunların multiplayer desteksiz çıkmayacağı ve bunların buyuk bir çoğunluğu içinde oyun sunucuları açılacağını hesaplarsak geriye tek bir sorunumuz kalacak, bu oyun sunucularının yavaş yavaş artık ülkemizde de açılması ve sadece sınırlı birkaç oyun yerine yurtdışında olduğu gibi her türden oyuna destek vermeleri konusu Bunun¬ da zamanda üstesinden geleceğini ve bizimde sîzleri OLG konusunda daha geniş ufuklarda yolculuklara çıkartabileceğimize inanıyorum 

Bu ay ve yerimiz yetmezse gelecek ay Guake III Arena için Türkiye 'de ilk ve en geniş çaplı Full Featured Multiplayer Guide vereceğiz, yani Q3A için daha önce tecrübeniz olmasa da tam olarak multiplayer nasıl oynanır, yabancı oyun sunucularına nasıl bağlanılır, neler gereklidir, ülkemizdeki sunucularda neler yapılabilinir, kendiniz nasıl basit bir sunucu açabilirsiniz, diğer arkadaşlarınız size nasıl bağlanabilir, halihazırdaki bazı oyun modları nasıl yüklenir, nereden temin edilir vb diğer alakalı konularla beraber, bu işlemlerde size yardımcı olacak bazı yardımcı programları ve Internet Web sayfalarını tanıtacağım Q3Aana konusu ile birlikte olarak OLG bir bütün olduğundan ve oyunları birbirinden tam olarak aylamayacağımızdan za¬ 



man zaman eskilere dönmemiz de gerekebilir, örneğin nostalji olması açısından Q1 ve Q2 haritaları ve modları veya skin vb materyaller Q3 'e uyarlanmış olabilir, karşımıza çıktıkça değineceğiz 

Başlamadan önce bir konunun altını tekrar çizmek istiyorum; Korsan oyun piyasasının hakim olduğu ülkemizde ne yazık ki halen $30-$40 civarlarında yasal olarak satılan oyunların kötü ve eksik kopyalarını, 2 milyon TL civarına satılması bu işin tek taraflı karşılığı alındığının tartışmasız kanıtı, fakat artık bu durum pek OLG dünyasında işlemeyecek gibi çünkü son çıkan bazı multiplayer destekli oyunları (ki buna Q3A J da dahil} ancak orijinal olması durumunda oyun sunucularında oynayabiliyorsunuz. Kısacası elinizdeki oyunun orjinal olmasına dikkat edin aksi taktirde hiçbir şahıs başınıza ne geleceğini kestiremez, burada verilen ipuçları, bağlantı şekilleri vs, çalışmayabilir ve bizde bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz haliyle Şimdi gelelim sadede ve ilk önce ayarlardan başlayarak konuyu gunışığına kavuşturmaya 

AYARLAR 

DEDİCATED SERVER NEDİR?: 

Dedicated Server, diğer oyuncuların sunucu olarak ayarlanan bilgisayara bağlanmalarını sağlayan küçük bir programdır Bu sayede sunucu olarak seçilen makinanın yöneticisi (siz veya arkadaşınız olabilir) oyun ile ilgili detaylı ayarlar yapabilir Örneğin oynanacak haritaların sıralarını belirler, nesnelerin Respavvn ve oyunun zamanlamaları, silahlar vb çeşitli ayarlar onun hakimiyetindedır, Fakat D S yapılmış bilgisayarın sahibi eğer sadece D S. 
çalışıyorsa kendi makinesinde oyun oynayamaz, yanı sunucu sadece oyunu çalıştırmak için görevlidir, aynı zamanda oyun oynayamazsınız Başiatmak içinse ilk önce D S ayarları yapılmalı sonra kendi sunucusuna Q3A'yı 


çalıştırarak bağlanmalı ve bu şekilde oynamalıdır 

Acemiler için; oyun içinde Server Setup menüsünden Multiplayer Game ve oradan Create 'i seçin Sonra oynayacağınız platforma göre LAN veya Internet seçeneklerinden birini seçin Buradaki oyun ayarlarını kolaylıkla istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz 

Kaydettiğiniz bu ayarları her seferinde tekrar yapmamak için oyunu aşağıdaki komut ile yükleyebilirsiniz,. 

quake3.exe »set dedicated 2 +exec server cfg 

+set dedicated 2 'nîn anlamı bilgisayarı D S olarak ayarlamak içindir, Internet için 2, LAN için 1 
kullanılır 

+exec server.cfg ise daha önceden ayarladığınız sunucu ayar dosyasini yükler 

Aşağıda bulunan örnek server cfg dosyası ayarlarını deneyebilirsiniz. 

g_gametype o 
sv_TTiaxcl]ents 16 
g_warmup 10 

set mapı "map q3testi;set nextmap vstr map2 M 

set map2 "map q3test2;set ne*1map vstr maps” 

set map3 "map q3tourney;set rfextmap vstr 

mapı" 

vstr mapı 


4 

<3 r. 


Anlamlan... 

g_gametype 0 : Sunucuda klasik Deathmatch olan "Free for AH" modunda oyun oynanmasını sağlar 0 opsıyonu yerine 1 yazarsanız Tournament modunda 
(1 on 1}, 2 yazarsanız Teamplay Deathmatch modunda oynarsınız 

sv_maxclients 16 : Sunucu ya en fazla I 6 oyuncunun bağlanabileceğini söyler (16 yerine istediğiniz miktarı girebilirsiniz) 

g_warmup 10 : Oyuncuların oyuna başlamadan önce ısınmalarını sağlayan hazırlık süresi, örnekte I 0 sn süresince oyuncular istedikleri gibi hareket ederler 

set mapı "map q3testı;set nextmap vstr map2" İlk harita olarak "q3testı;bsp” belirler. 

set mapz "map q3test2;set nextmap vstr map 3 " İkinci harite olarak "q3test2 bsp" belirler 

set map3 "map q3tourney;set nextmap vstr mapLUçuncu harita olarak"q3toLimey.bsp" belirler. 

vstr mapı :Sunucunun bu haritalar sonunda tekrar ilk haritadan başlamasını sağlar 

Sunucuda Tournament Mode oynamak için gerekli haritayı "q3tourney.bsp" 

aşağıdaki şekilde ayarlıyoruz 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quake3 exe +set dedicated 2 +se1 zone tournaments *set g_gaınetype 1 +map q3tourney 

+set zone tournaTnents: 

Oyun kurallarını Tournament moduna ayarlar 

+map q3tourney : G3Tourney haritasını yükler. 

İleri düzey sunucu ayarları 

sv_MaxRate : 

Eğer sunucu üzerindeki bağlantının bant genişliğinizi sınırlamak istiyorsanız, bu komutu kullanabilirsiniz, eğer bant genişliği 
sorunu yoksa varsayılan değer 0 
olmalıdır 

sv_PrivatePassword : 

Oyuncuların sunucuya istediğiniz bir şifre ile bağlanmasını sağlar bu sayede, istemediğiniz kimseler bağlanamaz Aşağıdaki komutla beraber kullanılmalıdır 

sv_PrivateClients : 

Yukarıdaki şifreleme komutu ile korunan sunucuya bağlanabilecek maksimum oyuncu sayısını belirler. Eğer sunucunuz sadece şifreli olacaksa sv_Maxdients o ve sv_Privatechents 5 (değişebilir, örneğin max 5 kişi) yapmalısınız sv_ReconneetLİTnit . Oyuncunun 

en fazla yapabileceği reconnect sayısını belirler 

sv_AllowDownioad : Eğer 1 yapılırsa oyuncular sunucuya bağlandıklarında kendilerinde olmayan dataları otomatik indirebilirler g_SynchronousClients : 1 yapılırsa oyuncular demo alabilir ama bu sunucunun yavaşlamasına neden olur. 

sv_timeouıt : Oyuncunun kopma vb gibi durumlarında sunucu tarafından maksimum tutulma süresi (saniye olarak) 

Öncelikle Bilmeniz Gerekenler 

Bilmeniz gereken şey, konsol satırına gerekli komutları yazarak istediğiniz türde bir oyun başlatıp, açık olan bir oyuna dahil olabilirsiniz Bu bakımdan, Ouake 3 
oynamak için bilmeniz gereken komut satırlarını aşağıda sıraladık Yeni bir sunucu açmak: Bir net- 


work oyunu başlatmak için ana menüden Start Netvvork Game'i seçin ve daha sonra, LAN veya Internet olarak, oynayacağınız platformu belirtin İkinci ekranda bulunan opsiyonlardan; 

start : Geçerli ayarlar ile oyunu başlatır 

Map: Harita listesinin bulunduğu Quake3/Baseq3/Maps dizini¬ ne erişimi sağlar 

Dedicated : Dedicated LAN veya Dedicated Internet şeklinde ayarlamanızı sağlar 
Time Limit : Buraya O'dan fazla bir değer verilirse eğer oyun Fraglimit'e ulaşmadığı taktirde 


(şayet belirtilmişse) zaman sınırı nedeniyle biter 
Frag Limit : Buraya O'dan fazla bir değer verilirse eğer oyun Timelımıte ulaşmadığı taktirde (şayet belirtilmişse) frag (vuruş sayısı) sınırı nedeniyle biter. 

Max Players ; Oyunda bulunabilecek en fazla oyuncu sayısını belirler 

Hostname. Sunucunuza vereceğiniz isimi belirler 
Açık bir Multiplayer oyuna katılmak için: Multiplayer oyuna katılabilmek için birkaç yöntem vardır, bunlardan birisi manuel olarak bağlantı sağlamak Bu yöntemle bağlanmak istediğiniz Ouake 3 Arena sunucusunun veya başka bir arkadaşınızın açmış olduğu sunucunun İP adresini girerek doğrudan bağlantı sağlayabilirsiniz. Q3Ayı çalıştırın ve til- 


de tuşuna H başaran konsolu aşağı indirin 

cormeet xxx.xxx xxx.xxx (İP numarası) yazarak bağlantıya geçebilirsiniz 

Diğer bir yöntem ise sunucu tarayıcı dediğimiz özel yazılmış programlardır bunlarla ilgili detaylı bilgiyi ve tanıtımlarını yakında vereceğiz 

Yeni bir Deathmatch Sunucusu açmak için: Ouake ve Ouake II ile hemen hemen aynı şekilde açılıyor, tek farkı sunucu sahibi Free For Ali Deathmatch game veya Team Deatchmatch game 


açabiliyor. 

quake3.exe +set g_gametype o +map q3toumey 

Takım oyununa ginnek: Takım Oyunu farklı oyuncuların karşılıklı takımlar kurarak maç yapmalarıdır. 
Bir takım kurmak için önce sunucu sahibi, sunucuyu başlatıp teamflags 1 yazmalıdır. 

Diğer takım oyuncuları aşağıdaki ilgili komutlan yazarak istedikleri takıma katılabilirler team red - kırmızı takıma katılır team tree - serbest takıma katılır 

team bine- mavi takıma katılır, team speetator- speetator (izleyici) olur 

Fİ tuşuna basarak skor tablo 


su görüntülenebilir Skorunuz rakip takımdan birisini vurduğunuzda + 1 artar, kendi takımınızdan birisini vurduğunuzda ise -1 azalacaktın 

Diğer oyuncularla konuşmak için: T tuşuna basıp mesajınızı yazarak Enter tuşuna basmalısınız, konsolu indirip (-) direk buraya da yazabilirsiniz. 

Oyun Sunucularının 
Durumu 

Ülkemizdeki oyun sunucuların durumunu Türk Ouake II camiasında bilinen isimlere sorduk ve fikirlerini aldık bakalım kim neler demiş bu konu hakkında .. 

Level : Ülkemizdeki Multiplayer oyun piyasasının geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce neler yapılmalı, neler eksik ve mevcut oyun sunucularından memnun musunuz? 

woodoo [Brsl: Gelecekte umarım herşey daha iyi olacak ISS'lerın yapabileceği çok fazla birşeyyok bu konuda yeterince özen gösterdiklerine inanıyorum şu an için, ama ülkemizdeki Internet ile ilgili sorunlardan o taraf da payını alıyor 

Blue-NRK: Daha fazla ilgiye ve yatırıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Internet üzerinde olayın gelişmesi için daha hızlı bağlantılara ve daha kaliteli sunuculara ihtiyaç var Sosyal yaşamda ise özellikle kafelerin konuya daha fazla önem vermeleri gerekiyor ancak bugune kadar yeterli ilginin gösterilmediği bir gerçek Ben bu konuda uzun bir süredir büyük bir potansiyelin toplandığını biliyorum ve yakın bir süre içinde daha çok ilginin gösterileceğini umut ediyorum. 

[fplcaSho: Oyun sunucularımızdaki zihniyet komple değiştirilmeli Hiçbir kritere dayanmıyor Mesela server'ın kendi şiltesiyle giriyorum lag var; başka bir accountla 130 ping civarı.Yani bence bu şekilde fazla uzağa gidemeyiz 

Cavalıer[N/A) : OLG konusunda yurtıçındekı ISSderın son günlerde potansiyeli farketmeleri dolayısıyla son 1 yılda epey yol alınmış durumda Ancak gtPffjyjBkıye'dekı iletişim ağı al [yapısı, gerekse birkaç ISS hariç donanım konusunda gunu y^Bplama kaygısı yada yatırım eksikliği dolaye sıyla yurtdışına oranla henu/ emekleme çağında olduğu su götürmez Bunun yanında ISS’lerin bu hizmetinden faydalanan kullanır ıların da amaca uygun bir kullanım sergiledikleri tanışılır Türkıyede Ol G hizmeti veren ISS Ierlin oyun serverlanrıı akul duruma geçirdikten sonra bunların tanıtımı ve kukanımı konusunda yapacakları reklamların, yol q,ös termelerin daha yeterli düzeye çekilmesi gerektiğini duşunüyo : rum OLG hizmeti veren ıSSVrın kendi aıalarırtda koordinasyonun sağlanmalıdır Dolayısı ile gerçekleşecek aklıvıLderın daha egeniş ölçekli ve dahü profesyonele olabilmesi ISS leıın atacakları adımlarla orantılı olacaktınBu konuda hiçbir ISS nın bir diğeri 5 ' ile ilişkisi olmadığı gibi, bedirlerini rakip olarak görmeleri,gerekli gelişmelerin uzan bir zamana yayılmasına sebep danktır Şimdi akla şu soru gelecek tabı , " Rekabet kaliteyi getirmezini? 
Evet bu mümkün. Ancak, Türkiye deki ISS lerin bu konuda detaylı araştırma yapıp " ou konu gerçekten îhtiyaçar " tespiti ile hareket etmeyip, şu anki oyun scrverlarının daha çok kişisel çabalarla hayata geçirilmiş olması. 


bunun janında ISS'lerın yalnızca satıy-ı-m® emi lası ına. !<3 r ı, sağlıklı L>ır rekabet ortamı oluşmamı engelliyor, Gelecekte yalnızca OLG konusunda hizmet ver en kuruluj&ftn ve organizasyonların yurdum u z c J a da t-ı aya ta tj e ç iri I e ceğ i 


cuları otan, dok sayıda ISS'nın bulunmaması Türkiye'de gerçekten çok çok iyi Onlinç Gaming oyuncuları vao Ancak teknik ola ngidunn kısıtlı elması yüzünden önleri kapanıyor Bu konuda nş-I e r ya p 1 1 ab ileceği şu f n4 ka d a r 


bağlantı sistemleri yaygınlaştıkça [kablo net gibi) sorunlar aşılır gibi geliyor bana* Oyun serverlarından elbette memnunum (sadece Şahane de oynarım! Amatörce açılan bir Oual<e2 sunucusundan bu hale gelinmesi barı! 
umut veriyor, 

[fpİTANZIMO : Kul I a m ı c ı la rı n, Multıplayeı oyurılarr makul düzeyde¬ ki bîr akıcılıkta oynamak ıçjh belril ISS 'leıın accountlarını «n almgk zorunda bırakılmayacaklaıı bîr /ıhniyete erıştığimîzde herhalde bersey claha kolay olacak Ayrıca kabl© modem ile Internet hizmetinin ihızh ama düzgün bir şekilde hı/mçte sokulup yaygınlaştırılması ve fiyatlarının da ev kullanıcıları düşünülerek belirlenmesi durumundzı daha güzel §ünleıde buluşacağımızı söyleyebilirim Bekleyip göreceği?. 

Isîrrf yapmış oyuncuların fikirle - 



görüşündeyim, Ancak ISS Itrin bu konuya eğilmelerinin uzunca bir zaman aldığı düşünülürse 


■S » ı 


bunun da gere eki* omesı için daha çok yolymuz olduğu gözler ohune şeninin olur 


vvisdom-NRK 1 lurkıye'dt Online Gamıng hala çok zayıf. Evet, ki sene öncesine gom fü ir id a kal 


? ■ a al 


katiye ama yine de yeterli değil. 
Bunun en bûyöî< -sebeplerinden bıd de Online Gaming'in yeterin ce cazip bir şekilde umanlara lanıtılamamış olması Bit diğer se uebı de hepimizin bldıgi gibi ülkemizde Online Gamıng sunu¬ 




ya /e) ıklarım darı çıkarılabilir. 

Oyun dergileri bu korunun üzerin# daha fazu eğilmeli, belki çeşitli oıganızasyönlar kurulmalı ve sponsorlar bulunarak tanıtım yapıl,mart fuarlar gıb: akAütelerde daha etkin olunmalı ve ISS'lere Online Gamıng sayoç'irlde §fi)oı|î sayılarının nasıl artabılet eğı gerçekçi bir şekilde anlatılarak onlaıın yeni sungcular açmaları Sağlanmalıdır, pRK ( lan'ı ularakyenı sunucular konusunda yakında ^le ; fe bir Sürprizimi* olabilir Cargariar İyi yOİdeî Olduğumuzu düşünüyorum.Buru e sorunlar İn ter net bağlantılarımızın fcöîü olmasından kaynaklanıyor Yem 


rî bunlar Online G'amırıg konulumda oyuncu tarafında yetkili sayılanların göröfk-rını aldık Bu fikirleri oyun sunucu lan tarafındakı yetkililere de ulaştırdıktan sonrır, 'kortu hakkında bir de onların fi kirlerini alacağız, 

Son olarat sunuculardan yeni haberler, ktsı bir süre önce açılan Sim Net oyun sunucuları id dialı şekilde ilerliyor. Su anda L> İÖtÛ, Halflife, Ouakc 2, Starcra rt/Brtapd wa r, S ta rsîsgö Tri bes, Tı be r ı a n Su r ı ı Co ı n mâ-nd An d Congııeh, Warualt 2 Berttim net Edcıtion sunucuları mevcul Sunucularının İP adresleri 212.133.133.195 v® 


























212.133.133.196, bu numaralardan erişim sağlayabilirsiniz Kendim bizzat oynadığım Ouake II sunucuları 

212.133.133.195:27910, 29000 ve 30000 portlarırıdan 

çok iyi sonuçlar aldım Bu sunucular şu anda test aşamasında ama ben bir eksiğini göreme dım, bu sunucuları kuran ve îlgı- 


Quake III Arena vı.09 Servet 

212.174 176 17 - quake3 antinkuntin com - Port 27961 16 player Death- m ateh 

Quake III Arena vı.08 Server 

212.174 176.17 - quake3 antınkuntm com - Port 27962 16 Player Team Deathmatch 

Quake III Arena RELEASE Server 



lenen arkadaşlara teşekkür ederim Açtıkları Starsıege Tribes sunucularına ise 

212.133.133.196:28001 ad 

resinden girebilirsiniz. 

Ve son olarak Ouake III Arena Test Sunucusu adresi 

212.133.133.195:27960. 

Antinkuntin isimli yeni bir sunucuda ise şu portlar kullanılıyor 

Quake III Arena vı.08 Server 

212.174 176 17 ' quake3 antinkuntin com - Port 27960 16 player Deathmateh 


Henüz oyunu oynayabilenlerin sayısı kısıtlı olduğu için geçici olarak kapatılmış Bilgi için 

quakeadminâ>antınkuntin com adresine mail atmanız söyleniyor,- 

Lveet gelecek ay sırada bunlar için yazılmış sunucu tarayıcıları ve özel OLG siteleri tanıtımları var Oyunları orjinal satın al maya, bizi ve köşemizi takıp etmeye, bol frag yapmaya, elan kurmaya ve soğuklardan üşütüp hasta olmamaya çalışın 

Kağan Unaldı 





ŞUBAT 7000 

















ŞUBAT 2ÛÛÜ 


DONANIM 


Yola çıkarken... 


A - rtık sîzlerle tanışma vaktimiz geldi Ben Level'ın yeni Yayın Koordinatörü Tuğbek Ölek Ancak yayın koordinatörlüğünün ötesinde sîzler için donanım sayfalarını da hazırlamak benim görevim Bundan sonra donanım'la ilgili her türlü konuda birlikte olacağız Aslında bu beraberliğimiz iki ayı aşkın bir süre önce başladı Bu ıkı aydır Level'ın yeni çehresini oluşturmak için bütün ekip sıkı bir çalışma Tuğbek Ölek 

temposu içindeydik Daha önce karşılaşmamamızın sebebi bu olsa gerek Bundan sonra sık sık karşılaşacağız sîzlerle Beni her ay burada ve 21 
sayfa ötedeki diğer köşemde bulabilirsiniz 

Level kadrosuna dahil olmamın ardından Sinan’la ilginç bir diyalog yaşadık Zaten hep bugüne kadar Level içindeki donanım bölümünün pek de yeterli olmadığını düşünürdüm Buyuk eksiklik Bunu Sinan'a 

Her ay sizin için yeni ürünler inceleyip, mektuplarınıza cevap vereceğim. Sizin İçin piyasada, dünyada neler oluyor sürekli takip etmek de benim işim. ■ 

söyledim: "Bu Donanım'a bir el atalım bak böyle olmuyor’ 1 O da "nesi var kı” dedi. Ben de "yetersiz” dedim. O da "iyi yap o zaman" dedi İşte böylece Donanım'ı benim hazırlamama karar vermiş olduk 

Donanım mühim elbette Sonuçta donanım olmazsa oyun da yok değil mi? Üstelik dertli işte Ama artık tasalanmaya gerek yok Çunku bundan sonra hep yanınızda olacağım Her ay sizin için yeni ürünler inceleyip, mektuplarınıza cevap vereceğim Sizin için piyasada, dünyada neler oluyor sürekli takıp etmek de benim işim Yorucu bir iş ama ne yapalım dayanıcaz artık Simdi içinizden "Adama bak sen yüz o donanım deryası içinde bt de dayanıcaz falan de" diyenler olabilir Haklılar benim yaptığım alenen şımarıklık. Ama olsun içimden öyle geldi. 

Bu yazıya başlamadan önce kendimi alabildiğine sıkıyordum Yeni bir dergi yem bir okur Hem sevimli olmak gerekiyor hem de saygılı Sonuçta kendini kabul ettirmek zorunda hissediyor insan Sonra dedim ki "niye kasıyorum kendimi?" Yani sizde insansınız bizde (gerçi Sinan değil o aslen centaur) Burada muhabbet etmek güzel güzel bilgi, birikim ve dertlerimizi paylaşmak varken niçin resmi takılalım Konumuz donanım diye daha ciddi bir ismi yapıyoruz Hiç değil. Bu yüzden soğuk, asık suratlı ve bol teknik detaylı bir Donanım yerme sıcak, pratik bilgilerle dolu, okurken sıkılmayacağınız bir donanım hazırlamaya çalışacağım. 

Bu ay gelecek aylardan arklı olarak hemen hepsi ödül almayı hakeden çok iyi ürünlerle dolu bir Donanım'ımız var. 

Neyse daha fazla söze gerek yok İşimize bakalım 





ABIT 

BE6-II 


ra 


Performans 


Her ay incelediğimiz ürünler içinde performans olarak rakplerini açık farkla geçen ürünler bu ödülü almaya hak kazanacak. Teknoloji ve fiyatı ne olursa olsun performansı ödülsüz bırakmaycağız. 


Bir ürünün Teknoloji ödülünü alabilmesi için yenilikçi ve benzeri henüz üretilmemiş olması yeterli olmayacak. 
Teknolojileri ödüllendirirken yararlılıklarını ön planda tutacağız. 


Tek n o lo ;i 


Ekonomi 


Ekonomi ödülümüz büyük çoğunlukça rahatça karşılanabilir bir fiyatı olduğu halde üretim kalitesi ve performanstan büyük tavizler vermeyen ürünlere gidecek. 


























































DONANIM 


Nasıl Test Ettik? 

Nasıl Değerlendirdik? 

Level donanım testlerinin sırrını açıklıyor! Böylece hem kendi sisteminizi, hem de incelemelerimizi daha iyi değerlendirebileceksiniz. 


L evel'ın Donanımını baştan aşağı yeniledik ve daha iyi incelemeler için yeni bir test sistemi kurduk. Bundan sonra test merkezimizde sizler için bütün ürünleri objektif ve detaylı testlerden geçirebileceğiz. Bundan sonraki incelemelerimizde daha farklı bir sistem uygulayacağımız için bu sayımızda test sistemimizi ve değerlendirmelerimizi nasıl yaptığımızı açıklamayı uygun gördük, Böylece incelemelerimizi okurken neyi ne için yazdığımızı çok daha iyi görebileceksiniz Ayrıca yazının sonundaki sözlük de bu yazıda ki pazı yabancı terimlerin karşılıklarını bulacaksınız Bu terimler incelemelerimizde de sık sık geçecek Şimdi tek tek hangi ürünleri nasıl test edip nasıl değerlendirdiğimizi görelim. 

EKRAN KARTLARI 

Test sistemimizin en ağırlıklı konusu elbette ekran kartları olacak Bunun en önemli sebebi ekran kartlarının 3D performansını değerlendirirken titiz bir benchmark çalışması yapmak zorunda olmamız Böylece her kartın performansını tek tek görme şansımız olacak Ekran kartlarının ne kadar hızlı geliştiğim ve teknolojik özelliklerinin gittikçe kapsamlı hale geldiğini düşününce ekran kartı testlerinde ne kadar dikkatli olunması gerektiği çok daha fazla anlaşılabiliyor. 

Test Sistemi 

Ekran kartı testlerimizde iki ayrı test sistemi kullandık Bunlardan biri Intel Pentium III işlemcili diğeri ise AMD Athlon işlemcili Böylece her kartın Pentium ve Athlon'lan daki performansını ayrı ayrı görebildiğimiz gibi iki işlemcinin performans farklarını da ortaya çıkarmış olacağız. Her iki işlemcimizde 500MHz hızında Ayrıca testlerimiz sırasında Pentıum'un SSE ve 



Athlon'un 3Dnow! Komut setlerini aktif halde tutuyoruz. 

Test sistemimizin ana kartlarını seçerken her ikisinin de kendi dalında en iyisi olmasını hedefledik, Pentium işlemcimiz için Intel'ın yeni İ820 çipsetü anakartını (camino} kullanmak istemedik Çünkü bu çipseti kullanan anakartlar tam anlamıyla oturmuş gözükmüyorlar Bu yüzden piyasadaki en iyi BX çipsetli anakart olan ABIT BE6- 2'yı tercih ettik, AMD işlemcimiz için ise Asus'un K7-M anakartını kullanmayı uygun bulduk, Zaten şu an AMD işlemciler için başka bir alternatif düşünmek pek mümkün değil. 

Bu iki ayrı test sisteminin diğer özellikleri birbirinin aynısı. Her ikisi de 128MB Sns'lik RAM'e sahip Hard-disk olarak Ûuantum Firebali KX'i tercih ettik. Ancak harddısk'ımizi Ultra DMA-66 olarak değil Ultra DMA-33 olarak çalıştırmayı daha uygun bulduk 


Benchmarklar 

Ekran kartı testlerimizde uç ayrı benchmark kullandık Bunlar Guake II, Guake III ve 3DMark2000 Her üç benchmark'ımızın ortak özelliği sistemi gerçekten zorlamaları Zaten Guake'ler daima OpenGL için en iyi benchmark platformu olmuşlardır. Hem Guake İL hem de Guake Ul u kullanmamızın sebebi bu iki oyunun iki farklı dönemi temsil etmeleri Guake II geçen iki sene içinde oyunlarda en çok kullanılan 3D grafik 
motoruydu. Half-Life, Heretlc 2 
gibi oldukça iyi oyunlarda bu motor kullanılmıştı Guake III ise yeni nesil 3D motorları temsil ediyor Guake lll'ün bizim için en önemli özelliği yeni nVidia GeForce ve S3 Savage 2000'lerde bulunan Transform ve Lightning Pıpelıne'lannı desteklemesi. Böylece yazılım desteği ile GPU sahibi işlemcilerin standart 3D hızlandırıcılara karşı nasıl bir üstünlük getirebildi¬ 


ğim göreceğiz Tam tersi olarak Guake Ifde Transform ve Lightning desteği olmayan oyunlarda performans farklarını görmemizi sağlayacak Guake 2'nın skorları daha eski oyunlardaki performansı gösterirken Guake 3 benchmarklarımızdan aldığımız skorlar yakında piyasaya çıkacak olan oyunlardaki performansı gorme^ nizi sağlayacak 

Ekran kartı testlerinde kullandığımız diğer bir benchmark olan 3DMark2000 ise kesinlikle oyuncular için üretilmiş benchmarklar içinde gelmiş geçmiş en iyisi. Dırect3D performansını ölçen 3DMark2000 bu yıl içinde çıkarak ortalığı karıştırması beklenen Max Pay ne oyunun Max-FX isimli motorunu kullanıyor 3DMark2000 diğer benchmark'ların tersine bize Fiil Rate, Texture Rendering, 

Bump Mapping gibi 22 tane özel skor almamızı da sağlıyor. Ancak benchmark skorlarını verdiğimiz 






















LEVEL şuüai 20ÜÜ 


DONANIM 




kutularda tüm bu skorları vermeyeceğiz Aksi takdirde hem butun bir sayfayı benchmark skoru doldurmuş oluruz hem de bu sayısal kalabalıktan işe yarar olanları bulmak çok daha zor olur. 3DMarkZ000 Direct 3D performansı için bize yeterli sonucu verdiğinden bu API'yi kullanan başka bir benchmark kullanmaya gerek görmedik 

Bütün benchmarklar yeni kurulmuş temiz bir Wındows98 5econd Edition'da yapılacak ve sisteme ses kartı, netvvork kartı gibi bileşenler kurulmayacak. Bu yüzden bizim skorlarımız sızın aynı konfigurasyonla evinizde alacağınızdan biraz daha yüksek olabilir Testlerimizde DirectX 7ayı kullanacağız Ancak ilerde DırectX'ın yem versiyonları çıktıkça test sistemimize dahil olacaklar. 

Değerlendirme 

Ekran kartlarını değerlendirirken iki konuya ağırlık verdik. Birincisi 3D performansı diğeri teknolojik özellikler. Bu geçtiğimiz sene çokça tartışılan "Hız mı; goruntu kalitesi mi?" sorusuna denk düşüyor Tum teknolojik yenilikleri destekleyen ancak bunları oynanabilir kare oranlarına dökemeyen kartlarda, hiç bir teknolojik özellik getirmeden salt yüksek kare oranları veren kartlarda bizim tercihimiz olmayacak. Yani her karttan hem tüm teknolojik özelliklere sa¬ 


hip olmasını hem de yüksek kare oranlarını bekleyeceğiz. 
Her kartın hızını benchmark kutularında rahatça göreceksiniz Teknolojik özelliklere ise yazımız içinde değineceğiz 

SES KARTLARI 

Ses kartlan pek çok donanımda olduğu gibi benchmark yapılamayan daha doğrusu benchmark'ları çok fazla bir anlam ifade etmeyen parçalar Bu yüzden ses kartlarında her özelliğini denemek, uyumsuzluk sorunu olup olmadığını test etmek ve ses kalitesini kontrol etmek önde geliyor 

Test Sistemi 

Ses kartlarında kullandığımız test sistemi ekran kartları ile hemen hemen aynı Tüm ses kartlarını Pentium ve Athlon işlemcilerle ayrı ayrı test ederek herhangi bir uyumsuzluk sorunları olup olmadığını inceleyeceğiz. Ses kartlarının kalitesini daha iyi görebilmek ı için onları şu an piyasada bulunan en iyi multımedya hoparlör sistemi olan Cambrıdge Sound-Works Desktop Theater DT72500 
ile test edeceğiz Böylece hem 4 
hoparlör hem de, Dolby Digital yeteneklerini görmüş olacağız, 

Değerlendirme 

Ses kartlarını oyun ve müzik olarak ayrı ayrı test edeceğiz Oyun testlerinde pozisyonel ses standartlarının hemen hemen tümünü destekleyen yazılımları kul¬ 


Testlerimizin daha sağlıklı olabilmesi için Titan'm güçlü soğutucularını kullandık. 


lanacağız A3D desteği için özellikle Ouake III ve EAX desteği için Half-Life'ı kullanacağız. Bunun dı-I şında Urban Chaos, Descent 3 gibi pozisyonel ses standartlarını destekleyen diğer oyunlarda testimize dahil olacak 

Müzik kalitesini test ederken Windows'un kendi CD Playeriı ile müzik CD'lerini ve Winamp kullanarak MP3'leri dinleyeceğiz Ayrıca ses kartının kendi yazılımlarının ne kadar başarılı olduğu da değerlendirilecek 

Monitör 

Monitörler sanılanın aksine testi oldukça zevkli ve kolay olan ürünler Çünkü monitörlerde değerlendirme ve karşılaştırmalar da kullanılabilecek pek çok belirgin özellik var. Elbette bu özellikler monitörlerin boyutlarına göre değiştiğinden tüm monitörleri kendi gruplan içinde inceleyeceğiz. Yani I7" bir monitörü incelerken onu yine 17" monitörlerle kıyaslayacağız Testimizde 15" ve yukarısındaki monitörler yer alacak. Ancak ağırlık 1 1 " ler üzerinde olacak Ev kullanımı için şu an pek tercih edilmese de TFT monitörleri de inceleyeceğiz 

Değerlendirme 

Monitör testlerinde en büyük yardımcımız yüzlerce test şemasına sahip olan DisplayMate Pro Bu program monitörlerin farklı özelliklerini test etmemizi sağlayan grafiklere sahip Böylece monitörün renk yeteneği, ekran yüzeyindeki parazitlenmeleri, geometri, odaklama gibi pek çok özelliğim net olarak değerlendirebilıyoruz Monitörler için oldukça hayati diğer bir özellik olan nokta birleşimi içinse Klein firmasının özel olarak ürettiği Convergance Gauge cihazım kullanacağız Bu optik cihaz monitördeki birbirinden bağımsız olan kırmızı, yeşil ve mavi ışık kaynaklarının ne denli üst üste oturduğunu gösteriyor Eğer bu üç kaynakda da sapma olursa bu monitörün kalitesizliğini gösteriyor 

Monitörlerde oldukça kolay değerlendirilebilen diğer bir özellik ise ekran geometrisi ve anti-glare tabakası Monitörler küresel, silindirık ve tam düz olarak üçe ayrılıyorlar Ancak küresel ve silındirik monitörlerin yüzeylerindeki eğim oranları monitörün temel özelliklerinden biri Bu özellik ekrandaki 


geometrik bozulma ve rahatsız edici yansımaların oluşmasını belirliyor, Anti-glare tabakasını değerlendirirken de yansımaları ne kadar engellediğini ve renklerin canlılığını bozup bozmadığına bakacağız 

CD ve DVD-ROM Sürücü 

CD ve DVD-ROM sürücüler de benchmark ile inceleyeceğimiz ürünler arasında CD-ROM sürücü benchmarkları için CD-Tach, DVD-ROM sürücü benchmarkları içinse DVD-Tach programlarını kullanacağız. CD-Tach ve DVD-Tach bir benchmark programı ile bu programın testleri gerçekleştirebilmesi için gereken bir CD ve DVD'den oluşuyor Her İki program da sürücüleri max ve min veri okuma hızlan, rasgele ve sıralı erişim süresi, CPU kullanımı gibi pek çok yönden ölçüyor, 

Her iki testi de yeni kurulmuş bir Windows 98 Second Edition üzerinde ve diğer bileşenlerin hiç biri yüklenmemiş halde yapaca¬ 



ğız Bizim için önemli olan oyun ve multimedya CD'lerındekı performans olduğu için sistemimizi minimum cache'e göre ayarlayacağız 

CD ve DVD-ROM Sürücülerdeki tek kriterimiz performans olmayacak elbette Bu tip cihazlar için ayrıca ergonomi değerlendirmesi de yapacağız. CD ve DVD-ROM'larda ki ergonomide dikkate alacağımız özellikler kullanım kolaylığı, yeni takılan bir CD'nın tanınma süresi ve cihazın ürettiği gürültünün miktarı 

Modem 

Kuşkusuz test edilmesi en zor ürünler modemler. Çünkü modemlerin performansı kullanılan telefon hatlarına ve bağlanılan ISP'ye göre değişiyor Üstelik bu değişim günden güne, saatten saate bile fark edebiliyor Farklı modemleri aynı şartlardaki geçek kulanım testlerine alamadığımız 




































Dolby Digital 


Poıisyonel S 


Oyunlarda ki \m raflnıia nltiHitan gafük*n yeıdsn gâldlği hissimi yaratan sesslnndaribmın genel ismi. Dori hopdar kullanılarak -urclilen bu «esler' -de oynadınız kuraklarım arkasında kolun sm laynridarmın sesten arka hoparlörlere, «ıüıııfekî m Iraynnklmuıın sasleri de tin tıdpulBn erilerek o mokanda olduğunu; hresi ynrqUİwmyB çaliMİıyor. 


Rasgele arîşim biı C0 f DVD veya tad M\> otayuar veya youa krıfama her hangi bir noktaya ortalama kaç fliiSlşaaıyft de ıdmtflrtll gösterir. 


Herhangi bir Inyıtohinn gelen veHİerin ek bit hal ıiaya uSmarok tekrar gereklisinde deha kalay ültdımm 


DONANIM 
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Sözlük 


için sayıcı verıkî-r^ dnynlî bjr test gerçekleştirmek objektif o'ınuyor Bu yüzden modemlerin incelerrımsınde öncelikli olarak kurulum kolaylığı ve modemin teknik özellik lerıne bakyoruz Modemler kurulum çıralında en {ok sorun çıkara n cihazlar olduklarından m önem verdiğimiz testle;dervbırı bu Bunun için t um bileşenimi yüklenmiş USB, COM ve Lhf porlları dolu ve içinde en az bir ISA kart bulunan.'temiz bir Wındowî 93e (Second M ti on değili modemi kurup kurulum sııasında sorun yaratıp yaratmadığına bakacağız 

Modemler için yapacağımız ikinci test ise genel kuİlanım'fızeri¬ ne Moderni bîr ha ha boyunca farklı IS° r ler ıl£ kulianarak genci kutanımdaki performansını ve $Qrun çıkarıp çıkarmadığını de geri en d ireceğiz 


Hoparlör 

kesti hem eğlenceli hem de zor olan hır urun dc hoparlör ler Testır* en zor tarafı elice kimselerin olmadiğı bir anı ya kalay# bilmek Çünkü hoparlör testinin ■gereklerinden biri efe Hoparlörün maksimum rış Sşğaı sos verebildiğini ölçmek Ancak en önemli kriterimiz bu değil 

Hoparlörlerde bizim için en önemli olan ses kalitesi. Ses kalite sının birkaç kr iter ı vŞır Bitine isi hoparlörün üretebildiği $£$ frekans aralığı Ses frekans aralığı Çm" olan hoparlörler bu aralık dışında kalan sesleri sağlıklı olarak veremediklerinden bu önemli bir kftnu Ses kalitesindeki diğer bir kriter ısc hoparlör kasasının ne kİ* dar iyi üretildiği Sesin doygunluğu île kendini belli eden bu o/el¬ lik kasanın tasarımına ve koflanılan malzemeye göre değişiyor Ses kalitesindeki başka bir krıter|ç rnız, elbette ki sesin güzelliği Yanı temiz, doğru tonlarda ve parazit Siz birleş* Bunu sağlayansa ho parlörun kendisinin, kabloların ve devrelerin üretim kalitesiyle doğru orantılı 

Ses kalitesinden sonra bizim için önemli olan hoparlörün özelliklere Oyunculara yönelik dçğrU fıapajIĞrler gerçek dört yan ho pariöre sahip Stenlar Yani iki stereo girişine ve ayrı ayrı ön ve -ırka 


hoparloıe sahip olanlar Günümüz hoparlörlerinde attık sıkça rastlanan ses reprodiksıyorçıı debinin için önemli Bu öze ilik genelde 3Ü veya Surround Sound alarak anılıyor 

I un i bu özellikleri doğru olarak test edebilmek îgn i um sşg katlarını Creative SB Lıvei Player ile t$sî edeceğiz Testlerde kuiişnacağı- m ız oyun laf t/e iti u/ık | )rç>gr‘ir n ları ise ses hattı testinde kullan d İdarimiz ile. aynı 

GENEL 

DEĞERLENDİRMELER 

Yukarıda aç kladığımjz turrı çfe- g fi lerı d ı r m e I * r ü r u n I er e özel glanlaı. Runiarın dışında turrı ürünler için gat t ılı giıın genel kriterier'rpızde var But ılaı m başın da paket İÇerTğî geliyor Yanı 

ururnie birlikte gelen ek yapılım' 
ve aksesuarlar Yem aldığımız ekran kartının kutusundan çıkarı bir iki anjindi oyun elbette î'iepımı/ın yüzünü güldürür Elbette içinde çıkmasını umduğumuz halde göremediğimiz bir kablo veya CD'de bizi kı z d ı r may a ye te r Bunun ya- 
#Ühd5 paketle birlikte gelenin urunun fiyatını değerleninrken de hesaba katılıyor. 

Değer tamr İrmelerde hayatı önemi olan ve mutlaka si/ındcş en çok özen göstereceğini* konu elbette ürünün fiyatı Ancak lîyal konusunda çok tutucu olmayacağı/ Yan bızîm için üru nun gene; standartlara göre pa* kıalı olup olırıamasr değil fiyatını hak |dîp etmemesi ön planda ol a t uf 

Yazımıîın bu rföfeınâ kaçar grienlere sabırlarından c : clay te şekkur ediyorum* Sez bundun Scmriı { ok önemli hır konu olma* ılıkça hiçbir konuyu üç sayfa uzatmayacağım Am£ bu açıklamalar sayesınch- ya/ııTiın spotun da da cleğındığ m yıbı İrem ince İçmelerimizi hem de kendi sisternînı/ı daha M değerle ndirebile* Çeksin 1 / Hatta ya/crıızdakj bazı küçük ipuçları yeni bir urÖn alır teri nelere dikkat el i nek gerekti ğı konusunda da fıkıt verebilir Her neyse artık ha^m^üğumu* za göre incelemelere geçebiliriz 


nchmarl 


i Tııı bir ünınılm parfoırRimsırn flltmıp: yorayım tel prag radar. 


Oyunlarda kt^afikltrin 30 almak trıilnıtuni sjgbytm, oyunun itin* yer- 

İKtırlWı oepI biı program, 


Transform ve Lİghtning: 


Traflitarm aytınkrdfltsr dine taKMİdratm üçüncü buyul Maptandormıa yapılması, lighîninp ısa Kik va gölge hEsaptamım yapılması anlnmma gcli yar. Bu iki Mim 3 D uy unlar ıh ki gölgekin ofoyturalnKEindfl kİ dürt ana basamaktan ikisi, Oda « ıdcnn Tcfföfmtlcm yapılan hu GPU'lar iEi birlikle ekran katlı tanırından yapılarak. 

Vnrılımlar Je drnıanmılmm uyum i(imle ralişolıikttinr loğlayım arabirim. 
(AK, OLretft gibi AHİ»olmasüinlı h» l>« yoztlım ipli ıtfe piyasadaki Kırıt dararıımba uyarak >oltrfde yojthalt zarunda olataklı 


CPU: 


Grafik Işfemrl Bîrimi alarak Türkçüye ^vİrEbıletBğrmiı G?U îransfûrm ve Ughtriiing bledtrlnı de kndi yapahilen yeni m4 gf tıiîk ppltrtnc rarken 


AMD'nîn Paniisım 11 Harı rakip alorede piyasaya wıdü$G yaru İşfcmo ailesi 


Penlium lirler dc bulunan ve- mnntık âlnrak Mltt'fl bûnîcyerv kemal seli SSE sayesinde Inferaal ve mulIflnBdyû uy^utımıoteı ıfabü portormoftsl idi-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GpuWars: Episode III 


The Gîgahertz Menace 

A barttık mı? Hıc sanmıyorum İşlemci savaşlarında ki mücadele inanılmaz bir boyuta vardı. AMD'nin "bir zamanların fakir ama mağrur delikanlısı" dönüsü bir anda rekabeti de getirdi Athlon'lar ile performans yarışında Intel? tahtından indiren AMD liderliğin keyfini sürmeye fırsat bulamadan Intel'ın cevabı geldi 750MHZ Pentium III. AMD buna ÖOOMHz’lik Athlon ile karşılık verince Intel uzun zamandır sakladığı silahı 850MHz'lik Pili Coppermine ile AMD'nin karşısına dikili verdi Bu noktada tahmin edebileceğiniz gibi 900MHz?ık Athlon belirdi ve kasaba buyuk bir sessizliğe büründü. 

Şaka yaptığımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çunku olaylar tam bu sıra ile gelişti Son bir kaç aydır her iki şirket de 1 5 günlük aralarla diğerinden 50MHz daha hızlı olan işlemcisini açıklıyor Şimdi herkes kimin 950MHz ve 


1 GHz'lık versiyonu daha önce açıklayacağını 
tartışıyor Genel kanıya göre AMD 1 GHz'e 2000'in üçüncü çeyreğinde ulaşırken Intel bu hıza ancak dördüncü çeyrek de ulaşacak Ama bunlar tamamen varsayımdan ibaret Bu işlemcilerden henüz hiçbirini görmedik. 
Ama her iki şirkette bugüne kadar olduğunun tersine işlemcilerini açıkladıkları tarihten daha erken çıkarıyorlar. Bunun en güzel örneği 750MHz?ik Athlon AMD rekabetin had safhaya ulaşması üzerine işlemciyi beklenen¬ den iki hafta önce piyasaya sürüdü. Halen piyasadaki en hızlı işlemci bu Ancak InteTin en hızlı işlemcisi olan 733MHz ile arasındaki fark çok da açık değil 

Şimdi sıradaki işlemci Pentium III 750 Bu işlemcinin Ocak ayı içinde çıkması plan¬ 


lanıyor Şubat ayı içinse hem AMD hem de Intel SOOMHz'lik işlemcilerini sür- 



VIA ve S3’ten Sıcak Temas 


Yeni bir dev mi doğuyor? 

^ _ eb sitelerinde n S3 Ekrdn ^artı Üretmeyeli ■» cek mı?" başlıklı ilk haberi gördüğümüzde tam anlamıyla şok olduk Çünkü S3 uzun süredir ekran kartı piyasasına büyük bir yatırım yapıyordu Bunun ilk ayağı Savage3D ve Savage4 cipleriydi Bu iki çıple ekran kartı piyasasında uzun suredir oldukça kotu bir une sahip olan S3 eski prestijini buyuk oranda kazandı 
Daha sonra Diamond Multımedya'yı satın alan 
S3, 3dfx?n yolundan giderek artık kendi kartlarını kendisinin üreteceğim açıklamıştı 
Ardından S3 SavageZOOO çıpını duyurdu Kendi Transform & Lightrıing motoruna sahip olan çıp dünyanın ıkına GPU'su olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyordu Geçtiğimiz ay da S3'un Savage 2000? kullanacak tek kart olan Diamond Viperll'nın özellik- l 


lerinı açıklamasıyla herkes merakla bu kartı beklemeye başlamıştı Tam bu noktada S3 sayılı grafik çıpı üreticilerinden Number9? satın aldığını açıkladı 

İşte bu yüzden S3'ün VlA'ya satılacağını duyunca tam anlamıyla şok olduk Ama kısa surede haberin yanlış olduğu ortaya çıktı, S3 ve VIA bir ortaklığa gidiyordu Bu ortaklık gereği VIA, S3'ün % I 4 9'unu satın aldı Daha önce VIA, Cyrix? 
satın almış Ath¬ 



lon'lar için 
AMD’den daha iyi bir chipset üreterek kendini kanıtlamış ve 
2000 içinde Celeron'far ile mücadele edecek x86 mimarisinde bir işlemciyi piyasaya süreceğim açıklamıştı Kısacası her ıkı firma da 1 999'u büyük 

isimleri satın almakla ve iddialı ürünlerin duyurularıyla geçirdi Şimdi işbirliğine gitmeleri alt ve orta seviye piyasanın hem grafik hem anakart hem de işlemci dalına çok daha güçlü saldıracakları anlamına geliyor Eğer planları gerçekleşirse kısa surede S3&VIA isminde bir devi karşımızda bulacağımız oldukça açık 























ABIT Grafik Piyasasına Giriyor 

Anakarttardaki haşan tekrarlanabilecek mi? 


G eçtiğimiz Comdex'ın ilginç sürprizlerin¬ den bin de kuskusuz ABlTün ekran kartı piyasasına gireceğini duyurmasıydı ABIT Şubat veya Mart ayından itibaren ekran kartı üretimine başlayacak NVîdia'nın TNT? ve GeForce ciplerim kullanacak olan ABIT in ekran kartı ailesinin ismi de şimdiden belli: Siluro 

Aslında Asus ve GigabyteTn ardından ABIT'ın de ekran kartı piyasasına girmesi oldukça doğal Burada önemli olan AB İT'in ne kadar başarılı olacağı i lamlarsanız Asus ilk ekran kartları ile pek de iyi bir telle çizgisi tutturamamıştı İlk Asus ekran kartları Diamond, Hercules, ELSA gibi firmaların yanında ucuz ve kalitesi/ kalmıştı Ancak ASUS zamanla ekran kartlarındaki kalite çizgisini sürekli yukarı 



çekti, Sıra TNT2 kartlara geldiğinde de piyasaya en pahalı ekran kartını sürerek sadece ucuz kartlarda değil üst seviye kartlarda da iddialı olduğunu kanıtladı GigabyteTn ekran kartı piyasasına girişi de pek başarılı değildi Özellikle TNT7 dpi taşıyan GA460 kalite ûterafe'ratoptennın altında teli yordu 

Peki ABIT ne yapacak? ABIT bugüne kadar yüksek kalitede anakartlar üretmekle tanındı Şirket ekran kartlarında da aynı çizgiyi sü rdürmeye te ram güzukuyor ve adımlarını oldukça sağlam atıyorlar Özel bir ekip tarafından yuru- j tuien ekran kartı projesi yaklaşık bir yıldır sürüyor 

Üstelik ABI T bir yandan kartın sürücüleri ve yazılımları üzerinde de yoğun çalışmalar yürütüyor Kartla birlikte sunulacak olan ABIT i MaxGraph yazılımı kartın ısısını I kontrol etmekten oyunlara özel ayarlar yapabilmenize kadar pek çok yeteneğe saböp oiacafe 


3dfx Glide’ı Bırakıyor mu? 


lîlMg kmlian açıldı! 



G eçtiğimiz ay 3dfx, GlideTn bundan sonra kapalı değil açık yapıda bir API olacağını açıkladı Boylere oyun geliştiricileri Glide üzerinde kendi başlarına çalışabilecekler Boylcce bugüne dek 3rifxTn yoğun koruması altında olan GlideTn kodları oyun tasarımcılarına açılacak. 

3dfx bunun Açık Kod'a olan inançlarından olduğunu söylese de durum aslında pek böyle gözükmüyor 3dfx bugune kadar Glı- de kodlarının korunabilmesi ve kendi chıpsetTne sahip ekran kartları dışında kullanılamaması için yoğun bir mücadele vermişti Bu yüzden bugune dek pek çok web sitesini kapattıran 3dfx, Creative Labs ile mahkeme¬ 


lik olmayı bile göze almıştı Aldığımız haberlere göre GlideTn açık yapıya dönmesinin en önemli sebebi 3dFx'in Dıract3D ve OpenGLe daha fazla önem veriyor olması, Bunun temel sebebi OpenGL'nin genişletılebilirlığı ve Microsoft un Direct3D'yi sürekli olarak geliştirmede ki kararlılığı, Bu İki sebep oyun tasarımcılarının gittikçe eskiyen, üzerinde oynama yapılamayan ve sadece bir grup kart ile oynanabilen Glıdedan soğumasına yoi açtı. 























Athlım 500 Pentium 111 500 
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GeForce'lar rakiplerinin önünde olmanın keyfini sürerken ELSA farklı tasarımı ile bir adım öne geçmyi hedefliyor. 


G 


eForce nVidia'nın yeni grafik canavarı üstelik bugune kadar gördüğümüz diğer grafik ciplerinden oldukça farklı Farkın temelinde Ge-Force un dört ayrı pıpelıne'a sahip olması geliyor. Pıpelıne burada kullandığımız anlamıyla 3D grafiklerin oluşturulmasında geçilen dört aşamayı temsil ediyor Bu aşamalar Transform (dönüşüm), Lıghtning (aydınlatma), Trıangle Setup [üçgen ayarları) ve Texturing (dokuların kaplanması) Bunların tam olarak işlevlerini anlatmak için burası oldukça dar Ancak merak ediyorsanız www nVidia com daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz GeForce iste bu dört işlemi birden kendisi yapabiliyor Daha 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önceki grafik hızlandırıcılar bu dört işlemden sadece son ikisini yapabiliyor, Transform ve LTglıtning olarak adlandırdığımız iki aşama CPU nun üzerine kalıyordu Bunun sonucu da 3D grafik performansının işlemciye çok fazla bağımlı olmasıydı Bu yüzden işlemcimiz yeterince güçlü değilse en iyi ekran kartı bile yarı yolda kalıyordu GeForce ile birlikte artık çok daha yüksek fill-rate oranlan yakalamak ve daha fazla poligona sahip sahneler hazırlamak mümkün olacak Ayrıca daha duşuk işlemcilerle de yüksek oyun performansı alabileceksiniz 

GeForce'un göze çarpan diğer bir özelliği Tse Cube Envırornent Mappıng. Bu özellik oyun tasarımcılarının sahnelerine kolayca yansımalar koyabilmelerini sağlayacak Cube Envırornent Mapping cisimlerin dışına bir küp çizerek her cismin çevresindeki yansımaları bu kupun yüzeyleri üzerinden hazırlıyor GeForce'un diğer özellikleri tek dönümde iki doku işleme, bilinear ve trıhnear filterıng, mipmapping, anisotropic filtering, 32- bit rendering, Alpha Bleeding ve S3 Texture Compression 

Ve ErazorX 

GeForce hakkında kısa bir özet geçtikten sonra şimdi asıl konumuza Elsa ErazorX'e geçelim. Öncelikle ErazorX sıradan bir GeForce değil Elsa, ErazorX ile bugünlerde pek görmediğimiz bir şey yaparak kendi kart tasarımına kullanmış Elsa dışındaki diğer üreticilerin tümünün nVidia'nın hazırladığı referans tasarımını kullanmayı tercih ettikleri düşünülürse Elsa'nın bu hareketi oldukça cesurca üstelik ErazorX'ın bu ozgun tasarımı en az referans tasarımı kadar sorunsuz. Ayrıca daha küçük olması ve çipi aşırı ısınmalara karşı koruyan ChipGuard sistemi gibi artılara sahip ChipGuard işlemcinin ısısını ve soğutucu fanın dönüş hızını sürekli olarak kontrol edip bir sorun olması durumunda sistemi 


kapatarak kartın hasar görmesini engelliyor Bu özellik overclock yapma¬ 



yı 

sevenler için oldukça büyük bir avantaj 

ErazorX piyasaya çıkan ilk Ge-Eorce'ların tümünde olduğu gibi SDRAM kullanıyor S.Sns'lîk SDRAM pek çok ekran kartı için oldukça yeterli olabilir ancak GeForce'larda darboğaz oluşturduğu kesin Kartın şu sıralar piyasaya çıkacak olan DDR-RAVTli versiyonu ErazorX_ den daha düşük performansa sahip olduğu kesin Ancak ErazorX_ yi test eteden performans farkı için kesin bir yorum yapmamız doğru ofmaz 

Benchmark skorlarına baktığımızda ErazorX bize tam anlamıyla umduğumuzu veriyor ErazorX’in performansı TNT2 Ultra işlemcili kardeşi Erazor III Prodan %30 ila %80 arası daha yüksek Ancak diğer GeForce'lar ile arasında pek bir performans farkı yok Buradan ErazorX'in orijinal tasarımının kartın performansına pek bir artı getirmediğim goruyorug. 

LrazorX testimizde bizim için en buyuk hayal kırıklığı AMD Athlon ile yaptığımız testler oldu Guake testlerinde Pentium III sistemimizin oldukça gerisinde kalan Athlon 3DMark2000 ile çalışmayı ise reddetti Bu hem nVidia'nın Athlon'a yeterince destek vermediği, hem de Athlon'a uyumlu ana kartların GeForce'a pek uyumlu olmadığı şeklinde yorumlanabilir Bence buradaki sorun Athlon anakartlarda kullanılan çıpsetlerin henüz yenilenmemiş olması Bu sorun VlA'nın yem çipsetının çıkışı ve Ge¬Force'un yeni sürücü güncellemeleriyle çözülecek gibi görünüyor. 
Ancak Athlon sahipleri bu yeni sü¬ 


rücüler ve çıpset çıkana kadar 
GeForce'lardan uzak dururlar¬ sa daha akıllıca hareket etmiş olurlar ErazorX'in yanında gelen yazılımlar da oldukça ic acıcı. Kartın sürücülerinin olduğu CD dışında 3D oyun demolarıyia dolu ekstra bir CD ve Drakan Order of the Flame'in tam sürümü geliyor Ayrıca Elsa'nın kendi geliştirdiği oldukça başarılı DVD playerü ELSAmovıe ve Corel Draw 7 O pakete dahıl. 

Leverın yorumu 

Bizce bir GeForce almadan önce DDR-RAM'li kartlar vaad ettikleri gibi SD-RAM'Iİ versiyonların çok üzerinde bir performans gösterebilecekler mı görmek gerekiyor Ancak acele bir GeForce almak istiyorsanız farklı tasarımı, yüksek performansı, beraberinde gelen yazılımları ve diğer GeForce'lara oranla daha sağlıklı sürücüleriyle ErazorX çok iyi bir secim 
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Bilgi İçin 


İthalat: Empa; Genpacom; Multimedya Telefon; (212) 599 30 50, (212) 288 10 78; (212) 216 45 68 Fiyat,: 225$ +%17KDV 


Açıkçası ses kartları daha ne kadar geliştirilebilir bilmiyoruz. Ama çok uzun süre Live! Platinium'dan daha iyisini göremeyeceğiz kesin. 


O cak sayımızda yer alan SoundBlaster Live! Player incelemesini hepinizin okuduğunu umuyorum Çünkü bu inceleme tam olarak o incelemenin devamı olacak Çünkü SB Live! Platinıum, SB Live! Player'ın tam anlamıyla devamı Eğer Player incelemesini okumadıysanız bence bunun için iyi bir fırsat Çünkü Platini um'un temelinde Player var Yani salt kart olarak bakarsanız iki model birbirinin aynısı 
Ama Platinium'un yanında hiç de azımsanmayacak ekler var 

Platınîum'un en büyük fazlası el betteki Live! Drive Bugüne kadar ses kartlarında görmediğimiz birşey Live! Drive Aslında ses kartına ait bazı l/O fonksiyonlarını yerine getiren bir ek modül (l/O'nun tam açılımı In/Out yani Giriş ve Çıkışlar) 

Onu ilginç kılan bilgisayarınızın kasasında 5,25"lik yuvalara CD-ROlVTlarınıza komşu olarak yerleşmesi [zaten resimden de bunu çıkarabilirsiniz) Boylece disket ve CD sürücüler haricinde ilk defa bir cihaz kendini kasanın ön yüzünde göstermiş oluyor 

Livel Drive'ın üzerinde Midi, mikrofon, kulaklık, Line-in ve S/PDIF için giriş ve çıkışlar var. 
Ayrıca mikrofon ve kulaklık için ses ayarlan da bu şık parçanın üzerinde duruyor Böylece midi cihazlarını, müzik aletlerinizi, 

5.1 hoparlör sistemlerinizi (DTT2500 gibi), kulaklık ve mikrofonunuzu ses kartına bağlamak için kasanızın arkasındaki kablo karmaşasıyla boğuşmak zorunda kalmıyorsunuz Ayrıca Platınîum'un yem modellerinde optik giriş çıkışlarında bulunması planlanıyor Boylece MD playerlarınızı kablosuz olarak bağlaya¬ 


bileceksiniz 

Live! Drive Gerekli mi? 

Burada önemli olan Livel Drive'a ihtiyacınız olup olmadığı Ben Live! Drive'ın hayranlığını uzerımıden attıp daha objektif olarak baktığım zaman sadece kulaklık ve DTT 2500'ümün 

S/PDIF girişini bağla- 
^ mak için kullandığımı farkettim. Gerçekten 


özelliği Digital-DIN çıkışına sahip olması Bu çıkış sayesinde Cambridge Soundvvorks'un FPS 
2000 ve DTT2500 hoparlörlerini 
digital olarak bağlayabiliyorsunuz Bu da ses kalitesini etkiliyor elbette. Aslında Live! Player'da da bir digital çıkış var Ama ne yazık kı bu bir mini-jack çıkışı ve arada bir çevirici kablo olmadığı sürece ses kartınızın bu özelliğinden FPS 2000 ve DTT 2500 
için yararlanmanız mümkün değil 
Platinıum ile birlikte gelen Dıgital- 
DIN çıkışı ise size bir PCI slotuna mal oluyor 



de kasanın üzerinde ses açıp kapama düğmesiyle birlikte bir kulaklık çıkısı bulunması harika. Ancak S/PDIF kablosu kasanın ön tarafında anlamsız bir görüntü oluşturdu ve her DVD izleyişimde onu söküp takmak zorunluluğu hissettim Mikrofonumu ise her zamanki ses kartı üzerindeki jack'de tutmayı yeğledim Eğer içinizde müzikle uğraşan varsa Line-ln ve Midi çıkışları kesinlikle işine yarayacaktır Ama midi cihazlardan hiç anlamayan, mikrofon kullanmayan, Dolby Digital bir hoparlörü olmayan yani kısacası kulaklık dışında Live! Drive üzerindeki giriş çıkışlardan bir kar etmeyenler bir sure sonra bu parçaya fazlalık gözüyle bakmaya başlayabilir Üstelik piyasadaki pek çok kasa sadece iki 
5 25 yuvaya sahip ve CD-ROM 
sürücü dışında DVD-ROM veya CDRW sürücünüz varsa Live! 
Drive'ı takabileceğiniz bir yer bulamayacaksınız 

Platinium'un tek artısı Live! 
Drive değil elbette Onu player'dan üstün kılan başka bir 


Üzerinde hiçbir devre olmayan sadece slot metaline bağlı bir soket ten ibaret olan bu çıkışı kullanmak için mecburen kasanızın herhangi bir slotunu feda ediyorsunuz Biz yıllardır kullanmadığımız ISA slotunu seçtik bunun için Gerçi kasanın çok altında kaldı ama en azından fonksiyonel olarak bir eksiklik yaratmadı. 
Tabii biraz uğraştırsa da soketi o metal üzerinden çıkarıp başka bir yerden kasadışına almakda mümkün 

Geçen ay ki incelemede Player için tam anlamıyla bir yazılım hâzinesi demiştik. Platinium'u gördükten sonra hâzine¬ nin gerçek anlamını kavradık Platinıum ile Descent 3 (2 CD), Thief, Need for Speed 4: High Stakes (bizdeki adıyla Road Challange) oyunlarının tam sürümleri geliyor Ayrıca geçen yazıda daha uzun açıkladığımız 


LiveiWare 3 0, Creative Digital Audio Çenter, Creative Lava ve MedıaRingTa1k99 J da pakete dahil Bunların dışında Live! Player'da bulunmayan Cakewalk Express Gold 8 0, Sound Forge XP 4 0, Mixman Studio, Prody Parrot 2 0 ve Game Commander'da Platinium ile birlikte geliyor Hıve! Platinıum bugüne kadar incelediğimiz tüm ürünler içinde en çok yazılıma sahip olanı. Ayrıca kartla birlikte bir mikrofon ve birde jack çevirici geliyor Zaten tum bu ekstraların fiyatını topladığınızda kartın toplam fiyatının önemli bir kısmı çıkmış oluyor 

LEVEL’ın yorumu 

Platinium gerçek anlamda bir ses kartından beklediğimizin oldukça ötesinde ve standart bir oyuncu için Player şu an için daha mantıklı bir seçim gibi gözüküyor Ancak müzikle de uğraşıyorsanız hem yazılımları hemde Live! 
Drive'ın özellikleri tam sizin 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g]|g| l^lıı ithalat: SKY Telefon: (212) 225 68 08 Fiyatı: 156 +%25KDV 

Yamaha yeni hoparlör setiyle iyi bir höparlörpııiı nasıl olması gerektiği konusunda iyi bir ders veriyor. 


E ski Zeki Müren filmlerini izleyenler bu genç ve güzel sesin büyüsüne kapılan hayvanların bilinçlerini kaybetmiş şekilde sese doğru koştuklarını hatırlarlar YST-MS55D testi sırasında aynı şey bizim de başımıza geldi. Binamızı korumakla görevli iki küçük ve sevimli (i) kangal zincirlerinden kurtulup huşu dolu bu sese doğru coşkuyla koştular Eğer ofisteki bilumum bilgisayar ve monitörü devirmiş olmasalar kimse onları suçlamayacaktı 

Bir parça abartmış olabilirim. 
Ama birgün Yamaha YST-MSSSD'yî gerçekten deneme şansınız olursa abartı seviyesinin çok da yüksek olmadığını göreceksiniz 

İki yan hoparlör ve bir subvvoofer'dan oluşan YST-MS55D Yamaha'nın en son ürettiği model. Üstelik bu modelde 
Yamaha, Digital Audio l olarak adlandırdığımız teknolojiyi kullanıyor 


yeteneklerine sahip olmaması SB Livel gibi ses fontları, gelişmiş midi yeteneği, pozisyonel ses standartlarına destek ve oldukça kapsamlı yazılımlara sahip değil USB Hoparlörler Bu yüzden oyuncular ve müzikle uğraşanlar için pek tercih edilebilir gözükmüyorlar Ancak ses kartına da bağlanabilen USB Hoparlörler klasik hoparlör mantığıyla da çalışabiliyor Buna karşın çok daha az sistem kaynağı tüketmeleri, USB'nin gerçek plug-and-play yeteneği sayesinde çok kolay kurulmaları ve temiz sesleri USB Hoparlörleri c^zlp kılıyor. Eğer ağırlıktı 


löre konan bu özellik genelde kullanıcısını mutlu etmiyor Bunun sebebi bu tür ses reprodiksiyonlarının gerçekten yüksek bir teknoloji ve kaliteli üretim gerektirmesi Ne yazık ki piyasada kı hoparlörlerin çok azı bu teknolojiye ve üretim kalitesine sahip Bu tip uygulamaların bizce en başarılısı Yamaha'nın kullandığı YST ve Philips in kullandığı SurroundSound Yamaha YST-MSS55D Ne Philips'in bir adım önüne geçmiş gözüküyor. Özellikle müzik dinlerken YST-MSS55D'nin size iki hoparlörden fazlasını sunduğunu hissediyorsunuz, Aynı şey biraz daha az olsa da oyunlar için geçerli Ancak YST-MSS55D J nin YST ile yarattığı sesin pozisyonel sesten farkı seslerin sizi sadece sarması, Seslerin olmaları gereken yerden gelmeleri değil. 


Nedir bu 
Digital Audio? 

Digital Audio diğer bir ismiyle USB Hoparlörler sesleri analog halde ses kartından almak yerine dijital halde USB portu üzerinden alıyorlar Başka bir deyişle sesleri ham olarak alıp kendileri işliyorlar Bunun getirisi hem ses kartına ihtiyacınız olmaması hem de hopalöre dyital olarak ulaşan seslerin analog seslere göre daha kaliteli olması Analog seslerin daha kalitesiz olmasının sebebi kasa içindeki yoğun elektro manyetik ortam sebebiyle parazitlenmesi. Dijital ses ise hiçbir şeyden etkilenmeden kasa dışına çıkıp hoparlörlerde analoğa çevrildiğinden ses kalitesinde bir kayıp söz konusu olmuyor. USB Hoparlörlerin en büyük handikapı günümüz ses kartlarının yüksek 



olarak 

3D oyunlarda kullanılan pozisyonel ses sizin için önemli değilse ve oyun kadar müzik dinlemeyi de seviyorsanız YST-MS55D'yi tercih edebilirsiniz Çünkü bu hoparlör Digital Audio r nun vaat ettiği her şeyi yerine getiriyor 

2+1 =5 mi? 

Ne yazık kı YST-MSS55D diğer tüm USB Hoparlörler gibi sadece ıkı yan hopalöre sahip Bu FPS 
2000 gibi 4+1 sistemler karşısında onun tek eksisi Ancak bir de madalyonun diğer yuzu var Bildiğiniz gibi iki yan hoparlörlü sistemler de yapay olarak 3D veya Surround Sound olarak anılan gelişmiş sesleri verme yeteneğine sahipler. Artık hemen her hopar¬ 


YST-MSS55D r yi 

bu kadar övdükten sonra ses kalitesinin ardındaki teknik özelliklere bir göz atalım Toplam 80 
Watt RMS gibi oldukça yüksek bir ses gücüne sahip olan YST-MSSSBD'nın kullanımı sırasında oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. 
Aksi takdirde basınız komşularınız¬ la belaya girebilir 3 M likyan hoparlörler 20Watt ve 6.5"lik subvvoofer 40Watt gücünde Özellikle Subvvoofer'ın gücü tkileyici Piyasada bu kadar kaliteli ancak bir iki subvvoofer bulabilirsiniz Hoparlörlerin çapları sesin kalitesi¬ 


ni ve frekans aralığını belirlediğin¬ den bu iyi değerler bizim için önemli 

Hoparlörlerin ürettiği seslerin kalitesi de oldukça iyi. Ses kalitesini yazıyla anlatmanın zorluğunu takdir edersiniz Ancak bir fikir edinmek için yazının ilk paragrafını tekrar okuyabilirsiniz 

YST-MS55D'nin en hoşumuza giden yanlarından biri de kullanım kolaylığı oldu Sağ hoparlör üzerinde ki açma kapama ve ses ayarı dışında subvvoofer üzerinde kendi ses ayarı bulunuyor, YST-MSS55D sadece iki ayara sahip olmasına karşın hr hangi başka bir ayara ihtiyaç duymadık. Ayrıca yine sağ hopariör üzerinde bulunan kulaklık çıkışını çok kullanışlı bulduk. Bu küçük ayrıntı oyunlar sırasında zaman zaman kulaklık kullananların hayatını oldukça kolaylaştıracak 

Level’ın Yorumu 

YST-MSS55D'nin fiyatı hiç de ucuz değil Ancak bu ses kalitesine ve gücüne sahip bir hoparlör için az bile Eğer kendinize gerçekten iyi bir hoparlör seti arıyorsanız ve sizin için dört hoparlör şart değilse YST-MSS55D şuan için bulabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri 
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5 Dağıtıcı: Microecft Telefon: (212) 2585998 Fiyatı: 54$ ve 43$+% 17 KDV 


Bir mouse'un topunu kaldırıp yerine küçük bir dijital kamera koyarsanız ne olur? 


ugüne dek hoparlör, gamepad ve joystick gibi oyuncuları fazlasıyla ilgilendiren ürünlerde tartışmasız bir başarı elde eden Microsoft şimdi en başından beri içinde olduğu bir konuda; mouse'larda devrim yapıyor. Microsoft'un bu yeni devrıminin ismi Intellieye Türkçeye çevirmek gerekirse Akilli Göz. Bu sistem mouse'ların alışıldık toplu sistemi yerine yüzeyi saniyede 1500 kere tarayan özel bir kamera kullanıyor Kabaca şöyle de anlatabiliriz bu cihaz üzerinde bulunduğu yüzeyin sürekli olarak resmini çekiyor ve resimleri karşılaştırarak mouse'un ne kadar ve hangi yöne hareket ettiğini saptıyor. Oldukça yorucu bir ış, üstelik bunu saniyede 
1500 kere yapıtığı düşünülürse. 
Mouse'un altına yerleştirilen kırmızı renkli oldukça güçlü bir LED sayesinde ortamda ki ışık düzeyi ne olursa olsun IntelliEye performansından ödün vermiyor. 

IntelliEye İşe yarıyor mu? 

Intellieye sayesinde mouse'un keskinliği oldukça artıyor ve bu özellikle FPS oyunlarda çok işe yarıyor Rakibin çevresinde dönerek ateş ettiğinizde Intelli-Eye'm keskinliğinin ne kadar işe yaradığını açıkça görüyorsunuz Bu Ouake'i saniyede 25 kare oynamakla 30 kare oynamak arasındaki farka benziyor Elbette lOOOdpi netliğe sahip bir klasik mouse'da aynı keskinliği verebilir. Ancak piyasadaki standart mouse'ların çoğu 
120dpı ve bu 
Intelliye'dan kat kat daha yavaş oldukları anlamına geliyor. 

Bu yeni mouse'un diğer bir 


avantajı ise kirlenmenin soz konusu olmaması Bildiğiniz gibi mouse'lar çok sık kirlenirler ve temizlemezseniz tutukluk yaparlar Nedense bu tutukluklar hep oyunların ortasında olur ve bu yüzden yapamadığınız bir strafe veya bir türlü seçemediğiniz birimler size pahalıya patlar. Oyunu durdurup mouse temizleme¬ nin oyunun heyecanından neleri alıp götürdüğünü anlatmama da gerek yok sanırım Ancak Intellieye kullanan mouse'larda bu sorunu asla yaşamayacaksınız Temizlenmeye hiç ihtiyaç duymayacaklar çünkü hiç kirlenmeyecekler. Klasik mouse'larda ki gibi yüzeydeki pisliği toplayarak direkt mouse'un içine depolayan bir top olmamasının en büyük yararı bu 

Ayrıca IntellıEye sayesinde mousepad'e ihtiyacınız olmayacak Çünkü çok parlak ve tek renk yüzeyler dışında IntelliEye çok iyi çalışıyor. Böylece sıkı aksiyon oyunlarının ortasında mousepad'inizi çekiştirip durmak zorunda kalmıyorsunuz Elbette mouse’u kullandığınız zemini temiz tutmakta fayda var Ancak standart mouse'lara olduğu kadar özenli olmanız gerekmiyor. 

Yine klasik mouse'lann en büyük handikaplarından biri kısa ömürlü olmaları. Bunun sebebi birçok mekanik parçadan oluşmaları Mekanik parçalar hemen hemen tüm elektronik cihazlarda en çabuk bozulan ve en çok sorun çıkaran 

parçalardır. Intelli- 
Eye herhangi bir mekanik parçaya sahip olmadığından ömrü klasik mouse'larla kıyaslanamayacak kadar uzun. Karşımıza ilk defa bilgisayarınız kadar uzun ömre sahip olma iddi¬ 





asında bir mouse var Elbette mouse piyasaya çıkalı sadece iki ay olduğundan üç-dört yıl boyunca sorunsuz çalışıp çalışmayacağını test etme şansım olmadı. Ama 
Microsoft'un bu iddiası bana oldukça mantıklı geldi. Ayrıca yaklaşık olarak bir aydır bu mouse'u kullanıyorum ve henüz bozulmadı Her oyun kaybettiğimde hıncımı mouse'dan çıkartmak, onu sağa sola çarpmak gibi huylarım olduğu düşünülürse bu onun yeterince sağlam olduğunun güzel bir göstergesi 

IrıtellİEye’ın modelleri 

Piyasada IntelliEye kullanan iki ayrı Microsoft mouse var Bunlardan İlki yapı olarak standart IntelliMouse'a oldukça benzeyen IntelliMouse with intelliEye (beyaz olan); diğeri ise IntelliMouse Explorer (gri olan) Bu iki modelin temel özellikleri hemen hemen aynı Ancak Explorer fazladan iki programlanabilir tuşa sahip ve ergonomık yapılan farklı Explorer daha büyük ellilere uygun ve daha geniş bir tabana sahip Ayrıca dört bir yanından ışlklar saçan çok hoş bir tasarımı var Doğal olarak fiyatı da daha yüksek* IntelliMouse ise daha ufak ve klasik IntelliMouse görünümü de oldukça sade Benim tercihim beyaz ve sade olan Intellimouse with İntelliEye oldu Eğer Explorer'ın şıklığı ve albenisi bir yana bırakılırsa klasik görünümlü olan model çok daha kullanışlı Explorer'ın özellikle tekerleğini kullanışsız buldum, Ancak baş parmağın altına gelecek şekilde ayarlanan iki ek tuşun yerleşimi gerçekten harika. 


Explorer'ın şık görünümü ve ekstra iki tuşu onu tercih sebebi yapabilir Ama dediğim gibi benim oyum Gri'den yana değil Beyaz'dan yana. Zaten iyi yürekli her şövalyenin seçimi Byaz'dan yana olmalı 

LEVEL’ın yorumu 

Fiyatı bir mouse için çok yüksek olsa da İntelliEye mouse'lar kesinlikle bulabileceğiniz en iyi mouse'lar Onu Yılın Oyun Kontrol Cihazı seçmemizin sebebi bu Ve bence almaya da değerler, Sonuçta oyunlarda en çok kullandığımız cihaz kuşkusuz mouse First Person Shooter, Strateji, Role-Playıng, Adventure; tüm bu türlerde mouse kullanıyoruz O zaman joystick veya direksiyonlara verdiğimiz paraları niçin İntelliEye için harcamayalım Üstelik çok uzun olan dayanma sürelerini de göz önüne alırsanız üç beş ucuz mouse alıp atmaktan daha pahalıya da gelmiyor Zaten bu yüzden fiyat/perfor¬ mans oranını oldukça yüksek tutuğumuzu farketmişsinizdir 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Kimi monitörler iyidir. Kimileriyse daha iyi. Ama önemli olan hangisinin en iyi olduğu? 


126 


B ir monitör almayı düşünüyorsunuz Para derdiniz yok Yanı I 9" veya 
21" bir monitor alabilecek düzeydesiniz. Ama bir monitöre neredeyse bir komple sistem parası vermişken en iyisi olsun istiyorsunuz En doğal hakkınız Ama işiniz oldukça zor Çünkü diğer ürünlerin tersine monitörlerin ust düzeyde daha fazla seçeneği var Yanı en kaliteli modemler belki bir iki tane, en hızlı ekran kartları deseniz 5'den fazla seçenek çıkmaz Ama piyasada bulabileceğiniz 700$ ve üzerindeki monitörlerin sayısı oldukça fazla. 

Sizi bu tatlı dertten kurtarmak ve geriye kalan, benimde dahil olduğum büyük çoğunluğun ağız sularını akıtmak için sık sık sizler için üst düzey monitörler inceleyeceğiz Boylece bende testler vesilesiyle kendimi tatmin edip o şanslı azınlığın içinde bulunma zevkini kısa süreler için yaşayacağım Ama şanslı olduğumu düşünmeyin Çünkü Nec FP950 gibi harika bir monitörü bir süre kullandıktan sonra eski zavallı 17" monitöre dönmek tam anlamıyla bir hezimet Zaten ne zaman çok kaliteli bir monitörü inceledikten sonra mevcut monitörüme dönsem bir ona bir de kendime derin bir acıma duygusu ile bakarım Açık konuşmak gerekirse Nec FP950 ile bu hissi hiç olmadığı kadar derinde yaşadım Beni bu kadar etkiliyen tek monitör sanırım Sony'nin 21 'Tik duz ekran canavarı GDM-F500 olmuştu. 

Peki yavaş yavaş FP950'yi bu kadar iyi yapanın ne olduğuna bir göz atalım FP950'nin en önemli özelliği kullanılan tam duz ekran İngilizce deyimiyle Fiat Screen olması. Tam düz ekran üzerinde hem gereksiz yansımalar oluşmuyor hem de deformasyonların önüne geçilmiş oluyor Eski tip silindırık veya küresel monitörlerde deformasyon kaçınılmazdır. Ancak monitör duz olduğunda deformasyon olmaz 


Gerçi Nec FP950'ye ilk baktığınız¬ da ıç bükey olduğu hissine kapılı yorsu¬ 


ve böylece FP950'nin üzerinde rahatsız edici 



nuz 

ancak bu hem dış bükey monitörlere alışmışlığınızdan hem de ekran'ın önündeki koruyucu cam'dan kaynaklanıyor ve kısa sürede monitörü tam düz olarak algılıyorsunuz 

Duz ekranın görüntüyü deforme etmemesi dışındaki en önemli faydası üzerinde yansıma oluşmaması, Özellikle küresel monitörler dış bükey olduklarından bulunduğunuz mekandaki hemen hemen tüm aydınlatmaların (florasan, halojen, ampül vs) yansımaları ekrana düşer ve bu oldukça rahatsız edicidir Sılındirik yani dikine bombesi olmayan monitörlerde bu daha azdır Ancak tam düz ekran monitörlerde yansımalar mınumum seviyededir Bızlerde her normal insan gibi ışık üretmediğimizden ancak üzerimizdeki giysilerin yansımaları monitörde belirir 

Düz ekran olmasının ötesinde NEC FP950'nin antî-glare (yansıma önleyici) tabakası da oldukça başarılı Anti-glare tabakası ekrana düşen ışığın büyük çoğunluğunu absorbe eder ve ancak küçük bir bölümü yansıyabilir. Düz ekran olduğu için zaten monitöre az düşen yansımalar anti-glare tabakası tarafından yok ediliyor 


yansımaları görmek hemen hemen imkansızlaşıyor Anti-glare tabakası artık piyasadaki monitörlerin pek çoğunda bulunuyor ancak NEC FP950'nin ki kadar kaliteli anti-glare tabakalarına pek sık rastlamıyoruz. 

Ekranın geometrisi ve antı-glare tabakası dışında kullanılan tüpün özellikleri de oldukça iyi. 

0 25mm nokta aralığına sahip 
olan NEC FP950 oldukça net görüntü veriyor Renkler parlak ve güzel NEC FP950 test görüntülerimizde renk skaiasında ki hemen hemen tüm renkleri görüntülemeyi başardı 

18" görülebilir alana sahip olan NEC FP 950 bu konuda bize piyasada bulunabilecek en iyi değeri veriyor Ancak NEC FP 950'nin tüpünün en üstün olduğu alan nokta birleşimi Monitör tüpleri ekrandaki görüntüyü oluşturabilmek için uç ayrı renkte görüntü oluştururlar. Bunlar yeşil, mavi ve kırmızıdır Bu üç ayrı renkteki görüntü üst üste oturunca diğer renkleri oluştururlar. 
Ancak her monitörde belli bir oranda sapma vardır ve bu sapma yüzünden monitörün bazı noktalarında bu üç renk tam ola¬ 


rak ust üste oturmaz NEC FP950 bu alanda bugüne dek gördüğüm monitörlerin tümünden daha iyi Ekrandaki bu üç renk görüntü mükemmel şekilde üst üste oturuyor, Bu da çok daha net çok daha iyi görüntü anlamına geliyor 

LEVEL’m yorumu 

Farketmissınızdir NEC 
FP950 hakkında kötü hiç bir şey söylemedim Çünkü NEC FP950'nin tek bir kötü yanı bile yok Böyiesı- ne kusursuz bir monitöre bu denli hayranlık duyma¬ mı ve onu bırakmak istemememi artık daha iyi anlıyor olmalısınız Fiyatına gelince FP950 ona vereceğiniz her kuruşun hakkını size verecek Tabii bu kadar bu kadar kurusu verebıliyorsanız Bu kadar pahalı bir monitörü şimdilik sadece hayal edebilenler içinse iyi haberlerimiz var. Bu tip harika monitörlerin fiyatları önümüzdeki beş yıl içinde oldukça makul fiyatlara gelecek ve bizler zorlanmadan canavar monitörlere sahip olabileceğiz Tabii o zaman da neye aç gözlerle bakarız kim bilir? 
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D VD sürücüler konusunda tartışmasız lider olan Pioneer diğer tum rakiplerinden önce 10X DVD sürücü ile karsımızda 

Daha önceki modellerde olduğu gibi 10X f de de tray yerine Slot-in sistemi kullanılmış Bu sistemde CD veya DVD-ROM'un uzu cihazın n kısmındaki boşluktan içeri sürüyorsunuz Yani bir çekmecesi yok Bu yönü oldukça eleştirilse de bence oldukça kullanışlı bir sistem ve pek çok kışının sandığının tersine yanlışlıkla iki CD veya DVD-ROM'u birden sokma şansınız yok. 

Pioneer 10X'in performansı tam anlamıyla göz dolduruyor 40X'lik CD-Rom okuma hızı saye sinde CD'lerde saniyede 6MB veri akışı sağlıyor. DVD'lerde ise durum çok daha ciddi çünkü 10X DVD hızı saniyede 13 Bkbıt gibi dehşet bir rakama denk düşüyor. 
Elbette bunlar maksimum değerler Benchmark skorlarına baktığı¬ 



mızda da görüyo ruz ki Pioneer piyasadaki tüm rakiplerine toz yutturuyor. 

Ortalama 6 3X okuma hızı ve 
94ns'lik rasgele erişim hızı oldukça iyi değerler 

Pioneer 10X'de yeni nesil DVD sürücülerin hemen hepsinde bulunan özel tip bir bölge kodu kilidi var Bu kilit başlangıçta sizin istediğiniz bölge koduna sahip bir filmi oynatabilmenîzi sağlıyor. Ancak bir yandan da hangi bölgeden kaç tane film izlediğini- 

Senchmark 

Max okuma hızı: rzâ&okps Min okuma hızı: 4BtGkp$ Ortalama okuma hin; çzSekps Ortalama sürücü hızı: MX Rasgele Erişim Süresi: 


zin hesabını tutuyor Bir bölgeye dahil filmlerin izlenme sayısı 5'i bulduğunda cihaz kilitleniyor ve artık diğer bölgeleri okumuyor. Gerçi bu tip güvenlik uygulamalarının tümünde olduğu gibi bu güvenlik kodunu da kıran birileri çıktı. 

Performansının yanı sıra üretim kalitesi ile de dikkati çekiyor Pioneer 10X Pioneer ismine yakışacak şekilde ön panelden jumper'lara kadar her şey özenle yapılmış, Buna sürücü ile verilecek hediye DVD oyunun seçimi de dahil Pioneer 10X ile birlikte Baldur's Gate'in DVD versiyonuna da sahip olabilirisiniz. Herhalde bu yapılabilecek en iyi seçimler¬ den biri. Tam anlamıyla bir RPG klasiği ve geçen yılın tartışmasız en iyisi. Ayrıca X-Files oyununun 


DVD versiyonu da paket dahilin¬ de. 


Level’rn Yorumu 

Pioneer 10X beni hemen her açıdan mutlu etti, UsteJık fiyatı da alışık olmadığımız üzere kaliteli bir ürün için makul. Eğer bugünler¬ de bir DVD sürücü alacaksanız Pioneer IQX'i tavsiye ederim. 
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İthalat: Genpacom Telefon: (212) 288 10 78 Fiyatı: 440$ +%17KDV 


ugüne kadar ev kullanılın cilan daima ink-jet yazıcı kullanımına yönlendirildi Bunun sebebi hem daha ucuz hem de renkli baskı alabilmeleriydi Bunda yanlış bir şey yok Ancak her ev kullanıcısının ihtiyacı aynı olmak zorunda değil Pek çoğumuz okuduğumuz okula veya yaptığımız işe göre değişen yazıcı ihtiyaçları içindeyiz Mesela bir LEVEL editörü olarak ben renkli yazıcıya ihtiyaç duymuyorum ve çok sık yazılarımın çıktısını alıyorum İnk-jet yazıcılar sayfa başına maliyet olarak lazerlerden oldukça pahalılar Üstelik Ink-Jet'lerın yavaş olması yazıcıya çok fazla sayfa yolladığınızda içinizde "bari ben gidip kendime bir kahve yapayım" hissi uyandırır Hepsi bir yana İnk-jet yazıcıların ömürleri lazerlere göre çok daha kısadır ve çok daha fazla sorun çıkarırlar Tüm bu gerçekleri fark edip ihtiyacınız olanın bir lazer yazıcı olduğuna kara verdiğinizde ise 


önemli bir sorunlar karşılaşırsınız İhtiyacınıza uygun bir lazer yazıcı bulmak Lazer yazıcılar genelde ofis kullanımı için üretildiğinden performans olarak sizi çok aştıkları gibi fiyatları da el yakar 

Ve çözüm 

Artık bu sorun sona eriyor Çünkü lazer yazıcılar konusunda uzman olan Brother küçük ofis ve ev kullanıcılarına uygun bir yazıcı üretti. Elbette küçük ofis kullanıcıları umurumuzda değil, Onların her zaman işi büyütüp büyük yazıcı alma şansları var Ancak HL- 
1240 lazer yazıcıya ihtiyaç duyan 
ev kullanıcıları için buyuk bir nimet. Bunun en önemli sebebi fiyatının sadece 440$ olması Yanı kaliteli bir ink-jet ile hemen hemen aynı fiyat Performansı da bir ev kullanıcısının ihtiyaçlarını fazlasıyla 
görecek düzeyde Dakika da 12 


sayfa basabilen Brother kuskusuz kahve masraflarınızı da aşağıya çekecektir, Brother'ın ev kullanıcısına uyan başka bir özelliği de boyutları Bugüne kadar gördüğümüz en küçük lazer yazıcı olan HL-1 240 36cmx37cmx23 5cm ebatlarında Yani masa üzerinde kapladığı alan olarak pek çok inkjet'den daha ufak, Üstelik kağıt yüklemenin yazıcım altındaki çekmeceden yapıldığını ve kağıt çıkışının ekstra alan kaplamadığını düşünürseniz toplam kullanım alanı olarak ink-jet yazıcıların bir çoğundan daha az yer kaplıyor HL-1240 nin gördüğümüz en büyük hatası ise yazıcıyı kaldırdığınız zaman her Windows açılışında kaçınılmaz bir bi-di 386 hatasının oluşması ve bu hatayı düzeltme¬ nin oldukça yorucu bir ış olması Bu yüzden HL-I240'ı sisteminize kurarsanız kaldırmamaya bakın 




Level’ın Yorumu 

HL-1240 lazer yazıcıların bütün özelliklerine sahip olmasının yanı sıra fiyatı ve kapladığı alan olarak ınk-jet'lerle kolayca yarışabiliyor Eğer renkli çıktı almak sizin için önemli değilse ve çok sık çıktı alıyorsanız kesinlikle ink-jet yazıcılardan daha avantajlı 
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Anakart piyasasının en prestijli isimlerinden ABIT son anakartı ile BX anakarttarda son noktayı koyuyor. 




A nakartlar kuşkusuz bilgisayar sistemlerinin en temel parçası. Diğer bileşenler sadece bir görevi yerine getirirken Anakartlar onlarca görevi birden yerine getirmek zorundadır İşlemciden yeni çıkan 3D hesaplamalarının acele ekran kartına ulaştırılması gerekmektedir, RAM'ler hard-disk'ten gelecek olan verilen beklemektedir, ses kartı ile CD-ROM arasındaki bağlantı çalınacak olan müzik için açılmak zorundadır ve yeni USB joystıck'ımız elimizin emirlerini işlemciye ulaştırma derdi¬ ne düşmüştür. Biz oyun oynarken tum bu görevler zavallı anakrtların üzerine yıkılır, Ve onlar da oradan oraya turmak zorunda kalır 

Buna karşın onlara gerekli önemi vermeyiz Çünkü anakartlar birbirlerine çok benzerler. İki anakart arasındaki performans farkı genelde fark edilemeyecek kadar küçüktür Yanı anakartımızın kalitesi bize daha yüksek kare oranı veya daha iyi görüntü kalitesi olarak dönmez. Üstelik yeni çipsetler neredeyse iki yılda bir çıktığından anakartlarda dehşet bir çekişme ve heyecanda yoktur. 

Ama işin aslına bakarsanız doğru bir anakart hem daha fazla performans anlamına gelebilir hemde sizi pek çok dertten kurtarır 


Farklı btr anakart 

ABIT BE6-2 yukarıda adı geçen doğru kartlardan Intel'in 440BX çipsetini kullanan anakart Pentiumll 233'den Pentium III 
700 f e kadar işlemcileri destekliyor Bir AGP, beş PCI ve bir ISA slotuna sahip Uç adet SD-RAM yuvası var ve 768MB'a kadar RAM'i destekliyor, Ayrıca ECC RAM'ler, AGP IX/2X ve işletim sistemi üzerinden güç yönetimi desteğine de sahip. 

Bunlar piyasada ki pek çok BX 


kartın ortak özellikleri Ancak ABIT bunların dışında aklınıza gelebilecek her tür özelliğe sahip Bu özelliklerin başında SoftMenu geliyor. Mucidi yine kendisi olan bu teknoloji sayesinde ABIT anakartlara işlemcinizi tanıtmak 


için 

jumper'larla boğuşmak zorunda kalmıyorsunuz BIOS üzerinden işlemcinize ait tum ayarları yapabiliyorsunuz. 
ABIT BE6-2'nin üzerindeki geliştirilmiş SoftMenu III sayesinde işlemcinize dair çok ince ayarları yapmanız mümkün, Üstelik bu yem versiyonda her ayarın ne işe yaradığı hemen yanında açıklamıyor. 

Peki bunun bize yararı ne? Elbette ki kolay ve dertsiz overclock Başlarda oldukça emkinli yaklaşılan overclock işlemi artık günlük hayatın bir parçası. Elbette overclock uyguladığınızda sisteminizde meydana gelebilecek tüm hasarlardan sız sorumlusunuz ve bu işi yapabilmek için standart bir kullanıcıdan daha fazla bilgiye sahip olmanız gerekiyor 

ABIT BE6-2'nîn overclock yeteneğinin arkasındaki tek özellik bu değil Hatta bundan daha önemli olan özellik BE6-2'nin Front Side Bus (FSB) hızının stan¬ 


dart anakrtlara göre çok daha ince ve geniş ayarlanabilmesi. 
Standart BX anakartlar 66, 75, 

85 ve 100MHz FSB hızlarını destekler. BE6-2 ise bunlara ek olarak 84MHz ile 200MHz arasındaki tüm değerleri destekliyor, Yani isterseniz FSB hızınızı 137MHz veya 
1 56MHz 
gib ara değerlere getirebiliyorsunuz. 
Bu da sisteminizin stabil olarak çalıştığı maksimum noktayı tam olarak yakalayabilmenizi sağlıyor 

Uttra DMA/66 

BE6-2'nin diğer bir çarpıcı özelliği UltraD-MA/66 desteğine sahip olması. UltraDMA/66 desteğine sahip hard-disk'lerinizi bu yeni IDE yuvasını kullanarak iki kat daha yüksek olan bu veri yoluna bağlayabiliyorsunuz. Performans artışı kullandığınız hard-diske göre en az %20 oluyor Teorik olarak bu artış % 100'e kadar çıkabiliyor 

UltraDMA/66 desteğinin diğer bir avantajı bu ek yuvaların size daha fazla sürücü takma şansını sağlaması Çünkü HighPoint'in geliştirdiği bu ek yuvalar SCSI adaptörlerine benzer olarak çalışıyor ve bu sisteme ek sürücüler yüklemenize izin veriyor. 

BE6-2'nin üç önemli özelliği Softmenu III, UltraDMA/66 ve FSB hızının daha geniş ayarlanabilirliği onu diğerlerinden farklı kılıyor Ancak ayrıntıların tümüne bakıldığında BE6-2 farklı olmanın ötesinde bir takdiri hak ettiğini gösteriyor. Kartın genel tasarımı, yuva ve bağlantıların yerleri tüm sistem için sorunsuz bir kurulum sağlıyor BlOS'da ki tüm ayarların kullanım kolaylığı ve çeşitliliği, açılış sırasında IDE yuvasına bağlı sürücülerdeki değişikliklerin 


otomatik tanınması kullanımı kolaylaştıran öğeler Aynı anda hem kendi ısısını hem de işlemci ısısını sürekli olarak kontrol etmesinin yanı sıra BE6-2 ekstra bir termal sensor sayesinde sistemin istediğiniz herhangi bir yerindeki ısıyı BIOS üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz Mesela ekran kartınız bu özelliğe sahip değilse sürekli olarak ekran kartınızın ısısını kontrol edebilirsiniz, BE6-2 tüm bu ısı ölçümlerini yaparken ısı sizin belirlediğiniz seviyenin üzerine çıkarsa sizi otomatik olarak uyarıyor, Yine sizin ayarladığınız üst bir limitte ise sistem kendini kapatıyor 

Level’ın Yorumu 

ABIT BE6-2 standardın dışında özel bir anakart arayan herkese hitap ediyor. İsteğiniz daha stabil bir sisteme sahip olmak da olsa tüm teknolojik özelliklere sahip bir anakarta sahip olmak da ABIT BE6-2 kesinlikle doğru seçim Ama niyetiniz sıkı bir overclock ise daha iyi bir seçeneği biz bilmiyoruz. 
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tavsiye ettiği son kullanıcı fiyatlarıdır ve KDV dahil edilmemiştir. 
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Sevgili Posta Kutusu 
(garip oldu galiba) 

Alamadığım zaman sinir katsayımı artıran 3 dergiden biri olabildiğiniz için teşekkürler Benim bazı konularda çelişkilerim var Ben de bunları size sormakta fayda gördüm Bu mektubu dergide yayınlayın diye yollamıyorum ama en azından e-mail aracılığıy¬ la bi cevap yollarsanız mesut ve bahtiyar olurum 
Şimdi ben bı upgrade olayına girmeyi duşünüyom Öncelikle giriyim mi gimniyeyim mı diye sorayım Daha sonra kompleks kısmına geçerim Bilgisayarımın özellikleri sunlar: 

AMD K6-2 300 (overclock ettim 333 olarak kullanıyorum normalde 350'ye overclock edecektim ama anakart biraz bozuk); Super7 anakart; 64MB SDRAM; 

6 4 GB + 1 2 GB HDD; 32x 
GOLDSTAR CD-ROM, 8MB ASUS V2740 ZX AGP TV I N/O UT; Floppy var ama bozuk (eheh); 

I 5" HYUNDAI MONİTOR, SB İĞ SES KARTI; 33.6 US ROBOTICS MODEM; ACER 31 0P SCANNER; HP 690C PRINTER, 

Şimdi ben neleri değiştirmeyi düşünüyorum Öncelikle işlemci. 
Kalsın mı, PIII450 mi alayım yoksa AMD Athlon mu? Sakın bana Celeron demeyin 

HDD alıcam ama naşı bişey alsam 13GB alsam çok mu yavaş olur? DVD Writer almak istiyorum (tabi çıktıysa) DVD Writer aynı 



manda CD de yazar mı? Ekran kartı alıcam simdi kalsın mı 32MB 


Riva TNT2 mi alayım; yoksa Voodoo 3 mu alayım; Matrox mu yoksa Diamond Viper 770 Ultra Gamer's Edition mı? Şimdi bazıları Rıva TNT2 en iyi diyor bazıları Matrox al diyor. Önceki sayılarınızdan birindeki donanım incelemelerinde de Diamond Viper oyuncuların alabileceği en iyi kart demiştiniz Madem öyle niye hala Matrox ve Riva TNT2 de savunuluyor? Yani bunların bu karttan üstün olan yanları nedir? 
Hangisini alayım; niye"? Floppy alacağım zaten :) Ses kartını ne yapsam acep ? Sony XB8 müzik setim var ve bilgisayar ona bağlı SB Livei Value alsam gözle görülür bir ses kalitesi artışı olur mu? ( oyunlarda ve mp3lerde} Bir de 56K modem mi alsam yoksa başka bir sistem mi denesem? Kablo modemi mi beklesem? Gerçi bizim burda kablolu W yok ama pederi sıkıştırırım taşınırız :)] 

Evet işte böyle Sizin tavsiye edebileceğin başka daha iyi bir sistem varsa bi zahmet söyleyiverin Şimdi düşünüyorum. Ben bunları alıcam çok kısa bı sure sonra fiyatları azalacak Şimdi ben bunları alsam mı yoksa biraz bekleyip yenileri çıkıp fiyatları düşünce mi alsam? E o zaman da bunların değeri kalmıycak :). Yani burada size akıl danışayım Upgrade olayına hemen mi gireyim yavaş yavaş mı değiştireyim ya da bir sure sonra toplu halde mi alayım yoksa böyle devam edeyim mı 
Yani bu mektubumlada sizi bayamadıysam helal olsun. Ozur dilerim ama ne yapayım işte upgrade isin¬ de insanın soracak çok şeyi oluyor 

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler 


LEVEL Merhaba Memocan Sistemin bir zamanlar oldukça iyiymiş Çunku oldukça dengeli bir sistem.Yani parçalar bırbiriyle benzer düzeyde ve hiç biri darboğaz yaratıp bir diğerinin hızını düşürüyor gibi gözükmüyor Upgrade yaparken genel mantık önce en yavaş ve eski olan parçayı seçip değiştirmek böylece maksimum performans artışı sağlamaktır Ancak senin sisteminde böyle bir parça yok Senin ilk değiştirmen gereken kuşkusuz floppy sürücü Bir gün Windows'un açılmayı red eder veya hard-dîskin "boot failure" hatası ile karşına çıkarsa o floppy'ye oldukça ihtiyacın olacak Diğer parçalarımız ne olursa olsun, sistemimizin genel hızı ne olursa olsun maalesef hepimiz hala düzgün çalışan bir floppy sürücü ve bir sistem disketine fazlasıyla bağımlıyız Asıl parçaların upgrade'ine gelince, Gördüğüm kadarıyla sen biraz uçmayı tercih edip bütün bilgisayarı değiştirmişsin. Biz buna upgrade değil yeni bilgisayar almak diyoruz Eğer Anakart, işlemci, ekran kartı, ses kartı, hard-disk ve modem değişecekse en mantıklısı yeni bir bilgisayar almak. Çünkü şu an ki bilgisayarın gerçekten kötü değil. Bence onu elden çıkarma. Tabii büyük ihtimalle yeni bir bilgisayarı küt diye alamayıp her ay bir iki parça değiştirip upgrade etmeyi düşünüyorsundur Bunda mahsur yok. Ama üstüne basa basa söylüyorum eski parçalan atma veya 3-5 S'a verme bence. Mutlaka bir kardeşin yiğe- nin falan veya eve geldiğinde gel multiplayer oynayalım demek suretiyle hava atabileceğin bi arkadaşın vardır işlemcini değiştireceksen artık 450MHz ile yetinme; 


SOOMHz'in üzerine çıkmaya bak Zaten işlemciler şu aralar sürekli hızlanıyorlar ve fiyatları da süratle düşüyor Elbette Athlon'da düşünebilirsin. Athion'lar bence oldukça iyiler Ancak "Athlon mu Pentium III mü?" sorusuna burada cevap vermek pek kolay değil Bu konuda pek çok kişi iyi kötü bir- 


söyledi ama ben kesin br yorum yapmak için bir iki ay daha bekleyip her iki firma da ne yöne gidiyorlar gor* mek istiyorum Çünkü işlemci alırken performans kadar bakılması gereken stabilite, anakart ve yazılım desteği, geleceğe yönelik upgrade opsiyonları gibi pek çok konu var. Maalesef bu konuda atıp tutanlar bus hızından veya bilmem ne benchmark'ından kafalarını kaldırıp bu konularda pek yorum yapamadılar Ancak biz test sistemlerimizden birinde AMD Athlon kullandığımızdan iki işlemcinin artı ve eksilerini daha rahat görebileceğiz sanırım. 

Hard-disk konusunda söylediğini anlamadım. Hard-disk’lerin kapasiteleri büyüdükçe genelde hızları da artar Yani senin söylediğinin tam tersi aslında Ayrıca DVD Wnter dediğin şey inan çok pahalı ve memleketimizde bulunmuyor 

Ekran kartı konusunda elbette her zamanki gibi dikkatli olmak gerekiyor. Bence DDR-RAM'e sahip GeForce kartlar şu an alınması gereken en mantıklı kartlar Ancak buna paranız yetmiyorsa TNT2 Ulltra'lar oldukça mantıklı En iyi TNT2 Ultra derseniz bence de Diamond Viper V770 Yani Diamond Viper V770'de bir Riva TNT2 Ultra. Ses kartını değiştirmek konusunda da, almayı düşündüğün yeni ses kartı konusunda d d doğru volddsın Lvet SoundBlaster I 6 çok iyi bir koıt tıYıllarca onu kullandık uma bir yere kadar Gelişen teknolojilerin yanında oldukça eski kaldı SB161ar„ En azından dört hoparlör desteği, aynı anda birden faz ia kaynağın ses kartını kullanaoil- r'rifl ı, i o zi sy or ı r I ses g ı b t lqı n u la r - d& kı eksiklikle: yüzünden $8 I 6’lan çöpe atmanın /amanı geldi de geriyor 

Kablo modem olayına gelince I lenüz kablo moderni denemedim inşallah bu ay ı; inde deneyip sîzler ıçfrvulumlu veya olumsuz olduğunu a n I a t a ca ğ ı m Anı a O zamana kadar bırşey söylemem zer 

Baymak konusuna gelince Si /ııı teknik \oıularını/ı cevaplamak i.)ıı zevk. Kar şırlan karşıya geçen bir yaşlıya yardım ederken veya hamiie bir bayana otobüste yer verirken ansan içlen İçe mutlu rjltjı Buşknleıına yardımı ı olabildiği için kendini yararlı ve mutlu hisseder ya, İşte bunun gibi birşey Ayrıca unutmayın kı bu isten para kazanıyoruz 

Sevgili Level çalışanları 

Nasılsınız? lyî mısınız? Beni solursanız çok kotuyum, başım Modem diye bir aletle dertte Derdimi size auklasam her halde beni dinleyip cevap verirsiniz d cadım. 

O /aman iize derdimi anlatayım 

Benim Modem Rocwell BOK ama ne hikmetse fareyi sallayınca hızlı giriyor o da yavaş zaten Ar kudaslara sordum Fareyle çakışı¬ 


yor diyorlar Sonra Dos'Ları MSU diye bir programı açtım o da ne? 

IRQ COM 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com I ( co m 3£mod®Meri al Yazmaz mı? Deli oldum Moderni çıkartıp lunıpfcr'laıdan ayarlamaiar yaptım -grna yine MıfifH yor Isas oluyor ama faıeyf tanımıyor Bana söyle kapsamlı bir şekilde anlatırmışım/? Size dua ederini Rarrıa/an ayında LUTFB-L I 1 Lf I N f Nl|| 

Serkan VATANSEVER. 


Merhaba Serkan, 

Fareyle modem çakışıyor demek? O /aman yapılması gereken tek bırşey var modemi Çıldırıp yemden kurmak. Modern kendini kurarken arsızlız etmeyip boş bir IRGyı yerleşmcli Ancak m od e m ku mı I u r ker ı \X/ı 11 d o vv ş açılışında tanınmalı ve bunu taki¬ ben kurulmalı Yanı Denetim Ma sasındaki "y®ıi donanım ekle" Tecenecğı genelde şu an muzdarıp olduğun çakışma problemlerine veya modemin bağlı olarak gözükmesi gereken COM? postlunun lxjlunamayarak modemin yu kİ en ermemesi ne yol SÇar 

Bu yöntem ise yaramazsa İfl g,ısayarıın ikonuna 5ağ U< yaparak özellıklere'gır Burada aygıt yöneticisini seç Aygıt yunelıcisıncleyken Bılgısayar'I seç ve ezellikler tuşuna u ki a Böylece bütün cihazların !RQ numaralarını djtercbi 


lir ve buna goıe değişiklik yapabilirsin. 

Bu da mı işe yaramadı? O zaman ana kartının BIOS ayarlarından COM2 poftun u dısable et Bu yollardan biri sorununu mutlaka çözecektir^ 

Merhaba Level, 

3 doğum yılıııı/r kutlar sacğlık 
ve başarılar dilerim Hurim sorulara geçiyorum 

1- Benim bilgisayarım N 20 
den R 166 MMX e overclock edildi l akın overclock edilmem yüzünden bir ekran karlını yanarak rahmetli oldu İkinci ekran kartını da o yolda ilerliyor 

Bu e ma h monitörümün açıldığı şanslı zamanlarda yazıyorum Sorun overclock Hu ? 

2- Ben sadece kafiS? multırnedıa'sız Savage 4 , anakâfl ve Pfntıum III ile bilgisayarımı upgracle etmek istiyorum Kaç paraya bu Olayı kapalabılırım Biliyorsanız nereden T 

Sorularım bu kadar Dergide yayınlarsanız sevinirim Ama lut fen cevap yazınız Bu arada bu s’ize I 1 . mektubum 

Umuralp Yalcınkaya 

Merhaba Umuralp, 

Sorun overclock mu? Olabilir.. 
Ovçrclodk anakarüna hasar v$r* mîş aricikcTr’tın da ığftfîîn kartına" ona /araı verecek veya çalışmasını engelleyecek voltajlar yollama¬ ya başlamış olabilir Yani PCi s loblarında ki voltaj gerili imlerinde bir sorun atabilir PCI kartların yanmasındaki temel sebep genelde budur Elbette uzaktan ancak tahmin edebiliyorum Bu tip sorunların gerek sebebim ancak tam teşekküllü bir teknik servis çözebilir,. 

Aslında senin için upgrade zamanı oldukça geçmFş olduğundan yapman gereken daha çok yeni bir bilgisayar almak 
Şu an ki paftalarından ancak kasa, klavye ve rnousc'unu saklama samsın var Bu da ancak AT sistemde kSlmaya razı olursan ki ben tavsiye etmiyorum Bence siminde söylediğin 
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Cancd 



gibi ten kH bııleşc n erden oluşan koni o te yeni bir bilgisayar kur Mcnıtor hariç elbette Gerç! 
ilende yeni bıı monitörde alıp ;kı bilgisayara kavuşmuş olabilirsin ama bir Pentium I 20 ile neler yapal ıılc ligin ıiîT ınpı hatırlamıyorum 

Eğer kasanı değiştirmek is t om ez ve AT sisteme razı olursan bu 00-60$ kadar'sana daha ucujs patlayacaktır Aıııa pgr halıkarda 600$ civarı Lıır meblayı go/den c ıkaı malısın En ucuz nereden alabilirim diyorsan ve Islanbul'da oturuyorsan slbfttekı Kadıköy piyasasından Yanı YazıCiOğla İş Hanın bulunduğu SOkSkş^n Asli hanın içindeki dükkan!ardansa ç sokak'Gzerfndeki daha büyük mağazaları tavsiye cdeı ım Buradarn isim vermem herhalde pek doğru olırıaz 


Merhaba 

Delginizi hoı ay takip eden bir p.kuyueu olarak size iki soeu sormak istiyorum 
I JBenım 670c HP yazıcım var. 
Yazıcımı bılgayam tanıtmaya yarayan 

disketleri bulamıyorum Bunları başka yerden nasıl remin edebi Iıı ım? 

2jWındows 2000 beta versiyonu nc zaman elime geçebılıı? 

İyi günler,başarılar 

Merhaba Emre, 

Yazıcın tin sürücüleri www Tıp com a d re s ı n d e n bulabilir sin Açılan ilk sayhadan drıvers'a gır Senden adım adım yazıcının modeli hakkında bilgiler] isteyecek ve daha sonra sürücü leri çekebileceksin 

Eğer normal bir kullanıcı isen Yagi bir bilgisayar dergisinde e d ı tö ı v£yâ q e işti rfc i d# ,q i I s#n ya da ne bileyim fvlicrosoft'un beta programına dahi; değilsen.elîne geçmeyecektir Z&çem eline geçecek olsa bile MicfaBttın dağıtım isltnma hÜ bakmadığıpıızdan bir" tarttı veznem İCİ konusu olamaz. Yok sizin elinize ne zaman geçecek diye* Sgfen ilk B^ta'lar geleli uç ^ydan fa/ij oluyoı Y5k.'beıı yasa dia yollardan elde elmayı d üç C j n l ıy o f u m pîy asaya ne zaman dgş£f dıyoısan o konuğa sarm hiçbir şekilde yardımcı flamayız 
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I G) y İlebil I r lOftell BtıŞutftlA vv M ma 5>ıTliîffi i î u ÇiptofailJr KiçjmH M<ma ılır yo^un tıp» ftirmd# Üşârfifiitrı wfya öğlen *ns4ijırwİ4 t*fiiT«ed<ni 

(jEtafclIfrtfniı. TirTnû aJe r.trfk îrmusÜnirîC g^Tfi çtMgâfl ou kihmı LiierinatKi akı«r yönünü 

dc^İHİT^tk srCfik, îGCJuk 4? 

jLypıisbiîiy^T. Boyana takl'jTi bu ■.i|i$#J 4-JİIdTidı^ı 3 C^pindçii p|i İç ıa saa , 1 2 3 4 5 6 7 i.ullATHİablltypT, 


11 3ftn giçti^Fmn *,yrf\ e-n ço* ûkamn gn kilApı 
_ {KAyıijk. www pindar^Lcom.lf) 

i / Ayşş JtuJiP t Rettit^ İJUİkvj 
3 Paıis'tç Sun ösmuılıl**- Hıfn Tasııi-REmıa 
H,ITilWV4 

3 Öteki Renkler {Grisan tSımu* î IteLı^m Yer- 
ÛÜum hhJünk / WdJtiTice ğfâJlfihöl t if Ato^*-d ftsy 
5 . Afrodil / l'Mbel AlİErtdr t. C in Yayıfırit» 

$. Kara Buyulu Uyku t V^tdl ÇKIfKigç'IU / C*rı Vay, 

T. Ödünç Ya^nıUr t Ak Ppynnoflrlü / Cjn Vay K Hüny floiUfr-lö^ıJü Tflş'jfj t Rn^Hng ^Düsl 

vav 

n. F#tid« S klf Pınnççı / Guntd Yayıncılık Xl Ihtnım Carifiıgım ^ Can Pündar / Frrnjı YjymcvJ 

I Bu aydan ıtıbatpfi habcHff lafıtumn iççriş-ıîl Plrfti aftrift gpliıtınp ni+ ilgtn^, tiradımı ima " ba«Ufn(h#ygıUardan bldsflrifiÇfiğlî HFÇ WTO-! 
61 irak ubk EdMef ve hiyiîıffliim ■nrwwn +ı«t 
nckıunda yartdUfur Icadrn a-ah-ibimn ne k*d4r ırngm Ptabflfceğini 4iqıîı*iüıpûı r nj? 
Çflk. hem de gerçek I EM ICık fiili 

| | Or&miHk. Ilıklı îlbtr DeşlrmmiL Df;> görünüşü 
l elduktû Ç'imı cUn üj atetın ıglıvın anlatmaya gvrik. bile iüyTTi'uyptum Ye iadrce dl/örnm k e#sr alekf'UilflT keri^r df hf^Pangı bir yyeççgîn üflftrJyıi kırıbilöBrıaîiDocniî 5 **tflör* aslık, mum â!âm*nıii gf tt\ yok fiilin aû^mıfime y-iKin ışığı v£ ü ben ntîsy* dgktu^nüzüı gürün. 


I ^afgrlu CÜ Rafi; Tcpl^m ı<w adü kutulu 

Rg'r alihtülh bu *a| Içvi limit lıhdljTniı CO'y Arâi^çn ■^YbaifruyAfikifinız, Sdodfc* bu üLi&meya bitatök jat dsî^ihk bit zincir ûîtr Irst ytTİtşTİtlFtınJs im CD finütıüiMn 

trcccırck ve iatEÖjğmtı CD'yl bulanca âu jtlrw lyrrı düzmeye basarak aönmf telemini maa ardl rebMırH Pli 


Kargaşa ve Sabun 

. Fight Club 


birey olarak hıçbirşey olduğunu kabullenmesinden itibaren kendine gerçekten ulaşabileceğim anlatıyor Ve bunu başardığını da itiraf etmek lazım Yıllardır seyrettiğim en kışkırtıcı film Fight Club 

Biraz da yönetmen David Fincher hakkında konuşmak da yarar var Film, artık David Fincherın standart haline getirdiği hiç beklenmeyen ve hatta filmin baştan tekrar seyredilmesini gerektirecek final sahnesi ile sona eriyor Nitekim bunları daha önce Seven ve The Game filmlerinde de yaşamıştık. 

Bence kesinlikle seyredilmesi gereken bir film Genelde bu tür filmlerden hoşlanmayanların dahi severek izledikleri ve herkesin farklı bir görüş ortaya koyduğu bir yapıt 

Seyredenler için not: Bence Filmin en güzel sahnesi kahramanımızın patronun odasında kendi kendim dövmesıydı Sizce? 

Kadir Tuztaş 


S even ve The Game filmleri ile adından çok fazla söz ettiren yönetmen David Fincher'in son yapıtı Fight Club sinemalardaki ve zihnimizin derinliklerindeki yerini çoktan aldı bile, Eğer filmin konusuna kısaca bakacak olursak: Chuck Palanhiuk'un romanından uyarlanan "Fight Club" yaşadığı çevreden yabancılaşarak kopma noktasına gelen genç bir adam ve yaşama alışması [!?) üzerine kurulu bir film Aylardır uyuya mayan isimsiz kahraman (siz ister Cornelius, ister Jack diyebilirsiniz ama oyuncunun asıl ismi Edward Norton} aylardır uyuyamıyordur ve bu durum artık içinden çıkılmaz bir hal almıştır İlk başlarda çeşitli hastalık veya sorunlara (olume yakın olan kanser hastalan, testıstelerı alınmış erkekler ki sloganları "birlikte, yemden erkek olmayı öğreneceğiz", tüberküloz vs) destek gruplarına katılarak asıl acısını hissetmeye ve kendi sorunlarından uzaklaşmaya çalışmaktadır. Nitekim insanlar ağladıkça o daha fazla ağlıyor ve insanlar dinledikçe kendini çok daha iyi hissediyor Kendi deyimiyle "Her gece ölüyor, her sabah yeniden doğuyordum" Sonuç olarak uykusunu geri kazanan isimsiz kahramanımızın bir süre sonra kendisi gibi hiç bir sorunu olmamasına rağmen bu gruplara katılan Marla ile tanışması, Tyler Dur- den'ın [Brad Pıtt) ortaya çıkmasına neden olacak ve hayatı asla eski haline dönemeyecektir Ve tabii ki bunun nedeni Tyler Dur- den ile beraber kurdukları Dövüş Klübüdür, İste Dövüş Kiübü'nün kuralları: 


1. Kural: Asla Fight Club hakkında konuşma! 

2. Kural: Asla Fight Club hakkında konuşma! 

3. Kural: Birisi dur dediğin¬ de dövüş biter. 

4. Kural: Bir dövüşte sadece iki kişi olabilir. 

5. Kural: Her seferde sadece bir dövüş yapılır. 

6. Kural: Dövüşürken atlet ya da ayakkabı giyemezsin. 

7. Kural: Dövüşte zaman sınırı yoktur, sürebildiği kadar sürmelidir . 


Dövüş Klubü f ne katılmaları yasaktır. Zaten filmdeki tek bayan Marla) ilk başta birbirlerine zarar vererek, tabiri caizse suratlarını dağıtarak ilginç bir haz alıyorlar ve bu şekilde sorunlarından uzaklaşıyorlar Ama filmin esas konuşulması gereken yonu anti-sistem ağırlıklı teması Bizi olabileceğimiz gibi değil, "olmasını istediği" şekle sokan bir sisteme karşı, aşırı şiddet içeren ama haklı bir başkaldırının hikayesi anlatılıyor filmde İnsanın 
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8. Kural: Fight Club'daki ilk gecenizde mutlaka dövüşmelisiniz 


Biraz da filmin bizi hangi konuda düşünmeye ittiğine göz atalım Filmin ana teması kopma, toplumdan yabancılaşma, bastırılmış öfke ve bunun sonucunda ortaya çıkan saldırganlık Film ismi ile dövüş filmi havası veriyor ama kesinlikle öyle değil önemli olan bunun arkasındaki neden Filmdeki erkekler (çünkü kadınların 

























Fight Club Soundtrack 


K ültür sayfasının hem film hem de albüm tanımı bölümlerinde Fight Club'a yer vermemizden bu filmi çok fazla beğendiğimiz fikrini çıkartabilirsiniz Yanlış da olmaz beğendik Tamamen film üzerine kurulmuş olan Soundtrack albümünü dinlemeden önce, müziklerin aslında ne kadar etkileyici olduklarını fark edebilmek ıcın filmin kesinlikle seyredilmesi gerekli Filmdeki havayı tamamlayan ve belki de filmin bu kadar 


etkileyici olmasını sağlayan bu parçalar the Dust Brothers tara tından ortaya koyulmuşlar Müzikal açıdan bakacak olursak Drum'n Bass, Techno ve bilgisa yar kullanılarak hazırlanan ses ve vuruşlardan oluşan parçaların değişkenliği sayesinde sıkıcı ve tekdüze olmaktan ziyade karamsar, karmaşık ve hatta oldukça hareketli parçalar ortaya çıktığı söylenebilir Eğer kendi içinizdeki mağarada bir gezinti¬ ye çıkacak ve yol göstericinizi 


arayacaksanız, bu albüm sızın üy yolculuğunuzda en iyi arkadaşınız ve hatta hızlandırıcı etken olacaktır, Son zamanlarda piyasaya çıkan, toplama olmayan ve kendi içinde mükemmel bir bütünlüğe sahip olan yegane Soundtrack albümü Eğer sız de bir gece kuşuysanr^fc bu albümü yanınızdan eksik etmeyen 




Rage Agai nst The Mach ine 


The Battle Of Los Angeles 


U 1 kem izd e pek d^ h akettiği ügıyı göremeyen fîage /iğainst The 
Machine vokalde Zack De La Rocha, Bass'ta Y, Tim K , bateride Brad Wılk ve gitarda da Tom Morello'dan oluşuyor, Grubun şu an ki bulunduğu konumda Zack De La Rocha'nın kendine has vokali ve tabii ki Tom Morello'nun gitardan çıkardığı kendine has seslerin 


etkisi çok buyuk The Battle Of Los Angeles, ikinci albümleri Evil Empıre'dan sonra uzun bir ara veren grubun üçüncü albümü ve bu sefer umarım lurkiyede seslerim biraz daha fazla duyurabilecekler Bu albümde kendilerine has soundlarını koruyan grup, hayranlarının bu kadar uzun sure beklemelerine deye cek bir albüm çıkarmış Ama bu Sounddakı koruma özellikle belli 


parçalarda Evıl Empire ile neredeyse aynı parçaların ortaya çıkmasına neden oluyormuş Sonuçta Rock müzikte belli kalıplar içinde kalmadan, hayatlarına değişiklik katmak isteyenlerin rahatlıkla ve sıkılmadan dinleyebilecekleri oldukça gurultulu bir albüm TBOIA Özellikle Zack De La Rocha ve fo Morello'nun çıkardıkları sesler dinlenmeye değer 




The Koro 


Issues 


K orn daha önce 

Korn, Life Is Peachy ve Fol- 
!ow The I eader albümleri ile kendini ve müziğim piyasaya kabul ettirmiş sağlam bir grup Her ne kadar daha sonrasında bir cok benzeri çıkmış olmasına rağmen hiçbiri Kumun havasını yakalayamadı ve bu sayede grup tek başına "Hcavy Rock" bayrağını taşıyor Bu albümde standart 


Korn, yeni albümde yemlik bekleyen dinleyicilerim biraz hayal kırıklığına uğrattı Ayrıca bu albümün "eh artık çıkarsak fena ol maz" şeklinde çıkmış havasına sahip olması da itici bir nokta Issues albümünün Bıllboard listesine direkt olarak 1 numaradan girmesini Korn'un daha önce çıkardığı albümlere bağlamak mum- 


direkt I numara olarak nitelendirilebilecek bir parça mevcut değil Ama herşeye rağmen bu al bumde yüksek bir performans sergileyen Jonathan Davıns’ın hakkını yememek lazım Issues'dan çıkan ilk kİ i bin de yayınlanması ile beraber Korn dinleyicileri sanırım muradlarına ermiş olacaklardır Saygılar! 
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Fantasy Role Playing 




iu aralar ne oynuyorlar? 


Rai d ut 's Gaf e 
Siarcraft B r oodwar 
Fausf 


kışlarını görüp, içinde daha çok "oyun" sözcüğü geçen cümleler kurduğumu hatırlarım Bunlar ortaçağ temelli bir oyunun sohbetleriydi ve aslında bir oyun olduğunun anlaşılması daha kolaydı. 
Oysa, çok bilinen bir örnektir, Fransa r da iki kafadar, bir kafede oyunda yaptıkları banka soygunu üzerinde konuşurken, garsonlar- den biri anlatılanları duyup polisi arar, iş ancak karakolda açığa çıkar, 

Bu tip bazı uç olaylar yaşansa da genel olarak çok tehlikeli bir durum sayılamaz. Bu konuda yapılacak tek şey FRP oynanan bir ortamda değilken sözlere biraz daha dikkat etmek Yolda yürürken "O adamdan su kadar çaldım, ardından öbürünün kolundan yaraladıml" gibi konuşmalara herkesin "Aaa, sizin de mi hırsız karakteriniz var 7 Bizim de bir büyücü vardı, bir gün beraberce oyun oynayalım!" diye tepki vermesi beklenemez sanırım. 

Orası... 

İkinci durum ise biraz daha karışık, Yoğun bir şekilde çizgi-roman, FRP ve bilgisayar oyunları kültürü ile yetişen gençlerin, gitgi¬ de gerçekten koptuklarına, kendi düş dünyaları içinde daha rahat hareket edebildikleri için dış dünyaya çıkmamalarına ilişkin sorunlar var. Sorun mu, değil mi bu taraf da tartışmaya açık aslında. Ya da yine o ilk soruya bir dönüş : “Nereye dek normal, nerden sonrası sorun T (Mutlaka bir çizgi çekmek zorunda gibi! Efendim, çocuğunuzun CD ve çizgi romanlarını, FRP kitaplarını üst üste :min. bucuk meTrenin altın 


"Orası" ve "Burası" ... 

Bazen, gerçeğin mi hayal, hayalin mi gerçek olduğu konusunda şüpheye mi düşüyorsunuz? Hiç aldırmayın, siz de bizdensiniz demektir... 


ünaydın Klavyeye bakarken harflerin hepsinin her zaman aynı yerde durduklarını görmek ve her defasında yeni kombinasyonlarla bir iki saat sonra yazı adını alacak olanı oluşturmak ne komik Madem belli bir sırayla basınca oluyor, sabah kalkınca klavye cinleri elimize doğru algoritmayı verseler, biz de sırayla hangilerine basmamız gerektiğini bilsek Sonrada düşsever yazarları kovup çalışkan klavye cinlerini alsalar işe Zaman kaygısı, yapılacak işler ve yağur tıptıplannın neden olduğu masum kurgularım beni işimden etse. Köşenin başlığındaki "fantezi" sözcüğü üzerime düşse, kafamı yarsa, acı aklımı başıma getirse Cinler yok, yazı yok diye üzülsem; cinler yok, işim var diye sevinsem, sonra cinlerin yaşamına saygı duyup cinler var, ama kahvaltıları uzun sürdü herhalde, gelecek sefer burada olurlar deyip tekrar hangi tuştan sonra hangisinin geleceğini düşünmeye başlasam... 

Burası... 

FRP dünyasının alacakaranlığından söz etsek mi 7 Hani şu ünlü "Düş ve gerçeğin sınırları nedir. 


ne kadarı abartılıdır, ne kadarı ölçülüdür, kendini bu denli kaptırmak gerekli mı 7" sorusu, Belki derin psikoanalitik incelemelerle yanıtlanabilecek bir soru, belki de biraz mantık yürütme ve basit tahminlerle açığa çıkabilecek yanıtları var Gündelik hayatta ise bu düş-gerçek kayması iki şekilde karşımıza çıkıyor İlki, dışarıdan bakan insanların oyuncuları (oyundan söz ettiklerinin bilincinde olan oyuncuları) yanlış anlamala¬ 


rı, . Bunun örnekleri çoktur, biz de oyun öncesi ya da sonrasında sokakta heyecanlı tartışmalar yaparken ne durumlara düşmedik ki... Örneğin uzun zaman önce Gökhan, yarattığı savaşçının özgeçmişini Üsküdar vapur iskelesi 
kenarında anlatırken söylediği" 15 
yaşımdan beri amcamın yanındayım ve o zamandır dövüşüyor, kılıcımı kolumun bir parçası gibi kullanıyorum!" sözleriyle sakin sakın vapurunu beklemekte olan bir adamcağızın bızlere şaşkınlık ve tedirginlikle karışık bir bakış fırlatmasına neden olmuştu. Dönüş yolunda ise bindiğimiz takside dört arkadaş 
“O kafayı koparmaman gerektiğini sana söylem işti mİ" 
gibi sözlerle oyunu değerlendiriyorduk. 
Taksi şoförünün dikiz aynasındaki ba- 






















(Jh ısr ideAdır i|i; 

*CJieki yaka "da işlerin datoa ht> l ay y u ı l , d s. j ğ u § e r ç e k, Ka ra irerler, oyunujfann olmasını istedikleri gf bıdır Pek çoğu, silik, e/ık laf kişilik olmaktan gok cn-Sz Ölffconuda uzman, bileği bükülmez kımseieıfJır Kahramandırlar, esnemezler, fıfip.şiımuzlar, asla çişleri gelmez Agktıkjar ı 1 1 da "Bçr ı çzrnimr: ir lam bîr 


soru ün eJcrnek çıkarıp yiyorum " üözlenyle doyuvcrlrler; Eğer aygrıcü. zaten gündelik hayatta özgüven eksikliği, iletişim guçlugu etlen biriyse yaratın diliny5ye ve ka rakter İme daha sıkı Dağlarımdan dan daha doğal Lm durum ola naz Anı 1 r 1 sayanlar olacaktır, Tom Hanks' 11 gençlik cfpnc' nk -ı 11 njfg çevircJiqî, bu koruyu anlatan bıı fil W var Bîr FRP grubu daha .gevşek rı olmayı için oyun mağaralar*; da ve kostümle oynamaya kara r vezîrlep an (Şık grubun büyucusu bîr yerde 11 yy 11 a ak 1 1 nı yİ 1 1 r ır fljmln. sonunda ©memen gereklikten kopmuştur ve arkadaşların^ kraldı adlan yerine oynadıkları karakterler»! 1 adlan ile seslenip bahçesinde jsNc basına va-ki; ırnm- ye devam eefer, Belki burum için de çok aşırı hır örnek cfîygbilTrsı- 


1 iîZ- Al u cTk Avı uf ;a ve AıT^şr 1 ka da 
"Rem «jör-nm' rJ ve bağırıp çatı- 
< J a n 5 Flcbran ve 11 c a mayı [ j yer e düşen çmujklar yûZLinden FRR Oyunlarına kıımı yek'ide pek sıcak bakılmadığı aa bir geıçek. Örneğin OŞşosLım un ünlü oyunu Nephılım ın (kı oy ur bildiğim?/ ta ııh-rı or şaalan olduğu, tarihteki onerm'ı indirilirin ■umunun, bedenler ine Al la 1 ılış Um kalma yuc e ruhlapgırmîş insanlar olduğu üzerine kbrulmyşA^ oldukça tepktopkamıştı ; ilk sayfasını jçrifjinı/rjğ karsınıza tek bir cümle çıkar "Stı oyuh gerçek değildir.", 

Ikıı iü sayfası ne la ise "Stn gerçeksin 

İki yakada gezinenler... 

Uzaklan seyrec enler de îtirnî zanirif’ bu a aça kaklılık duygusu 


nu dfe getir ehiliyftflar Dostlarımız da htze PRPyı yeni öğrendiğimiz vt hemen hemen lek konulma konum u/un FRP 0te J uyu /umar¬ larda bize "Bak, kılıcın duymuş!" diye takıl ış/c-r la 1 d L I ma Oı; si 1 r e 00 nra FRP de diğer hobiler arasındaki ezzetlı yerim aldı ve 'hep konuşuljjfrtöç ve fen usu lacak olan konu" olarak kalmadı Eğer insanlar bun dan "üz etmekten zevk alıyor lama, bırakın ahırlar Eğer daha sonra hay a 11 a r ı,n d a 1 1 k s 1 r aya koy m a k 1 ste- 
{Jiklen I RP ise, bu da hallen ilebilir Buğun yaşamlarını ılladratop I 10’ tasarımcısı, senaryoya efe roman yazarı olarak kazanan, Khkandıyr mız insanlar var Ancak furkiye'de buyun bu işten para kazanabilecek insan sayısı yurl dışındaki kü¬ da 1 çOk:dcclıl ve bıı uııe de olmayacak Idinmesi gereken bir nokta daha varsa, o da bu işle geçinen insanların h,er arılarını I RP've adamadıkları 

Bızieı o e ellerimizde düşten ış:n kı'ıçlarıyla bırb rınnızle clüıello yapar kon "Çocuk bunlar, büyümemiş-' 

Ieri"e aI d 1 r m%\ da o 11 e ka d ru £ğltnî yOrsgk bıı 'ıkte yüzeli iyi ınıu/de, ya da yemek ya| Hığırrıızda da o kadar zevk alıyoruz Oyunlardan kalkınca do sılacımız O, beraberce uyuyup düşlerim.zde birbirimizi görmüşüz gfbı bakışyoruz. FRP oynarken uzaklar| liriğimiz doğru a ım^i p ıHc c oy u m u/ va \ jh m adikigrinı yapmış Glnianııı ya da beialjene bıı iç haşan niş Olmanın hazzjylu ve pik Çök körük anıyla ayrılıyor oradan. Gündelik yaşama dinlenmiş, gülmüş, kimi zaman da dünyayı Oîle kurtarmış olarak.dön düğümüz küçük rafinerimiz bun lar, İdem su faturaları yatırıp, hem de masal dinlemekten hoşla narı ların küçük tatilleri, 

I ati 11 e r e y 1 t j 1 p h o nem eye: iler g-iabılıı mı? Oyunculum keruJı ş/a- flt-tıkla-ıü karakîrrTer ok yun onlaıı ete geçirebilir mi? Bu sucuya* başka bir soruy'a yanıt vsrmek İslerim, Nephılîm'in uçûnÇu sayfasın da yer alan Mevlana Cclaledclin R ı J m f n 1 n s o A jsuy I a k a pâtrcı a k 

OU/( I 

"Neyzenin nefesi. 

Neye mi aittir ?" 

Gökhan ve Batu, aslında yapışık siyam ikizleridir . Telif ücretleriyle ameliyat olup ayrı {mayı düşlemektedirler. 
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OYUNGEZER 


I 


Yeniden Başlamak 


Işıkları karartın, köşenin anlatıcısı geldi ve söyleyeceği şeyler var... 



Yıllarca öncesinden fark edilmesi gereken bir gerçeği, 20001ı yılların hiç de fütüristik zamanlar olmadığı gerçeğim bu oyunda da pek kabullenebilmiş değil insanoğlu Gerd bılım-kurgu dünyası 2000'den umudunu keseli uzun zaman oluyor ama insanların yetmeyen bir dünyadan kaçıp diğer yıldızlara alış verişe gittiği 2010 yılı ütopyalarıyla karşılaşmak hala mümkün İşte bu oyunda da her şey 31 Aralık 1999 gecesi saat 23:59'u gösterdiğinde başlıyor, Nostradamus'un 2000 yılı için uygun gorduğu kıyamet kehaneti¬ ne bağlı olarak da devam ediyor Oyunda üçte ikisini suçluların, üçte birini de masum insanlarla polislerin oluşturduğu kaotik ve büyük bir şehirde 24 saat mesai yapan ve asla rüşvet almayan bir polisi oynuyoruz Tamam, bu polis bir kadın ve oyun da bir aksiyon oyunu ama bu Urban Chaos'u kesinlikle bir Tomb Raider klonu yapmıyor Hatta Tomb Raıder'la kıyaslanması bile doğru bir yaklaşım olmaz Dolayısıyla bu nokta üzerinde daha fazla durmayalım bence 

Son yirmi yıldır büyük bir şehirde yaşayan herkesin öngörebileceği bir şey aslında kaos Yaşadığınız şehre bir bakın; sokaklarına. 


yalnızlaşan parklarına, bir zamanlar arabaların aktığı ama artık genellikle durduğu caddelerine, perdelen giderek kalınlaşan evleri¬ nin içme, alış-veriş mekanlarına, girilmesi tehlikeli ve yasak olan inşaat alanlarına, köprülerine ve tabii tüm bu alanları dolduran insanlarına Günün birinde bizim de Urban Chaos'un kahraman polisi D'arcı'ye ihtiyaç duymamız kaçınılmaz görünüyor. Gerçek hayatta olmasa da oyunda şehirdeki kaosun şiddetini kendiniz ayarlayabileceksiniz, çünkü yasa sîzsiniz Suçlulara istediğiniz gibi davranma hakkına sahipsiniz, tutuklayabilir, öldürebilir ya da temiz bir sopa çe küfen sonra serbest bırakıp "hadi bakalım, seni bir daha buralarda görmeyeyim" diyerek hata yapabilirsiniz 

Esinlenmek 

D J arci iyi eğitim almış ve söylediklerinizi anlayacak kadar zeki bir polis, ama bildikleriyle yetinmiyor ve sızın kontrolünüzde bulunduğu süre içinde de fırsat buldukça yeteneklerini geliştiriyor Kapalı mekanlarda bulunma fobisi var (polis merkezi dışında hiçbir kapalı mekana giremiyor) ama buna karşılık yükseklikle ilgili hiçbir korkusu yok Hatta vaktinin buyuk 


Başlamak 

Levefın Oyun-Gezer sayfaları açılışını Urban Chaos'la yapıyor sevgili okuyucular Son haliyle beni büyülemese de geçen yıl henüz yapım aşamasındayken tanıştığımdan beri hem ismine hem de geliştiricilerine karşı duyduğum özel meraktan dolayı bu oyunla yakından ilgilenmek ihtiyacı içindeyim, izninizi- Urban Cina¬ 


slında bunca zamandır hayat ve oyunları hakkında hiçbir şey yazmadıktan sonra bu "ikinci" başlangıcı nasıl yapacağımı, hangi uzun ve sıkıcı cümleleri kurmak üzere olduğumu bilmiyorum ama sanırım en yerinde ve insancıl olanı öncelikle herkese bir "merhaba" demek 

Bundan böyle şu acayip fotoğrafımla ve yazılarımla bu civarlar¬ da olacağım Kendime oyunların görünen yanlarıyla değil sırlarıyla ilgilenen yandaşlar arayacağım aranızdan Oyun gezerken önceden konmuş kurallardan olabildiğince uzak durmaya çalışacağız, kendi bakışımızı fark etmek adına Nasıl mı yani? Bilmem, şimdilik iyi bir örnek bulamadım ama nasılsa 


gorccegız 



Bu aralar ne oynuyor! 


Serpil Uf ut urlc 


Uf han Cbaas 
Gabr t el JCnigh! j ÛfnifcTölR 


bölümünü çatıdan çatıya uçarak geçiriyor. Suçlulara ateş etmeden önce mutlaka uyan yapıyor ama daha ses dalgaları adamın kulağına ulaşmadan silahını ateşlediği için bunun sadece "yargısız infaz" suçlamalarına maruz kalınmamak için atman küçük bir önlem olduğunu söyleyebiliriz** 

Bölümler ilerledikçe sızın ışınız de giderek güçleşecek, Başlangıçta, kendilerine Wildcats diyen ve sokak üniformaları içinde hepsi birbirine benzeyen bir grup çete üyesini durdurmaya çalışırken, bir süre sonra Matrix'den fırlamış gibi görünen ve alt edilmeleri diğerlerine göre çok daha zor olan takım elbiselilerle uğraşmanız gerekecek Muhtemelen oyunun sonunda hiyerarşik sıralama gereği daha da zorlu rakipleriniz olacak ama ben henüz oralara gelmedim 

Urban Chaos'un suçluları polislerine göre çok daha orgutlu Birlikte saldırmak, gerektiğinde birbirlerini korumak gibi yetenekleri var ama D'arci kan ter içinde oradan oraya koşarken diğer polisler ya hiç ortada görünmüyor ya da sız gözü önünde çatışmaya girseniz bile sokak başlarını tutma görevim ihmal etmemek için olaya ilgisiz kalmayı yeğliyorlar Arada sırada yardıma geldiklerinde de yanlışlıkla sizi vurabiliyorlar. Dolayısıyla hiç bulaşmamalarını tercih ediyorsunuz siz de 

Günün birinde kaotik bir şehirde kahraman bir polis olmak isteyenler ya da benim gibi kaotik şehirlere merakı olanlar için iyi bir oyun Urban Chaos. Daha iyi bir kaotik şehir örneği içinse eski bir film önerebilirim size, Metropolıs 


Serpil Ulutürk, kendini kentin kaosunda kaybetmiş bir sonbahar yaprağıdır... 





















Bu aralar ne oynuyor; 


Niçin Oyun? 


Çıkış? 

Oynamamak mümkün mü? 
Kendin olmakBen olmak İçinden geçenle, bildiğinle, inandığınla yaptığının aynı olması mümkün mu? San mam î» azından Lam olarak gerçekleşmesi Çünkü oynamamak kazanmayı istememekten geliyor Ve bızler gözlerimizi kazanma hırsına bürümüş şekilde yaşadığımız yanılgısında yuvarlanıp duruyoruz 

Ama bizim bir şansımız var İkimizin Çünkü gerçekte birbirimize üstünlük sağlamamız, bir birimizden kar elde etmemiz mümkün değil Editörle okurun tek derdi kazanma çabasına alısmışlık Varsın bu sefer editörle okur oynamasın Oyunlarımız ekrandaki yansıma olarak kalsın Ne ben size hoş görünmeye çalışayım rıe de siz beni yargılayın Derdiniz beğenmek ve veya beğenmemek olmasın, inanmak veya inanmamak İlişkimizi yazmak ve okumak üzerine kuralım Fskı ve uzak bir dost¬ la hesapsızca yazışmak gibi Siz beni bende sızı okuyayım ve ccvaplaşalım Çıkışımız bu olsun cevaplaşmak. Ya da cevabı aramak. 


Tuğ bek öiek, kuşkulan ve karmaşaları içinde, şaşkın küçük bir oyuncudur ... 


Elinizde tuttuğunuz nesnenin bir dergi olduğunun farkında mısınız? Yoksa tüm bunlar bir oyun mu? 


Urh^n chaos 
Unıe^l Tu u 
t 3 


or Bu hayranlar sürekli olarak editörleriyle muhabbet etmek zorunda İkinci hamle sırası okuyucunun Okuyucular topluca bayılacakları ve goz ardı edecekleri oyunları seçiyor Bayıldıkları oyunları yüceltmek için Internet kafeleıı doldurup bu oyunları oynuyor, o oyunlarla ilgili sürekli mektup yazıyorlar Eğer dergi yüceltilen bu oyunlardan a 7 bahsederse bu okuyucunun hanesi için artı bir puan Muhtemelen okuyucu oyunu editörden çok daha iyi oynamaktadır Eğer dergi bu oyununun üzerine giderse hem editöre hem de okuyucuya artı puan yazılıyor Okuyucunun goz ardı ettiği oyunu editörde goz ardı eder beğenmezse kimse puan kazanmıyor Eğer bu oyunu Editör çok sever ve üzerine sürekli giderse hamle sırası okuyucuya geçiyor Okuyucunun tepkisi editörü takıp etmek olursa editörün hanesrnc 3 puan yazılıyor Eğer okuyucu oyundan halen haz 


etmiyorsa editör 5 
puan kaybeder Daha sonra editör her fırsatta bu oyundan bahseder vc sonunda ilgi toplamayı başarırsa "ilk ben 
beğendim" deyip 10 
puan alıyor Oyuna ilgi hiç olmazsa editör 
5 puan daha kaybeder Okuyucu diğer okuyucuların bayıldığı halde oynamadığı her oyun için bir puan kaybedip her fırsatta oynamadığı 
bu oyunu kötülerse 3 
puan kazanıyor 
Oyun uzayıp gidiyor 
Her ay yemleniyor 


Oyun her yerde 

Oyun sadece dergi ile okuru arasında da sürmüyor. Daha buyuk oyunlar oyuncuların arasında dönüyor En guçlumuz, en çok kazanan, en ryı bilen, her şeyden anlayan ve hep kazanan kınV Yine kim yenilip aşağılanacak? Bugün şamar oğlanlığına aday kimse yok mu? 
O zaman asıl oğlan seçsin kahramanını 

Oyun her yerde Patron ile çalışan, anne ile çocuk, satıcı ile müşteri Herkes her yerde birbirine oynuyor Herkes kendi rolünü oynuyor İşine gelen rold¬ en role zıplıyor Role'un playıng'ı gerçek yaşamda çok farklı anlamlara geliyor Neyse kı kimsede butun kuralları koyma kudreti yok ve kuralları daha çok yaşam koyuyor Yanı hepimizin kazanma şansı var; az ya da çok 


ir ütopyada yaşıyoruz Yüzlerce yıl önce insanların ancak hayal edebildiği bir ütopya Uçan dev kuşlara binip, minicik aletlerle kıtalar arası muhabbet ediyoruz Tek bir parmak hareketimizle dünyayı cehenneme çeviren silahlarımız var. Her aksam renkli kutuların içinde kı ışık saçan adamları izleyip eğleniyor, bulutlara ulaşan kuleler inşa ediyoruz Başkalarına ait bir ütopyada yaşıyoruz 

Hayallerde yaşıyoruz Bizden daha yaratırı ve yetenekli insanların hayallerin de geziyoruz her gün, Onların seçtiği karakterlere burunup onların verdiği görevlen yerine getiriyoruz Onlar bize evler, şehirler, dünyalar tasarlıyor biz de bu belirsiz evrenin sokaklarında koşturup duruyoruz Cesuruz, hiç korkmuyoruz Binleri bize bir oyun hazırlıyor biz de oynuyoruz Her seferinde başka bir yem dünya da doğuyoruz Buyuk bir iştahla rolümüzün en iyisi olmak irin bir birimizle yarışıyoruz 

Sız ve biz bir oyun oynuyoruz Bu oyunun ismi "editör ve okuyucu 1 ' Biz yazdığımızı sanıyoruz siz de okuduğunuzu Ama aslında buyuk bir oyun oynuyoruz Kuralları konmamış ve hakemi daima okuyucu olan bir oyun Hiç biriniz LEVEL'ı okumuyor Hepiniz LEVEL ile bu oyunu oynuyor 


Oyun? 

Oyunumuzun şöyle gelişiyor Okuyucular önce isteklerini belir lıyor Lditorier de kendi aralarında ne söyleseler okuyu dunun daha çok hoşuna gideceğini, hangi sözün daha güzel olduğunu vc kimin neyi söylemesi gerektiğini karalaştırıyor İlk hamleyi editörler yapıyor İkinci hamle ise okuyucunun Okuyucu söylenen Sözleri yargılıyor Hayranlık yaratan, ilgi çeken yürek sızlatan sözler editörlerin hanesine artı puan olarak yazılıyor En çok puan alan editörler puanlarına göre hayran kazanıp mutlu oluy¬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Bu aralar ne oynuyor; 


erli veya yabancı herhangi bir oyun dergisini eline alıp da, heyecan içinde haberler sayfasını okumayan bir oyun severle tanışmadım henüz. 

Bir oyuncunun sahip olduğu en belirgin özellik olan zengin hayal dünyası, oyunseverleri ister istemez, bugüne kadar görmedikleri, oynamadıkları kadar mükemmel, gerçekçi, etkileyici bir oyunla tanışmak hayali ile yaşatmaz mı? 


Bir Fani Baskaldırır! 

Ne yazık ki, geçen ayki romantik yazımdan sonra, bu ay fazla konuşmama izin verilmedi, Sevgili okuyucularım da, yardımcı olmak için Sinan'ı mektup yağmuruna tutmadığı için, doğru bildiğini konuşmaktan çekinmeyen bir yazarın daha sesi kısıldı çok konuşulmasını sevmeyen ve çevresindeki bayanların etkisinde kalanlarca . 

Ama yine de bir kaç son cümleyi sarfetmeye gücüm var ki onu da, sizi sevdiğiniz şeylerden, oyunlardan, hayallerden, yaratıcılığınızdan, duygularınızı dışa vurmaktan uzaklaştırıp robotlaştırma¬ ya çalışacak herkese, tüm baskılara karşı direnmenizi ve yılmamanızı salık vermekle harcamaktan çekinmeyeceğim. 


Cem Şancı, editörlükten kazandığı bütün paraları feminizm yanlısı kuruluşlara bağışlamaktadır. 


Gürky rj 
SJmThtrme Park 
Ouike 3 


Pole Position’ı 
Bilir Misiniz? 

Hala, Atari konsollarından kalma sinir bozucu Frogger'ı veya dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zaman öldürücü oyunu, efsanevi, sevgili Pacman'i oynayıp, biz önde hayaletler arkada, ekrandaki küçük noktacıkları yemeye cali sarak günlerimizi geçirdiğimizi düşünün Korkunç değil mi? Ama paniğe gerek yok. Oyun dünyası, bizim gibi hayal dünyası zengin insanlar sayesinde her geçen gün daha inanılmaz gelişmelere şahit oluyor Heyecanla, haberler sayfalarını takip etmeye devam edelim çünkü daha göreceğimiz çok şey var. 
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Yeni Oyunlar ve 
Yalnız Bir Kahraman 


Belki çoğumuz farkında değiliz veya fazla üzerinde durmuyoruz, ama bir bilgisayar oyun dergisinin ilk okunan kısmı, yeniliklerden bahsedilen "haberler" bölümüdür. 






benzeyen oyunseverlerle paylaşmamız gerekiyordu Çünkü Solâier ot Fortune, Duke Nukem Forever, Star Lancer, Imperium Galactica 2 gibi devrim yaratıcı oyunların sayısının ve haberlerinin her geçen gün daha fazlalaşması bizleri mutlu ediyor Her sabah uyanırken, o gün Virtual başlıkların ve eldivenlerin fiyatlarında şok indirimler yaşanacağı ve bütün firmaların bu hayal ötesi aletleri destekleyici oyunlar çıkartacağını hayal eden biz oyun severler, hayallerimize her gün biraz daha fazla yaklaştığımızı ama hayallerimizin de her gün biraz daha fazla büyüdüğünü hissediyoruz 

Wolfen5tein 3D’den 
Quake lll’e 

8 yıl önce Wolf$tein 3D J yı oynarken, bugunkü Guake lll'un hayallerini kurduğumuzu hatırlatmak isterim size Ve o eski günlerde Wolfstein 3D'yi oynayıp da İD softvvare'e tapanların, bundan böyle İD Softvvare'in çıkardığı bü¬ 


tün oyunları satın alacaklarına yemin billah edenlerin, bugün piyasadaki SWAT 3'ün, Rogue Speaıhn kıskacından kendilerini kurtaramayıp Guake 3'e göz atmaya 


bile fırsat bulamadıklarını düşünürsek, hayallerimizin büyük bir ivmeyle gerçek olduğunu ama hayal dünyamızın da, daha büyük bir hızla genişleyip yeni beklentiler içine girdiğini kabul etme miz gerekir. Çok şükür ki bu aslında hepimiz için sevindirici bir durumdur. En azından, hayallerimizin hızla gerçek olduğunu görüyoruz. Bir de, sadece hayal ettiğimizi ama o hayallere asla ulaşamadığımızı düşünsenize Oyun dünyasının on sene önce olduğu yerde saydığını, Civılızation'ı, Guake serisini, Tom Gancy nin Rainbow Six'înı, Half Lıfe'ı, X-Com'u asla oynamadığımızı bir düşünsenize Close Combat serisinin hic yapılmadığını, o etkileyici oyundaki küçük askercıklerin, düşman ateşini gördükleri anda kendilerini yere atıp sürüne sürüne ve panikten bağıra bağıra siper aradıklarını hiç göremediğimizi zihninizde canlandırmaya çalışın. 


Haberler Ve 
Beklenen Oyunlar 

Eğer dikkatinizi çektiyse biz de haberler sayfaları ile çıkması beklenilen oyunlar bölümünü oldukça geliştirdik Neden bu kadar 


fazla önem verdiğimizi hiç oturup aramızda konuşmadık ama bugün düşününce bu sayfaların neden bu kadar geliştiklerini, küçücük bir kutucuk olan beklenen oyunların nasıl olup da bir sayfa kaplamaya başladığını daha iyi anlayabiliyoruz 

Hepimizin içindeki çılgın oyunseverin, hergün kafamıza yağan onlarca heyecan verici haber karşısında yerinde duramayışını bize 




































HAD SAFHADA 


İnsanın doğasını ne değiştirebilir? 


Bu ay, alıştığınız yazılarımdan farklı birşeyler karalamak istedim bu satırlara. Zülfiyare dokunup, sağa sola taş atmayacağım bu kez. 


I ok şaşıracaksınız, belki küçük dilinizi yutacaksınız, ama bir oyundan bahsetmek istiyorum size Beni derinden etkileyen, uzun zamandan ben oyunlara karşı içimde sönen bazı şeyleri yeniden canlandıran bir oyundan Anlayan için bir oyundan çok daha fazlasını ifade eden bir oyundan Planescape Torment'ten 

Acının Çektiği Ruhlar... 

Tabii oyunun teknik detayından, grafiklerinin mükemmelliğinden bahsedecek değilim burada* İnceleyen kişi bunu fazlasıyla yaptı yazısında, Benim bahsetmek istediğim, oyundaki epik hikayenin işlenişi Açılış demosunu seyrettiğiniz andan itibaren, daha önce oynadığınız bir başka oyuna benzemediğini farkedeceksıniz Torment'in Ve birkaç saat sonra çok önemli birşeyi farkedeceksınız: Bu oyun sandığınız gibi bir Baldur's Gate devamı değil. Bir kere savaşların önemi çok az Ama bunun eksikliğini zerre kadar hissetmeyeceksiniz, çünkü oyun tamamen text üzerine kurulmuş Evet, yanlış okumadınız Torment'in bütün yükünü karakterlerle yaptığınız konuşmalar, oyunun ozunü oluşturan kimlik bilmecesinin minik parçaları olan sağdan soldan dinleyeceğiniz hikayeler oluşturuyor. 
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Ve Geçmişin Tüm Acısını 

Çeken Bir Ruh 

"Ben bu piyasada çook eskiyim" diye ortalıkta dolaşmaktan çok hoşlanan bazı insanların sevdiği text adventure'lardan çok az hoşlanmış birisi olarak, Planescape'te denenen bu ağır "yazım" riskini aldığı için Black Isle'ı tebrik etmek gerekiyor Gerçek anlamda "yeni bir dünya" yaratmak, çok zor bir iştir Biliyorum, Planescape zaten beyinler¬ de yer etmiş bir fantezi dünyası, ama oyundaki kişiler ve mekanlardan oluşan dünyadan bahsediyorum Karşılaştığınız hemen herkesin size anlatacağı bir hikayesi var, iyi veya kötü, doğru veya yanlış Ve oyunda sizin haricinızde ıkı yüze yakın karakter olduğunu düşünürseniz, bu oyunun anlatımı için nasıl emek sarfedildiğini az çok anlayabilirsiniz Fallout'taki komikliklere Torment'te raslamanız mümkün değil Çok ağır bir gidişatı var Birçok insanın bu oyundan text içinde boğulduklarını bahane ederek vazgeçtiklerini gördüm Ama bende bu tam tersi bir etki¬ ye yol açtı Hayatımda ilk defa, ilk defa bir oyundan, iyi yazılmış bir kitabı okumaktan aldığım zevki almayı başardım Herkesle konuşmak, etrafımda benden habersiz yürüyüp giden dünyayı anlamak istedim Ve bazı durumlarda bu "okuma hırsı" öyle boyutlara vardı ki, girdiğim bir tavernadan 3-4 saat çıkamadığım oldu 

Uzun lafın kısası, Planescape f jorment, bilgisayar oyunlarına duyduğum saygıyı ve artık sekizinci sanat olarak kabul edilmesi gerektiğine olan 'inancımı pekiştirdi Sevinmeliyim 

Üçüncü Dilek 

Karanlık çökeli saatler oluyordu Kimsenin girmeye cesaret edemediği boş, belki de unutulmuş bir arka sokakta buldu kendini Perişan kıyafeti, haftalardır kesilmediği belli olan sakalları ve vücudunu saran maske halim almış is, ter ve kan bileşimiyle, tam bir sokak serserisi gibi göründüğünü biliyor, ama aslında öyle olmadığını zihninin en de¬ 


ki aya t âdfr tuhaf oyunu oynamaya çakıştyoı Kurallar mı da baş:ar» yazına yı çok ciddi hıçımdt* düşünüye 


rin çukurlarında hissediyordu Kim olduğunu anımsayamıyordu Kirli yüzünün altından çaresizlikle sağa sola bakan gözleri, bir cevap arar gibiydi, Karanlık sokağın tek çıkışına baktı Yeniden kalabalığın arasına karışmak istemiyordu İnsanların arasında, bu boş sokakta olduğundan daha yalnız hissediyordu kendisini Birden, arkasından birisi seslendi 

"Uçunca dileğini söylemeyecek misin?" 

Şaşırmıştı Çıkmaz sokakta nereden de belirmişti bu yaşlı kadın? Cam gibi parlayan gözleri¬ ne bakarak; 

"Ne demek istiyorsunuz? Sizi tanımıyorum Kim olduğumu bile bilmiyorum , Daha önce herhangi birşey dilediğimi de " 

Yaşlı cadı, yarısı olmayan, simsiyah dişlerim göstererek sırıttı "Çunku çocuğum , ikinci dileğin , birincisini dilememiş olmak ve herşeyin ilk haline dönmesiydi O yüzden ne beni, ne de olanları hatırlamıyorsun" 

Kafası karışan adam, acınacak bir sesle şunları söyledi; 

"Ama artık dayanamıyorum, kim olduğumu bilmeden yaşamak delirtecek benli Bana aslında kim olduğumu göster cadıi Gerçeği biimek istiyorum " Gözlerinde acıma, ümitsizlik ve öfkeyle karışık bir ifade belirdi cadının Tuhaf birkaç kelime söyledi, elleri havada belli belirsiz iki işaret çizdi Arkasını dönüp geldiği karanlığın içinde kaybolurken, kendi kendine; 

"Tuhaf" dedi "İlk dileğin de buydu “ 


Sinan Akkol, sağa sola sataşmaktan arta kalan zamanım editörleri ölesiye çalıştırmakta değerlendiriyor. 
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FORUM Okur MeY^lan 


POSTA KUTUSU 

Ellerimi açıp, boşluğa karşı haykırdım. Ağladım, martılarla konuştum. Ama hiçbir şey değişmedi. Hata bende değil, dünyada olmalıydı. Sonuçta kararımı verdim: ben değişmeyeceksem, dünyayı değiştirecektim. 




f be! Ortalığı DnŞ bulan Maddog lirler yapmış benim yokluğumda, iki aydır Şubat sayıcı için çalışırken ne ölmediğim kalmış, ne elbise askısı olmadığım Ama duuur, ben yapacağımı bilirim ona, şimdilik kafasına çaktığım onaltılık odunla idare etsin, dahası gelecek Gelerek dedim de r bu ay da sizden gelen mektup ve mail karmaşası içinde boğuldum Ama sonunda karaya çıktığımda bakın elimde neler vardı 

Kısacık Sorular! 

Selam 

Derginizi almaya Temmuz 98'de, bilgisayarımı aldıktan hemen sonra başladım Ama bir sure önce fiyatınızın biraz fazla artması nedeniyle derginizi almayı bırakmıştım Ama belli oyunların dışında oyun dünyasıyla bir ılgım kalmadığı için derginizi bu ay yeniden almak zorunda kaldım Ama derginiz hala çok güzel kutlarım sızı Ben yokken çok şey değişmiş galiba 

Neyse, gelelim sorulara: 

1 Benim PII233, 64MbRAM, 
5GB HD, 4Mb Atı 3DRage Pro, 32x CDRoırı vs_ özelliklerine sahip bir bilgisayarım var Bunu LJpgrade etsem mı? Edersem bana maliyeti ne olur? 

2 Bana en popüler oyunlardan bir Topl Ü yaparrrıısınız? 

\ CD'lerını/de MP3 verseniz nasıl olur? 

4 Editörlerin lakablarını açıklayabilir mısınız? 

Şimdilik bu kadar Size ilk defa cesaretimi toplayarak yazıyorum yayınlarsanız çok memnun olurum 

Ufuk Şafak tellızurnaâJhotmaıl com 

LEVEL Hm m Demek bir sure aramızdan ayrıldın Ama ne demişler, tilkinin donup dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı Neyse, gerçekten gerekmedikçe hiçbir zaman fiyatımızı arttırmayı 


düşünmedik Ama bu aykı değişiklikleri pm de görüyorsun. Giriş yazımda da belirttim, neredeyse yüzde kırka varan miktarda sayfa sayısı artışı, uçuncu bir CD ve daha birçok ek maliyete karşın, bütün imkanlarımızı kullanarak sadece yüzde yirmıbeşlik biı fiyat Artışı yaptık Buna "fiyat artışı" demeye bile dilim varmıyor, daha çok, bizim açlıktan ölmememiz için yaptığımız bir fiyat düzeltme Ifı demek daha doğru olur 

Neyse, gelelim cevaplarına (Allah aşkına, sîzlere böyle aynı kalıpta sorular sormayı kırıl öğretti? 
Ben mezun oldufefân sonra Türkçe müfredatına "LEVEL Dergisine Nasıl Mektup Yazılır?" adlı yem bir konu mu ektendi yoksa?) 

1. Hmm, sistemine şöyle bir baktım da, acilen değişmesi gereken iki parça olarak ekran kartını ve işlemcim gördüm Ama bu tur teknik ve donanımla ilgili so rularınız için az geride eşsek kadar leknık Servis köşesi, upgrade alternatifleri ıcın de Donanım Pazarı bölümlerimiz var Bundan sonra oraya başvurun, Tugbek de "sana her gün yüzlercesi gelirken, niye bana mail gelmiyor, niye mektup yok, buhuucee!" diye ağlamasın Dayanamıyorum artı ki 

Tabii sen mektubunu Ocak ayında yazdığından, cevabını burada vermek zorundayım Ba na soracak olursan, işlemcinden önce ekran kartını değiştir Eğer yem Ge-Force 256 işlemcili ekran kartlarından birisini alırsan, merkezi işlemcinin üzerindeki yuk de azalacaktır Bunun sana maliyeti¬ nin biraz tuzlu olduğu kesin, Yaklaşık 320 doları gözden çıkartman gerekiyor Ama oyun oynamaktan gerçekten hoşlanı yorsan, buna katlanmalısın Güle sevdalı olan, dikeni de çıplak elle tutabilmelidir. 

2 Hay Allahım ya, ne kadar 
göreceli adamsın sen öyle! Kime göre, neye göre popüler? Eğer okuyucularımızın verdiği oylara 


göre belirlenen En İyi J0 listesine bakacak olursan, hala bir se ne öncesinin Halt Life, Need for Speed gibi oyunların popüler olduğunu görebilirsin Bana göre popüler olanları soracak olursan, her konuda olduğu gibi, bilgisayar oyunları konusunda da yenili klere-tepalı, bağnaz olan bu ülkede hiçbir zaman En İyi 1 0 
Oyun listesine giremeyecek, ama o listeyi aylardır işgal şğen butun oyunlardan binlerce kat ela ha iyi ve "sanat esen" sıfatına ya kış/r olan Plancscape Tormont, Ornikron, H rşBl Ivnrld Noctur- ne, Rogue Spear ve Unreal Tournament'ı sayarım sana Bu arada yeri gelmişken, artık Türkiye'deki hakiki "bilgisayar oyuncularımın uyanma vaktinin geldiğine inanıyorum Bu ülkedeki herşeye olduğu gibi oyunlara da at gözlüğüyle bakıp, yıllarca tek bir oyuna tapınanların da uyanıp, etraflarındaki çeşitliliğin ve alternatif zenginliğin farkına varmalarım cümit ediyorum Yanlış anlamayın, ben de Half Life? iki kere bitirmiş, Fıfa 2000? saatlerce oyna yıp karşıma çıkan herkesi devirmişimdir (arada bizimkilere de taş attım ama, hadi bakalım) 

Ama aylarca, yıllarca tek bir oyuna çakılıp kalmak, daha da abartıp En İyi I 0 listesi gibi güncel ve popüler oyunların yer alması gereken bir listeye dört yıl öncesinin Diablo, iki yıl öncesinin Fifa 98? için oy atmanın çok saçma 


olduğunu artık anlayın lütfen "Bütün zamanların En İyi I 0 oyunu" diye ayrı bir köşemiz olduğunda OK, istediğiniz kadar eski olan bir oyuna, istediğiniz kadar oy arın, ama şunu da raiui edin Diablo, Fifa 98, Quake 2, I leroes 7 vs gibi yıllarca öncesinin oyunlarının En İyi 10 listesine gir mek gibi bir şansı yok Artık uya¬ nın ve yem oyunlara da bir şans vermeye başlayın. Hazır uy namusken, yem düşünce biçimleri¬ ne de kapılarınızı açın ve çevrenizde olan biteni daha net görmeye çalışın Nasıl uyufculduğunuzu ve somuruldüğünuzu algılamaya çalışın 

Bu arada, "bir oyun tavsiyesi sorusuna verilmiş en uzun cevap" odulumu isterim 

3 Diğer dergilere bakıp bunu 
istediğinin Tar kın dayım Ama şunu bilmen gerekiyor, bir MPJ'u tamamen verebilmek için, o parçanın telif hakkını yüklüce bir para ödeyip satın almak gereklidir Bir suru MP3'u alıp CD'ye tıkıştırmayı biz de biliriz, ama Level doğru bildiği yolda ilerleyen ve prensiplerinden şaşmayan bir dergi olarak ayaktiAutuyoruz Bu prensiplerden birisi de "Diğer dergilerin yaptığı hatalara duşup kolaya kaçmamak, ve asla haksız kazanç sağlamamak" Tam bir MP3'u CD'de vermek Telif Hakla rı Kanuna aykırıdır Diğer dergile rin yaptığı kanuni yönden, hırsız lık kapsamına girmektedir Biz ise 





































şimdiye kadar sîzlere verdiğimiz oyunlar için onbinlerce dolara varan telif ücretini, oyun üreticisi¬ ne ödedik İnsanların kolayca haksız kazanç elde edebildiği, hak sahiplerinin ise kolay madur edilebildiği bu tür konularda daha duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum 

4. Sana kısaca bir yanıt vermem gerekiyor Hayır! Heheh, nıcklerimizı dergiyi düzenli alan birisi kolayca çözecektir zaten Ama şu sıra açıklamayı düşünmüyoruz, her hakkı mahfuzdur Bu arada tekrar hatırlatıyorum Level yazarları olarak Chat'e girmekten hoşlanmamaktd, hatta nefret etmekteyiz Bu nedenle, Chat ortamında biz olduğunu iddia eden birisiyle karşılaşırsanız, yaptıkları abuk subuk hareketler yüzünden üzülmeyin Hepsi de yalancı nick hırsızlarıdır. Aynı şekilde, hiçbir IRC server'da Official bir Level odası yoktur, ve bulunan butun Level odaları fanlarımıza aittir Bunları söyledim, çunku bazı okuyucularımızdan rhatte karşılaştıkları editörlerimizin onlarla ilgilenmediğinden şikayet ettiği mailler aldım 

Kendine iyi bak Ufuk, ve uzun cevaplarım için de kusura bakma 'Aylık içini dökme cevapları 1 ' bu ay sana patladı 

Web Çıkmazı 

Merhaba, 

Derginizin oyun açıklamaları ve strateji ustası bölümlerini çok dikkatli okuyorum Oyun alma dan önce derginizde o oyunla ilgili yazıyı okurum. Lafı fazla uzanmadan soruma geçiyorum: 

1 Tomb Raıder 4'ün tam çözümünü verecek misiniz? 

2 Web sayfanızı ne zaman 
yemleyeceksiniz? 

Sorularımı cevaplarsanız çok Sevinirimi 

İsimsiz, e-maıl yoluyla 

LEVEL Mailim yemek arasında mı yazdın ? Yazarken sem kılıçlı atlılar mı kovalıyordu? Aldığım en kısa maillerden birisiydi de, sorayım dedim 

1 Unnecessary guestıon, please try la teri 

2 A very paınful questıon t hat 
hıts the marki Try t.o ansvver logically, buf lırrle rhancei Ohm, sevgili isimsiz, tam yerinden girdin konuya Aslında, hepinizin bildiği gibi, web sitemizle ılgılenemememı/in bir tek sebebi var Zaman Artık öyle bir duruma geldik kı, 24 saat hiçbir işimize 


yetmiyor Özellikle Şubat sayısındaki değişimin hazırlığı ve sırtımıza yüklediği birçok yeni işle uğraşırken, doğruyu söylemek gerekirse, web sitemizi de boşlamış değiliz Efendim? Tam tersini söyleyeceğimi mı zannetmiştiniz? 
Çok yanıldınız, işte bizim farkımız burada ‘Ama ne yapalım, elimizde yeterli kaynak yok" diye ağlayıp sulananların aksine, biz elimizdeki her kaynağı en son damlasına kadar sîzler için kullanıyoruz Web sitemizi de profesyonel bir web tasarımcısı ve aynı zamanda da editörümüz olan Kağan ın on parmağında on marifet olan ellerine emanet ettik Hazır olduğuna inandığımızda açacağız, ama bu, içeriğinin tatmin edici olduğuna tamamen inandığımız zaman olacak 

Daha uzun maillerini, adınla birlikte bekliyorum isimsiz okuyucum 

Umutsuz Bekleyiş 

Herkese Merhaba, 

Bütün Level Çalışanları! Size sormak istiyorum! Acaba Türkiye'deki bilgisayarların çoğu P200 veya P266 olduğu surece bu bilgisayar oyuncuları hangi 3D grafik hızlandırıcı gerektiren oyun oynayabilir kıdAnneler ve babalar! Bize P700'ler, Ge-Force 256'lar, DVD-Rom'lar alın (biraz fazla attım gali bal) Neyse, "Az eleştırıŞ'çok soru" (keh'kehi) ) 

I The Sıms ne gibi bir makınada çalışacak? 

2. Grim Fandango 2 veya Monkey Island 4 çıkacak mı?? 
(Adventure hastasıyım da!) 

3 Acaba Dark Forces 3 veya 
Jedı Knight'ın yenisiyle ilgili bir haber varımı?? 

4 Fallout 3 geliyor mu? Gelmiyorsa gelmiyor mu?? 

5 Makinam P166 MMX, 32 
MB Ram, 2 Hızlı CD-Rom surucu, 1MB ekran, kartı jVAUVVM) Acaba NFS5 Motor City bu makına- da çalışır mı?2 

Butun Fevel ailesine basanlar diliyorum Kısaca güle güle! 


Özgür’M Calavera”Yıldız E-maıl yoluyla 


LEVEL 1 Henüz piyasaya çiği mamış bir oyun olduğundan bir fikir yürütmem zor. Ama altın makasın yanında duran altın kürem bana, Sıms'in minimum P266, 64 MB Ram isteyeceğim ve 3D kart olmadan da çalışabil! 
leceğini soyluyor Eğer yanılıyor¬ sa, suç bende değil 

2 Adventure hastası olmanın 


FORUM 



Evim, güzel evim. Allahım, bir oyunda bile evimi derli toplu tutamayacak mıyım ben?! 

ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirim Yapabileceğin hıçbîrşey yoktur, piyasaya çıkan iyi kotu butun adventureları oynamak zorunda kalırsın, çünkü her Allah'ın günü yirmi Real Time Strateji, bir o kadar Shooter gelirken, üç ayda bir adventure gelirse şanslısındır Ve o gelen de insanın hevesini kursağında bırakır, çunku diğer oyunların aksine, adventure oyunlarını bir kere bitirdikten sonra, tekrar oynamanın bir anlamı yoktur Oyun sana verebileceği herşeyı vermiştir çunku Bu yüzden adventure oyunlarına "tek atımlık tabanca" da denir Ama şanslısın, son zamanlarda piyasada adventure bolluğu yaşanıyor Bir Faust, bir Amerzone, ve de Gabriel Knıght 
3 bulunmaz inciler Hepsi de 
harcadığın zamana değecektir Evet, bu kısa sorunun cevabını bu kadar uzatmamdan da anlamışsındır, sana d uy m al-İstemediğin kotu haberi vermemek için kendimi kasıyorum Ama kaçınılmaz son, eninde sonunda sem bulacak, sen en iyisi gerçeği benden duy Hayır, maalesef ne Monkey Island 4, ne de Grim Fandango 2 çıkmayacak Hatta, 

Lucas Arts'ın sitesine girersen şu an üzerinde çalıştıkları tek bir oyun bile olmadığını göreceksin. 

Lucas cephesinde neler oluyor bilemiyorum, Episode 1 rezaletinden sonra acaba topu attılar mı diye dü¬ 


şünmedim değil 

3 Bu iki oyun da Lucas Arts'ın 
himayesinde olduğundan, sana derim ki bkz cevap iki, ikinci paragraf 

4 Hayır gelmiyor! Gelmese de 
gelmeyecek, gelse de gelmeyecek, çunku gelse gelirdi şu zamana kadar, öyle değil mi? Beni delirtmek için sözleştiğinizin farkındayım, ama sözünüze bu kadar sıkı bağlı kalmanıza gerek yok yanı Neyse Fallout 3 hakkında aylar önce bir fısıltı duymuştum Yeni bir grafik motoruna sahip olacak, daha ileri bir tarihte geçecek, ve ilk iki oyundan çok daha "epik 11 bir hikayeyi konu alacak deniyordu Ama, elimizde ne kesin detaylar, ne de bir resim var henüz Bekleyip göreceğiz 

5. NFS: Motor City o makına- da zor çalışır Hatta çalışmaz Evet evet, çalışmaz Dur sen sormadan ben söyleyeyim, o ma kınada Need For Speed: Jaguar Evolution da çalışmaz. 

Hadi bakalım Özgür, sana upgrade yolları gözüküyor Babana benim yolladığımı söyle, yardımcı olur 


İşte dörtgözle beklediğimiz yeni NFS’lerden ilki. Sadece Internet üzerinde oynanabildiğin! söylesem ne derdiniz acaba? 


mz j.veni 
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FORUM Okur Mektupları 


Tersane? Kale? 

Sevgili l FVEL çalışanları, 

Derginizle ilk olarak 99 Şubat sayınızı alarak tanıştım ve o sayıyı okuyunca azız vatanın butun kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her koşes* bilfiil işgal edilmiş olsa bile Level okumaya karar vaedım 

Neyse ışı uzatmayıp sadede gelelim İşte sorularım: 

1 Resıdent Evil 3 ne zaman 
PC için çıkacak t 

2 Alabileceğim en iyi ve fiyatı 
fazla olmayan 3dîx çeşitlerini sayar mısınız? 

3 Die By Svvorri gibi berbat 
bir oyuna nasıl tam puan verirsiniz^ 

4 Verdiğiniz (18 yaşından kü 
çüklerin duymaması gereken sözler) 

Dıe By Svvord, ekran ayarları¬ mı bozdu 

9 Myth 3 un yapılma ihtimali 
var mı? 

6 Blood 2 de toplam k|c tane 
silah var? 

7 Prınce of Persia 3 D, 4 Mb 
Ekran kartında çalışır mı? 

8 Clans'ın tam çözümünü verebilir misiniz? 

9 Sizce en iyi An ti Virüs sistemi nedir? 

Ya olduğun gibi görün, 
Ya da göründüğün gibi ol, Yiğit Kocagöz, 


nında çıkmış en iyi aksiyon oyun olan DBTS'ün kontrol mekanizması türünün ilk örneğiydi Bir insanın kol hareketlerim birebir sımule edilmişti Özellikle, kılıç kullandığınız bir oyunda bunun çok önemli bir detay olduğuna inanıyorum Ayrıca grafikleri Tomb Raider'dan daha güzeldi (birincisinden), Tomb Raider'dan çok daha heyecanlıydı, ondan daha mantıklıydı (kaplan, yarasa, tavşan oldurmuyorduk en azından), daha zordu, daha çevikti ve cebren ve hileyle oyuncuları daha az somuruyordu Bu kadar sebep yeter mi? 

4 Boyie bir şeyin olması, bilinen evren sınırları içinde mümkün değil DBTS'e özellikle gıcık olduğundan, başına gelen her kotu olayı ona yüklemeye çalışıyorsun Bak sakin ol diyorum, o elindeki kül tablasını yavaşça yere bırak, derin derin nefes al Nasıl, rahatladın değil mı? 

5 Nasıl desem bilemiyorum 
Önce o elindeki 43'lik plağı yere bırak, sonra konuşalım. Bungie, şu an piyasayı yıkacak ıkı ayrı oyun üzerinde çalışıyor Manga tarzı bir aksiyon-dövüş oyunu olan Oni ve büyük ihtimalle piyasayı dümdüz edecek (ve bizim çok yakında İlk Bakış sayfasına konu edeceğimiz) olan Halo. Bu ikisinden kalan vakitte Myth 3 ile uğraşabilecekleri pek söylene¬ 


nler Köftecisine gittik Acıkmıştık 

7 Teoride mî? Elbette çalışır 
Pratikte? Çalışmaması ıcın bir düzine sebep sayabilirdim, tabii işlemcini ve bellek miktarını yazmış olsaydın 

8. Hayır Zaten farketmişsindir, Clans'ı incelemedik bile, çünkü Claris iğrenç bir oyun ve Level'da o oyuna bir sayfa bile ayırmayı midemiz kaldırmaz Sana da tavsiye, piyasaya yağmur gibi mükemmel oyun yağarken o hilkat garibesini bırak Eğer Diabtoya benzeyen bir oyun istiyorsan, sana Darkstone'u tavsiye ederim Bu arada, beni daha fazla sinirlendirmeden o Buda heykelini yavaşça yere bırak İstersen derin derin nefes almayabilirsin 

9 Bence "en iyi virüs sistemi" 
diye bir şey yoktur Ne kadar korunursan korun (fesat olmayın!) 
eninde sonunda sistemine virüs girer Bence "en iyi virüs koruma sistemi bileşimi vardır" ve bu da sistemde sürekli çalışan bir Anti Viral Tookit, her açılışta sistemi tarayan bir Norton Antı Virüs System ve düzenli olarak senin çalıştıracağın F ProtTur Abarttığı¬ mı düşünenler, 26 Mayıs'ı hatırlasın ve aylarca önceden CIH konusundaki uyarımıza kulak verip, CD'mizde bulunan koruma programlarını kuran Level okurlarının hiçbirinin bu vır Siten etkılenmedi- 


e-maıl yoluyla 



LEVEL Kendine hakim ol dostum! son zamanlarda cok fazla tarih dersine maruz kalmışsın, şimdi o elindeki kitabı yavaşça yere bırak, eveet, derin derin üç kere nefes al Daha iyi hissediyorsun kendini, öyle değil mı? 

Bir ara dergiye uğra da şu ; kale, tersane isini konusalım Level varken kim, nereyi zaptedıyormuş anlayamadım da. 

1 Capcom şimdiye kadar Resıdent Evil 3 un PC versiyonu hakkında en ufak bir bilgi bile sızdırmadığına göre, en azından 
2001 baharına kadar bekleyeceğiz gibi gorunuyor 

2. 3Dfx derken, herkesin düştüğü hataya senin de düştüğünü vc genel olarak 3D kartlardan bahsettiğini varsayıyorum ve seni Donanım bolüme davet ediyorum Nazikçe 

3 Veririz, çünkü Dıe by the 
Svvord aldığı puanı sonuna k$- dar hakeden bir oyundu Zama¬ 



mez, ama bu, hiç olmayacak demek değil 

6 Toplam kırk tane silah olduğu rivayet ediliyor Ama Blood gibi bir efsanenin ardından gelen özürlü Blood 2'den öylesine iğrendik, öylesine nefret ettik ki hiç birimiz bu oyuna zamanımızdan bir saniye daha fazla harcamak istemedik ve CD'yi yakıp Su İtan a h- 


Bungie’nin şu sıralar üzerinde çalıştığı Halo, oyun piyasasını hallaç pamuğu gibi atacak. Şu grafiklere baksanıza! 

ğini duşunsun Ustuste birkaç kez hem de 

Sierra’nın Makus Talihi 

İyi seneler 

Bir yılı, hatta bin yılı daha bitir¬ 


dik Butun bilinçli kullanıcılarının ortak dileği bu yem yılın kopya oyun üreticilerinden kurtulma yılı olması. Bu dilekten sonra sorularıma ve eleştirme geçmek ıstıyom Aslında birkaç tane de önerim vardı fakat sız Şubat'ta bir yenilenme içme girince önerilerimi erteledim 

1. Ersan Games'in Türkiye piyasasına girmesiyle bizim ve dc özellikle sizin kopya oyunlara karşı şavşımızda güçlü bir orduya sahip olduk, Benim esas merak ettiğim bu orduya hangi oyun yapımcılarının asker göndereceği. Bu oyun firmaları içinde Sierra olup olmayacağı eğer olursa Pharaoh adlı askerim gönderecek mi? 

2 Sizin gibi buyuk bir dergi Internet sitesine neden gereken önemi vermiyor? Aralık sayınızda Internet sitesinin Ocak ayında hazır olacağını söylediniz fakat siteniz hala hazır değil. Neden? 

3 Woodruff adlı oyunda Virtual Trip'te ikinci kattaki asansöre binmem lazım fakat asansörün kapısında Dude diye biri kafasını uzatmış ve ona bişey yapamadığım gibi asansöre de binemıyo rum Ben nerede yanlış yaptım kı böyle bırşey oldu? 

4 Bir de, mektuplarda "sizi şu 
kadar aydır alıyorum" diye yazıyorlar Bu sizin için önemli mı? 

5 Oyun üreticileri oyunu tamamen bitirince kopyacılar kopyalamasın diye oyunun içine Secu-Rom diye bir koruma koyuyorlarmış Bunu duyan kopyacıların paçaları tutuşmuş, oyun firmaları niye bu koruma programını beta sürümlerine de koymuyorlar Koyarlarsa kopyacıların paçalarında başlayan yangın onların tamamen kül olmalarına neden olmaz mı? 

6 Direct3D, OpenGL, 3Dfx 
Bunların arasındaki farklar ne? 

7 Tam surum oyun vermeye 
devam edin curıkü bu sizinle rakiplerinizin, daha doğrusu 

size rakip olmaya çalışanların arasındaki farkı daha da açıyor ve size yeni okurlar kazadırıyor 

8 Donanım Pazarı qüzel bir 
olay fakat tanıttığınız parçaların fiyatlarını yazmayı unutmayın 

Hepinizin mılenyumunu kutlar, basarınızın devamını dilerim 

Emre PİŞKİN 
Siirt 


LEVEL Keşke eleştirilerini ertelemeseydın Emre, çünkü sizin yapı- 























cı eleştirilerinize her zaman ihtiyacımız var. Çunku bu sayıda gördüğün bütün yenilikler, sîzlerden gelen eleştirilerin, bizim gördüğümüz eksikliklerle birleştirilip büyük özverilerle bir ay içinde dergiye uygulanmış hali 

1 Ersan Games, şu an bilgisayar oyunları piyasasında adı saygıyla anılan firmaların büyük bir bölümünün Türkiye içindeki dağıtım haklarını elinde tutuyor Interplay. Actıvısıon, İD, Eidos bunlardan sadece birkaçı Ama maalesef, Sierra ve Blizzard bu orduya dahil değil Zannediyorum bu ıkı dev firmanın distribütörlük hakları da çok yakında bir firma tara¬ 


sıze 346 mektubum, ama hiçbirini yayınlamadınız, sizi lanetliyorum!" gibi ibareler de bir mektup ve malilin dergide yayınlanmasına zırnık kadar etkide bulunmuyor Simdi sizinle basit bir matematik hesabı yapalım Dergiye her ay sayısı bine yaklaşan sayıda ma ilme ktup ve fax geliyor Posta Kutusuna ayrılan beş sayfada ise taş çatlasa on tane mektubun cevabına yer var Bu da demek oluyor ki 1000-10 = 990 kışının maılmektup ve faksının yayınlanma şansı yok Yanı sizden ricam, mektubunuz dergide yayınlanmadı diye bize sitem dolu yeni mektup^ lar atmayın, hiçbir işe yaramaz! 



Binleri akıl edip Blizzard’ın Türkiye distribütörlüğünü almazsa, Diablo 2’yi de Crack’li veya Beta olarak oynamamız gerekecek! 

fından alınacak, ama kThn tarafından, şimdilik bilemiyorum İnşallah Diablo 2 çıkmadan önce bu nu başarırlar da Crack'li Diablo 2'nin gazabına uğramayız 

2. Ne diyeyim ki? Yukarıdafff mektuplardan birinde cevap verdim Ama dergideki değişim tamamlandığına göre sırada Internet sitemiz var Bekleyin ve görün! 

3 Asansöre binebilmek için, 
oraya tadar tam çözümde belirdiğimiz butun adımlan harfiyen yerine getirmiş olman gerekiyor Çünkü Woodruff biraz nazlı bir oyun olduğundan, herşeyı kitabına uygun yapmazsan ilerlemene izin vermiyor 

4 Hayır, hem de hiç önemli 
değil Yeri gelmişken, ‘siz şöyle süpersiniz' 1 , "şöyle iyisiniz", "şu kadar asırdır eksiksiz alıyorum, evet ben bir yaşayan ölüyüm" ve "bu 


Kösele gibi oldu vicdanlarımız 
5 Secu-Romu Beta versiyonlarına koyabilirler aslında, ama bu mantıksız olur Çunku Beta kof> yaları, oyun son haline getirilme¬ den bir önceki aşamada test edilmesi için Bcta-Tester‘lara ve on inceleme amaçlı olarak dergilere dağıtılır Haliyle bu insanların da güvenilir olduğuna inanılır, ama tabu bir sepet elmanın içinde çü rük birkaç tane daima bulunur Bu çuruk elmalar Betaları bir şe kilde korsan kopyaları üretenlere sızdırır, onlar da sîzlerin oynadığı eksik Beta'ları hazırlar Aslında, artık Secu-Rom teknolojisi de bir işe yaramamaya başladı, çünkü bu teknolojiyi kendilerine meydan okuma olarak gören Hacker'lar, her oyunun içindeki Se-Cu-Rom korumasını asan Crack dosyalarını da oyun CD'sine dahil etmeye başladılar Oyunu çalıştırmak için bu Crack dosyasını orijinal FXF dosyasının üzerine kopyaladığında, oyunun orijinal yapısını bozduğundan, oyunu oynadığın sırada her türlü kilitlenme. çakılma sorunuyla karşı 


la s m aya da hazır olman gerekiyor 

6 Bu uçu, 3D ekran kartlan 
ile oyun arasındaki bilgi transferini sağlayan protokollere verilen isimdir Diğer bir isimleri de API'dır Dırect3D, DirectX'in içine dahil olan Mıcrosoft'un API'si. 
OpenJÜL, Silicon Graphics'in geliştirdiği ve Ouake motorlu oyunlar için İD Softvvare in lisansladığı API'dir, 3Dfx ise bir API değil, Glide API'sini kullanan 3D kartları üreten firmadır. 

7 Elbette öyle, CD verdiğimiz 
için daha düne kadar bize küfür edenlerin halini görüyoruz! 

8. Sanıyorum bu sayfaya gelirken, Donanım Pazarfna şöyle bir uğramışsındır Ne düşünüyorsan? 

Stres Topu? 

Sıkıntıdan patladığımız bu günlerde(nedenını bilmiyorum) bilgisayar oyunlar! tek kurtuluş gibi gözüküyor, Belki bu tehlikeli dünyada yapabileceklerinizin sınırlı olmadığı tek şey Sozun kısası bilgisayar oynayıp stresimizi atabiliyoruz 

Derqi hakkında bazı eleştirile rim var Derginizi bir sene önce almıştım O zamanlar seksen sayfaydınız Bütün okuyucular 100 
sayfa olmanızı istediler (ben de dahil), oldunuz Mayıs 1 999‘ria Online bölümünü eklediniz Daha sonra birçok yemlikler Eve ilk bilgisayar geldiği zaman oyun dergisi olarak sizi almıştım Hala alıyorum Verdiğiniz oyunlar hem kaliteli hem güzel Yalnız sizden bir RT,5 vermenizi istiyorum eğer mümkün olursa Bir de Level CD’sındeki sharevvare'leri arttırabilir mısınız? Ayrıca Şubat ayında bir deprem yaratacağınızı bilerek önlemimi aldım 

Şimdi bazı sorularım var Aman kızmayın Sınav yapmıyorum 

1, Benim bilgisayarım şöyle Intel 333A Celeron, BX anakart, 

S3 Trio 4MB ekran kartı, I 6-bıt ses kartı, 36 Hızlı CD-ROM 3D kartım yok Bu sistem beni daha ne kadar götürür? Nasıl upgrade yapmalıyım? İşlemcim daha ne kadar gider? 

2 www tlfaPOOO net gibi 
NBA'in de bir sitesi var mı? Varsa adresi nedir? 

3 Bu sene artık bir yıl Sence 
29 Şubat'ta çok buyuk şeyler olur 
mu? 


4 Ultimate Soccer Manager'ı 
bılıyormusunuz? Eski bir oyun olduğunu biliyorum fakat bilgisayar aldığımdan beri sıkılmadan oynadığım tek menejerhk oyunu Menejerlık oyunu seven arkadaşlarıma tavsiye ederim 

5 Woodtruffun tam çözümünü verdiniz. Bir adamın heykeli var ya, orada adamın heykelinin içinden taş balığı aldıktan sonra Sfammers End diye bir yerden söz etmişsiniz, buraya nasıl gidi lir? Ben bulamadım, söyleyin çıldırmak üzereyim Biliyorum bu sadece bir bilgisayar oyunu fakat o oyunu bitirmek istiyorum 

6 Bu aralar sevdiğiniz şarkılar 
hangıleri?(bunu cevaplamasan da olur) 

Biraz uzun oldu Bu mektubu ister yayınlayın, ister yayınlamayın, ister kırpın 

Butun LEVEL çalışanlarına selamımı iletiyorum 


Vızvız Arı Freemaın (Hatırladınız mı Half-Life'lı geceleri?), e-mail /olu/la 


LEVEL Her zaman derim, değişim, doğru yönde oldukça, yapılmalıdır Bu zamana kadar yaptıklarımızı takdir etmişsin. Şubat ayındaki değişikliklere ne diyece ğînf merak ediyorum 

1 Her şeyden önce, bellek miktarını yazmamışsın Sistemine ba karak, 32 MB belleğe sahip olabileceğini düşündüm, eğer bu doğruysa, hemen 1 28 MB Ram edinmeye bak İkinci olarak da ekran kartını yem nesil bir ekran kartıyla değiştir Üçüncü olarak da, sevgili okuyucular, donanım sorularınızı bundan sonra Donanım bölümüne gönderin lütfen 

2 Malesef, hayır Ln azından 
benim bildiğim bir tane yok' 

3 Olabilir Bu tur özel günlere 
ayarlanmış virüsler olduğunu çok yakında yorduk (bakınız Çernobil) Ama sız önleminizi alıp, sisteminize antı virüs programını kurduktan sonra, korkacak hiçbir şey yok 

4 Teşekkür ederim (Ben niye 
ediyorum? Menejerlık oyunlarını sevmem kı!) 

5 Slammer's End e, şehrin 
ikinci katına geldiğin odadan gidebilirsin Hapishanenin bulunduğu ekran 

6 Cevaplamıyorum [nedenim 
bilen bilir, bilmeyenlere laf düşmez). 
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Anadolu ve Kopya Oyunlar 

I lerkeşe Merhaba. 

Bİ£ 23 ve 16 yaşlarında, PSX .nosAısr iki kar d eş 14 Ru :rS£|l.ubu yi-ı/mgmı/ın sebebi 1 hu İm Örn.e eie geçirdiğimiz ve sahalılara ba dar basından kal Iramadı a muz "Fa msiA Fv£ 7" 'idil oyun bıpnrKdrrıız krL, sümük stoğumuz ycLorsı'2 olduğundan oyunun bir yerim Çözeni iyoruz (Bu 'i okta d a oyun da iHkıldıcjını/ yeı 1 u/uuun u/un m ıbıtn ıı^ını/, doğal olmak kırpıyorum - BLX] 

Su ana kadar elımzîde 12 Ü CD'lık oır-grşıv oluştu, ffkpt bunla r 1 n ta m a rr 1 ko pya E m eğ e vs alın tgrlni gösterdiğiniz saygıya Kgfckkûrreo'ıyoıu/, Takal bırauk da Anadolı. ı‘dikı kellerdeki koiJpgı oyun yir|5n$ parmak p®ssanıe rljyofgz, Çûnku İstanbul Ankara İz mır gibi buyuk metropoller dışında orijinal oyun bulmak (hele hele FSX k ırı) c olcJe kuUıp ?y© (oulmskları farksız, dulsak bile sayısı uuj beşi geçmiyor* Fiyat* ıs f e olayın tuzu biberi; neredeyse 10 
kofsyh oyun pafğ® 1. Sîzcl en, d e İeiıı 111/derı girişimci insanlardan yanlını bekliyoruz Çunku bilıyo r l ız kı her aldığımız kopya oyunIa biraz daha £3 Havari aşan bir düzeni besliyoıU7 ve bu fıfç de hoşuırıuza gs inliyor 

t d lg i ■say a n salla ya n İka 1 n bow Sıx, Düne 2 ()()() oyunları benim ışın Am bir hayal kıııMfğı oldu Arkasından gelen “ÜO / - TorriöfTbvy Nevrr I dese o kadar reklama rağmen Aiftvımen sışiBYıe bir Syphon Filin; knpyesmklı Şimdi gördü¬ 


ğüm kadarıyla ıVıdeogames Gnmezone sitelerinde) Malî Life PSX'a geliyormuş AcsbO o cJa şişirme bir oyıııı rrıu olacak diye meraktayım 

Indiana ,ones ve Urban Chaoş'un I J SX versiyonu olacak mı? 
Lütfen biraz bilgi 
Artık PSX'de de M ou s e v$r, acaoa "Commandos" PSX 'c gele Çek ml ‘7 I Asrelle tjŞÜlfyorl^, 

Aynı zŞMbvt heyecanları yaşayan insanların tutkusu haline geldiril. Sayfa sayınız, fiyatın z ne olursa olsun Şubat 2000 sayınızı bekliyoruz Sş-hızız ırmışsı- n 1 z B1 / d ü n d m hu z 1 Sevlyf - 

füi/c kulturunır/u başarın.-/1 kay*- Detmemeniz dileğiyle Yenilik götsek adınız olsun I Yeni binyıl fiûrn oyunsc'VsrlArer mutluluk ve kal i tel i orijinal oyunlar getiren Sızı sevfyoruz 

Mevlana Şehri Konya’dan Mustafa ve Emre 

LEVEL AçıkÇIsr mektubunuzu Gururken kendimi çok iyi hissettim Bu jMllar yÖS$ftrıdıgımi 2 sıgır.so-M m I u I ukla rlflr a ra s 1 n d g Ijîzî a ı1 lift? 
yan bir ıvuç,,okurumur/unyudo¬ ğunu lıatırlfîtmsınıi çok iyi geldi, özelikle-Çic^nın sır vlOtihde ikar qundılf uy umad ıgı 1 ııısc yle 1 r 1 ıyeyirrîı İsterseniz, riudağınıiuçulaan Parasıte Eve^'yı lıenûz iAggş- m€drk, BMP un sebebi, çok m-ediktCy Japon kopyalarını der 
9 i d e ye r veffftf k 1 s tem e m e 
m iz Ama, bu yönde çöl< İstek gelirse, ve .%rupa versiyonunufı rjc lişi q#tŞkîr5^farn ço/ymuyle bir¬ 


likte Parası te Eve 2 ye yer verece* giz. 

Kopya oyun Isır meselesi he filim izin başını ağrıtıyor Htçnuz uç büyük şehirce bile tanı anlamıyla dağıtım meselesi çc/uinıuş değil Bizim düşüncemiz, 2000 sonuna kadar İstanbul içindeki orijinal Oyun bulunamama.sı meselesi kesinlikle co/ulrnüş olacahVt ondan scnrg, sîzlerden efe yeterli destek gelirse, sıra Anadolu'daki oyuntuların sorunlarına gelecek Evet, bütün bunların pîroz yavaş ve geç olduğunun farkındayım Ama bu ülkedeki lıerşey öyle-d!' 
gıl ırıi zaten? 

Tomorrovv Never Dies çok dî kötü bir oyun değildi oe„. Syphorı Fıllcv'At ka'sılaşlııınçs itiraz sonuk kahyur, doğru Ama kentli ı'JîpıdC hoş bir oyun Klasik değil, ama hoş. Düne 2000 hakkında yorum ya pır iyonum, PC versiyonunu da yerden yeri vuımujtuk /alevi 

I r ıdîar ip |Qa 1 e s da, U f ba r t Cha- o s da PSX için hazırlanacak, ama bir 2üödln ortalarını bulacak Aslında Indy ıdn o kadar emin değe lıru, I ucashn iMt halını gördükten sonra hiç çıkmaya da bilir diye düşünüyorum, ama ümit işte. 
CommandoAu ise unutun Sade- c e M o u se o oyu n 1 ç 1 rı y e Le i 1 1 değil Klavye olmadan bir adım bile ilerlemeniz mümkün değil 

Şııbul sayısını biç.de merakla bekliyoruz Bakalım geceler boyu sabahla ma m 1 za değ rrıTf -■ ml r n 1 a tbaa her zamanki saçmalıklarından birini daha yapmış' mu renkler bilim |Qe; tınımız gibi mi, yenî dizaynı beğendim/ mı, ( Uler rışısıl olmuş? Daha Ocak'ın fjft ve ben meraktan kuc'jruyom! 


Vc bu ay ıçfnde yuzkerafitektup, yjib^b vf , 1 bayram lebrıgı g o n d t*rgatf ,se vg ılı ola jy: j a j I a rı ırı 1 z Hepiniz sacjolun ve mrkıup göndermeye devgm edin IJııulmçıyrn kı sı/leıın desteği olu nidan. 
I evel t il uguıı .noklaşvı gdemi/ciı Bu aylık da (Jukl^nırı kgpenkle- 
1 ınr mdıııypru/ Güneş arkımdaki 
penc erseleri guııun ilk ışıklarını yo 11 uy u 1 Ya n 11) ic J a k 1 masalar d a .sTlah arkadaşlarım, nepdı rehavelın şutJmuşak koda'ına bırakmışlar kendini Beni de çacıııyor lallı uy^ ku Ve. 5Cm noktayı kcjyarkerı şöyle tJt’iııi'k gelıynı ıgmcp'u: 

Çok da ciddiye almamak gerek Hayat ı... 

Biz olmadan da, akıp gidiyor nasıl olsa... 


Sinan Akkol 


Söz Sırası Sizde 


Belalardan, kopya oyunlardan gma mı geldi? Bilgis-âyannız bir türlü çelişmiyor rnu? Veya içinizi kermiren, ortalı^ haykırmak istedürjinlz blrşey mi var kafaruzda? 
Yazm bize... 

Posta Kutusuna 
Ulaşmak İçin 

LEVEL Dergisi Okuyucu Mektup lan Piyalepaşa Bul vasi Zindrlifcuyu Caddesi 231/3 60380 Kasımpaşa İ İstanbul veya me ktu pa>\e vel .com.tr 

Level Editörlerine 
Ulaşmak için 

Sinan Afckof 

Mkkolsle vd.com. tT 

Beîker Güngör 

gbe rkera>İeve 3 . cam H ti 

Cem şancı 

cemtancid>Se vel. com. tr 

Ozan Simitçiler 

o zattık ve l CDtti.tr 

Gökhan Kabiboğb 

gükhab^Jevei.com.tr 

Batu Hergünsel 

bat uhera? I eve İ .com. tr 

Emin Barıç 

me gaemi n«>leve I. eom. tr 

Kağan ijnaldı 

ku nn İd i ı^l evd.com.tr 

Ozan Alt Dönmez 

ozandc5level.coni.tr 

Tuğbek Ölek 

tughekfl/level .cam tr 

Serpil Ulut ürk 

serp t lâ)le vel.com Jt 

Eser Güven 

eseril e vel.com.tr 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Byzantine: Sırlar Labirenti 


İstanbul’daki ölümcül kovalamaca devam ediyor. 
Emre’nin katili. Türkiye’nin düşmanı tarihi eser kaçakçısı kim? Öğrenmek istiyorsanız. Byzantine: Sırlar Labirentinin Mart sayımızdaki devamını sakın kaçırmayın. 



Need for Speed’in geleceği... 


Her yıi ufak tefek değişikliklerle yeniden piyasaya sürülen bir oyunu kayıtsız şartsız neden satın alırız? Sanıyorum hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Electronic Arts’ın Need for Speed serisinden bahsediyoruz. Dört yıldır 
hep aynı yolda ilerleyen seri, yol ayrımına geliyor. 2000 
yılı içinde Need for Speed ismini taşıyan bir değil, iki değil, tam üç ayrı oyun göreceğiz. Ünlü seri bir üst vitese geçecebilecek mi, yoksa dişlileri dağıtacak mı... Mart sayımızdaki yazımızda hep birlikte göreceğiz 



İncelemeler 


*> 

U İti ma Ascension 




attl ez 



USyC, 





ı . üi 

' 4 7* 


Urbı 



Atlantls 2 



Crusaderş ofV/İ& M 


Editörlerimize bu ay da uyku yok! 

24 sayfa tam çözüm! 

Byzantine: Sırlar Labirenti 2. Bölüm Dracula: Resurrection 
Final Fantasy 8 
Gran Turismo 2 

Tomb Raider: The Last Revelation 2. Bölüm Planescape: Torment 











